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SEMERKAND 


SEYYİD AHMED er-RİFÂİ 


Seyyid Ahmed er-Rifâi, 512'de (1118) Irak'ta, Bağdat ile Basra arasında kalan Batâih bölgesindeki Ümmüabide köyünde doğdu. Atalarından Rifâa el-Hasan el-Mekki'den (v. 331/943) dolayı Rifâi nisbesini aldı. Yedi yaşında iken babası vefat ettiği için, onu devrin büyük süfilerinden dayısı Mansür el-Batâihi himayesine aldı. Devrin âlimlerinden İslâmi ilimleri tahsil etti, dayısından da tasavvufi eğitim gördü ve hilâfet aldı. Uzun yıllar bölgesindeki insanlara İslâm ahlâkını ve irfanını öğretti. 22 Cemâziyelevvel 578'de (23 Eylül 1182) vefat etti. Kendisinden sonra halifeleri ile yayılan bu tasavvuf yoluna önceleri Rifâiyye, Ahnmediyye ve Batâihiyye gibi adlar verilmiş ise de zamanla sadece Rifâiyye adı kullanılır olmuştur. Kendi yazdığı ya da müridlerinin onun sohbetinde not tutmasıyla oluşan eserleri Arapça orijinal haliyle yayımlandığı gibi Türkçe'ye de çevrilmiştir. Ayrıca hayatı ve menkıbelerini ihtiva eden birçok eser bulunmaktadır. Bunlardan biri de tercümesi sunulan Şifâü"l-Eskâm fi Sireti Gavsi'l-Enâm'dır. 
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YAYINEVİNİN ÖNSÖZÜ 


Yayınevimiz çeşitli alanlara dair eserlerle siz değerli okurlarımıza hizmet vermektedir. Bu eserler arasında tasavvuf klasikleri çok önemli bir yere sahiptir. Tasavvufi eserlere en mütevazı kütüphanelerde bile rastlamak mümkündür. Hemen her evde en az bir tasavvuf klasiği vardır. İhya, Müzekkin Nüfus, Reşehat... Biz de bu eserlerin bir kısmını yayınladık, bir kısmını da hazırlıyoruz. 
Bu başucu kitaplarının asıllarına sadık kalınması, doğru tercüme edilmesi, akıcı bir dille sunulması başlıca vazitelerimizdir. Ayrıca dipnot ve indeks çalışmaları da büyük bir titizlikle yürütülmektedir. 


Klasik eserler, geneli itibariyle her meşrep ve kabiliyete hitap edebilen olağanüstü bir güzelliğe sahiptir. 
Ancak pek tabiidir ki, bu gibi eserlerin farklı meşrep ve kabiliyetlere hitap eden yönleri de vardır ve olmalıdır da. 
Ayrıca klasik eserler, kaleme alındıkları devrin zihniyetini, o devrin en çok ihtiyaç duyulan konularını, müellifin 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meşrebini, mezhebini, içtihatlarını ve kişilik farklılıklarını hatta bazen devrin sosyal ve siyasi meselelerini de yansıtır. Dolayısıyla tasavvufi eserlerin her biri, farklı bir tasavvufi anlayışın ürünüdür. Birinde olan usul diğerinde olmayabilir. 


O bakımdan siz kıymetli okuyucularımız kitapta her gördüğü meseleyle amel etmemeli, kendi meslek ve meşrebine uygun olan konuları almalı, aykırı konulara da itiraz etmemelidir. Unutmamalıdır ki, o kitabı kaleme alan zat sıradan bir zat değildir. Ya bir veli ya da âlim bir zattır. Fıkıhta olduğu gibi tasavvufta da ilim sahiplerinin farklı içtihatlarının olması gayet tabiidir. 


Bu tür konularda her ne kadar bizler yer yer dipnotlarla okuyucularımızı uyarmaya çalışsak da yeterli olmayabilir. 
Okuyucularımız Semerkand Yayınevi'nin çıkardığı her kitabı okuyup istifade etmeli, ama kendi meşrebine ait özel konuları meşrepleriyle ilgili eserlerden öğrenmelidir. 


Elinizdeki eserin sahih ilim, salin amel ve ihlâsa vesile olmasını diler, maddi-manevi katkısıyla ilmi neşreden bütün kutlu insanlara, emeği geçenlere, okuyuculara Hak Teâlâ Hazretleri'nin rızasını talep ederiz. 


SEMERKAND 


YAZAR ve ESER HAKKINDA 


Farsça'dan tercümesi yapılan bu eserin müellifi Hacı Hüsâm diye bilinen İbrahim b. Muhammed b. İbrahim el-Kâzerüni es-Siddiki el-Firüzâbâdi'dir. Hayatı hakkında yeterli bilgi bulunmamaktadır. Meşhur el-Kâmüsü'i-Muhit'in müellifi olan ve hicri 9. asrın başlarında vefat eden Muhammed b. Yakub b. Muhammed Firüzâbâdi'nin (v. 817/1415) amcasıdır. Şifâü'/-Eskâm adlı eserinde hicri 8. yüzyılda yaşamış olan Abdullah Yafinin (v. 768/1366) Hulâsatü'/-Mefâhir isimli eserinden nakiller yaptığına göre, o da hicri 8. (milâdi 14.) 
asırda yaşamış olmalıdır. Fahreddin Ebü Bekir b. Abdullah el-Ayderüs (v. 914/1508) en-Necmü's-Sâi adlı eserinde İbrahim Kâzerüni'nin Ahmed er-Rifâi hazretlerine intisap edip onun sağlığında Şifâü'/-Eskâm fi Sireti Gavsi'l-Enâm adlı eserini kaleme aldığını ve bu eseri takdim etmek için gittiğinde Ahmed er-Rifâi'nin [kuddise sirruh) vefat etmiş olduğunu öğrendiğini nakletmiş ise de 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Ahmed er-Rifâi'nin hicri 6. yüzyılda (578/1182), İbrahim Kâzerüni'nin ise hicri 8. yüzyılda yaşadıkları bilindiğine göre, bu rivayetin yanlış olduğu açıktır. Ayrıca Şifâü'/- Eskâm'da hicri 680 senesinde yani Ahmed er-Rifâi'nin (kuddise sirruh) vefatından bir asır sonra ölen kişilerden bile bahsedilmesi, müellif Kâzerüni'nin Ahmed er-Rifâl hazretlerinden sonra yaşadığını ve onunla görüşmesinin 


mümkün olmadığını ortaya koyar. 


Takıyyüddin Abdurrahman b. Abdülmuhsin el-Vâsıti'ye (v. 744/1343 (9?) nisbet edilerek Tiryâku'/- Muhibbin adıyla neşredilen eserde İbrahim Kâzerüni, Ahmed er-Rifâi'nin önde gelen müridleri arasında gösterilmiş, ayrıca Şifâü”/-Eskâm'dan birkaç alıntı yapılmış ise de (s. 14, 15, 16), bu matbu eserin gerçek adı ve müellifi ciddi bir araştırmaya tâbi tutulmalıdır. Zira Vâsıti'nin Tiryâku'I-Muhibbin adlı bir eseri henüz yazma halinde olup matbu nüshadan farklıdır ve orada Kâzerüni'nin ismi geçmez (yazma nüshası: Bibliothèque Nationale de Paris, code 5291, vr. 243-270). Ayrıca tam aksine, Şifâü'-Eskâm'da Tiryâku'-Muhibbin'den alıntılar bulunmakta ve bir yerde Tiryâk müellifinin adının ardından “tâbe serâhü” yani, “Mekânı cennet olsun” dendiğine göre (vr. 392-403), Şifâü'/-Eskâm yazılırken Tiryâk müellifi Vâsıti vefat etmiş olmalıdır. O halde Vâsıti'nin Şifâü’l-Eskâm'dan alıntı yapması mümkün değildir. 


Bibliyografik kaynaklarda İbrahim Kâzerüni'nin Şifâü'-Eskâm haricinde e/-Mizâb fî Nesebi Seyyidi'/- Aktâb ve el-Burhânü'i-Müeyyed fi Menâkıbi'l-İmâm er-Rifâî isimlerinde iki eserinin adı daha kaydedilmektedir. 
Bu eserlerin günümüze ulaşıp ulaşmadığı bilinmiyorsa da en azından Türkiye kütüphanelerinde bulunmadığı söylenebilir. Ancak bunlar, Şifâü'/-Eskâm ile aynı eser 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olup farklı isimlerle kaydedilmiş de olabilirler. Bağdatlı İsmail Paşa bu eserlere ek olarak İbrahim Kâzerüni'ye Marsadü'/-Ahrâr fi Sireti Mürşidi'(-Ebrâr isminde bir eser daha nisbet etmişse de bu eser aslında Alâ lakaplı Muhammed b. Abdurrahman Kâzerüni'ye aittir (ok. Beyazıt Ktp., Beyazıt, nr. 3787). 


İbrahim Kâzerüni'nin elimizdeki bilinen tek eseri Şifâü'-Eskâm'dır. Bu eserin de -en azından şimdilik- bilinen yegâne nüshası İstanbul'dadır (Süleymaniye Ktp., Ayasofya, nr. 3461, 203 varak, Farsça). Almanya'daki Heidelberg Kütüphanesi'nde (nr. A 179/2) bulunan Arapça yazma bir eserin kapağında Şifâü'/-Eskâm ismi kaydedilmişse de bunun aslında yukarıda adı geçen en-Necmü s-Sâf'nin nüshalarından biri olduğu anlaşılmıştır. 
Şifâü'(-Eskâm'ın İstanbul'daki yegâne yazma nüshası zamanla yıpranıp bazı varakları kopmuş, tamir esnasında ise kopan varaklar yanlış sayfalar arasına yapıştırılmıştır. 
Bu esnada birkaç yaprağın kaybolmuş olması da muhtemeldir. Bu nüsha 22 Cemâziyelevvel 829 (1 Nisan 1426) tarihinde Muhammed b. Yusuf b. Muhammed el-Kâdiri el-Abbâsi isminde bir müstensih tarafından Ehl-i beyt'ten İmam Ahmed b. Musa er-Rıza'nın türbesinde tamamlanmıştır. Her sayfada on dört satır bulunmaktadır. 


Kâzerüni'nin ifadesine göre Şifâü'/-Eskâm, Ahmed er-Rifâi'nin menkıbelerini ihtiva eden Arapça bir eserin (Sire) Farsça tercümesidir. Ancak bu Arapça eserin tam ismi ve yazarının adı kaydedilmemiştir. Arapça eserin müellifi hakkında bilinen tek şey, ilk dönem Rifâiyye şeyhlerinden Seyyid Kutbüddin Ali'nin (kuddise sirruh] (v. 
636/1238) döneminde yaşadığı ve onunla görüştüğüdür. Bu rivayetten, onun muhtemelen Kutbüddin Ali'nin müridi olduğu söylenebilir. Kâzerüni bu esere Vâsıti'nin 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Tiryâku'1-Muhibbin ve Abdullah Yâfi'nin Hulâsatü'r-Merfâhir gibi eserlerinden ve belki kendi duyduğu sözlü rivayetlerden de ilaveler yaparak Farsça yeni bir eser vücuda getirmiştir. 


619 


Eserin büyük bir bölümü Ahmed er-Rifâ'i'nin (kuddise sirruh) hayatı, sözleri ve menkıbelerini ihtiva etmektedir. 
Son kısımda ise Ahmed er-Rifâi'den sonra ilk bir asır (hicri 7. yüzyıl) içinde tarikatı yayan bazı Rifâi şeyhleri anlatılmaktadır. Esere göre, Ahmed er-Rifâi hazretlerinden sonra sırasıyla postnişin olanlar şunlardır: 


1. Seyyid Ali b. Osman [kuddise sirruh] (Ahmed er-Rifai'nin damadı ve halifesidir, v. 584/1188) 


2. Seyyid Abdürrahim (Ahmed er-Rifâi hazretlerinin damadıdır, v. 606/1210) 


3. Seyyid İbrahim A'zeb [kuddise sirruh] (Ahmed er-Rifâl hazretlerinin torunudur, v. 610/1214) 


4. Seyyid Şemseddin Muhammed b. Abdürrahim (kuddise sirruh) (v. 619/1222) 


5. Seyyid Şeyh Kutbüddin Ali b. Seyyid Abdürrahim (kuddise sirruh] (v. 636/1238) 


6. Seyyid Necmeddin. 


Eserde Seyyid Necmeddin’den sonraki şeyhler anlatılmamıştır. Ancak diğer kaynaklardan anlaşıldığına göre bu zattan sonra Şeyh İsmail Meczüb Keyyâli (kuddise sirruh] posinişin olmuştur ki kendisine Rifâiyye'nin Keyyâliyye kolu nisbet edilmektedir. 

Şifâü'-Eskâm'da genellikle rivayetlerin kimden geldiği kaydedilmiş, böylece okuyucuya bunların doğruluğu konusunda bir güven telkin edilmiştir. Rivayetlerin çoğunun 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güvenilir olduğunda şüphe yoktur. Ancak bu menkıbeler, günümüz insanının mantığı ve gözüyle değil, süfilerin kendi felsefesi ve dünya görüşü dikkate alınarak, ayrıca esere konu olan kişilerin yaşadığı hicri 6 ve 7. (milâdi 12- 13.) asırdaki Irak halkının kültür ve gelenekleri göz önünde tutularak okunmalıdır. Ayrıca esere, başka süfilere ait menkıbelerin yanlışlıkla karışmış olabileceği ihtimali de unutulmamalıdır. Nitekim Ahmed er-Rifâi hazretleri ile görüşmüş olan ilk dönem Rifâiyye şeyhlerinden Seyyid Şemseddin Muhammed b. Abdürrahim'in (v. 619/1222) kendisine Ahmed er-Rifâi hazretlerinden bir söz nakledildiği zaman râviyi destekleyecek başka bir kişi daha bulunmadığı sürece o rivayete güvenmediği ve o söz ile amel etmediği Şifâü'/-Eskâm'da nakledilir. 


Birçok menâkıb kitabında olduğu gibi Şifâü'/- Eskâm'da da süfilerin söz konusu dönemin âlimleri ve yöneticileriyle olan münasebetlerine temas edilmiş, halkın günlük yaşayış tarzı, kültürü ve dini duyguları sade bir biçimde ortaya konmuştur. Eser, saray ve siyasetçileri merkeze alan tarih kitaplarında hiçbir zaman bulunamayacak olan ve halkın gerçek tarihi ve kültürüne ışık tutan mühim ip uçları ve anekdotlar ihtiva etmektedir. 
Bu sebeple eser sadece tasavvuf araştırmacıları için değil, aynı zamanda tarih, kültür tarihi ve din psikolojisine ilgi duyanlar için de bir kaynak değerindedir. Bu konuda meşhur tarihçi Zeki Velidi Togan şöyle demektedir: 


“Hıristiyan âleminde bu gibi menkıbeler Acta Sanctorum (azizlere ait vesikalar) unvanı altında toplanarak neşredilmişlerdir. Bunlardan mesela 5-8. asırlarda hüküm süren Merowing kralları devrine ait hıristiyan azizlerin menkıbeleri Monumenta Germaniae Historica (Alman tarihi âbideleri) külliyatının ayrı bir şubesi sıfatıyla 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Scriptorum Rerum Merovingicarum unvanıyle müteaddit ciltler halinde neşredilmiştir. Bizde ise bu gibi menkıbelerin tarih menbaı sıfatıyla kıymeti daha layıkıyla anlaşılmadığı için toplanmamışlar ...” 


Eserin tercümesine geçmeden önce, bu eserin tercüme edilmesi konusundaki tavsiye ve teşviklerinden dolayı Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi, hocamız Prof. Dr. Mustafa Tahralı beye teşekkürlerimizi arzederiz. 


ŞİFÂÜ'L-ESKÂM Fİ SİRETİ 
GAVSİ'L-ENÂM 


Varlığının azamet ve celâl sıfatı müstağni olan Rabb'e hamdü senâlar olsun. Şükür ve övgü o yaratıcıya olsun ki inayet cezbelerinden bir tanesi insan ve cinlerin amellerine denk gelir. O öyle cömerttir ki inayet nazarına takılan kişileri çalışıp çabalamaya gerek kalmadan hakikatlerin kâşifi ve inceliklerin ârifi kılar. Beyit: 


Onun lutfu hangi zerreye ulaşsa o zerre bir anda bin güneşten daha parlak olur. 


Kâmil ve tertemiz salâtü selâm o devlet sahibine olsun ki onun şeriatına uymaksızın hiçbir mahlükun talihi iyi gitmez ve hiçbir mahlük, 


a Sh Vie İŞE RERI 


“Bilesiniz ki Allah'ın dostlarına korku yoktur, onlar üzülmeyecekler de” (Yünus 10/62) hil'ati ile müşerref 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olamaz. Allah Teâlâ'nın dâimi ve bol selâmı ona, Ehl-i beyt'ine, ashabına ve tâbilerine olsun. 


Akıl sahiplerine malumdur ki kâinâtın ve mahlükatın yaratılış gayesi, marifet ehli yani Hak Teâlâ'yı bilen âriflerin zuhuru ve onların, “Bilinmeye muhabbet ettim” hükmünce Hak Teâlâ'nın muhabbet ve marifeti olan sağlam yola hakikat kademiyle girmeleridir. Bu sebeple her asırda bir saadet sahibi, varlık dairesine ayak bastı, dünyaya geldi ve hidayet rüzgârıyla yeryüzünü küfür ve dalâlet kirlerinden temizledi. Sıra Hz. Muhammed'in [sallallahu aleyhi vesellem) nübüvwvetine gelince, Hak Teâlâ onu peygamberlerin sonuncusu yaptı. İrşad ve hidayet kapısını açmayı, onun mübarek ümmetinden rabbâni âlimlere havale etti. “Allah, her yüzyılın başında dinini yenileyecek bir kişiyi gönderir”' hadisi gereğince her asırda bir saadet sahibinin vücudu, din-i mübinin ihyasına ve şeriatın takviye ve icrasına vesile oldu. 


Bu şekilde devam ederken ilâhi inayet şafağından hakiki efendinin vücud güneşi doğdu. O, sultânü”|- evliyâ, burhânü'l-asfiyâ, din yolunu açıklayan, Hz. 
Peygamber'in dinini ihya eden, varlıkların gönül tesellisi, halvete oturanların göz aydınlığı, her yanmışın elinden tutan, her kederlinin gönlünü rahatlatan, sözü uzatmayıp kısa ve öz konuşan, lakapların kendisiyle övündüğü, (mısrâ:) 


Senin yüzünün güzelliğinden, güneşi süsleyen utandı da bu işten el çekti, 

ömrünü âlemlerin Rabb'inin rızası yolunda geçiren, dini ve şeriatı ihya eden Ebü’l-Abbas Ahmed (er-Rifâi) b. Ebü'l-Hasan Ali b. Yahya b. Sâbit b. Ali el-Hâzim b. 


1 Ebü Davud, Melâhim, 1, Hâkim, Müstedrek, 4/523. 
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Ahmed el-Murtazâ b. Ali b. Hasan er-Rifâa b. Mehdi b. 
Muhammed b. Hasan b. Hüseyin b. Ahmed es-Sâlih b. 
Musa es-Sâni b. İbrahim el-Murtazâ b. İmam Musa el-Kâzım b. İmam Cafer es-Sâdık b. İmam Muhammed el-Bâkır b. İmam Zeynelâbidin b. İmam Hüseyin Şehid-i Kerbelâ b. Emiri'I-mü'minin Ali el-Murtazâ radıyallahu anhüm ecmaindir. 


İrşadıyla yeryüzünü nurlandıran o hazretin kölelerin- den, hizmetçilerinden en âcizi, Hacı Hüsâm diye meşhur İbrahim b. Muhammed b. İbrahim el-Kâzerüni, -Allah ona sekaleynin (insanların ve cinlerin) amellerine denk olan cezbeyi versin, iki cihan şerrini ondan defetsin ve iki menzilin (vatanın) en hayırlısı ile onu rızıklandırsın-, din ve dünyanın ümit ve sığınağı kendi himmeti sayesinde olan o hazrete yaklaşma vesilesi arıyordu. (Bu esnada) “Hazretin Arapça yazılmış olan hayat hikâyesi Farsça olarak da yazılmalıdır” diye bir işaret geldi. Bu önemli emri yerine getirmekle müşerref oldum ve ona Şifâü'/-Eskâm fi Sireti Gavsi'i-Enâm adını verdim. Hak Teâlâ'dan arzularıma nail olmayı nasip etmesini, dalâlet ve cehâlet hastalığına şifa vermesini diliyorum. O, her zaman kendisinden ricada bulunulan en hayırlı ve en cömert mercidir. 


EFENDİM'İN (AHMED ER-RİFÂİ) 
DOĞUMUNDAN ÖNCE ve SONRA ONUN 
HALLERİNİ ANLATAN BÜYÜKLERDEN BİR 

CEMAAT HAKKINDADIR 


Basiretli Bir Oğlun Olacak 


Şeyh Abdullah Fakih'in oğlu, evlendikten bir süre sonra hanımı hamile iken vefat etti. Dul kalan kadının, bir amca kızı vardı, o da hamile idi, amca kızına, 


- Eğer senin bir oğlun, benim de bir kızım olursa ya da tersi olursa onları birbiriyle evlendirelim, dedi. Amca kızı, 


- Ben bu şekilde hareket etmem, deyince şeyhin oğlundan dul kalan kadın ağladı. Kayınpederi eve gelince amca kızı ile aralarında geçen konuşmayı anlattı. Şeyh, onun amca kızına dedi ki: 


“Senin basiretli bir oğlun olacak. Ama uzun süre yaşamayacak. Onun bir oğlu olacak ve zürriyet ondan devam edecek. Onun neslinden gelecek bir çocuğa Ebü Bekir diyecekler. Önde gelen salih insanlardan olacak. 
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Bu Ebü Bekir'in Mansür isminde ve Seyyidü"'l-ârifin lakabinda bir oğlu olacak. Onun zürriyetinden Ebü”l-Hasan dünyaya gelecek. Hak Teâlâ bu Ebü'l-Hasan'a Ahmed isminde bir oğul verecek. Ahmed'in yüce bir makamı ve büyük bir fazileti olacak. Hak Teâlâ bu Ahmed'e o kadar çok nimetler ihsân edecek ki insanların aklı ve hayali almaz, o nimetleri saymaktan âciz kalır, şaşırırlar.” 


Bundan sonra, şeyhin oğlundan dul kalan kadı- nin üç kızı dünyaya geldi: Mükerreme, Râbia, Hatice. 
Râbia'yı Seyyid Ebü Muhammed eş-Şenbeki'nin zürriyetinden bir şahsa eş olarak verdiler. Onların neslinden bir cemaat zuhur etti. Onlardan biri Ebü Bekir'dir. 
Mükerreme'den Talha, İbrahim, Ebü”l-Hasan, Alime ve Âişe dünyaya geldi. Ebü Bekir Alime ile evlendi. Âişe ile evlendiğini söyleyenler de vardır. Talha evlenmeden önce vefat etti. İbrahim de çoluk çocuğu olduktan sonra vefat etti. Ebü'l-Hasan'dan Hz. Seyyid (Ahmed er-Rifâi [kuddise sırruhüj), Seyyid İsmail ve Seyyidetü'n-neseb ve Ömer Sagir dünyaya geldi. 


Beşikten Onlara Selâm Verdi 


Seyyid Ahmed b. Hamis (kuddise sırruhüJ bir mecliste, elinde bir kitapla ayakta duruyordu. Kitabı atıp yüksek sesle, 


- Lâ ilâhe illallah Muhammedün Resülullah sallallahu aleyhi ve alâ âlihi ve sellem, Mehdi zuhur etti, dedi. 
Sonra oturdu, tekrar kalktı ve yüksek sesle aynı sözü üç defa tekrarladı. Dostları bu sözün anlamını sordular. 
Şöyle cevap verdi: 


“Şu anda Şeyh Yahya Neccâr'ın evinde bir çocuk doğdu. Onun nuru, yiğitlerin alnındadır, nesli de yiğitlerin 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belindedir. Hatta benim çocuklarımdan birinin de o bel- de olduğunu ve alnındaki nuru görüyorum.” Sonra şöyle devam etti: 


- Biliniz ki bu doğan çocuk sâhibü'l-vakt (zamanın efendisi, manevi makam sahibi) olacak. Ona ve çocuklarına kıyamet gününe kadar nimet ve ihsan bol olacak inşallah. Meclistekilerin bazıları, 


“O çocuğu görmek istiyoruz” dediler. Şeyh, 


“Ümit ediyorum ki o size selâm verecek” dedi ve o çocuğun diğer bazı özelliklerini de anlattı. Ümmüabide'ye geldiler, revakta (gölgelikte, tekkede) Hz. Seyyid Ahmed'in (er-Rifâi (kuddise sıruhü) mübarek babasına ulaştılar, selâm verdiler. Babası, Seyyid Ahmed'i getirmesi için hizmetçiye işaret etti. Hizmetçi, onu bir hurma sepetinin içinde getirdi. Şeyh ve ashabı zikredilen sıfatların mevcut olduğunu gözleriyle gördü. Hatta bazıları, Hz. Seyyid'in (kuddise sırruhüj elini beşikten çıkardığını, oradakilere selâm verdiğini ve bu hali görenlerin ağlayarak döndüklerini söyledi. O grupla gelen bir derviş geri dönmeyerek tekkede kaldı ve orada vefat etti. Mısra: 


Ne güzel hayal, ne iyi nam ve şehadetle ölmek. 


Derya, Kaba Sığmaz 


Seyyid Ebü Bekir el-Hemedâni'nin ashabından bir cemaat ona Allah erlerinin hallerini sordu. Seyyid Ebü Bekir, her birini münasip sıfatlarla anlattı. Sıra Hz. Seyyid'e gelince uzunca anlattı ve, 


“Onu tanımıyoruz” dedi. Sonra, “Ey dervişler, peygamberler söz konusu olunca konuşun ama son peygamber Nebi [sallallahu aleyhi vesellem] zZikredilirken susun. 
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Aynı şekilde evliyayı yâdettikleri zaman konuşun. Ahmed er-Rifâi (kuddise sıruhü|) anılırken susun. Sonu getirilemeyecek bir işe başlamaktansa, hiç başlamamak daha iyidir.” 


Yiğit Kimdir? 

Ebü Bekir el-Hemedâni [kuddise sırruhü| bir gün mecliste kısa bir sohbet yapıyordu. Sohbeti sırasında, 

- Yiğit, insanları çöplük faresinden (bu karakterden) çıkarandır, deyince dervişler, 

- Oyiğit kimdir, diye sordu. 

- Ahmed er-Rifâi'dir, dedi. 

- Çöplük faresi nedir, diye sordular. 

- Hırsız, içki içen, fâsık, katil ve yol kesicidir. Bu tür insanlar onun sayesinde tövbe ederler ve güzel vasıflarla bezenirler, diye cevap verdi. 


Sonra Gelen Önce 


Hasan köyünden bir zat, Şeyh-i sâlih ve said Ebü'ş-Şeyh Nasr Hümâmâni'nin yanına geldi ve selâm verdi. 
Şeyh, o zata, 


“Sizin köyünüzün kıble yönünde ortaya çıkan kişi kimdir?” diye sordu. Adam, 
“Biz kimseyi görmedik” diye cevap verdi. Şeyh, 


“ Ümmüabide'de bir yiğit çıkacak, etraftan insanlar onu ziyarete gelecekler ve halk onun tarikatına hayran olacak. Bir saat bile olsa onun zamanına yetişmek isterim. Bir süre de olsa onun testisini taşırım ve yarın 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ahirette insanlar içinde bununla iftihar ederim” dedi ve ilave etti: 


“O, her ne kadar bu insanlardan sonra vücuda gelse de bu dairede (velilikte) ayağını onların üstüne (önüne) koymuş, onları geçmiştir. Tıpkı Nebi'nin [sallallahu aleyhi vesellem] ‘Biz, sonra gelen önceleriz' ? buyurduğu gibi.” 


Ebü'l-Vakt 
Seyyid İbrahim [kuddise sırruhü| buyurdu ki: 


“130 yaşında bir adam şöyle anlattı: Çocuktum ve Şehr-i Tayyib'e gidiyordum. Yolda Seyyid Ebü”l-Vefâ'yı (kuddise sırruhü| gördüm. Selâm verip elini öptüm ve yolculuğumun geri kalan kısmına onunla devam ettim. Bütün yol boyunca ondan gereksiz bir kelime bile işitmedim. 
Bana, ismin nedir, nerelisin, diye sormadı ve tövbe et diye ricada bulunmadı. Yolculuk bitti, dönmeyi düşününce âdet olduğu üzere selâm vermek için huzuruna gittim. Beni görünce, merhaba, deyip elimi tuttu ve, Tövbe etmiyor musun?’ dedi. Ben, ‘Sen alın yazısını okuyormuşsun, benim alın yazımı da oku' dedim. Benim alnıma bakınca yere düşüp bayıldı. Seyyid Ebü'l-Vefâ (kuddise sırruhüj kendine geldiğinde bir müddet hiç kimseyle konuşmadı. Cemaat, 


- Bu adamın halinden bize haber ver, diye ısrar edince buyurdu ki: 


- Onun alnına Ahmed er-Rifâi damgası vurulmuştur. 
Onlar, 


- Ahmed er-Rifâi kimdir, dediler. Buyurdu ki: 


2 Beyhaki, Sünenü's-Sugrâ, 1/251 (nr. 532); Ali el-Müttaki, Kenzü'/- 
Umml, nr. 34474-34475. 
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- Bu yakınlarda zuhur edecek bir yiğittir. Farklı bir tarikatı ve sırrı olacak, halk ona hayran olacak. O ortaya çıkınca bütün meşâyih irşad kapısını kapatacak. Zaman ve zaman ehli ona mahsus ve onun tasarrufu altında olacak. Onun tarikatı (irşad yolu) kendisinden önce ve sonra kimsenin sahip olmadığı bir yoldur. O tarikat, tevazu, fakr ve dervişlik yoludur. Hak Teâlâ'ya bu yoldan daha büyük, daha müşkil ve daha yakın bir yol yoktur. Onlar, 


- Bu adam o zatın zuhuruna kadar yaşayacak mı, diye sordular. O, 


- Evet, Allah her şeye kâdirdir, bu adam Seyyid Ahmed'in (kuddise sırruhü| elinde tövbe edinceye kadar yaşayacaktır, diye cevap verdi. 


Ben Onun Değil, O Benim Şeyhim 


Şeyh Yakub-i Ker'den (Kerrâz), efendisi Şeyh Mansür (rahmetullahi aleyh) hakkında şöyle nakledilmiştir: 


Seyyid Mansür'un kızının oğlu Seyyid Bedr'in annesi vefat edince şeyh (Mansür) onu (torunu Bedr'i) yetiştirmişti. Seyyid Bedr şöyle buyuruyor: 


Bir gün aklıma, Seyyid Mansür'u kucaklayarak cehennem ateşinden azade olma düşüncesi geldi. Ben bunu düşünürken Seyyid Mansür buyurdu ki: 


- Ey Bedr! Gel. Soyundum ve yanına gittim. Bana bir tokat vurdu, kendinden uzaklaştırdı. Yere düşüp bayıldım. Uyanınca Seyyid'in de yere düşmüş ve çok garip sesler çıkarmakta olduğunu gördüm. Bu esnada onun birkaç defa “evet, evet” dediğini duydum. Ayılınca, 


- Ey Bedr! Gel, dedi. Ben ağlayarak yanına gittim ve, 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- Ey Seyyid! Beni kovup uzaklaştırdın, dedim. Buyurdu ki: 


- Ey oğul! Sana gel dediğim zaman rubübiyyet gayrete geldi (kıskandı) ve rubübiyyet gayretinden bir ok sana doğru yöneldi. Ben onu senden uzaklaştırıp kendimi siper yaptım. Sonra ona, 


- Ey Seyyid! Evet, evet dediğini işittim, dedim. 

- Duydun mu, dedi, 

- Evet, dedim. Şöyle buyurdu: 

- Dayımın oğlu Ahmed her sene yanımıza gelir ve sohbet eder. Yanında da kaynamış hurma getirir, onu 


tanımıyor musun, deyip birkaç özelliğini sayınca hatırladım ve, 


- Evet, onu tanıyorum, dedim. Devamla şöyle dedi: 


- Ben Allah'a yakınlık âleminde bana mahsus olan makamdaydım. O geldi, beni geçti ve daha yukarıya gitti. Benim ulaşamadığım bir makama ulaştı, nereye gittiğini bilmiyorum. Bu durumu görünce gayrete geldim. 
Yukarıdan bir nidâ geldi: 


- Ey Mansür! Edebi muhafaza et, bu öyle bir Ahmed'dir ki Muhammedi devletin (nasibin) vekili, Mustafavi memleketin gelinidir (sırlarına mahrem olandır). Senin ve diğer ümmet-i Muhammed'in şeyhidir. Bizi seviyor, biz de onu seviyoruz. Gaybın sırlarını ona açmışızdır. Bu konuda ikrar getir ve düşünmeden evet de. Biz kendi mülkümüzde tasarruf ediyoruz. Tıpkı mâlikin, mülkünde tasarrufu gibi ki onda hiç zulüm şaibesi yoktur. Ben bu sesi işitince, 


- Evet, dedim. O, benim ulaşmadığım makama ulaştı. 
Sonra onun sarığını tuttum ve ona biat ettim. Evet, hırka 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yönünden ben onun şeyhiyim ama o, ahlâk ve hil'at yönünden benim şeyhimdir. 


Doğu ve Batı Onun Ünüyle Doludur 


Şeyh Mansür bir mecliste bulunduğu esnada yüksek sesle bağırıp düştü ve bayıldı. Aklı başına gelince dervişler bu halini sordular. Şöyle buyurdu: 


- Dünyanın doğusu ve batısı, dayımın oğlu Ahmed'in ünüyle (şöhretiyle) doldu. 


Allah Teâlâ'nın Hükmü 


Seyyid Şeyh Mansür'un (kuddise sırruhüj yanına bir yemek koymuşlardı. Yüksek sesle bağırıp kalktı ve şöyle dedi: 

- Allah Teâlâ bana nidâ etti ve buyurdu ki: 


- Kalk, halkı Ahmed'in yönüne çağır. Seyh bu sözünden sonra kalktı ve kendisine ilham olunanı yaptı. Bur grup derviş gidip durumu hanımına haber verdi. Kadın, “Ahmed”'den maksadın kendi oğlu olduğunu düşünüp sevindi. Şeyh (Mansür) yanına gelince bu durumu sorduğunda şeyh, 

- Bu, senin oğlun olan Ahmed değil, benim dayımın oğlu olan Ahmed'dir, dedi. 

Hanımı ağlayarak, 

- Sen kendi iyiliğini, başkasına veriyorsun, deyince şeyh şöyle buyurdu: 


- Allah iyiliğini versin! Ben hiç, benim oğlum olan Ahmed dedim mi? Dayımın oğlu Ahmed, deyince hanımı, 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- Ey Mansür! Sus, yoksa bu işi Şüne'ye veririm ve seni ve zürriyetini de ona hizmetkâr yaparım, dedi. Bu Şüne, üzerinde belaların toplandığı bir adamdı. Bunun üzerine anladım ki Allah Teâlâ'nın hükmü daha galiptir ve ona itiraz edilemez. O dönemde Hz. Seyyid'i (Ahmed er-Rifâi (kuddise sırruhü|)) dervişlerden hiçbiri tanımıyordu. 


Önder Olarak Yaratılmış 

Seyyid Şeyh Mansür'un hanımının şöyle dediği rivayet edilir: 

Uyanık iken gördüm ki sanki bir zeytin ağacı evimin sağ tarafından zuhur etti ve gölgesi evin üzerine düştü. 
Bu olayı Seyyid Şeyh Mansür'a söyledim. O, 

- Ahmed'im büyük bir oğuldur, dedi. 

- Benim oğlum Ahmed mi, diye sordum. Buyurdu ki: 


- Hayır, dayımın oğlu Ahmed'dir, onu önder olsun diye yarattılar ve halka da ona hizmeti emrettiler. 


O, Öyle Bir Kişidir ki ... 


Bir şahıs Seyyid Şeyh Mansür'a, Ahmed'in, ricâlullahın mertebelerinden hangisinde olduğunu sordu. 


Şeyh şöyle cevap verdi: 


- O öyle bir kişidir ki ağırlığını tarttım, benden ağırdır; vüsatini ölçtüm, benden geniştir. Şeyh Mansür'un yüksek mertebesine rağmen söylediği bu söz, o hazretin (Ahmed er-Rifâi'nin) kemaline ve üstünlüğüne yeterli bir delildir. 
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Bu Çevik Sâliklerin Sıfatıdır 


Mervân rahimehullahın şöyle dediği nakledilmiştir: 


Ben ve Seyyid Şeyh Mansür bir yerdeydik. Ayaklarını kucağıma koymuştu, ben onları ovuyordum. Ansızın yüksek sesle âh çekti. 


- Ey Seyyid, hayırdır, âh ettin, diye sordum. Buyurdu ki: 


- Ey Mervân, velâyet kılıcının gökten indiğini gördüm, onu Osman Berri'ye teslim ederler, diye korktum. Sonra Ahmed'e teslim ettiler. Mervân dedi ki: 


- Ben, onun oğlu Ahmed'e teslim ettiklerini düşündüm. Biz, ondan başka şeyh tanımıyorduk. Buyurdu ki: 


- Ey Mervân! Senin aklına gelen değildir. Bu Ahmed, benim dayımın oğludur, benim oğlum değil. Mervân dedi ki: 

- Ben kızdım ve dedim ki: Niçin senin oğlun Ahmed değil? Buyurdu ki: 


- Ey Mervân! Kızma. Kendisinde harap etme gücü olan her kişi, velâyet kılıcını kaldıramaz. Benim oğlum nazla yetişmiş bir kişidir. Zahmete gücü yetmez. Lâkin bu çevik ve atik sâliklerin sıfatıdır. (Mısra:) 


“Sen cihanın nâzeninisin, nerede dolaşabilirsin.” 


Tarikatı Tevazudur 


Seyyid Şeyh Osman b. Abdurrahman es-Sâlimâbâdi'den nakledilmiştir ki: 


Beyâri'de onun için semâ meclisi kurmuşlardı. O, Seyyid Ahmed Şeyh Mansür'u ziyaret etmek için yola çıkmıştı, yanında bir grup derviş de vardı. Beyâri sınırına 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ulaştıkları zaman şiddetli bir yağmur başladı ve bu yağmurda daha fazla gidemediler. Dervişlerden bazıları, 


- Seyyid Osman'ın burada bir meclisi var, bütün meclisler Allah Teâlâ'nındır, oraya gidelim, cumayı da kaçırmayalım, dedi. O meclise gittiler, herkese tek tek selâm verip şeyhin elini öptüler. Şeyh bir süre onu alıkoyap birçok kötü söz söyledikten sonra, 


- Senin burada ne işin var, dedi. Hz. Seyyid sustu. 
Sonra şeyh onu huzurundan uzaklaştırdı. Hz. Seyyid gitti ve dervişlerin arasına oturdu. Şeyh Osman'ın müridleri bu duruma şaşırarak, 


- Senin bu dervişle ne sorunun var? O çok ağır başli, kusursuz ve güzel yüzlü bir derviştir. Niçin ona ağır sözler söyledin, dediler. Şeyh Osman, o meclisten ayrılıncaya kadar hiçbir şey söylemedi. Seyyid Ahmed dervişlerin arasında öylece oturuyordu, kimse onu tanımıyordu. Sonra Şeyh Osman, 


- Siz bunun kim olduğunu biliyor musunuz, dedi. 
- Hayır, dediler. Buyurdu ki: 


- Bu, Ümmüabideden Ahmed b. (Ebü’l-) Hasan'dır. 
Büyük bir şanı ve farklı bir tarikatı olacak. Kavim (süfiyye) içinde ona Hz. Hak'ta (Hak Teâlâ makamında) “aslü'l-yaktin” yani “kabak bitkisinin kökü” derler. 
Üzerine her ne asılırsa, onunla (kabak bitkisi uzadıkça) yürür ve kendi ağırlığını başkasına bırakır. Bunun tarikatı (yolu) bütün insanlara karşı tevazudur, ancak bu, sâlikler için zordur. Çok yakında ondan acayip şeyler müşahede edeceksiniz. 


HZ. Seyyid ve arkadaşları o geceyi orada geçirdiler, sabah olunca geri döndüler. 
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Doğu'ya ve Batı'ya Hâkim 


Seyyid Şeyh Mansür'un müridlerinden Şeyh İbrahim Hazzâzi'ye Hz. Seyyid'in halinden sordular. Şöyle buyurdu: 

- Onun koltuğunun altındaki bir tüyde Doğu ve Batı'yı görebilen birkaç göz olduğuna göre, cesedinin diğer kısımları nasıl olur (düşünün)? 


Şeyh Kim Olacak? 


Hz. Seyyid [kuddise sırruhüj ilk hallerinde Ümmüabide'de ikamet ediyor ve halkı (Hakk'a) davet ile meşgul oluyordu. Seyyid Şeyh Mansür'un vefat hastalığı zuhur edince müridleri toplandılar. Birbirlerine muhabbet bağı ile bağlı olan bu dervişler, Şeyh Mansür'un kendileri hakkındaki sözlerini, hallerini ve mertebelerini anlatıyorlardı. Hepsi birbirinde, anlatılanları müşahede edip delil getiriyordu. 
Bu konuda söz uzayınca o gruptan biri, 


- Seyyid Mansür'dan sonra kimin şeyh olacağını ben size söyleyeyim, dedi, bir süre başını öne eğdi ve, 


- Seyyid Mansür'dan sonra şeyh, Ahmed b. (Ebü’l-) Hasan'dır, dedi. Onlar o dönemde Hz. Seyyid'e (Ahmed er-Rifâi) Şuveysa diyorlardı. Yani, “çekirdeksiz hurma”. 
Bu sözü işitince, 

- Sen bu sözünle Ahmed-i Mukri Şuveysa'yı mı kastediyorsun, deyip güldüler ve, 


- Delil istiyoruz, dediler. O şahıs buyurdu ki: 


- Size söylediğim zaman biraz sabredin. Gök ve yeri dolaştım, bu işe layık ondan başkasını göremedim. Orada bulunanlar kalkıp Şeyh Mansür'un yanına gittiler ve, 


- Senden sonra şeyh kim olacak, diye sordular. Buyurdu ki: 
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- Siz bu konuda ne dediniz? Her biri söylediği sözü tekrar etti. Şeyh Mansür, 


- Falan kişi ne dedi, diyerek Seyyid Ahmed'in şeyh olacağını söyleyen adamın sözünü sordu. Onun söylediği sözü aktardılar. Şeyh Mansür buyurdu ki: 


- Bu adamın sözü doğrudur. O adama delilini sordu, adam delilini söyledi, Seyyid de tasdik etti. 


Halkın Biatı Sana Münasiptir 
Seyyid Şeyh Mansür'a, 


- Senden sonra şeyh kim olacak, diye sordular. Buyurdu ki: 


- Üzerine ayak konulacak bir başı, öpülecek bir eli olan, etraftan kendisine ziyaretçiler gelen kişi benden sonra şeyh olacaktır. Çünkü Allah Teâlâ onun meşhur olmasını murat etti. 


Seyyid Şeyh Mansür ona, 


- Ey Ahmed! Kalk, senin Beled-i Tebat'a gitmen gerekir diye nidâ etmişlerdir, dedi ve bugün hazretin mübarek kabrinin bulunduğu bölgeye işaret ederek sözlerini, 


- Sefere çık, insanlar ve arkalarındaki zürriyetleri senin çağrına icabet etmişlerdir, diye tamamladıktan sonra vefat etti. Halk içeri girdi ve Seyyid Ahmed'in (kuddise sırruhü| yüzünü tekkenin zeminine koyduğunu, bazı insanların da onun üzerine ayak koyduklarını gördüler. 
Seyyid Şeyh Mansür'un oğlu Seyyid Ahmed onu yerden kaldırdı ve, 


- Ey Ahmed, ne istiyorsun, halkın sana biatı (intisabı) münasip oldu ve işaret edilen kişi sen oldun, dedi. 
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Salihleri Ziyaret Ederdi 


Hz. Seyyid, salih insanları ziyarete gider, evlerine varir, kendilerine ve çocuklarına tevazu gösterir hürmet ederdi, fazilet ve güzel ahlâklarını halka anlatır, halkı da onları ziyaret etmeye teşvik ederdi. Onlardan birinin ismi zikredildiği zaman, “Efendim falan kişi” derdi. Seyyid Abdülmelik b. Hüseyin'e her sene çokça gider gelirdi. 
İhtiyacı olduğu zaman ihtiyacı giderilirdi. Yanından çıkmak istediği zaman ondan dua ve tavsiye isterdi. Bir sene ayrılacağı zaman yine âdeti veçhile ondan dua ve tavsiye istedi. Seyyid Abdülmelik buyurdu ki: 


- Ey Ahmed, birkaç söz söyleyeceğim, umarım ki onları muhafaza edersin; 


- Eğer bir kimse yaratıcı olan Allah'ın rızasını istediği halde ondan başkasına iltifat ediyorsa maksadına ulaşamaz. Ve bir kişi Allah'a ne kadar çok ibadet ederse etsin nefsi o ibadetle sükünet bulmamalı, yaptığı ile yetnmemeli. Daha fazla sevap kazanmak için daha fazla çalışmalı. Daima kendini kusurlu görmeli. Asla kemale erdiğini düşünmemeli. Eğer kendinde kusur görmezse bu kusur görmeme hali, bizzat, bütün zamanlarını (hallerini) kapsayan bir kusurdur. 


Seyyid Abdülmelik sözlerini tamamladıktan sonra ayrıldılar. Hz. Seyyid (Ahmed er-Rifâi) buyurdu ki: 


- Bu sözleri bir sene nefsime söyledim. İkinci sene tekrar onu ziyaret ettim, ayrılık vakti buyurdu ki: 


- Ey Ahmed, doktorların hastalanması, akıllıların cahil olması ve dostların cefa etmesi çok kötüdür. Bir sene de bu sözü nefsime söyledim. Üçüncü sene tekrar onu ziyaret ettim ve ayrılacağım zaman buyurdu ki: 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- Ey Ahmed, bundan sonra beni ziyarete gelme, çünkü senin bana ve hiç kimseye ihtiyacın yoktur. Büyük, küçük bütün insanların ve henüz âlem-i ademde (dünyaya gelmemiş) olan zürriyetlerin irşadı sana havale edilmiştir. Bütün mahlükatı hidayete eriştirmek için Rabbimiz'in razı olacağı bir yol (metot) tut ki sana faydası olsun. 


Sonra Seyyid Ahmed'den, ölene kadar kendisini ziyaret etmeyeceğine dair söz aldı. 


Allah Erleri Kıyamete Kadar Olacaktır 


Seyyid Osman es-Sâlimâbâdi'nin seçkin müridlerinden biri şöyle nakletmiştir: 


Bir defasında Seyyid Osman'ın yanına gittim ve, 


- Ey Seyyid, sana bir soru soracağım, doğrusu ne ise bana söyle, dedim. O, 


- Öyle yapacağım, dedi. Ben, 


- Dünya, Allah erlerinden hâli (boş) kalacak mı, diye sordum. 


- Kalmayacak, eğer hâli kalırsa, o dünya yok olur, buyurdu. Ben, 


- Bu zamanda Allah eri kimdir, diye sordum. 
- Ahmed b. Ebü”l-Hasan'dır, diye cevap verdi. Ben, 


- Hak Teâlâ bizim vergimizi senden alsın. Niçin bizi götürmüyorsun ki onu görelim ve ondan feyiz alalım, dedim. Buyurdu ki: 


- Haset ve kıskançlık bırakmıyor ki onun yanına gideyim. 
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Meleklerin Övdüğü Şeyh 
Şeyh Ömer Fârüsi'nin şöyle dediği nakledilmiştir: 


Rüyamda iki meleğin gökte uçtuğunu ve Hz. Sey-yid'i (Ahmed er-Rifâi (kuddise sırruhüj) çok övdüklerini, Cenâb-ı Hakk'ın onun hakkındaki ihsanının bolluğunu yâdettiklerini gördüm. Gökyüzü bu iki melek ile dolmuştu. 


Hüküm Sahibi 


Müridlerden biri, Hz. Peygamber'i rüyasında görmüştü. Ona, Seyyid Ahmed'in halini sordu. Peygamber Efendimiz [sallallahu aleyhi vesellem] buyurdu ki: 


- Dünya kralları ülkelerinde söz sahibi oldukları gibi, o da hüküm sahibidir. Eğer bir kişiyi bir tarafa gönderirse o kişi oradaki halkın nefis, mal ve çocuklarının hâkimidir. 


Kokusunu Alıyorum 

Seyyid Ebü'l-Vefâ'nın bir müridinden şöyle nakledilmiştir: 

Hasen köyünün (Karye-i Hasen) tüccarlarından biri dedi ki: 

- Fırat kenarındaki köylerinden birine vardım ve bir 


eve gittim. O evde yaşlı bir adam vardı. “Beni kaldırın, 


zira Rifâi'nin kokusunu alıyorum” dedi. Ona, - Hangi Rifâi, diye sordum. 


- Batiha'da çıkacak olan bir yiğittir, yüksek değerli, üstün faziletli olacak, bunlar onun müridleridir, onun mührü bunların alnındadır, diye cevap verdi. 


- Onun mührü nedir, diye sordular. 
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- Onların alnında, 
4? aksak İT çü ii iz 
“Ne mutlu onlara ve varılacak güzel yurt da onlar içindir” (Ra'd 13/29) yazıldığını görüyorum, ben böyle bili- 


yorum, o muhakkak zuhur edecek ve görülen damgayı onlara vuracak, dedi. Yanındakiler şaşırdılar ve, 


- Acaba bunlar, onun ortaya çıkış zamanına kadar hayatta kalacaklar mı, diye sordular. 


- Hak Teâlâ'nın yaptıklarından soru sorulmaz, diye cevap verdi. 


Dürr-i Yetim 


Bir gün Hz. Seyyid'in (kuddise sırruhü| muhterem dedesinin, Şeyh Yahya Neccâr ile arası bozuldu, bir müddet sonra araları düzeldi, barıştılar. Başka bir gün yine Şeyh Yahya Neccâr ile arası bozulunca barışmadan Cezzâz'a gitti. Cezzâz halkı ona büyük hürmet gösterirdi. O geldiği zaman, hiç kimse namazda önüne geçmezdi. 


Namaz vakti geldiğinde namaz kıldırmak için öne geçti. Fâtiha da dahil hiçbir âyet aklına gelmiyordu. Namazı bozdu. Cemaat, 


- Sen buraya gelirken sana karşı bir öfke var mıydı, diye sordu. O, 


- Evet, dedi. Cemaat onu duası makbul bir zat olan Seyyid Yahya'nın yanına götürdü. Seyyid Yahya buyurdu ki: 

- Ey oğul, ben Allah'a yemin ettim, eğer arkanda o nâdir inci (dürr-i yetim: Ahmed er-Rifâi) olmasaydı, bu 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zaman senin ömrünün sonu olurdu. Cenâb-ı Hak onu muhterem kılmış, değerini yükseltmiştir. 


Onu Sünnete Uyan Anlar 


Tiryâku'(-Muhibbin adlı eserden nakledilmiştir: Seyyid Ali b. İdris (mekânı cennet olsun) Hz. Seyyid (Ahmed er-Rifâi) ile tanıştıktan sonra bir gün onu övüyordu: 


- Ey dervişler, Bu öyle bir yiğittir ki onu hiç kimse tanımaz. Hiçbir vasfedici, onun mertebesini anlatamaz. Bu zatın makamını ve halini, ancak Resülullah'ın ahlâkına yapışan, sözleri ve davranışları onun söz ve davranışlarına uygun olan, zâhir ve bâtını Hak ile olan kişiler anlayabilir. 


Kaf'tan Kaf'a Onundur 
Seyyid Ömer Fârüsi'den (mekânı cennet olsun) rivayet edilmiştir: 
Gökte iki melek gördüm, biri diğerine diyordu ki: - Bu bölgeyi Ebü'l-Hasan'ın oğluna (Ahmed er-Rifâi'ye) bahşetmişlerdir. Diğeri sordu: 
- Hangi bölgeyi? Kaf'tan Kaf'a (Kaf dağına) kadar. 


Anlayışınız Oranında Konuşuyorum : 


Şeyh Abdülkerim Teyseri'nin şöyle dediği nakledilmiştir: 

Basra'ya gittim, Seyyid Ebü Muhammed b. Abd'a ulaştım. Oturmuş, bazı sözler söylüyordu. Selâm verdim, ayağa kalktı, meşâyihi birer birer saydıktan sonra sustu. Ben, 
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Ey seyyid, Seyyid Ahmed'i yâdetmedin, dedim. 

İki Ahmed'den hangisini kastediyorsun, dedi. Ben, 

Sorum bir idi, iki oldu, iki Ahmed hangisidir, dedim. 
Dedi ki: 

Biri Şeyh Mansür'un oğlu Ahmed-i Ezrak, diğeri Ahmed b. Ebü'l-Hasan. Fakat Ahmed-i Ezrak her gün beş defa Peygamber [sallallahu aleyhi vesellem] ile musafaha ediyor (tokalaşıyor). Ahmed b. Ebü'l-Hasan'a (er-Rifâi) gelince, onun gölgesi evimin üzerindedir. Tıpkı gölgesinin Ümmüabide üzerinde olduğu gibi ve aynen benim elimin bu zamane üzerinde olduğu gibi, (Zamâne sözü ile) oturduğu koltuğun kabzasını kastediyordu. Sonra ilave etti: 


- Ey dervişler, eğer bir kimse, ben Ahmed er-Rifâi'nin nereye ulaştığını biliyorum, derse onu yalanlayınız. Yöneldiği ciheti biliyoruz, fakat oraya giden yolu bilmiyoruz. Sonra Doğu'ya işaret etti ve, “Bu hamiyettir” dedi. 
Sonra Batı'yı ve dört yönü sayarak, 


- Bu yönlerden her birinde çok yol var. Biz onun yöneldiği ciheti bilmiyoruz, onun tarikatını bilmiyoruz, dedikten sonra, 


- Bu konularda sizin anlayışınız oranında konuşuyorum, diye ilave etti. 


Haktan Başkasına Meyli Yoktur 

Şeyh Abdülkerim Teyseri'nin (Neyseri'nin) şöyle dediği nakledilmiştir: 

İkinci defa Basra'ya geldiğimde Seyyid Ebü Muham- 


med b. Abd'ın yanına gittim. Selâm verdim, selâmımı aldı ve: 
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- Ümmüabide'ye dönünce selamımı Seyyid Ahmed'e ulaştır, dedi. Dönünce durumu Seyyid (Ahmed er-Rifâi) hazretlerine söyledim. Buyurdu ki: 


- Ona tekrar ulaşırsan benim selâmımı söyle ve de ki: Ey Seyyid, Sivâne'nin sana selâmı var. Senden dua talep ediyor. 


Bilahare, Basra'ya gittiğim zaman Şeyh Ebü Muhammed'e uğradım ve Hz. Seyyid'in sözlerini ona ilettim. 
Kalktı, kendi başına bir tokat vurdu ve yüksek sesle, 


- Sivâne toprak üzerinde yürüyor, izini görmüyorlar; önlerinden geçip gidiyor, onu farketmiyorlar; Sivâne öyle bir mekânsız yere ulaşıyor ki oraya kimse ulaşamaz. 
Sivâne bütün halk içinde merhumdur (rahmete ulaşmıştir), onun önünde perde yoktur, onun üzerine hiçbir şey bağlayamazlar. Sivâne nedir biliyor musunuz? 


- Hayır, dediler. 


- Sivâne'nin ne olduğunu bilseniz makamınız hoş, yaşantınız lezzetli olmaz, dedi. “Sivâne nedir?” dediler. 
Buyurdu ki: 


- O bir adamdır ki bizden başka (sivânâ, yani Hak Teâlâ'dan başka) kimsesi yoktur, Hak Teâlâ'dan başkasına meyli ve dönüşü yoktur. Bu, sözünün sonudur. Bilesin ki “sivâne” sözlükte “çok küçük bir hayvan (canlı)” olarak tarif edilir. 


O Bir Bayraktır 
Salihlerden birinin şöyle dediği rivayet edilir: 


Resülullah'ı (sallallahu aleyhi vesellem] rüyada gördüm. 
Seyyid Ahmed'i övüyor ve Ahmed er-Rifâi arüs-i memlekettir (ruhani âlemin gelini, dilberi, mahrem sırları bilendir). Bir bayraktır ki onun işaretiyle insanlar yönelirler ve Hakk'a ulaşırlar. Yokluk onu örtecek, Hak'ta fâni olacak, haliyle (davranışlarıyla) insanları terbiye edecek, ayrıca sözleriyle de insanları terbiye (ve irşad) edecek, buyuruyordu. 


Hz. Seyyid buna benzer bir söz söyleyip, 


- Benim fiillerimden (davranışlarımdan) istifade etmeyen kişiler, sözlerimden nasıl istifade edecek, demiştir. 


Kutbü'l-Aktâb 


Şeyh Ahmed b. Necib'den nakledilmiştir, Osman-ı Hatib dedi ki: 


Hz. Seyyid'in müridlerinden Şeyh Hüseyin b. Osman b. Belüta ile Gumâzâ Mescidi'nde idik. Şeyh Hüseyin bana dedi ki: 

- Ey Osman, şimdi gayb erenlerinden üç kişi gelecek. 
Onlar, Irak'ta bizi tanıyan bir kişiyi görelim, diye düşünmüşler. Karınları aç imiş ve birbirlerine, 

- Ekmek ve süt isteriz, demişler, sen süt getir, ben de ekmek getireyim. Onlara ziyafet verelim. Sözü henüz bitmemişti ki adamlar mescidden içeriye girdiler. Selâm vermediler. Şeyh Hüseyin bana, 

- Ey Osman, kalk ve onlara selâm ver, nereden gelip nereye gittiklerini sor, dedi. Ben kalktım, mescidin kapısında durup iki defa: 

- Selâmün aleyküm, dedim. İçlerinden biri başını kaldırdı ve, 

- Allah'ın selâmı, bu selâm veren adamın üzerine olsun, dedi. Ben nereden gelip nereye gittiklerini sorunca o, 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- Halkın halkla ne işi var, diye cevap verdi. Ondan sonra Şeyh Hüseyin'in yanına gidip, 


- Bu grubun adamı (sözünden anlayacak kişi) sensin, dedim. Şeyh Hüseyin kalkıp yanlarına gitti. Selâm verince bana cevap veren kişi hemen karşılık verdi. Şeyh Hüseyin nereden gelip nereye gittiklerini sordu. O adam, 


- Halkın halk ile ne işi var, deyince, Şeyh Hüseyin, 


- Sizin, “Irak'ta bizi tanıyan kimse göremiyoruz” şeklindeki düşünceniz, bizi bunu sormaya mecbur bıraktı dedikten sonra, isimlerini, babalarının isimlerini, hangi şehirden olduklarını tek tek söyledi. Adamlar şaşkınlıkla birbirlerine, 


- Bizi tanıdı, dediler. Sonra önlerine ekmek ve süt getirildi. Yemekten sonra Şeyh Hüseyin onlara, 


- Yolda gördüklerinizi anlatın, dedi. Onlar da anlatma- ya başladılar: Yolda gidiyorduk, bir misk kokusu duyduk ve kokunun geldiği yöne doğru gittik. Bir dağa ulaştık. 
Orada bir pınar vardı ve bir adam pınarın yanında oturmuştu. Yanına yaklaşıp selâm verince nereye gittiğimizi sordu. Irak'a salihleri ziyarete gidiyoruz, dedik. Hoş kişilerdir, dedi. Irak'ta ve Basra'da kimleri ziyaret edelim, diye sorduk. Batiha'da Ahmed b. Ebü'l-Hasan (er-Rifâi), Basra'da Ebü Muhammed b. Abd'ı zeyaret edin, dedi. 
Bu ikisinden hangisinin mertebesi daha yüksektir, dedik. Ahmed b. Ebü'l-Hasan'ınki, dedi. Onun hallerinden bize biraz anlatın, dedik. Buyurdu ki: 


- O, bu dağda benim yanımda idi ve kutb-i zemin idi. 
Sonra kutbü'l-aktâb oldu. Daha sonra yedi kat gök ve yer sanki onun ayak bileğinin halhalı oldu. O, yıllardır, kendisinden başka hiç kimsenin aşamayacağı şekilde 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Allah Teâlâ'nın yolunu katetmektedir. Ben onu gördüğümde bu halde idi. Ondan sonra halinin nereye ulaştığını bilemiyorum. 


- Bilesin ki Allah seni doğru yola iletsin, Hz. Seyyid (kuddise sırruhü) bu yüce mertebeyi şu vasıta ile elde etmişlerdir: 


- Onun uzuvlarından her biri, Allah'ın sırlarından bir sırrın mahalli idi. Bu sebeple o şöyle buyurmuştu: “(Allahım) Üzerimde, düşüncelerimi kontrol eden bir denetleyicin var.” Onun mübarek uzuvlarından her biri Allah'ın murakıbı (gözetleyicisi) idi. Şiir: 


Her nerede olursan Allah ile ol; 
Ki (O) seni halkın önderi yapsın. 


Âriflerin Ciğeri Orada Parçalanır 


Seyyid Ebü Muhammed'e, Hz. Seyyid'in hâlinden sordular. Buyurdu ki: 


- O, bir makama ulaşmıştı ki halk o makama “hafif” diyor. Bu öyle bir mertebedir ki âriflerin ciğeri orada parçalanır. Abdal ve aktâbın (kutubların) ayakları onun üzerinde değer kazanır. Onu gördüğümde bu halde idi. 
Şimdi nereye ulaştığını bilmiyorum. 


Elde Ettiklerinin İlkidir 
Hz. Seyyid buyurdu ki: 


Seyyid Şeyh Mansür [kuddise sırruhü| bir defasında abdest almak için dışarı çıkınca testiyi alıp yanına gittim. 
Bahçe duvarından rüzgâr sesi geliyordu. Bana, 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- Ey Ahmed, bu rüzgâr benim nefesimdendir, dedi. 
Çocuğu öldüğü için feryat eden bir kadın görürsen bil ki onun ağlama ve feryadı benim nefesimdendir. Eğer güzel bir ses işitirsen bil ki o benim nefesimdendir ... 
Sonra bir nefes çekip “lâ ilâhe illallah” deyince içinden bir nur sütunu yükseldi, Yedi göğü yardı. Bir hazineyi açtılar, içinde bir sandık vardı. O nur sütunu sandığa gitti, sandığın kapısını, hazinenin ve yedi göğün kapısını kapattılar. Geri dönünce bu hali Müzeyyen'in oğlu Alemüddevle'ye anlattım. O, 


- Bu olayı ne zaman seyrettin, dedi. 
- Bu gece, dedim. O, 


- Bu gece, senin bu yolda elde ettiklerinin ilkidir. Allah Teâlâ sana bir nasip (nimet, şans) verecek, geçmiş ve gelecek insanlar içinde benzerin olmayacak. Vehim ve kuşkular, senin halinin fikir denizinde ve lutuf ile kemal düşüncende boğulup gidecek. 


Fazilet Deryası 


Hz. Seyyid'in (kuddise sırruhüj hizmetçisi Ebü”l-Aşâyir, Ebü Muhammed b. Abd'a dedi ki: 


- Bana Seyyid Ahmed'in vasfını anlat! O, 


- Benim onu vasfetmeye ve kemalini beyana gücüm yetmez. Ebü’l-Aşâyir bu konuda ısrar etti. Seyyid Ebü Muhammed, 


- Takdir (veya kudret) dalgıcı bu değerli inciyi adem (yokluk) denizinden varlık âlemine çıkarıp getirdiği zaman, cevher ve inci sahiplerine onun hakkında bir övücü peyda olup şöyle nidâ etti: 
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Düşünce denizlerine dalınız, olur ki onun kemal denizinin kenarını görürsünüz ve değerinin yüksekliğini anlarsınız. Onlar bu surette ilerlediler, onun derin denizinin ucunu ve sonunu göremediler ve her biri hal dili ile onunla konuştular. Şiir: 


Vehim ayağı ile pek çok iniş ve yokuş koştum. 

Akıl gözü ile pek çok sağ ve sol gördüm. 

Benim vehmim dünyada senin makamını bulamadı. 
Senin fazilet deryalarının değerine benim aklım ermedi. 


Güneş Ortaya Çıktı 


Hz. Seyyid [kuddise sırruhüj), Seyyid Abdülmelik'i sıkça ziyarete gider ve bu ziyaretleri genellikle gece yapardı. 
Seyyid Abdülmelik de mübarek yeni (cübbesinin kol kısmıyla) ile onu serinletirdi. Oğlu, 


- Üzerinde hiç sinek yok, hava da sıcak değil, onu niçin serinletiyorsun, diye sorunca Seyyid Abdülmelik şöyle cevap verirdi: 


- Onu bal gibi görüyorum, halkı da tıpkı sinek gibi onun üzerine toplanmış ... 


Şeyh Abdülmelik Hz. Seyyid ile tanışmadan önce oğullarına şöyle diyordu: 


- Eğer benim vefatımdan sonra haliniz değişirse beni Havire (Huveyre) toprağından (başka yere) nakledin. Benim naklim vesilesiyle halk tekrar size yönelir. Hz. Seyyid ortaya çıktıktan sonra Şeyh Abdülmelik oğullarına dedi ki: 

- Beni (cesedimi) nakletmeyin. Zira güneş ortaya çıktı. 
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Hak Teâlâ Önder Yapmış 


Dervişler Nehr-i Dakla'ya giderlerken onlara, Şeyh Hasan b. Taninâ önderlik ederdi. Bir defasında şeyh, her zamanki gibi önlerinden gidiyordu. Dervişler, 


- Ey Hasan, arkadan gel, zira önderlik Ahmed'indir, dediler. Şeyh bu sesi işitince Hz. Seyyid'e, 


- Ey Ahmed, öne geç, dedi. Hz. Seyyid ağlayarak, - Ben kimim ki öne geçeyim, deyince Şeyh Hasan, 


Ey oğlum, seni kendi sözümle öne geçirmedim, seni Hak Teâlâ önder yapmış. 


Bundan sonra Hz. Seyyid (kuddise sırruhü| önder oldu. 


Bilesin ki tarikat ehlinden bir cemaat Hz. Seyyid'in yüceliğini görmelerine, onun fazl ve kemaline şahit olmalarına rağmen, -ki “düşmanların bile gördüğü fazilet” (sözü buna uygundur)-, ona kötü söz söyler ve zâhirde düşmanlık ederdi. Ama bâtınen (kalben) düşmanlıkları yoktu. Çünkü ondan ilginç sözler ve acayip haller görüyorlardı. Ama haset, onları düşmanlığa sevkediyordu. 
Ancak onların hasedi zamane ehlinin hasedi gibi değildi. 
Zira zamane halkı bir şeye haset ederse o nimetin haset edilen kişiden zail olmasını isterler. O zamanın halkının hasedi, Hz. Seyyid'in Hak Teâlâ'ya olan yakınlığını kıskanmak idi. İstedikleri, Hz. Seyyid'in ulaştığı makamın kendilerine de verilmesi idi. Şiir: 


Düşmanım benim gibi olmayı istedi, 
Benim gibi ol, ki benim gibi olasın. 


Dünya halkı hiçbir değeri olmayan dünya leşi konusunda birbirine haset ettiğine göre, Allah'a yakınlık nasıl haset konusu olmasın? Hz. Seyyid buyurdu ki: 


AHMED er-RIFÂİ'NİN MENKIBELERİ e 45 


- Haset, yarın kıyamet günü evvelki ve sonraki insanlar arasında bulunmamak ister. Hz. Seyyid şu şiiri okurdu: 


Onu kendisinden daha güzel görünce haset ettiler, Doğunca yıldızların kıskandığı ay (dolunay) gibi. 


- Ey Allahım! Ey sıkıntıya düşenlerin duasını kabul eden! Peygamberlerin sonuncusunun hürmetine, beni senin yolunda yürüme konusunda haset edilenler- den eylemeni ve en büyük korku (haşr) gününde beni Ahmediler (yani Ahmed er-Rifâi'nin müntesipleri) arasında haşretmeni, Seyyid Ahmed'in lutuf nazarıyla iki cihanda halimi yükseltmeni dilerim. Âriflerin kalplerini sevindir, fakirlerin düşüncelerine ünsiyet (ve sevgi) ver. 
Şiir: 

Yâ Rab! Peygamber olan Ahmed'in hürmetine beni Ahmed er-Rifâl ve arkadaşları ile haşret, 


Yâ Rab! Onun sevgisini ebediyen benden alma, âmin diyen kula Allah merhamet etsin! 


Kaf Dağından Kaf Dağına 


Hz. Seyyid'in müridlerinin büyüklerinden biri şöyle buyurdu: 

Bir mecliste oturmuştuk, arkamda oturan bir şahıs şu cümleyi söyleyip duruyordu: 


- Lâ ilâhe illallan Muhammedün Resülullah, Kaf dağından Kaf'a kadar, o Kaf'tan diğer Kaf'a kadar. Böylece yirmi Kaf'a kadar saydı. Bu meclis, mertebe, türbe ve bu dervişler gibisi olmaz, diyordu. 


Anlatan kişi diyor ki: 
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Bu sözü işitince onu tanımak için baktım. Hiç tanımadığım siyah bir adamdı. Kendi kendime, “Semâ meclisi bitince yanına gideyim ve benim için dua etmesini rica edeyim” dedim. Meclis dağılınca onu aradım, göremeyince üzüldüm. Hz. Seyyid Ahmed'e [kuddise sırruhü| gidip durumu anlattım. Buyurdu ki: 


- O, kavimdendir (ricalullahtandır), eğer sussaydın ve ona bakmasaydın yüz Kaf veya daha fazla sayardı. Sonra sordum: 


- Ey Seyyid! Bu kavimden sonra Allah erlerinden bir kimse bulunacak mı? 


- Evet, deyip ilave etti: Ancak onun ömrü kısa olacak ve sonunda velâyet kılıcını ondan alacaklar. Kötüsü onu bu kapıya asacaklar. 


Maneviyat Nuru 

Şeyh Ömer Fârüsi'nin şöyle dediği rivayet edilir: 

Hz. Seyyid'le beraber, hanımı Sitti (Seyyideti) Râbia'- nın yanına gittik. Bana, 

- Ona selâm ver ve dua etmesi için rica et, dedi. Öyle 


yaptım. Daha sonra hazretin kızı Sitti Zeyneb geldi. Seyyid bana, 


- Kalk, Zeyneb'e selâm ver, ona hizmet et ve sana dua etmesi için ondan 1 dirhem iste, buyurdu. Kendi kendime, 


- Sitti Râbia daha büyük olduğu halde niçin ona hizmet et demedi, dedim. Buyurdu ki: 

- Ey Ömer! İş senin düşündüğün gibi değil. Allah Teâlâ'nın, bana velilik zürriyetinin kendisinden geleceğini 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vaat ettiği kişi, kızım Zeyneb'dir. Yüce Mevlâ maneviyat narını (har meyvesini) onunla canlı tutacak. 


Hz. Seyyid'in buyurduğu gibi oldu. 


İyilerin İzi 
Sitti Zeyneb, Hz. Seyyid'in huzurunda kardeşi Sey- 


yid Salih için uzun ömür duasında bulundu. Hz. Seyyid buyurdu ki: 


Ey Zeyneb! Salih vefat edecek. İyilerin (ebrâr) izleri senin zürriyetinde bâki kalacak. 


Ben Bir Dervişim 
Şeyh Mikdâm'ın şöyle dediği rivayet edilir: 


Hz. Seyyid ile seferde idim. Dönüşte Ümmüabide geçidine varınca bir derviş Hz. Seyyid'e 1 dirhem verip, 


- Bu senin nezrindir (senin için yaptığım adaktır), dedi. Hz. Seyyid, 

- Nezir iki kişiye, Seyyid Ebü Muhammed Şenbeki ve Şeyh Yahya Neccâr'a verilmeli, buyurdu. Derviş ise, 

- Bu nezir senindir, diye ısrar etti. Hz. Seyyid, 

- Ben kimim, diye sordu. Derviş, 

- Sen bir şeyhsin, diye cevap verdi. Hz. Seyyid, 

- Bu ana kadar, benim, bu cemaatin büyüğüyüm veya onların imamıyım (önderiyim) gibi fikir gönlümden geçtiyse Allah beni Firavun, Hâmân ve Kârün ile haşretsin. 


Bugüne kadar benim anladığım şudur ki ben onlardan bir dervişim. 
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Tevazu 


Şeyh Yakub-i Kerrâz, Hz. Seyyid'in önde gelen müridierindendi ve Seyyid Şeyh Mansür ile sohbet etmişti. 
Altmış yıldır namazlarını ezanla beraber kılmaya özen gösteriyordu. Tahrim tekbirini (cemaatle kılınan namazda ilk tekbiri) asla kaçırmamıştı. Buyurdu ki: 


Bir gün öğle namazı vakti minarede bekliyordum. Hz. 
Seyyid bana, 


- Ey Yakub! Allah için aşağı in, dedi. İndiğimde Hz. 
Seyyid, mihrapta oturmuştu ve elinin üstünde sivrisinekten daha küçük bir karınca vardı. Bana onun iki ayağını gösterip buyurdu ki: 


- Ey Yakub, buna bak! Baktım ve, 


- Ey Seyyid, Hak Teâlâ'nın bunu yaratmaktan maksadı nedir, diye sordum. Buyurdu ki: 


- Bunu yaratmaktan maksadı, kemal ve kudretini göstermekti. Ey Yakub, eğer bir kimse sana Allah Teâlâ'nın yaratma ülkesinde. (mahlükatı arasında) Ahmed'den daha zayıf bir şey var derse inanma. 


Mahlükatının Sayısı Kadar İsmi Vardır 


Seyyid Ebü Muhammed b. Abd bir mecliste, “Allah Teâlâ'nın 500 ismi vardır” diyordu. Hz. Seyyid'e bu sözü naklettiler. Buyurdu ki: 


- Şeyh doğru söylemiş, fakat o, bu miktarını biliyormuş. 
Ey oğlum, Hak Sübhânehü ve Teâlâ'nın mahlükatının sayısı kadar ismi vardır. Bana yaratılmış ümmetlerin sayısı (miktarı) malum olmuştur. Yeryüzündeki bitkiler gibi onların da dal veya gövdesi vardır, hepsini bilirim. Yapraklı 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ağacın bir adı vardır, yapraksız dalın da bir adı vardır, tomurcuğun ve kabuğun da bir adı vardır. Dostun elbisesinin bir adı vardır. Eğer parçalansa her ipi bir dil olur ve Hak Teâlâ'yı tesbih eder. Kuşun bir tane dili vardır. Kanadı ondan ayrılınca her kanada ayrı bir dil verirler, onunla tesbih eder. Hak Teâlâ şöyle buyurmuştur: 


o > o # A DAA Vi Zz 0 Ve a gri Vİ gel 
İM NY 
“Allah'ı (kendi dili ile) tesbih etmeyen hiçbir şey yoktur, ama siz onların tesbihini anlamazsınız” (İsrâ 17/44). 


Hakk'ın Nazarıyla Eridim 
Hacı Said'in şöyle dediği rivayet edilir: 


Bir gece yatsı ezanından sonra Hz. Seyyid [kuddise sırruhü) beni beraberinde götürdü. Karanlık bir gece idi. 
Şehrin yukarısındaki Kanüri bahçesine gittik. Hz. Seyyid beni bırakıp gitti. Bir müddet bekledim ama geri dönmedi. Onu görmek için izinden gittim. Bir duvara asılmış elbisesini gördüm. Karanlık gecede bir parlaklık görünce korktum. Tekrar kendi yerime geldim. Bir süre daha bekledim, sonra Hz. Seyyid geri geldi. Gördüğüm durumu ona söyledim. Buyurdu ki: 


- Ey oğul, gördüğün o parlaklık bir su parçası idi. Ve ben, senin gördüğün o su idim. Hak Teâlâ, bana celâl ve azamet nazarıyla bakınca eridim. Gördüğün gibi ... 
Sonra bana lutuf ve merhamet nazarıyla baktı, tekrar insan oldum. Eğer Hak Teâlâ, toprağa beni gizlemesini emretseydi size tekrar dönemezdim. 
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Müminin İki Sözü Olmaz 
Şeyh Zafer'in şöyle dediği rivayet edilir: 


Hz. Seyyid ile yolculuğa çıkmıştık. Yolumuz bir ay, belki de daha fazla sürdü. Geri döndüğümüz zaman cemaatin ileri gelenleri, Beled-i Hâkâni dervişleri ve diğer bir cemaat toplanarak dediler ki: 


- Hepimizin bir mesleği, ailesi ve çocukları var. Hepimiz gücümüz nisbetinde bir iş yapıyorduk. Bütün bunları terkettik. Güzel yemekten, temiz elbise giymekten ve ailemizden elimizi çektik. Yırtık elbise giyip size tâbi olduk. Önceleri şeyhler, dervişlerin yaptığı gibi sefere çıkarlar ve yanlarına, müridlerinden bazılarını alarak onlara bazı haller verirlerdi. Dervişler bu halle vatanlarında meydana gelen her şeyi uzaktan ve yakından görürlerdi. 
Biz şimdiye kadar sana çok yoldaşlık ettik. Ama ne işte (hangi mertebede) olduğumuzu bilmiyoruz. Halimizin seninle nasıl olacağını ve ne elde ettiğimizi söylemeni istiyoruz, dediler ve sözlerinde ısrarcı oldular. Hz. Seyyid (kuddise sırruhüj buyurdu ki: 


- Ey büyükler, müminlerin kendi ailelerine arzuları vardır. Ben sizin için Allah Teâlâ ile Seyyid Şeyh Mansür'un eli üzerine biat ettim. Buna razı olursanız hayırlıdır. Eğer razı olmazsanız, her biriniz aklınızdaki düşünceyi söyleyin. Dediler ki: 


- Bize bu biattan haber ver. Eğer razı olmazsak, arzumuzu söyleyelim. Buyurdu ki: 


- Sizin için hayret, şevk ve hasret konusunda biat (sözleşme) yaptım. Razı değil misiniz? Ey büyükler, bu öyle bir şeydir ki peygamberler Allah'a ulaşana kadar bunun için, bunda, bunun uğrunda ölmüşlerdir. Sizin 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Hak katında öyle bir şeyiniz (haliniz) olur ki gözünüz onunla aydınlanır. Beni Hak Teâlâ katında utandırmazsınız. Orada bulunanlar hep birlikte, 


- Razı olduk, dedi. Hz. Seyyid onların muvafakati sebebiyle Allah'a şükretti ve, 


- Ey dostlar ve kardeşler, bu konuda sabit kadem olmanız lazım. Kendi sözünüzden dönmeyiniz, müminin iki sözü olmaz, buyurdu. 


Makam-ı Âli Sahibi 


Hz. Seyyid'in yakın hizmetini gören ve tekke içinde bir odada kalan Şeyh Ömer b. Nadise'den şöyle rivayet edilir: 

Hz. Seyyid'e, ben ve dervişlerden bir grup kadar hiç kimse yakın değildi. Bir gün huzurundayken Hak erenlerinin ahvalini, herkesin başlangıç ve sonunu yâdediyordu. İltifat etti (yönelip baktı) ve dedi ki: 

- Yedi yıl ve yedi ay Seyyid Şeyh Mansür'un başlangici, bu kavmin sonu idi. Bu müddetten sonra velâyet ve kudret kılıcını bir adama verdi. (Hz. Seyyid) Bunu söyledi ve sustu. Ben dedim ki: 


- Ey Seyyid, Şeyh Mansür'un son hali, bu adamın ilk halidir. Buyurdu ki: 


- Ey Ömer, senin dediğin gibidir. 


Onun Vaazını Herkes Duyardı 


Hz. Seyyid vaaz ederken yanında bir kâri (Kur'an okuyucu) bulunurdu. Âdeti, kürsüye oturmak ve hiç kalkmadan vaaz etmekti. Vaaz sırasında, uzaktakiler 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de yakındakiler gibi, onu gayet net bir şekilde rahatlıkla duyabilirlerdi. Hatta Ümmüabide'ye uzaklığı takriben yarım fersah (3 km.) olan Bedrüye, Kasımiye, Führâd ve Hers halkı, sohbetleri bir kelimesini bile kaçırmadan, evlerinin üstüne (damına) oturup dinlerlerdi. O hazretin vaazını sağırlar bile işitirdi. Şeyh Ahmed Hamis'in oğlu Şeyh Abdülazim Hz. Seyyid vaaz ederken eteğini yayar, meclis tamamlanınca eteğini toplar göğsüne sürer ve vaazı harfi harfine tekrarlardı. Kendisi bu konuda (Seyyid Ahmed er-Rifâi'nin vaaz ve sözlerini içeren) bir kitap derlemiştir. 


Gavs Makamına Ermek 


Seyyid İbrahim A'zeb'in [kuddise sıruhüj şöyle dediği nakledilir: 


Dervişlerden bazısı kutbun ahvalini sordular. Ben soruyu Hz. Seyyid'e sordum. Buyurdu ki: 


- Ey İbrahim, Hak Teâlâ bir şahsı manevi haller sahibi yapmayı dilerse ona bu tarikata bağlanıp sülük etmeyi nasip eder. Onu önce kendi nefsi ile vazifelendirir. Nefsini terbiye edip istikamet üzere olursa ailesiyle vazifelendirir. Onlarla iyi geçinirse komşuları ve mahalle halkı ile görevlendirir. Onları idare edip iyi geçinirse şehrinin halkıyla vazifelendirir. Sonra onu dünyanın yarısı ile görevlendirir. Allah'ın lutfu onun üzerinde cereyan ederse onu gök ve yer arasında görevlendirir. Yer ve gök arasında birçok yaratılmış vardır ki onları Allah'tan başkası bilmez. Sonra birinci kat gök, ikinci kat gök ve bütün göklerde onu vazifelendirir. Sonunda gavs makamına ulaşır, en nihayetinde mertebesini daha da yükseltirler ve onu kendi sıfatlarından bir sıfatın taşıyıcısı yapar. Şiir: 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Daima bir vatandan (mertebeden) diğerine yol gösterir, Sonunda sıdk (doğruluk) vatanında yerleşip kalır. 


Yani daima ona bir mertebeden diğerine doğru yolu gösterirler. Bu işleri ve mertebeleri elde ettiği zaman, “Sâra aynen lillâhi” (Allah Teâlâ'nın nurları o zatta tecelli edince kendine ait bir iradesi kalmaz. Cenâb-ı Hakk (celle celâluhü) onu varlıkta tasarruf sahibi yapar) yani Allah Teâlâ fazl ve keremi ile bir nimet ve güç bahşeder ki yağmur onun yüzü suyu hürmetine yağar, bela onun sayesinde defolur, Allah'ın bereketleri onun vasıtasıyla —-bereketleri umumi olsun- iner. O, bu mertebede olmasaydı söyledikleri doğru olmazdı. 


Allah merhamet etsin, bilesin ki Mecnün, Leylâ'ya âşık olup tutulunca, günbegün aşkı arttı, sonunda bir mertebeye ulaştı ki kendi zatını Leylâ zannediyordu ve kendi varlığının olmadığını düşünüyordu. Bir olma (ittihâd) düşüncesinden dolayı, ondan kan alırlarken hacamatçıya, “Dikkat et, iğne Leylâ'ya değmesin” dedi. Şiir: 


Ey hacamatçı, benden kan alırsan korkarım ki, İğneyi ansızın Leylâ'ya vurursun. 


Aşk ve muhabbet o dereceye ulaşır ki gönüllerinde- ki Allah sevgisi doruk noktasına ulaşan büyük velilerden birkaç söz sâdır olur. Mesela Sultan Bâyezid'in (Bistâmi), “Kendimi tesbih ederim, benim şanım ne yücedir” ve “Cübbemin içinde Allah'tan başkası yok” demesi gibi. İşte Hz. Seyyid'in “Sâra aynen lillâhi” sözü de böyledir. Yani o kişi öyle müstağrak olur ki vahdetten (birlikten) söz etmeye başlar. Ve, “Kul bana ndfilelerle yaklaşmaya devam eder, sonunda onu severim. Onu sevdiğim zaman işittiği işitme gücü, gördüğü görme gücü (gözü), tuttuğu eli, yürüdüğü ayağı olurum” hadisinin şerefiyle müşerref olur. 
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Her An Kıyamet Kopar 


Bazı dervişler, ısrarlı bir şekilde göklerden haber sorunca Hz. Seyyid [kuddise sırruhü) buyurdu ki: 


- Dördüncü kat gökte rüzgâr gibi akan bir kum ırmağı var. Hak Teâlâ gök ve yeri yarattığı zamandan beri akmaktadır. Nereden gelip nereye gittiğini, eni ve boyunu Allah'tan başkası bilmez. Hak Teâlâ'nın, onun her zerresi adedince, sahip olduğunuz bu dünya gibi bir dünyası vardır. O dünyaların her birinde her an kıyamet kopar, teraziyi koyarlar, sıratı geçerler. Bir kavim cennete, bir kavim cehenneme gider. Onların cehennem ve cenneti, bize anlattıkları cehennem ve cennet değildir. 


Amel Etmezse Oğlum Değildir 
Şeyh Yakub-i Kerrâz'ın şöyle buyurduğu nakledilmiştir: 


Hz. Seyyid vaazla meşguldü. Oğlu Seyyid Salih [kuddise sırruhü| içeri girince meclistekiler ona yönelip güzel yüzünü görmek için meclisi terkettiler. Kendi kendime dedim ki: 


- Dervişlerin gönlü bu halde olunca, babasının gönlü nasıl olur? Hz. Seyyid defteri elinden bıraktı ve buyurdu ki: 


- Ey Yakub, oğlum Salih benim belimdendir (neslimdendir). Eğer benim gibi amel etmez ve benim yolumda yürümezse aramızda baba ve oğulluk ilişkisi olmaz. 


Tevazu 
Rivayet edilir ki Şeyh Ebü'l-Bedr, Hz. Seyyid'e sordu: 


- Hak Teâlâ sana ne dedi? Buyurdu ki: 
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Hak Sübhânehü ve Teâlâ bana, “Onların dünyasında olduğun sürece onları idare et, hoş gör” yani (mertebesi) senden aşağıda olan kişi önünde aşağı in (tevazu göster) ki sana nazar etsin, seni takip etsin ve senin sayen- de yükselsin, buyurdu. 


Allah Bana Sorar 
Seyyid İbrahim A'zeb'in şöyle dediği rivayet edilir: Hz. Seyyid buyurdu ki: 


“Ey İbrahim, yarın (ahiret gününde) Allah Teâlâ bana insanlar ve cinlerden sual edecek.” 


Şeyh Hasan b. Rabi'in şöyle dediği rivayet edilir: 


Hz. Seyyid buyurdu ki: Rum'un Kostantiniye'sinden (İstanbul'dan) hiçbir rüzgâr esmez ki onun etkisini yanimda hissetmemiş olayım. Yani Hak Teâlâ tevfikiyle beni gayblara muttali etmiştir. 

Şeyh Mekki'den şöyle nakledilmiştir: 


Hz. Seyyid'in odasında birkaç gün geçirdim. Kendi kıt ilmim nisbetinde, ondan Hz. Peygamber'in özelliklerinden kırk özelliği ezberledim. 


Yedi Şehir Gösterdiler 
Seyyid İbrahim A'zeb”in şöyle dediği rivayet edilir: 


Bir gece uyuyordum. Hz. Seyyid (kuddise sırruhüJ orada idi. Beni uyandırarak dedi ki: 


- Ey İbrahim, şimdi bana yedi şehir gösterdiler. O yedi şehrin her birine birkaç dünya sığar. Onlar arasında 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Allah Teâlâ'nın adını taşımayan yoktur. Her gece güneş batınca Hak Teâlâ meleklere, ümmet-i Muhammed'in günahlarını alıp bu yedi şehrin üzerine dökmelerini emreder. Bu cemaatten kendisine günah ulaşan (günah işleyen) herkes cennet ehlidir. 


Seni Reddedecek Kim Var? 


Seyyid İbrahim'in (kuddise sıruhü| şöyle dediği rivayet edilir: 
Odada Hz. Seyyid'in huzurunda oturmuştum. Mü- 


barek başını dizime koymuştu. Başını kaldırdı ve güldü, ben de güldüm. Bana yüksek sesle, 


- Ey İbrahim, niçin gülüyorsun, dedi. Cevaben, 


- Ey Seyyid, senin güldüğünü görünce ben de güldüm, dedim. Sonra gülmesinin sebebini açıklaması için çok ısrar ettim. Buyurdu ki: 


- Ey İbrahim, Hak Teâlâ bana nidâ edip, “Yeri batırmayı ve göğü yere atmayı istiyorum” deyince şaşırıp güldüm ve, 

- Ey Rabbim, senin söylediğini reddedecek veya ak- 


sini isteyecek kim var, dedim. Sonra Hz. Seyyid titreyerek yere düştü ve bir süre o halde kaldı. 


Fâtiha'nın Şefaati Daha Fazladır 
Seyyid Abdürrahim'in şöyle dediği rivayet edilir: 


Bana Şeyh İbn Berre'nin (Hz. Mukaddese) şöyle bir sözünü naklettiler: Bu aciz kişi, Kir bölgesinin kamışı miktarı ve Kir (halkı) sayısınca yedi kat şefaate sahiptir 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ve şefaat edecektir. Bu söz bana büyük bir iddia gibi geldi. Hz. Seyyid'in yanına geldim, üzgündüm. Hz. Seyyid bana dedi ki: 


- Ey Abdürrahim, niçin üzgünsün? Kızma, Şuveysa Katar kamışı sayısınca ve Katar (halkı) sayısınca hatta bu sayının yedi kat fazlası şefaate sahiptir. Bu bildikleri kadarıyladır. Fâtiha süresinin şefaati ise daha fazladır, bilmezler. Bilesin ki “Kir”, sazı çok olan bir bölgenin adıdır. 


Seyyid Şöyle Buyurdu 


Hz. Seyyid'in (kuddise sırruhü) şöyle dediği rivayet edilir: 

Seyyid Mekki Batmesâni ve oğlu Seyyid Yahya, Seyyid Ebü'l-Vefâ, Seyyid Ebü Muhammed eş-Şenbeki, Seyyid Ebü Bekir b. Hevâri, Seyyid Ahmed b. Maskül, Seyyid Garrâr, Seyyid Meyhemüb, Seyyid Ahmed, Seyyid Osman es-Sâlimâbâdi, Seyyid Mansür, Seyyid Sehl, Seyyid Ebü Bekir Hemedâni ve Seyyid Osman b. Merve sultandırlar. Onların on yedincisi Beni Rifâf? den olacaktır. Emirleri (manevi valileri) de sayıyordu. Onlar çoktu. 
Büyükleri yazılacaktır: 


Seyyid Halid, Seyyid İbrahim es-Sümkâmi, Seyyid İsa, Seyyid Ömer el-Bakari, Seyyid Yahya Neccâr, Seyyid Rızkullah, Seyyid Mübârek b. Dârüh, Seyyid Ahmed Hamis, Seyyid Ahmed Kantara, Seyyid Bahtiyar ki Hümâmiye'de bulunuyordu, Seyyid Habüye ki Seyyid Mansür'un yanında bulunurdu ve Sayyâdin köyünden Şeyh Salih. Bunlar büyük emir (vali) idiler, kaddesallahu ervâhahüm. 
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Hasret Çekerler 

Bir dervişin şöyle dediği nakledilmiştir: 

Şeyh Yakub'u şöyle derken işittim: 

Allah Teâlâ vaat etmiştir, kıyamet gününe kadar her gün kavimden (dervişlerden) biri bu bölgeye (türbeye, tekkeye) gelecek. Şeyh Yakub'a sordum: 


O derviş Hak erenlerinden biri olduğunu bilir mi? Buyurdu ki: 


- Bazıları bilir, bazıları bilmez. Bilenler, bu bölgeden ayrılınca niçin oraya yerleşmedim, diye gönüllerinde hasret çekerler. 


Tilki, Aslan; Aslan, Tilki Olur 


Seyyid İbrahim A'zeb'den nakledilmiştir, Hz. Seyyid buyurdu ki: 


- Tilki bu bölgeye gelir, aslan olur, aslan bu bölgeye gelir, tilki olur. 


Mekânın Şerefi Sakinlerindendir 
Hz. Seyyid'in şöyle dediği nakledilir: 


Ümmüabide öyle bir yerdir ki Hak erleri orada hazır bulunurlar. Orası Hak erlerinin mekânı ve konağıdır. 
Onlar, oradaki herkesin haline değer katar. Ümmüabide tıpkı benim gibidir. Onun hakkında kimse bana sıkıntı veremez. Ümmüabide'de âcizler büyük ve başkan olur. 
Bir bölgenin şerefi, orada sakin olanlarladır. Hak Teâlâ bu bölgeye ancak zamanın seçkini olan insanların gelebileceğini vaat etmiştir. Allah Teâlâ'nın vaadi gerçektir. 
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İzzet Tacıyla Taçlandım 
Yine Seyyid İbrahim'in şöyle dediği nakledilmiştir: 


Seyyid Mansür, ömrünün sonunda Celse'ye geldi. 
Hz. Seyyid onun için kendi eliyle bir yemek hazırladı ve getirdi. Seyyid Mansür buyurdu ki: 


- Ey Ahmed, bu şerefli bölge değerlidir. Burada ismi anılan kişi hazır olur (manen gelir). Eğer Peygamber'i (sallallahu aleyhi vesellem] burada ansalar, gelir. Ey Ahmed, burada birkaç derviş var, sana selâm ediyorlar, sen de onlara selâm ver. Hz. Seyyid buyurdu ki: 


- Ey Seyyid, ben onları tanımıyorum. Seyyid Mansür cevap verdi: 


- İşte büyük, küçük, kadın, erkek toplanmışlar. Onlar içinde bir grup senin sözünü anlıyor, ama sen onların sözünü anlamıyorsun. Allahüekber, Allahüekber! O kadar kalabalık ki ne kadar insanın toplandığını Allah'tan başkası bilmez. Sonra elini Seyyid Ali'nin başına koydu. 
Seyyid Ali buyurdu ki: 


- Eli başımdayken beni izzet tacıyla taçlandırdıklarını müşahede ettim. 


Allah'ın Vaadidir 


Şeyh Abdullah'tan nakledilir ki bir defasında Mervân Oğulları (kabilesinin) büyüklerinden bir şahıs Hz. 
Seyyid'e, 


- Duydum ki sizin aranızda yetmiş ârif mevcutmuş. 
Bu haberi sizden önce hiçbir veli ve veli olmayan hakkında işitmemiştim, dedi. Seyyid hiç cevap vermeyince o şahıs ısrar etti ve, 
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- Allah seninle olsun, bana cevap ver, dedi. Hz. Seyyid buyurdu ki: 


- Allah Teâlâ, bu makamda marifetleri sahih olan ârif kadınlardan Kir bölgesinin kamışlarının üç katı kadar peyda etmeyi vaat etmiştir. 


Kılıç Başlarını Keser 


Şeyh Ebü”l-Feth b. Hasrüh hal-i hayatında Ümmüabide'de -Peygamberimiz'e ve o şehrin sakinlerine selâmbulundu. Birçok dervişi, tekkede ve rüya yorumcusunun yanında görünce şu şiiri okudu: 


Kralların taçları onun kapısına yığıldı, 

Birçok kral, bir gün bize selâm verir ümidiyle toplanıp yığıldı. 

Krallar, uzaktan onun kapısını görünce attan inip yürürler, 

Eğer böyle yürümezlerse ölüm onlara yetişir. 


Sonra Hz. Seyyid'in yanına gitti. Hz. Seyyid buyurdu ki: 
(Şiirin sonunda) şöyle de: 


Eğer böyle yürümezlerse kılıç başlarını keser. 


Halka Biraz Merhamet Etsen 


Hz. Seyyid altı sene gece gündüz üzüntülüydü. Başı, sürekli önüne eğikti. Önde gelen müridleri sonunda bunun sebebini anladılar. Bir gün tekkeye geldi, o üzüntü kendisinden gitmişti. Yüzünde mutluluğun izi görülüyordu. Şeyh Yakub, mutluluğunun sebebini sordu. Hz. 
Seyyid buyurdu ki: 
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- Ey Yakub, bu müddet içinde halkın fiillerine muttali idim. Bir kısmı haksız yere insan öldürmekle meşgul idi. Bir kısmı zina ediyor, bir kısmı diğerlerinin mallarını gasbediyor, bir kısmı da müslümanların namusuna göz dikiyordu. Bütnün bu işlerin hepsinü görüyordum. Bu sebeple üzgündüm ve Hak Teâlâ'nın mekrinden (gazabından) korkuyordum. Şimdi bana şöyle nidâ ettiler: 


- Ey Ahmed! Mahlükatı yaratan sen misin, yoksa ben miyim? Dedim ki: 

- Ey Rabbim, onları yaratan sensin. Nidâ ettiler: 

- Onlara hüküm ve takdir eden sen misin, yoksa ben miyim? 

- Sensin, dedim. Nidâ geldi: 

- Onlara merhamet edip bağışlayan sen misin, yoksa ben miyim? 

- Sensin, dedim. Nidâ ulaştı: 

- Yok eden ve var eden sen misin, yoksa ben miyim? 


- Sensin ey merhametlilerin en merhametlisi, dedim. 
Sonra nidâ ettiler: 

- Ey Ahmed! Huzurlu ol! Bütün yeryüzü halkını yok etsem, düşünmem. Bundan sonra birkaç sene kıtlık oldu. 
Halkın sokaklarda çaresizce dolaştığını görüyordum. 
Seyyid Abdürrahim başka bir kişi ile birlikte diyordu ki: 


- Ey Seyyid! Halkın bu halini görmüyor musun, durumlarını işitmiyor musun? Seyyid, 
- Evet, buyurdu. O, 


- Onlara biraz merhamet etmez misin, ola ki senin merhametin vesilesiyle Hak Teâlâ onları sıkıntıdan kurtarır, dedi. Seyyid, 


- Hayır, hayır, yapamam, yapamam, buyurdu. 
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Peygamber Vekilidir 
Rivayet edildiğine göre, Hz. Seyyid şöyle diyordu: 


Seyyid Mansür, Peygamber Efendimiz'in vekilidir. Allah Teâlâ onun hakkında, 


5 407 o z aas KEEN 
a a ezel 


“Nebi, müminlere (kendi nefislerinden) daha önceliklidir” (Ahzâb 33/6) buyurmuştur. 


Haber Verdikleri Gördükleridir 


Hz. Seyyid, bir zaman mecliste sohbet ederken Kaf'ı yâdetti. Şeyh Yakub, 

- Kaf'tan sonra ne vardır, diye sordu. O, cevaben, 

- Kaf'ın bir benzeri, dedi. Şeyh Yakub sordukça o 


aynı cevabı veriyordu. Sonunda on Kaf'a ulaştı. Şeyh Yakub, 


- Bu Kaf'lardan sonra ne var, diye sordu. Hz. Seyyid, 


- Hak Teâlâ'ya göz açıp kapayıncaya kadar bile itaatsizlik yapılmayan beyaz bir arz (dünya) vardır. Orada sayılarını Allah'tan başka kimsenin bilmediği pek çok insan bulunur. Bunlar ne Âdem'in yaratılmasını ne de İblis'in lânetlenmesini işitmişlerdir. 


Şeyh Yakub bu sözleri işitince sordu: 


- Bir kişinin görmediği ve hakikatini anlamadığı bir şeyden haber verme gücü olabilir mi? Seyyid buyurdu ki: 


- Hayır ey Yakub. 
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“İnsan hiçbir söz söylemez ki, yanında yazmaya hazır bir gözcü (melek) bulunmasın” (Kât 50/18). Bu âyetin geliş sebebi, insanların görmedikleri şeyi söylememeleri içindir. Hz. Seyyid bu sözü söyledikten sonra, 


- Biz nerede idik, buyurdu, sonra dua etti ve meclisten ayrıldı. 


Şeyh Yakub'a itimadı ve hüsnüzannı olan bir derviş, Şeyh Yakub'un Hz. Seyyid'e bu yolla sorular sorduğunu işitince, Seyyid'in bu haberleri bizzat vâkıf olarak söylemediğini düşündü. Bu sebeple bazan Hz. Seyyid hakkında alay yollu bazı sözler söylüyordu. Bir gün öğle namazı vakti geldi. Şeyh Yakub ezan okudu. İlk safta oturdu. Hz. Seyyid de mihrapta oturdu. Mübarek başını cübbesinin yakası içine çekti. Şeyh Yakub da başını cübbesinin yakası içine çekti. Namazın vaktinden bir süre geçti. Şeyh Yakub ezan okuduktan sonra (namaz kılınıncaya kadar) hiç kimse onunla konuşamazdı. O itirazcı derviş namaz vaktinden bir miktar sürenin geçtiğini ikaz etmek için elini uzattı. Ancak (Şeyh Yakub'un) elbise ve sarığından başka bir şey göremedi. Şaşırdı ve cemaati bu durumdan haberdar etti. Uzun bir süre sonra Şeyh Yakub başını kaldırdı ve kamet getirdi. Hz. 
Seyyid kalktı, namazı kıldırdı. Namaz bitince Hz. Seyyid, Şeyh Yakub'a, i 


- Elbiseyi çektin, bana çok zahmet verdin, dedi. Sonra İtirazcı derviş gördüğü hali Şeyh Yakub'a söyledi. 
Şeyh Yakub dedi ki: 


Siz boşboğazlığı terketmiyorsunuz, sizin boşboğazlığınız yüzünden Hz. Seyyid, alnımdaki saçlardan tuttu ve anlattığı bütün yerlerde beni gezdirdi. Anladım ki o hazretin haber verdiği şeyler, gördüğü şeylerdir. 
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Besmeleyi Çok Söyleyin 
Hz. Seyyid a er-Rifâî [kuddise sırruhû]), her işe başlarken, a JI yS JAF M 3 der ve bu kelime- 


yi, özellikle bir şey yermek, su içmek, kadınlara yaklaşmak, kalkmak, oturmak, yola çıkmak, hayvanlara yem vermek, odun toplamak ve ev süpürmek öncesinde çok söyleyin, derdi. Ayrıca, 


- Ey dervişler, kadınlara ve çocuklara, 


öğretin ki her zaman ye drdi. 


Dünya Bize Dar Oldu 
Dervişlerden bir grup nakletti ki: 


Cinlerden bir grup gördüm, birbirlerine şikâyet ediyorlar ve, 


- Bu adam yani Seyyid Ahmed bizim yaşantımızı (geçimimizi) bozdu. Müridlerine, “Kadınlara ve çocuklara besmeleyi öğretin” diyor ve onları besmele çekmeye teşvik ediyor. Konuşmaya başlarken, lokmayı ağza götürürken, büyük ve küçük abdest bozmaya niyet edince besmele çekin diyor. Bu yüzden dünya bütün genişliğine rağmen bize dar oldu, diyorlardı. 


Kişi Sevdiğini Çok Anar 
Seyyid İbrahim'in şöyle dediği rivayet edilir: 


Hz. Seyyid'i evinin merdiveninden yukarı çıkarken gördüm. Merdivenin her basamağında, 
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İğ A çiş 


diyor, besmele çekiyordu. Aşağı inerken de aynısını söylüyordu. 


Besmeleyi niçin çok söylüyorsun, diye sorunca, buyurdu ki: 


- Ey oğul! Onu seviyorum. Herkes sevdiğini çok anar. 
Halk, besmeleyi söylemenin faydasını bilseydi, onu söylemede hırslı olurdu. 


Bu Duayı Oku 
Şeyh Ali b. Ebü Hâşim'den nakledilmiştir: Hz. Seyyid bana, 


- Abdest al, dedi. Abdest almaya başladım, sıra kolları yıkamaya gelince, “Allahım, bana (ahirette) kolay bir hesap nasip et” duasını okudum. Hz. Seyyid (kuddise sırruhü) yüksek sesle, 


- Ey oğlum! Hiç kimse Allah'ın kolay hesabına (bile) güç yetiremez. Hak Teâlâ kolay hesaba çekecek olursa Musa ve İsa [aleyhisselâm] (bile) kurtulamaz, dedi. Ayaklarımı yıkamaya başlayınca, “Allahım, ayaklarımı sırat üzerinde sabit kıl (kaydırma)” duasını okudum. O hazret feryat etti, yere düştü ve buyurdu ki: 


- Ey oğlum! Eğer sıratı anlatıldığı şekilde kurar ve yayarlarsa, İbrahim Halilullah (aleyhisselâm) (bile) kurtulamaz. Bundan sonra bu duayı okuma, ancak bir uzvu yıkarken, 


Çİ es li 
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“Bereket, temizlik, büyük ecir ve lutuf olarak, 


J aa p > pi al gz 
(Bismillâhi beraketen ve tahüran ve ecran azimen ve minhaten azimeten) dersin, bunun sevabı iki kat fazladır, dedi. 


SARIK TESBİH ETSİN 


Hz. Seyyid, başına sessizce sarık saran bir dervişi gördü ve buyurdu ki: 


- Ey oğlum! Her dolama ve düğümde bir kez besmele oku. Bitirdiğin zaman ve sarığın ucunu aşağı salarken elnamdülillâh de ki, Allah Teâlâ o sarığın her katmanına bir dil versin, o diller Allah'ı tesbih etsinler ve o sarık sarılmış olarak durduğu sürece bu tesbihatın sevabı sana ulaşsın. 


O AYDIR, GÜNEŞTİR 
Seyyid İbrahim A'zeb'in şöyle dediği rivayet edilir: Babam Seyyid Ali bana dedi ki: 


- Benimle Hz. Seyyid'in arasını birleştir (bir tut). Zira benim tenhada onunla bir konuşmam olmuştur. Ben ertesi gün bu sözü (konuyu) Hz. Seyyid'e açtım. Buyurdu ki: 


- Onun isteğini vermek gerekir. Hz. Seyyid akşam namazını dervişlerle birlikte kıldıktan sonra nakib (kıdemli derviş) sofrayı açmakla meşgul oldu. Hz. Seyyid ayağa kalktı, ayakkabılarını giydi, cemaatin içinden çıktı ve bana, 
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- Ey İbrahim, testiyi getir, dedi. Hazretin hizmetçisi İbnü't-Tari de bizimle birlikte çıkmak için ayağa kalktı. 
Hz. Seyyid, 


- Hiç kimse bizimle beraber çıkmasın, dedi. Bana, 


- Ey İbrahim, babanı getir, dedi. Gittim, babamı getirdim. Yanına geldiğimiz zaman bana, 


- Ey İbrahim, testiyi babana ver, sen dur ve kimseyi yanımıza sokma, dedi. Öyle yaptım. Sonra oturdukları zaman babam, 


- Ey Seyyid, arkadaşlar (müridler) arasında kaç şeyh vardır, diye sorunca Hz. Seyyid, 


- Şeyh bir kişidir, buyurdu. Babam, 
- Altı kişidir, dedi. Hz. Seyyid (kuddise sırruhüj, - Birden fazla değildir, dedi. Babam, 


- Seyyid'in sözü reddedilemez, ama biz altı kişiyiz, dedi. Hz. Seyyid sordu: 


- Bu altı kişi kimlerdir? Babam şöyle cevap verdi: 


- Ben, kardeşim, kardeşimin oğlu, oğlum, Seyyid Salih ve sen. Hz. Seyyid buyurdu ki: 


- Şeyhliği bana nisbet etme, ben şeyh değilim. Babam, 


- O halde şeyh kimdir, diye sordu. Buyurdu ki: - Ey Ali, şeyh sensin. Babam, 


- Ömrün uzun olsun, şeyh sensin, dedi. Hz. Seyyid (kuddise sırruhü) buyurdu ki, 


- Ben şeyh değilim, bana şeyh deme. Babam, 


- Kutub musun, diye sordu, o, 
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- Kutub değilim, buyurdu. Babam, 
- Gavs mısın, diye sordu, o, 
- Gavs değilim, buyurdu. Babam, 


- O halde senin hakkında ne diyeyim, deyince, o, şunu de buyurdu: Şiir, 


O ayın on dördüdür ama her gece aynıdır, eksilmez O güneştir ama yanında hiç gölge yoktur. 

Babam, 

- Sen nasıl bir kişisin, dedi. Hz. Seyyid buyurdu ki: 


- Benim Allah katındaki makamımı bilirsen dilsiz ve sağır olursun, uzuvların birbirinden ayrılır. Babam, 


- Ey Seyyid, bana, tövbe ver (tövbe ettir, müridliğe kabul et), çünkü bugüne kadar seni tanıyamamışım, dedi. Hz. Seyyid onun elini tuttu ve ona tövbe verdi (ettirdi). 

Seyyid Ali dedi ki: 


Hz. Seyyid'in bana, “Senin tövbeye ihtiyacın yok” diyeceğini düşünüyordum. Ama bana tıpkı zâni, hırsız, fâsık ve yol kesici (imişim) gibi tövbe verdi. Sonra buyurdu ki: 


- Ey Ali, sen Beni Osman'ın (Osmanoğulları aşiretinin) şeyhisin. Yani benden sonra halife sen olacaksın. Kıyamet gününe kadar şeyhlik sende ve senin zürriyetinde olacak. Ey Ali, velâyet ve nübüvvet sana bir gün (bile) şeyhlik yapmayı yasaklayacaktı, ben de yasaklıyordum ama rubübiyyet (Hak Teâlâ) senden başkasının şeyh olmasını yasakladı. Bu sebeple, Allah Teâlâ'nın iradesine muhalefet edilemez. Ben de senin büyüklüğünü, fazilet ve olgunluğunu kabul ettim. Senin ihlâs örtünü omzumda tuttum. 
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Seyyid Ahmed'in İzniyle 

Şeyh Yakub, Hz. Seyyid ile konuşurken şeyhimize hitap eder, o da “lebbeyk” yani “buyur, emret” diye cevap verirdi. Şeyh Yakub bir gece rüyasında Hz. Seyyid ile yol arkadaşı olduğunu ve bazı yerlere ulaştığını gördü. Rüyada bir kapı gördü, kapıda bir grup câriye oturmuştu. 
Câriyeler ona, 


- Sen kimin yiğitlerindensin, diye sordu. Şeyh Yakub, 


- Seyyid Şeyh Mansür'un halkındanım, diye cevap verdi. Câriyeler, 


- Bekle, çünkü bize Seyyid Ahmed'in adamlarından başkasını geçirmeye izin vermediler, dedi. Hz. Seyyid buyurdu ki: 


- Ey mübarekler, serbest bırakın, dedikten sonra izin verdiler. 


- Şeyh Yakub diğer iki mekâna ulaştı, oralarda da aynı durum ve konuşmalar vuku buldu. (Şeyh Yakub diyor ki!) Sonra uyandım, o karanlık gecede tekkeye geldim. 
Hz. Seyyid'in orada olduğunu gördüm, Bana, 


- Sen kimsin, dedi. 
- Yakub, diye cevap verdim. Buyurdu ki: 


- Bu karanlık gecede tekkeye geldin, niçin çocukları bıraktın ve evden çıktın? Şeyh Yakub, 


- Beni evden siz çıkardınız, dedi. Hz. Seyyid, 


- Bundan önce bana “şeyhimiz” diye hitap ederdin. 
Şimdi de aynısını söyle, zira aramızda bu müsamaha vardır, buyurdu. 
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Dünya Dar Gelirdi 
Hz. Seyyid'in şöyle dediği nakledilir: 


Eğer siz beni hakkıyla tanısaydınız, benim işime öyle hayret ederdiniz ki şaşkınlıktan karar ve huzur bulamazdınız. Dünya bu genişliğine rağmen size dar gelirdi. 


Ahmed'siz Hangisi Oldu 
Önde gelen müridlerden bir grup diyordu ki: 


Biz şeyhin yanında tıpkı medrese (küttâb, ilkokul) çocukları gibiyiz. Vuslata erdiğimiz zaman şeyhe ihtiyacımız kalmaz. Şeyh Yakub dedi ki: 


Ben onlara, 


- Bu sözünüzü Hz. Seyyid'e nakledeyim mi, dedim. 
Onlar, 


- Biz korkmuyoruz, diye cevap verdiler. Sonra Hz. 
Seyyid'e bu durumu haber verdim. Hz. Seyyid (kuddise sırruhü) buyurdular ki: 


Bu düşüncenin onların aklında olduğunu biliyordum. 
Ey Yakub, onlara de ki: Ahmed'in açmadığı hangi kapıyı açtılar, Ahmed'in rehberlik etmediği hangi yola sülük ettiler, kaldıranı Ahmed olmayan hangi perdeyi (hicabı) kaldırdılar, Ahmed'in vesilesi olmadan hangi nefis tesir makamına ulaştı, Ahmed sebep olmadan hangi himmet yükseldi, gönlünde Ahmed olmadan hangi derviş sohbet edebildi? Dön ve onlara de ki: Sizi kapısız, penceresiz bir eve koydum, aradığınız yolu bulamayacaksınız, ancak ölüm anında müstesna. * 


3 Mürşid-i kamillerin gayesi insanları doğru yola iletmek, nefislerini terbiye etmektir. Ancak müritler şeyhlerını bir aracı olarak görüp hafife alırlarsa sonuca ulaşamazlar. Her zaman edeple hizmet etmelidir. 
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Hasretle Geçen Ömür 


Any 


Arapça Siret'in yazarı (Ahmed er-Rifâi'nin menkıbelerini Arapça olarak yazan kişi) şöyle demiştir: 


Dervişlerden birinin keşfe nail olduğunu, ancak bu halin o kişide kısa bir süre bulunup sonra zail olduğunu ve ömrünün kalan kısmının hasret içinde geçtiğini çok gördüm. 


Zamana Riayet Etmek 


Hz. Seyyid'in âdeti, sabah namazından güneş doğguncaya kadar, ikindi namazından da güneş batıncaya kadar çok dua okumaktı. Buna önem verir ve derdi ki: 


- Dervişleri zamana riayet konusunda ikaz ediyorum ki onlar hangi vakti, hangi vird ile geçireceklerini bilsinler. Dualar çoktur, onlardan biri şudur: 


- Allahım, bizi murakabe ile uzuvlarını (günahtan) bağladığın, müşahede ile gönüllerine incelikleri gösterdiğin kullarından eyle ... 


Dualardan biri de muhaddislerin şeyhi Takıyyüddin Abdurrahman b. Abdülmuhsin el-Vâsıti'nin (mekânı cennet olsun) yazdığı Tiryâku'(-Muhibbin fi Sireti Sultâni'/- Ârifin adlı eserde nakledilen şu duadır: 


Allahım! Ey sevgisini âşıkların damarlarında akıtıp dolaştıran, yakin ordusuyla şüphe dalgalarını kahreden, bizi sıddiklar divanına yaz, sabit kadem eyle ... 


Rivayet edilir ki bir kimse Ahmed er-Rifâi'den dua istediği zaman ona şöyle buyururdu: 


Allah Teâlâ yardımcın olsun ve seni, hidayet düşüncesi ile rızıklandırsın. 
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Yiğit Odur ki... 


Hz. Seyyid mecliste şöyle buyurdu: 


Seyyid Şeyh Mansür bâtınen erimişti, onun dışındaki insanlar ise zâhiren ve bâtınen erimişlerdi. Seyyid Şeyh Mansür âşık idi, onun dışındakiler ise hem âşık hem de maşuk (sevilen) idiler. Yiğit o kişidir ki kendisinden sonra eserleri ortaya çıkar. 


Derviş Odurki... 
Hz. Seyyid şöyle buyurmuştur: 


Derviş, seyrü sülükün başlangıcında keten gibidir. 
Çiftçi onu ekmek ister. Onun için güzel bir yer hazırlar. 
Onu yumuşatır, birkaç bölüme ayırır, yere yayar, sulamak ve korumakla meşgul olur. Sonunda o, yüz gösterir, uzun ve düzgün olur. Düzgün olunca çiftçi onu koparır, kurutup deste deste bağlar, döver ve başağını (tohumunu) alır, geri kalan kısmını su ve toprak altına koyar. Sonra su ve toprak altından çıkarır ve ikinci defa kurutur. 
Ketene bütün bu işleri yaptıktan sonra, 


- Ondan bir şey hâsıl olmadı, der. Onu tekrar iyice ezer, başağını alıp ayırır ve, 


- Bundan bir şey hâsıl olmaz, der. Sonra onu parça parça eder, halı silkme aletleriyle ezer. Sonunda onda incelikten başka bir şey kalmaz. Öyle olur ki eğer (çiftçi) sabrederse ondan güzel bir şey hâsıl olur. Sabretmezse parçalanır ve yok olur. Sonra sabreder, temizlemeleri ve üzerine birkaç tokat vurmaları için kadınlara verir. Kadınlar onu tek tek ayırırlar, yıkarlar ve, “Sabır olmazsa bu (kumaş ipi) iyi olmayacak” derler. Sonra onu yıkarlar, acı su ile karıştırırlar, ateşe götürürler ve sabrederler. Çıkarırlar, 


AHMED er-RIFÂİ'NİN MENKIBELERİ * 73 


tekrar yıkarlar, taş ve çırpıcı tokmağı ile inceltirler. Sıcak güneşin altına koyarlar, sonra nessâca yani dokumacıya teslim ederler. Dokumacı onu tek tek çeker, su verir, birbirine birleştirir (ipi kumaş yapar), güzel koku verir, daha ince olması için başka bir yere götürür, alttan, üstten, sağdan soldan inceltir. Dokumacı ezmeye ve çekmeye sabrederse onu yayar, dürer, üzerine ağır bir şey koyar. 
Sonunda onun değeri artar ve padişahların uzuvlarına temas edebilme derecesine ulaşır. 


İşte bu örnekte olduğu gibi, derviş de sabreder, kendisinden daha aşağıda olan bir kişiye hizmet etmeye tahammül ederse, bu konuda çabalar, onun sözünü dinler, kardeşlerinin kusur ve günahını affeder, zilleti kendisine nisbet eder, zamanını hayırlı işlerle geçirir, vakti ganimet bilir, kendisinden aşağıda olan kişiye tâbi olur, ihlâsla amel ederse, filan kadın ile oturmayıp ihtilât etmezse, günah işlenen mekânlardan uzaklaşır, yaptığı günahtan pişman olur, ciddi olarak bir işle meşgul olursa, elden kaçırdıklarını tekrar elde etmek için uğraşır, kendisinden sâdır olan küçük bir kusuru bile hatırlayıp üzülürse, ancak o zaman saadet kendisine ikram edilir, daima uyanık olur, gaflet ondan zail olur. Tevazu, pişmanlık ve Allah korkusu netice verir. Hakk'ın nimeti onun üzerine dökülür. O zaman onda uyanıklık (şuur) ve lutuf hali olur. Üzerinde velilik alametleri görülür. Nefsini dünyadan, dünya lezzetlerinden ve malından uzaklaştırır. Az bir dünyalığa kanaat eder. Giyeceği, ancak üstünü örtebilecek (sıradan) bir şeydir, yiyecek ve giyecek talebiyle vaktini zayi etmez. Hak Teâlâ katında olanı talep eder. 
Ona göre dünya bir zindandır. Ahiret kurtuluşunu talepte gamı çoktur. Gözü yaşlı, şevki ziyade olur. Daima, vaktini boşa geçirme korkusu ve ölüm düşüncesi ile olur. 
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Dünya ve dünya süslerinden hiçbiriyle mutlu olmaz. Ancak Allah ile bulunduğu gün mutlu olur. Eğer bu nimet ona nasip olursa en büyük saadete yani Allah'ın rızasına ulaşmış demektir. 


Derviş, Kabak Gibi Olmalıdır 
Şeyh Yakub-i Kerrâz'ın şöyle dediği nakledilir: 


- Hz. Seyyid ile beraberdim. Bir hurma ağacına rastladık. Buyurdu ki: 


- Ey Yakub! Bu hurma ağacına bak, başını kaldırdığı için yükleri (hurma meyvelerini) üzerine koymuşlar. 
Ne kadar yük getirse (meyve yapsa) üzerine koyarlar. 
Kabak bitkisi ise boynunu eğdiği ve serkeşlik (baş kaldırma) etmediği için bir başkası (toprak) onun yükünü taşıdı. Ne kadar yük getirse başkaları taşır. Onun yanındaki her şey yükselir. Hiç kimse ona eziyet edemez. 
Herkes onu dost kabul eder. Derviş de bunun gibidir. 
Allah için tevazu gösterirse, Allah da onun mertebesini yüceltir, ona rıfk ile muamele eder, yardımcısı olmadığı zaman yardım eder. Gittiği her yerde Allah Teâlâ onun için rahmet ve bereket yaratır. 


Aczini Bilen, Nimete Kavuşur 
Hz. Seyyid bir defasında Yakub'a şöyle demişti: 


- Ey Yakub! Başağı görmüyor musun, bitkisinin sapı nasıl dikilmiş. İçinde tane olunca başak boynunu büküyor. Derviş de böyledir. Hak Teâlâ kereminden ona bir fetih ve lutuf verirse başını büker, gözlerini yumar, Hak Teâlâ'dan utanır ve aczini itiraf eder. Sonunda Allah'ın nimeti ona hiç düşünmediği yerden ulaşır. 
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Derviş Aczini Bilmelidir 

Bir defasında Hz. Seyyid, Seyyid Şeyh Abdürrahim'e şöyle dedi: 

- Bir kamış al ve ona bir şey bağla. Sonra buyurdu ki: 


- Bağlayamazsın. Ama onu kırarsan, ondaki kırıklık (ve âcizlik) sebebiyle ona istediğin her şeyi bağlayabilirsin. Tıpkı bunun gibi dervişin de düşkün ve âciz olması iyidir. Ve şu mısraı okudu: 


Hasta olmadığı halde mahallenin girişine atılmıştır. 


Yani derviş hasta olmadığı halde âciz (alçak gönüllü) olmalıdır. 


Derviş Cetvel Gibi Olmalıdır 
Bir defasında Hz. Seyyid, mecliste, 


- Ey büyükler! Meşâyih nakletmişlerdir ki cetvel hal dili ile şöyle der: 


- Bir kişi doğru ve düzgün olursa başkaları da onun vesilesiyle düzgün olur. Eğri bir sopanın doğru bir gölgesi nasıl olabilir? Derviş de bunun gibi kıbledir (yöndür). Onu gören kişinin sözü, fiili, ameli ve bakışı düzgün olur, buyurduktan sonra şu hadisi okudu: 


“Salih insan, sana Allah'ı hatırlatan kişidir.” 


Mümin Hurma Gibidir 
Bir defasında dervişlere sordu: 


- Yolun kenarında yürüyen ve yolun ortasını terkeden kişinin hali nice olur? Onlar, 


- Elbisesi yırtılır, dediler. O, 
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- Yolun ortasında yürüyünce ne olur, diye sordu, Onlar, - Elbisesi yırtılmaz, dediler. Buyurdu ki: 


- Demek ki yolun ortasında olup ayak altında kalan (ezilen) kişilere bu türlü bir âfet ulaşmaz (elbiseleri yırtılmaz). Bilin ki Ümmüabide'de yol kenarının iki tarafında kamışlar çok uzamıştır. Yolun ortasını terkeden ve kenardan yürüyen kişinin elbisesini sazlar yırtar. Allah daha iyi bilir. Sonra buyurdu ki, 


- Derviş de böyledir, riyâzet ve perhizle ezilmiş olması, hayrın merkezi ve hedefidir. Hz. Peygamber [sallallahu aleyhi vesellem] buyurdu ki: 


“İnsanların en hayırlısı başkalarına faydalı olan ve başkalarından faydalanandır.” * 


“Mümin hurma gibidir. Kokusu da güzeldir, tadı da.” 


Çocuklar Saf ve Temizdir 
Dervişler Hz. Seyyid'e sordular: 


- Biz bir şehre vardığımız zaman önce bizi karşılayan çocuklar oluyor, bunun sebebi nedir? O mecliste avcıların şeyhlerinden (ustalarından) İbn Zümrân denen bir avcı da vardı. Hz. Seyyid buyurdu ki: 


- Ey dervişler, su (nehir) Batiha'ya (ki bataklık bir bölgedir -mütercim-) geldiğinde ilk su üstüne çıkan nedir? 


- Küçük balıktır, dediler. Hz. Seyyid, 


- Onlarda selâmet ve kalp temizliği (saflık) olduğu için kendilerine kamış veya taş değse ya da bir ses duysa- 


4 Taberâni, el-Mu'cemü"-Vasit, nr. 6023; Ali el-Müttaki, Kenzü’l- 
Ummâl, 16/128 (nr. 44154). 
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lar, geri dönmezler, kaçmazlar. Büyük balık ise bir ses duysa veya su azalsa kendisindeki hasislik ve fenalıktan dolayı geri döner. Çocuklarda da hiç fenalık (fesatlık) ve riyakârlık yoktur. Hz. Seyyid'in bu sözden maksadı, dervişlerin anlayışına uygun bir örnek vermekti. Avcıların şeyhi de orada olduğu için balık ve su misalini verdi. 


Allah Teâlâ buyurdu ki: 
> a Ee İğ z WE 3 PE P S 3 


“Bu örnekleri insanlara belki düşünürler diye veriyoruz” (Haşr 59/21). 


Her An Meleklerle 


Şeyh Mikdâm'ın (rahmetullahi aleyh] şöyle dediği nakledilir: 

Bir defasında Hz. Seyyid'in yanındaydım, dua ediyordu. Dua esnasında oradakilere dedi ki: 


- Herkes istediği şeyi talep etsin ve bu konuda mübalağa etsin (fazla fazla istesin), zira istediğinizi size verecekler. Hak Teâlâ muhtelif nimetler ikram etmiştir (Şeyh Mikdâm diyor ki): Ben bu sözü duyunca Kur'an'ı istedim. 
Allah Teâlâ o Kur'an bereketiyle bana bir rızık verdi. 


Hz. Seyyid o söz esnasında şunu okuyordu: 


A w 


$ PEN, E 07 ön 9 1 yi # dap diya) Yİ va kalk G 
~ . I ETS Gi 


“İnsan hiçbir söz söylemez ki yanında gözetleyen ve yazmaya hazır bir melek bulunmasın” (Kâf 50/18). 
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O Büyük Yemindir 


Hz. Seyyid [kuddise sırruhüJ) dostlarının yanına geldi. 
Onlar, Allah Teâlâ'nın kudret, azamet, kazâ, kader ve fiilleri hakkında konuşuyorlar, ahiret işlerinden, eski ümmetlerin hallerinden, yaratılmışların ölümü ve Allah'ın bekâsından (sonsuzluğundan), kudret ve kahrından bahsediyorlardı. Hz. Seyyid, 


- Ey büyükler! Siz ne yapıyorsunuz, diye sorunca oradakiler yaptıkları işi ve konuşmaları anlattılar. Buyurdu ki: 


- Bu, büyük bir deryadır, kenarında 124.000 peygamber ve 124.000 veli boğulmuştur, hiçbiri bu denizin dibine ulaşamamıştır. Hepsinin bu konudaki düşünceleri zayi olmuş, akılları dehşete kapılmış ama yine de bu konuyu (hakkıyla) anlayamamışlardır. Şeyh Yakub, kendisinden başka aziz olmayan o azize, 


- Bu denizin dibi nedir, diye sordu. Hz. Seyyid buyur- 


du ki: 
Y 
EREE e e P mbs Ozal y el lS 


“O büyük bir yemindir, keşke bilseniz” (Vâkıa 56/76). 


Allah'ın Emriyle 
Rivayete göre bir derviş Hz. Seyyid'e, 


- Niçin bazı sularda balık çok, bazılarında azdır, diye sordu. Hz. Seyyid buyurdu ki: 


- Ey oğlum! Allah Teâlâ'nın bir deryası vardır, o deryada balıktan başka bir şey yoktur. O deryanın üzerinde bir melek görevlidir. O melek (bazı) balıklara izin verince 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takdir edilen kadarı yere ulaşır. Bu balıkların birkaç kanadı vardır. Allah'ın istediği yerlere onun emriyle uçarlar. 
Bu büyük bir denizdir. Alah'tan başkası onu bilemez. 


Rüzgârın Savurduğu Taife 


Bir derviş Hz. Seyyid'e, 

- Benim için dua edin, dedi. Hz. Seyyid, 

- Ne istiyorsun, diye sodu. O derviş, 

- Ey Seyyid, bir yolculuğa niyetliyim, dedi. Hz. Seyyid, - Sen o kavimdensin, buyurdu. Derviş çok ağladı ve, 


- Ey Seyyid, gönlümü parçaladın. Hangi kavimden olduğumu söyle, dedi. Hz. Seyyid buyurdu ki: 


- Hak Sübhânehü ve Teâlâ yaratılışın başlangıcında bir avuç toprak aldı ve onu attı. Bir rüzgâr esti ve o topraktan bir kısmını etrafa götürdü, bir kısmı ise kendi yerinde kaldı. Yolculuk yapanlar, rüzgârın farklı yerlere götürdüğü topraktan yaratılmışlardır. Duranlar ise rüzgârın götürmediği topraktan yaratılmışlardır. Bu sebeple onlar kendi makamlarında yerleştiler ve Allah'ın taksimine kanaat ettiler. Az çok demeyip Allah'ın nimetine karşı şükürle meşgul oldular. Allah da onlara lutfunu artırdı. Sen ise rüzgâr ile giden taifedensin. 


Yetmiş İki Kaf'ın Sınırına Bakıyor 


Hz. Seyyid'e, Seyyid Ebü Muhammed b. Abd'ın (kuddise sırruhüJ halini sordular. Mübarek avucunu açtı, nurlu yüzüne sürdü ve dedi ki: 


- Tıpkı sizden birinin benim elime baktığı gibi o da yetmiş iki Kaf'ın (Kaf dağının) sınırına bakıyor. 
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Öptükleri Allah'ın İsmidir 
Şeyh Ebü Mesud et-Tâsi'nin şöyle dediği nakledilir: 


Hz. Seyyid'in yanında idim. Onun hizmetinde bulunan Şeyh Atik Haddâdiyye Hz. Seyyid'e dedi ki: 


- Sen insanlara elini veriyorsun, onlar da öpüyorlar. 
Hz. Seyyid, 


- Vermiyorum, dedi. Şeyh Atik, 


- O halde insanların öptüğü şey nedir? diye sordu. 
Hz. Seyyid, 


- Öptükleri el değildir, deyince, Şeyh Atik şaşırdı ve, Peki, gördüğüm şey nedir, dedi. Hz. Seyyid, 


- Onlar Allah Teâlâ'nın adını öpüyorlar. Ey Seyyid, eğer sen bir kâğıt parçası görsen onu niçin öpersin, dedi. Şeyh Atik, 


Allah'ın adını öperim, dedi. Hz. Seyyid, 


- Parmaklarıma bak, Allah'ın ismidir, dedi ve parmaklarını birbirinden ayırdı. Serçe parmağı elif harfi yerine geçti. Yüzük ve orta parmağı iki lâm harfi oldu. İşâret parmağını, başparmağı ile birleştirip “he” şeklini verdi ve “Allah” yazısını oluşturdu. Şeyh Atik şaşkınlığını giz-Ieyemeyerek, 


Bunu senden başka ne nebi ne de veli hiç kimseden duymamıştım, dedi. 


Kuyudaki Kova Gibidir 
Seyyid İbrahim A'zeb'in şöyle dediği nakledilir: Bir gün Hz. Seyyid'in yanında idim. Bana şöyle dedi: 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- Ey İbrahim, bu zamanda büyüklerden dört kişi kalmıştır: Musul'da Kadibü'l-Bân, Belh'te Ebü'l-Mekârim, Ummüabide'de Zükri(Zekari ?) ki e/-Berâhin'de(Ümmü”|- Berâhin ?) zikredildiğine göre bu zat onun (Seyyid Ahmed er-Rifâi'nin) müridlerinden idi ve Basra'da Ebü Muhammed b. Abd. Zükri Allah yolunda daha ileridedir. 
Kadibü”l-Bân daha basiretlidir. Ebü Muhammed hikmet yönünden daha öndedir. Şeyh Ebri ise Ebü’l- Mekârim'e 


selâm vermeden öne geçemez. 

Rivayet edilir ki Hz. Seyyid'e, Seyyid Şeyh Mansür'un hâlini sordular. Buyurdu ki: 

- Tıpkı kuyudaki kova gibi, onun da gökte yükselişi ve inişi vardır. 


Padişahtır Ama... 


Hz. Seyyid'e, Seyyid Osman (b.) Mervede'nin halini sordular. Buyurdu ki: 


- Padişahtır ama üç şeyi eksiktir: Birincisi ordusu yoktur, ikincisi tahta oturmamıştır, üçüncüsü de başına saltanat tacı koymamıştır. 


Ebü”i-Vefâ 
Hz. Seyyid'e, Seyyid Ebü'l-Vefâ'nın halini sordular. 
Buyurdu ki: 


- Onun gibisi gelmedi ve gelmeyecek. Hak Teâlâ ona büyük bir makam ve mertebe vermiştir. Kıyamet gününde Allah Resülü diğer peygamberler içinde onunla övünecek ve diyecek ki: 


- Sizin ümmetiniz içinde bunun gibisi var mı? 
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Yarın kıyamet gününde onun alnında bir güneş parlayacak ki onun nuru güneşin ışığını örtecek. Oysa o gün güneş bugünküne göre yetmiş kat daha parlak olacak. 
Sonra buyurdu ki: 


- Allah'tan, üç kişinin nimet ve velilikte tek (yegâne) olmasına hüküm vermişlerdir: Şeyh Ebü'l-Vefâ, Şeyh Osman Sâlimâbâdi ve Şeyh Osman b. Mervede. 


Şeyh Hamza 

Hz. Seyyid'e, Seyyid Şeyh Hamza'nın hâlini sordular; 

- Bir dileği olan herkes çarşamba günü ona gitmelidir, dedi ve ekledi: 


- Onun üzerinde gökyüzünün kenarına kadar ulaşan bir çadır kurmuşlardır. O çadırın her parçası bir cins kumaştandır ki önceki ve sonraki insanlar onun benzerini görmemişlerdir. 


Şeyh İshak 

Hz. Seyyid'e, Şeyh İshak Sa'dâbâdi'nin halini sordular. Dedi ki: 

- Kırk emir (bölgesel yönetici, vali) onun sofrasına oturuyor ve onun evinin kapısında 12.000 kişi bekliyor. 


Bunlar onun vazifelilerinin dışındadır. Bilesin ki bu sofra ve evden maksat zâhiri değil, belki manevidir. 


Seyyid Ebü Muhammed 


Hz. Seyyid'e, Seyyid Ebü Muhammed Şenbeki'nin halini sordular. Buyurdu ki: 
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- Bütün şeyhlerin kudret kılıcı kılıfındadır (kınındadır). 
Ebü Muhammed Şenbeki'nin kılıcı ise müstesna (o, kınından sıyrılmıştır). 


Allah Bilir 


Ebü Bekir Hatib-i Sa'diyye'nin (Sa'diyye aşireti hatibi Ebü Bekir'in) şöyle dediği nakledilir: 


Bir gün Seyyid Ahmed'in yanındaydım, yağmur yağıyordu. Hz. Seyyid buyurdu ki: “Her yağmur damlası için görevli bir melek vardır. O melek kıyamet gününe kadar yukarıya çıkmaz.” Sonra ben Şeyh Bedpeni'nin (Bedbini ?) yanına gittiğimde bu sözü ona naklettim. O, 


- Bu rivayet doğru değildir, dedi. 


a A 


Sonra, Hz. Seyyid ile Şeyh Bedpeni Beled-i Hâkâni'nin bir arada oldukları bir mecliste ben de bulunuyordum, bu söz hatırıma geldi. Ne zaman söylemek istesem Hz. 
Seyyid bana bakıyordu ve ben susuyordum. Bir süre böyle geçti. Ben tam kararlılıkla, bu sözü söylemeye niyet etmiştim, Hz. Seyyid, 


- Allah Resülü buyurmuş ki: Yere düşen her yağmur damlasının görevli bir meleği vardır ki kıyamet gününe dek göğe çıkmaz. Bu melekler cemaat kurulmayan birkaç mescidde dururlar. O mescidde namaz kılar, tesbih ederler. Sevap, o metrük mescidlerde namaz kılan kişileredir (veya nüvvâb, o kişilerdir) dedi ve devamında; 


- Ben söylüyorum, -o ana kadar ondan “ben” sözünü duymamıştık- ki, arşın sütunlarından bir sütunun altında bir melek vardır. O, yere inen her damla ile yeryüzüne iner. Her taş, zerre ve yaprak sayısınca bir ordu vardır. 
Hepsi onun (bu meleğin) emir ve yasaklarına uyarlar. 
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Sayılarını Allah'tan başkası bilmez. “Rabb'inin ordularını ancak O bilir” (Müddessir 74/31). Bu melek gibi birçokları vardır, buyurdu. Şeyh Bedpeni bu sözü işitince sustu. 


Havf ve Recâ 

Şeyh Abdürrahim'in şöyle dediği nakledilir: 

Hz. Seyyid her an başka bir hal içinde bulunurdu. 
Bazan havf (Allah korkusu), bazan recâ (ümit) içindey- 


di. Onun havf veya recâ halinde olduğu bilinebilirdi. Hal ona gâlip gelince derdi ki: 


- Ey Abdürrahim! Beni anla, ev, ziraat ve sahra (bozkır) işlerinizden birkaçını bana anlat. Ben onun istediği sözlerden söylerdim. Korkusu zail olur, değişen rengi eski haline döner ve bizimle konuşurdu. Bu haldeyken de Kâinatın Efendisi'ne tâbi olurdu. 


Şöyle nakledilir: 


Bazı zamanlar Allan Resülü'ne vahiy geldiğinde o, Üzerime elbise atınız, yanımda bâtıldan (dünyevi şeylerden) bir şeyler söyleyiniz, derdi. Bunun üzerine ona birkaç şiir okurlardı ve o tekrar eski haline dönerdi. 


Gönlümü Allah'ın Sırrına Dik 
Seyyid İbrahim A'zeb'den rivayet edilir: 


Revakın kapısında oturmuştum, Hz. Seyyid bana baktı, eteğim yırtılmıştı. Bana, 


- Bunu dik, şeytanın sana nüfuz etmesine yol verme, buyurdu. 

- İğnem yok, dedim. Bir dervişe iğne ve iplik getirmesi için işaret etti. Hz. Seyyid ipliği tuttu. Ben onu elinden çekip, 
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- Ey Seyyid! Mübarek hatırında terzilik varsa, benim gönlümü iplikle Allah'ın sırrına dik, dedim. Bana bakarak uzun süre başını önüne eğdi. Sonra başını kaldırdı: 


- Ey İbrahim! Hâcetini yerine getirdim, diyerek beni kucakladı. O an, bende bir hal zuhur etti. Daha sonra, o hal olmadan bir an bile huzur bulamaz oldam. İki üç gün sonra tekrar, Hz. Seyyid'e gittim, ama onu bulamadım. 
Bir müddet aradıktan sonra onu, revakın kapısında durmuş dört yönü işaret ederek yüksek sesle, 


- Gelin, Ümmüabide'ye gelin, her yıl bir kavim (olarak) gelin, derken gördüm. Sonra, 


- Evet, evet, dedi. Susunca yaklaşıp mübarek elini öptüm ve az önceki halin hikmetini sordum. Şöyle buyurdu: 


- Bana ehl-i şark, ehl-i garb, dağ ve çöl halkını çağır, dediler. Ben onları çağırınca pek çok kişi toplandı. Hatta Ümmüabide'de onlara yer kalmadı. Ben de, “Azar azar gelin, her sene, her ay, hayatın her anında gelin ki yer bulabilesiniz” dedim. Sonra ben, 


- Peki, niçin evet evet dediniz, diye sordum. Şöyle cevap verdi: 


- Hak Sübhânehü ve Teâlâ bana birkaç şehri gösterdi. O şehir halkının tamamı müşrik idi. Sonra hepsi müslüman oldu. Onlara tövbe ettirdim ve yanlarından ayrılmak istedim. Beni tuttular ve, 


- Yarın kıyamet günü bizimle bir sohbetinin olmasını istiyoruz, dediler. Ben de, 


- Evet evet, dedim. 


86 e AHMED er-RIFÂİ'NİN MENKIBELERİ 


Sonraki Önce 


Şeyh Ebü Bekir Hatib-i Sa'diyye'nin şöyle dediği nakledilir: 


Şehrimize Şam halkından Asheb adında bir adam geldi. Akıllı ve salih bir zattı.Yanındı Arap topluluğundan pek çok kişi vardı. Bir gün bana, 


- Eğer seninle Ümmüabide'ye gelirsem, beni Seyyid Ahmed ile halvette (tenhada) buluşturabilir misin, dedi. 
Ben onun bu isteğini yerine getirebileceğimi söyledim. 


Sonra beraberce Ümmüabide'ye geldik. Onunla Hz. 
Seyyid'i bir araya getirdim. Bu buluşma, Seyyid'in hizmetçisi Mâhân'ın yanında oldu. Asheb dedi ki: 


- Ey Seyyid! Ahiret ve dünya halkı, senin Hak Teâlâ'dan bir istekte bulunmanı bekliyorlar, Hak Teâlâ da onlar hakkında kendisinden bir şey talep etmeni istiyor. Hz. Seyyid (kuddise sırruhü| buyurdu ki: 


- Ey mübarek, bana yanlış öğretme! O'nun, benim talebime ne ihtiyacı var? Hak Teâlâ herkesin haline muttalidir, açık ve gizli her şeyi bilir. Asheb, 


- Evet, senin dediğin gibidir, dedi. Sonra Hz. Seyyid kalkıp evine gitti. Biz de Ümmüabide'den ayrıldık, biraz yol aldıktan sonra bana, 


- Bu nimetin benden zail olmaması için benim için, bu adamdan bir söz al, dedi. Ben ondan söz aldım. 
Dostlarının yanına ulaştığımız zaman onlara, 


- Seyyid'i ziyarete gidin ve onun elinde tövbe edin, dedi. Bana dedi ki: 


- - Bu adam, insanların ahirinde (sonunda) ortaya çıktı ama onlardan öndedir. Hz. Muhammedi [sallallahu aleyhi vesellem] nasıl hâtem-i enbiyâ (peygamberlerin sonuncusu) ise bu zat da hâtemr-i evliyâdır (velilerin sonuncusu veya mührü). Asheb, bu olaydan kısa bir zaman sonra vefat etti. 


Kudret Eli Siyah Yazmaz 


Şeyh Abdülmün'im çocuk idi. Meâli b. Yusuf da bir süre onunla arkadaşlık etmiş ve ona Hz. Seyyid'in elinde tövbe ettirmişti (mürid yapmıştı). Bu ikisi bir gün sahrada otururlarken Şeyh Abdülmün'im dedi ki: 

- Sen bana tövbe ettirdin. Bu tövbeden benim elime ne geçecek. Meâli b. Yusuf, 


- Sen bir kurtuluş mektubu cevabı mı istiyorsun, diye sordu. Bu konuşmanın üzerinden birkaç gün geçtikten sonra, gökten bir kâğıt parçası düştü. Şeyh Abdülmün'im o kâğıdı alıp Hz. Seyyid'e götürdü ve mahiyeti hakkında bir şey söylemedi. Hz. Seyyid kâğıt parçasına bakınca hemen şükür secdesine varıp, 


- Bana dünyada ashabımın kurtuluş mektubunu gösteren Allah'a şükürler olsun, dedi. Abdülmün'im, 


- Ey Seyyid, bu kâğıt beyazdır ve üzerine bir şey yazılmamıştır, deyince buyurdu ki: 


- Ey mübarek, kudret eli siyah ile yazmaz. Bu sizin sayfanızdır, beyazdır ve sizin kurtuluş mektubunuzdur. 
Biriniz bunu muhafaza etsin. Abdülmün'im o kâğıdı aldı ve sakladı. 


Dua 
Şeyh Yakub-i Kerrâz'ın şöyle dediği nakledilir: 


Beni Sayrafi büyüklerinden bir hasta (yaralı, Ümmüabide'ye gelmişti. Onu Bâbü'r-revâk'a (Revak Kapısı'na) 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koydular. Birkaç gün öyle kaldı. Hz. Seyyid gece gündüz onun olduğu yerden geçiyordu, sıhhate kavuşması için (bazı müridler) Hz. Seyyid'den dua istediler. Hz. Seyyid buyurdu ki: 


- Ey Yakub! Hak Teâlâ 1000 hâcetimi kabul edecek. 
Ben dünyada ondan hiçbir hâcet istemedim. Ahirette istemeyi arzu ediyorum, dedi. Ben, 


- O 1000 hâcetten birini azalt, dedim. Buyurdu ki: 


- Eğer 1000'den bir eksik olursa bir kerameti ve inceliği kalmaz. Binbir olmalı. 


- Ey Yakub! Kâmil bir insan temkin ile Allah'tan bir hâcetini dilerse, Allah Teâlâ o talebi yerine getirir, fakat o kişinin derecesi azalır. Dedim ki: 


- Öyleyse sen niçin meclislerde ve namazlardan sonra dua ediyorsun? Dedi ki: 


- Ey Yakub! O ibadettir, duanın birkaç şartı vardır. Bunlardan biri de peygamberlerin önderi Hz. Muhammed'e (sallallahu aleyhi vesellem] tâbi olmaktır. Ümmetin hayırlısı ve bütün âlimlerin rehberi, Hz. Peygamber'in amca oğlu Abdullah b. Abbas [radıyallahu anh] o yüce hazretin şöyle dediğini rivayet ediyor: 


“Her peygamberin Allah tarafından kabul edilen bir duası vardır. Bütün peygamberler o duayı yapmışlardır. 
Ben o duayı kendime sakladım ki kıyamet günü onunla şefaat edeyim ve ümmetimi (onların affını) Hak Teâlâ'dan isteyeyim.” * 


Bilesin ki Hz. Seyyid'in buyurduğu bu şartlar hakkında, Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur: 


5 Buhâri, Daavât, 1, Tevhid, 31; Müslim, İmân, 86. 
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“Hak Teâlâ Musa'ya Jaleyhisselâm| buyurdu ki: Bana gözünden yaş, kalbinden huşü, uzuvlarından itaat ver (getir), sonra bana dua et! Çünkü ben sana yakınım, dualarını kabul ederim.” 


Allah'ın Rızasını Talep Ederler 
Seyyid Ali b. Osman'ın şöyle dediği nakledilir: Hz. Seyyid'e, 


- Allah Teâlâ hakkı için hangi kavimden olduğunu söyle, dedim. Buyurdu ki: 


- Ben o kavimdenim ki onlar ezeli inayet çeşmesinden muhabbet damlalarını içmişler ve mutlu yaşamışlardır. 
Onlara o kadar çok su vermişlerdir ki tedemmu!' (dolma, göz yaşarması) hâsıl olmuştur. Onlara göre tedemmu', Hak Teâlâ'nın muradına ve kaderine karşı gelmemek ve Allah'ın tercihine razı olmaktır. Allah'ın rızası neredeyse onu talep ederler. 


Dervişlik Makamı 
Seyyid Ali'den nakledilmiştir: 


Hz. Seyyid ile Seyyid Şeyh Mansür'u ziyarete gittik. 
Orada Seyyid Şeyh Mansür'un önde gelen müridlerinden Za'ferâni'yi gördüm. Ona selâm verdiğimde bana, 


- Senin dervişin (dilencinin, fakirinin) hali nasıl, diye sordu. Ben bağlılığımdan dolayı cevap veremedim. Hz. 
Seyyid'e gittim ve ona, Za'ferâni'nin sözünü naklettim. 
Bana dedi ki: 


- Git, ona, 


90 9 AHMED er-RIFÂİ'NİN MENKİIBELERİ 


- Dayım Ahmed diyor ki: Ey Seyyid Şeyh Mansür'un adamları, ben dervişlik yaparsam kısa süre içinde benden acayip haller görürsünüz, de. Gittim ve Hz. Seyyid'in dediklerini Za'ferâni'ye aynen söyledim. Başını önüne eğdi ve bir şey söylemedi. Sonraları Hz. Seyyid'e makamının dervişliğe ulaşıp ulaşmadığını sorardım, hayır, derdi. Dedim ki: 


- Ey Seyyid! Eğer makam dervişliğe ulaşırsa müridlere ne hâsıl olur? Buyurdu ki: 


- Müridler padişah olurlar. Yıllar sonra tekrar Hz. 
Seyyid'e dervişlik makamına erişip erişmediğini sordum, evet, dedi ve ekledi: 


- Ey Osman'ın oğulları, eğer bir kimse size Hak Teâlâ'nın dergâhında (huzurunda) dayınızın söylediği bu dervişlikten başka bir dervişlik vardır derse, ona inanmayın. 


Aczini Bil 
Seyyid İbrahim [kuddise sırruhü| buyurdu ki: Bir gün Hz. Seyyid'e, 


- Dervişler Allah Teâlâ'nın yollarından bahsediyorlar, dedim. Buyurdu ki: 


- Allah'ın yolu (Allah'a giden yollar), mahlükatın nefesleri sayısıncadır. Ey İbrahim! Bu âciz deden, bütün bu yolları dolaştı. Tevazu, boyun büküklüğü, hayret ve dervişlikten (fakirlikten) daha kolay, daha kısa, daha ümitli ve daha büyük bir yol yoktur. Hz. Seyyid'in bu sözünün delili ve tasdikçisi, Hak Teâlâ'nın Hz. Musa'ya [aleyhisselâm] söylediği şu sözdür: 
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- Ey Musa! Benim huzuruma, burada olmayan bir şey getir, buyurunca Musa [aleyhisselâm], 


- Ey Rabbim! Senin hazinende olmayan bir şey var mıdır, diye sordu. 


- Evet vardır, diye hitap geldi. Benim hazinem azizlik, büyüklük ve celâl ile doludur. Bana zillet ve boyun büküklüğü getir. Bu konuda (şiir) söyleyen ve ağzından inci saçan kişiye âferin. Beyit: 


Ey yaratıcım, senin fazilet kapına sığınma getirmişim Yanık bir gönül ve özür dileyen bir beden getirmişim Senin hazinende olmayan dört şey getirmişimdir: Yokluk, ihtiyaç, âcizlik ve günah getirmişimdir. 


(Hadis-i kudsi:) “Ben, gönlü benim için kırık olanların yanındayım.” 


Beyit: 

Bu kadar kâfi, ben ve dost kapısında gönül kırıklığı, Çünkü Dost, gönlü kırık olanı seviyor. 

Hz. Seyyid sık sık şöyle derdi: 


Ey hayret, ey dehşet, ey okunmayan harf! Yine şöyle derdi: 


Allah bir şeyi bir kişiye takdir etmişse şüphesiz takdir edilen şey ona ulaşacaktır. Vazife şudur ki bütün işlerde âcizliği önde tutmak gerekir. 


İrşad Kapılarını Açmak Bana Lutfolundu Şegab'ın şöyle dediği rivayet edilir: 

Müridlerden bir gruba, Hz. Seyyid, 

- Dinleyin, benden (başkalarına) nakledin ve deyin ki: 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Büyük şeyhlerin yolunu gözlediği “irşad kapılarının açılmasını” Hak Teâlâ lutfu ile Ahmed er-Rifâi'ye havale buyurmuştur, dedikten sonra şu iki âyeti okudu: 


o iz E E A aA 1,20 Ag. P 
Jal A GI G3 Şİ Jal Ja G 
“De ki: Hak, Rabb'inizdendir. Dileyen iman etsin, dileyen inkâr etsin” (Kehf 18/29). 
ias Lag gi Íi Ji a > » bak G 


“İnsan hiçbir söz söylemez ki yanında yazmaya hazır bir gözcü (melek) bulunmasın” (Kâf 50/18). 


Hikmeti Verdiler, Mâşuk Kıldılar 


Seyyid Şeyh Mansür'un önde gelen müridlerinden Şeyh Abduh'un şöyle dediği nakledilir: 

Seyyid Ahmed ile aynı meclisteydim. Bir köşede Kur'an okuyordum. Bana hitaben, 


- Ey Abduh! Bize iki özellik vermişlerdir ki onları Seyyid Şeyh Mansür'a vermemişlerdir, dedi. Ben, 


- O iki özellik nedir, diye sordum. Buyurdu ki: 


- Bize hikmet vermişlerdir, ona vermemişlerdi. Biz sevileniz (mâşuk) ve sevilen nazlanandır, o ise sevendir (âşık), âşık zahmet çekendir.. 


Ahmed er-Rifâi'nin Güzel Ahlâkı 


Bu bölümde o hazret-i mukaddesenin güzel özelliklerinden bazıları zikredilecektir. Bu sıfatların çoğunu Şeyh Takıyyüddin Tiryâku'/-Muhibbin'de zikretmiştir. 
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Hz. Seyyid dünyevi bir şeye sahip değildi. O kadar ki bir misafiri gelse ev ev dolaşır, yiyecek arardı da yanındakilere, 


- Benden sonra Hak Teâlâ size dünyalık verecek, derdi. Bu konuda da Hz. Peygamber'e (sallallahu aleyhi vesellem] tâbi olmuştu. Nitekim Hz. Peygamber'in zamanında ashabın dünyalığı yoktu ve o buyurmuştu ki: 


“Benden sonra Hak Teâlâ size birkaç dünyalık verecek. 
Tâif bölgesi sizin tasarruf elinizde olacak.” Hz. Seyyid'in tam bir istiğnâ (ihtiyaçsızlık) hali vardı. Meclisinde hiçbir zaman dünyayı zikretmezlerdi. Kendisi, dünyevi mallara el uzatmazdı. 


Buyururdu ki: 


- El avucunda kalbe bağlı bir damar vardır. Eli dünyevi bir şeye götürdükleri zaman onun zararı kalbe ulaşır. Bu çok gizli bir zarardır. İnsanlar onu anlayamaz. Yine derdi ki: 


Allah Resülü buyurmuştur ki: 
“Dünya sevgisi bütün kötülüklerin başıdır.” © 


İnsanlarla en güzel şekilde geçinirdi. Yetimlere ve dul kadınlara bir baba gibi şefkatliydi. Fakirlerin gönlünü alır, bütün yaratılmışlara samimiyetle yaklaşırdı. Hilmi ve yumuşaklığı kemal derecesindeydi. Hiçbir şeyden asla öfkelenmezdi. Mübarek başı daima öne eğikti. Eğer bir kişi ona sırrını söylese onu ifşa etmezdi. Müslümanlara çok hayır dua ederdi. Bir kimse kendisinden uzaklaşırsa onu tekrar kazanmak için gayret gösterir, kendisine zulmeden kişiyi affederdi. Bir-kişi kendisine kötülük yapsa kötülük yapan kişiye iyilikle muamele eder ve derdi ki: 


6 Beyhaki, Şuabü'-İmân, 7/323; Ali el-Müttaki, Kenzü'1-Ummâl, 3/192 
(nr. 6114). 
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- Bana, kötülüğe karşı iyilik yapma vazifesi verildi. 
Birine kötülük yapan kişi aslında kendine yapmaktadır. 
İyilik de böyledir. Bunun delili şu âyettir: 


İla uğ Up 0410» 67 e EE E 
APATIE peeo 
“Eğer iyilik yaparsanız kendinize yapmış olursunuz. 
Kötülük yaparsanız da kendinize” (İsrâ 17/7). 


Dervişlere, 


- Her kim size kötülük yaparsa bu kötülük sebebiyle Allah'a âsi olmuş olur. Siz kendinize yapılan kötülüğe karşılık, iyilik yapınız. Bu sayede Allah'ın emrini tutma nimetini kazanmış olursunuz, derdi. 


Açları doyurur, çıplakları giydirir, kendileri hasta olsa dahi başka hastaları ziyaret ederlerdi. Hastaların evleri uzak olsa bile bütün zorluklara rağmen yola koyulur, Hak Teâlâ da onun için mesafeyi kısaltırdı. Cenazelere iştirak eder, büyük küçük kiminle karşılaşsa selâmı önce o verirdi. Hasta ve körlerin başını ve elbisesini yıkar, onlarla birlikte oturur ve onlardan kendisi için dua etmelerini isterdi. Bunlar, “Ziyaret etmeyi sevdiğim gruptur” derdi. Körlerin elinden tutarak onları evlerine götürürdü. 
Geceleri Dicle kenarında durur, âciz birini görürse onu sudan geçirirdi. Geceleri fakirlerin evlerine gidip gelir, onlara yiyecek götürürdü, ama onlara kendisini tanıtmazdı. Tuluma su doldurur, mübarek omuzuna alır ve dul kadınlarla fakirlerin evlerine götürürdü. Sefer dönüşünde Ümmüabide'ye yaklaşınca biraz odun toplar, mübarek başına koyar ve gece olunca dervişlere, dul kadınlara ve hastalara verirdi. Beraberinde yolculuk eden dervişler onun, bu halini görünce ona uyarak her biri birer demet yapıp başlarının üzerinde şehre götürürlerdi. 
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Dervişlerin hepsi fakir, hasta ve dulların işleriyle meşgul olurdu. Ümmüabide halkı, “Bizim odun taşıyıcımız var” derler ve bununla Hz. Seyyid'i kastederlerdi. (Hz. 
Seyyid) İttifakı (birleşme, uyma, yardım) severdi ve Allah Resülü'nün Şöyle buyurduğunu söylerdi: 


“Müslüman kardeşlerinden birinin bir arzusunu yerine getiren kişiye Hak Teâlâ binlerce iyilik yazar, defterinden binlerce kötülüğü siler ve derecesini binlerce kat yükseltir. Allah Teâlâ ona üç cennet verir: cennet-i huld, Cennet-i firdevs ve cennet-i adn.” 


Halkın menfaati için yol başlarında dururdu. Bir kimse kendisine kötülük yaparsa ona nasihat ederdi. Nasihat tesir etmezse sabrederdi. Eğer etkisi olursa ona bağışta bulunurdu. Kendisini talep eden kişi ile yola düşer, nereye gitmek gerektiğini sormaz, asla beni niçin çağırıyorsun, demezdi. Mescid ve revakı kendi eliyle temizlerdi. İnsanların neşesi ile neşelenir, kederi ile kederlenirdi. İnsanları iyi işlere ve hayırlar kazanmaya teşvik eder, onlara güzel ahlâkı öğretirdi. Bir şeyden hoşlanırsa tebessüm eder, kahkahayı mekruh sayardı. Kendisinden özür dileyen kişinin özrünü kabul eder, bazan o kişi daha özür dilemeden onu affederdi. Kederi, neşesinden çoktu. Kederi gönlünde, mutluluğu ve neşeyi ise yüzünde tutardı. Nefesinden, yanık ciğer kokusu gelirdi. Yolda yürüdüğü zaman sağa sola bakmaz, yalnız mübarek ayağını basacağı yere bakardı. Bir söz söylemek istediği zaman konuşacağı konuyu düşünür, söylemekte hayır varsa söylerdi ve konuşurken nefeslerinden birini bile zayi etmezdi. Allah Teâlâ'nın Hz. Davud'a [aleyhisselâm], 


“Beni zikretmediğin saat, yok (boşa geçmiş, adem) gibidir” dediğini söylerdi. Bütün zamanını Hak Teâlâ'ya 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sarfetmişti. Dünyevi menfaat sağlayan işlerle uğraşmazdı. Derdi ki: 


- Herkes bir şeyle meşgul oluyor, o iş onun (ahirete) işine yaramayacak, ama ondan yiyecek elde ediyor, kârı odur. Tıpkı virdlerden bir vird gibi, kişi ondan gıdalanır. 


Derdi ki: 


- Keşke dökülmüş bir kan parçası olsaydım. Ben hiçbir şeyim, hiçbir şeyim. 


Her zaman üzüntülü idi. Ömürden azıcık kaldı, der ve şu iki beyti okurdu: 


Ey nefesleri sayılı olan kişi, sayıların tamamlanacağı gün yakındır. 


Şüphesiz yarın gecesi olmayan bir gündüz ya da gündüzü olmayan bir gecedir. 


Yani, ya bir gündüz ya da gece, ömür sona erecek. 


Namaz vakti gelince dünya işinden hiçbir şeyle meşgul olmazdı. Bir kere, içmek üzere su istedi, namaz ezanı mübarek kulağına ulaşınca, 


- Allah'ın hakkı zâhir olunca, nefsin hakkı bâtıl oldu, buyurdu. 


Namaza durunca mübarek yüzü sararırdı. Sabah namazını eda ettikten sonra boynu bükük olarak namaz yerinde oturur ve güneş doğana kadar dua ile meşgul olur, sonra işrâk ve duhâ namazlarını kılar, ardından tekkeye giderek ibadet ve mücâhede ile meşgul olurdu. 
Bununla birlikte Hz. Seyyid, 


- Gönlümde halvet (yalnızlık) hasretinden başka hasret yoktur, derdi. 
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O, çok ağlar ve bazan halvette şu beyti okurdu: 


Vallahi ruhum kime bağlı olduğunu bilseydi, Ayağı bırakır, başı üzerine dikilirdi. 


Bir kişi tövbe edince çok mutlu olur, Allah'a şükreder ve o kişiyi överdi. Beşikteki çocuklara tövbe ettirir ve derdi ki: 


- Allah Teâlâ'yı sana şahit tutuyorum ki sen bu söz üzeresin. Ona, 


- Niçin böyle diyorsun, diye bu durumu sordular. Buyurdu ki: 


- Onun hiç günahı yok ki tövbe ettireyim. Ben ezeli ahiddeki, 


“Ben sizin Rabb'iniz değil miyim? Evet, dediler” (A'râf 7/172) sözünü hatırlatıyorum, derdi. 


Buyururdu ki: 


- Tövbenin gereklerinden biri, cahillerden ayrılmak ve ehlullah ile arkadaş olmaktır. 


Daima abdestli bulunur ve insanlara abdestli bulunmayı tavsiye ederdi. Yolculukta ve ikamet döneminde bir mescide varınca iki rekât namaz kılardı. Eğer yolda bir necaset görürse kendi mübarek eliyle onu ortadan kaldırarak yolu temizler, sonra elini yıkardı. Eğer dervişler bu konuda konuşurlarsa onlara hayır dua eder ve, 


- Elimi bundan başka ne ile daha şerefli kılayım, derdi. Bir kişi ona hediye getirse hediye bir tane hurma bile olsa onu asla küçük görmezdi. Bir kimse onunla musafaha yapmak istese ona elini uzatır, ancak öpmemeleri için gayret gösterirdi. Ayakkabılarını kaldırmalarına müsaade etmez ve dervişlerine kendisine hizmet 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etmelerini asla emretmezdi. Onun huzurunda namazın farzı ve sünneti arasında kimse boş söz konuşamazdı. 
Kâbe'ye öyle hürmet ederdi ki asla sırtını kıbleye dönmezdi. Otururken ve ayakta iken Allah Teâlâ'yı zikrederdi. Hiç kimseyi dünya padişahlarına şikâyet etmez ve şöyle derdi: 


- Onlara (padişahlara) meyletmek, Allah'tan uzaklaşmaya ve cehennem ateşine girmeye sebeptir. Buna şu âyeti delil gösterirdi: 


DEN GEZE gal İri 53 


“Zulmedenlere meyletmeyin; sonra size ateş dokunur” (Hüd 11/113). 


Avam halkın gönlünü muhafaza etmeyi emreder ve, 


- Bunlar müellefe-i kulüb (kalpleri İslâm'a ısındırılacak) gruptandır, derdi. Bir derviş cemaatle namaza gitmezse halini sorardı. Eğer o derviş bir hastalık sebebiyle cemaati terketmişse (halini) bizzat sorar ya da bir kişiyi gönderirdi. Şayet bir iş ve fayda sebebiyle cemaati terketmiş ise ihtiyacını gidermesi için ona yardım ederdi. 
Yemek yerken acele eder ve, 


- Bu işi ve ihtiyacı bitirelim ki başka bir işle meşgul olalım, derdi. Derviş, yemeği ibadete güç kazanmak için yemeli, derdi. Yanmış ekmek yemeyi, (kirlenen) eli ekmekle silip temizlemeyi ve misafir için yiyecek konusunda külfete girmeyi mekruh sayardı. Halkı tokluktan (çok yemekten) meneder ve şöyle derdi: 


- Tokluk âfetlerin sebebidir. Allah Teâlâ'ya, açlık ve susuzluktan daha sevimli bir iş yoktur. 


Derdi ki: 
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Allah Resülü Âişe'ye (radıyallahu anhâ] buyurdu ki: “Daima cennetin kapısını çalmakla meşgul olun ki onu sizin için açsınlar.” “Cennet'in kapısını sürekli çalmak nasıl olur?” diye sordular. “Açlık ve susuzlukla” buyurdu.” 
Hz. Seyyid derdi ki: 


- Açlıktan kalbin saflaşması ve basiretin icrası (nüfuzu) elde edilir. Gönlü daraltırlar (üzerler) ki Allah'a yalvarışın lezzetini duyabilsin. Nefsi horlayıp alçaltırlar ki ondan kibir ve azgınlık zail olsun. Nefsi azap ile müptela ederler ki Allah'ın nimetini müşahede etsin. Nefsi, açlıktan daha çok kıran bir şey yoktur. Tokluktan kalp katılığı ve basiretin (ince idrakin) yok olması hâsıl olur. Derdi ki: 


Emirü'l-mü'minin Ali (radıyallahu anh] şöyle buyurmuştur: 


“Her ne zaman doyduysam, benden Allah'ın emretmediği (istemediği) bir şey sudür etti ya da bir günah işlemeye niyet ettim.” 


Hz. Seyyid ekmek kırıntılarını toplayıp yemeyi âdet edinmişti. Bir kişi yemeği bitirdiği zaman ellerini yıkaması için ona su dökmeye kalkarlarsa bunu uygun görmez, mekruh sayar ve, 


- Saygı görmekten kaçınan bir insana saygı ve hürmet göstermek ahmaklıktır, derdi. Evde ekmek pişerse komşuların nasibini gönderir ve onlara çok ihsanda bulunurdu. Komşuluk hakkını yerine getirir ve şöyle derdi: 


Allah Resülü buyurduki: “Komşu, komşu olmayan akrabaya göre ihsan ve ikrama daha layıktır.” Yine buyurdu ki: “Cebrâil komşu konusunda bana o kadar tavsiyede bulundu ki mirasçılar grubuna dahil olacak zannettim.” 


7 Aclüni, Keşfü’l-Hafå, 1/470 (nr. 1327); Zebîdî, İthâfü's-Sâde, 4/326. 
8 Buhâri, Edeb, 28; Müslim, Birr, 42. 
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Yine buyurdu ki: 


“Allah'a ve ahiret gününe inanan herkes komşusuna 
ikram etsin.” 9 


Bir şahıs Hz. Seyyid'i (kuddise sırruhü| ziyafete çağırdı. O, 


- Benim bir komşum bir sıkıntı içinde iken ben ziyafetle nasıl meşgul olayım, dedi. Bu komşusundan maksadı, Heret nahiyesine giden bir öğretmen idi. 


Hz. Seyyid [kuddise sırruhü| buyurdu ki: 


Yusuf-i Haddâd dünya ve ahirette benim komşumdur. (Hz. Seyyid) Bir ekmek parçası ya da üzerine Allah Teâlâ'nın ismi yazılmış bir şey görse öfkeyle gider ve kaldırırdı. Âdeti, suyu üç nefeste içmekti. Yenleri, parmak uçlarına kadar gelirdi. Sarığı kısa idi. Kışın ve yazın bir takımdan fazla elbisesi yoktu. Çoğunlukla beyaz elbise giyerdi. Yeni bir elbise giyince eskisini fakirlere verirdi. 
Tırnaklarını keseceği zaman sağ elinin işaret parmağıyla başlar ve aynı elin baş parmağı ile bitirirdi. Halkı, salihler ve imamlarla sohbete teşvik eder, cahillerin sohbetinden menederdi. Derdi ki: 


- Bir kişi kötü insanların sohbet ve arkadaşlığına müptela olmuşsa onlara tahammül etmelidir. 


Halkı ilim öğrenmeye teşvik ederdi. Dervişlerin bir rahatsızlığı (hastalığı) olunca onlara tedavi olmalarını emreder, zararlı şeylerden sakının, derdi. Dervişlere, 


- Allah'tan yardım isteyin ki nefse galip gelebilesiniz, derdi. Onlara fakirliği, dünyevi işleri azaltmayı, hırka (yamalı) giymeyi ve ilimden öğrendikleriyle amel etmeyi emrederdi. Derdi ki: 


9 Buhâri, Edeb, 31; Müslim, İmân, 74 (nr. 47). 
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- Bir iş (meslek) ile meşgul olun ki insanlara muhtaç kalmayın. Yöneticilerin yanında olup elinizde âsa olmaktansa bir iş ile meşgul olup elinizde kürek olması daha iyidir. Müsebbeât-ı Aşer iyi bir sermayedir. 
Başka hiç işiniz (evrâdınız) yoktur. Sabah akşam onu okuyunuz.'9 


Onlara (dervişlere) gece kalkıp ibadet etmeyi, anne babaya iyilik etmeyi, onlara saygı gösterip dine aykırı olmayan konularda emirlerine uymayı emrederdi. Anne babaya iyilik etmek, ölüm acılarını kolaylaştırır, buyururdu. Kendisi de anne ve babasına iyilik ederdi. Cehennem ateşini söndürmek ve Allah Teâlâ'nın gazabını gidermek için sadaka veriniz, ahlâkınızı güzelleştirin, güzel ahlâk insanları Allah'a yaklaştırır, derdi. Resülullah'a (sallallahu aleyhi vesellem] çok salavat getirir ve, 


- Hz. Peygamber'e çok salavat getirin, zira salavat kişiyi sırattan geçirir ve salavat sebebiyle duayı kabul ederler, derdi. Dervişleri abdestte ve namazda vesveseden sakındırırdı. Hamama gitmeyi mekruh sayardı. 
Çalışıp kazanmaya gücü yeten bir kişinin başkalarından bir şey istemesini mekruh sayardı. Kadınlara, kocalarına itaat etmeyi emrederdi. Yalan söyleyen kişiyi (Hak'tan) uzaklaşmış sayardı. Dervişleri acele yemekten, boş konuşmaktan ve zalimlerle sohbet etmekten menederdi. 
Sürekli mizahı (şakayı) mekruh sayar ve, 


- Düşmanlık doğurur, saygınlığı giderir, utanma duygusunu yok eder, derdi. İyi bir haslet (huy, sıfat, âdet) gördüğü zaman dervişlerine onu yapmalarını söylerdi. 


10 Müsebbeât-ı Aşer: Fâtiha, Felak, Nâs, İhlâs, Kâfirün, Âyetü'l-kürsi, 
Salli Bârik, Allahümmağtirli ve livâlideyye... süre ve dualarını yedişer defa; yâ Cebbâr ve yâ Mütekebbir esmalarını da yirmi birer defa okumaktan oluşan bir virddir. 
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Kusur işleyen bir dervişin (tekkede) ayakkabı çıkarılan yere gönderilmesini (ve bu şekilde cezalandırılmasını) yasaklardı. Bir kişi, ağaçtan düşen hurmayı sahibinden izin almadan alırsa onu menederdi. Bir defasında Hz. Seyyid'in hizmetçisi bir kişiye seslenip, 


- Ey İbn Âl (aile oğlu), dedi, babasının ismini tam olarak söylemedi. Hz. Seyyid bu duruma kızdı ve bir süre o kişiyi hizmetten uzaklaştırdı. Bir kişiden eğer çirkin bir şey görse ona, 


- Allah seni bu fiille (yanına) almasın, derdi. Asla kendisi için öfkelenmezdi. Öfkesi Allah içindi. Fayda ve zarar onun nazarında birdi. Korkanların ve fakirlerin oturduğu gibi otururdu. Bir işle meşgul olmadığı zamanlar otururken ayaklarını (dizlerini) diker, ellerini de onların etrafına sarardı. Yanına faziletli insanlardan biri gelince yerinden kalkar ve onu kendi yerine oturturdu. İnsanlara, onlar istemeden iyilik yapar ve, 


- İyilik yapmaya benim ihtiyacım var, dervişin değil, derdi. Yeni tahıl evine gelmeden önce, eski tahılı fakirlere ve zayıflara verirdi. Bir mektup yazarken başında ve sonunda Hz. Peygamber'e salavat yazardı. Perşembe günü sabah ve öğle ile ikindi arasında vaaz ederdi. Dervişler onun vaazından kalktıklarında hepsi sarhoş gibi olurdu ve yolda giderlerken birbirleriyle asla konuşmazlardı. Açlık, çıplaklık, zillet ve fakirlik ile mutlu olurlardı. 
Dervişlerde bu dört özellik oluşursa mutlu olurdu. Onlara (dervişlere) bu konuda sabır vermesi için Allah'a dua ederdi. Bu dört şey dervişlerin alametidir, derdi. 


Yaşlı bir müslüman gördüğü zaman ona tevazu gösterir, elini öper, ondan dua ister, bazan birkaç adım yürüyerek onu karşılardı. Ona, 
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- Allah bu beyaz saçı mükerrem ve değerli kılsın, derdi. Allah'a (celle celâluhüj itaatle meşgul olan bir genç görünce elini öper, yanına oturtur ve, 


- Benim için dua et, çünkü sen tövbe eden bir gençsin, derdi. Küçük bir çocuk görünce onu öper, yanına (önüne) oturtur ve ondan dua isterdi. Derdi ki: 


- Müslüman çocuklar bulüğ çağına erişinceye kadar melek onlara günah yazmaz. Kendisinden zalimlere beddua etmesini istedikleri zaman şöyle derdi: 


- Allahım! Rahmetinle onları ıslah et, doğru yolu göster, onlara taatini ve zikrini ilham et, sevdiğin şeyleri yapmayı onlara nasip et, ey merhametlilerin en merhametlisi! 


Hava normal iken yolculuğa çıkardı. Ne çok soğuk ne de çok sıcakta yolculuk ederdi. Bir şehre ulaşınca oranın en âciz kişisinin evine misafir olurdu. Halk Hz. 
Seyyid'in, o kişinin evinde kaldığını görünce mutlu olur, ondan başka salih olmadığını düşünüp ona hürmet ederdi. Seyyid onlara (fakirlere) hürmet gösterirdi. Dervişlere derdi ki: “Divaneler ve fakirlerin avamına ziyafet verdiğiniz zaman onları eve götürmeyin, mescidlerde doyurun. Dualarından bereket umun.” Bir dervişi bir kişiye söverken görse onu azarlar ve diğer dervişlere, 


- O derviş tövbe edip söylediğinden pişman olunca- ya kadar ondan uzak durun, derdi. Onun âdeti, valinin emrine uymayı ve çağıranın davetini kabul etmeyi güzel saymaktı. Buyururdu ki: 

- Hak Teâlâ şöyle buyurmuştur: 

Misafirliğe çağrılan kişinin davete gitmesi gerekir. 

Meclisinde hazır bulunan dostlarından (müridlerinden) biri âh eder, biri ağlar, biri feryat ederdi. Dervişler 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yanındayken semavi bir izin gelmedikçe ata binip oturmazdı. Dar (ince) elbise asla giymezdi. Derdi ki: 


- Hak Teâlâ din imamlarına (önderlerine) elbise konusunda külfet ve zahmete girmemeyi emretmiştir ki zenginler onlara uysunlar ve dervişler de gönlü kırık olmasınlar. Derdi ki: “Elbisesi dar (ince) olanın imanı da dar olur.” 


Ey Şeyh Kızı 


Hz. Seyyid, eve gelince (hanımı) Sitti (Seyyide) Râbia'nın başında Kuhistan işi bir baş örtüsü olduğunu görüp dedi ki: 

- Ey şeyh kızı! Kiyamet günü benimle beraber Hz Muhammed'in [sallallahu aleyhi vesellem] seccadesinde oturmak ve bu örtü gibisini örtünmek istiyor musun? Şeyh Mansür'un ömrüne yemin olsun ki bu ikisi (hem dünyada hem de ahirette lüks örtü) bir araya gelmez. 


Peygamber ve Salavat 


Hz. Seyyid (kuddise sırruh] buyurdu ki: 


Peygamber ağaç gibidir, diğer veliler ise sebze gibidirler. 


Bir defasında Seyyid İbrahim'e şöyle dedi: 


- Ey oğlum! Bir kavme gönderilmiş (mürsel) olmasa bile, bir peygamberin ayağındaki bir kılı, önceki ve sonraki mahlükat ile tartsalar, o kıl ağır gelirdi, önceki ve sonraki mahlükat onun ağırlığına (değerine) eşit olamazdı. Seyyid İbrahim, 


Niçin böyledir, diye sordu. Buyurdu ki: 
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- Ey oğlum! Hak Teâlâ peygamberin o kılı ile beraberdir. Hiçbir şey Allah Teâlâ'ya denk olamaz. 


Buyurdu ki: 


- Allah'ın Resülü'ne salavat getiren ve parmağıyla işaret eden, ancak parmağının Hz. Peygamber'in göğsüne değdiğini kesin olarak bilmeyen kişi salavat getirmemiştir. Hak Teâlâ'nın emrettiği yakinden, kendisinde bir şey hâsıl olmamış ve salavatın nasıl getirileceğini bilmiyor demektir.'! Çoğu zaman şöyle derdi: 


- Sana bir yol gösterici olduğu zaman yolunda hiçbir perde bulunmaması ve hiçbir kederinin olmaması gerekir. Allan Resülü sana delil ve rehberdir, kendisi ile Allah'a [celle celâluhü| kulluk evine ulaşılan bir kapıdır. Bu sebeple Allah'ın rızası yoluna girmede hiç gevşeklik ve bahane göstermeyesin. 


Arşın Zannı 


Hz. Seyyid [kuddise sırruhüjl, mi'racdan bahsediyor ve şöyle diyordu: 


Allah Resülü arşa ulaştı ve dedi ki: 
- Ey arş! Rabb'in nerededir? Arş, 


- Ey Muhammed, bu konuda benim ve senin bilgin aynıdır, dedi. Hz. Seyyid bunu söylediğinde elindeki kitabı attı ve, 


- İlginçtir ki arş kendi bilgisinin Hz. Peygamber'in bilgisiyle eşit olduğunu zannediyor, dedi. Sonra kendisinde 


11 Yakin ehli, Hz. Peygamber'e (sallallahu aleyhi vesellem] namazda selam verirken veya namazın dışında “Esselâmü aleyke yâ Resülullah” şeklinde selam verirken yahut ona işaret ederken karşılarında kendisi müşahede ederek selam verip işaret ederler. 
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bir hal zuhur etti. Uzun bir süre o hal içinde kaldı. Tekrar eski haline dönünce dedi ki: 


- Yazık, yazık. Yani Allah Resülü'nün ilmi ile arşın ilmi arasında çok fark vardır. 


Bilmiyorsan Konuşma 
Hz. Seyyid [kuddise sırruhü| buyurdu ki: 


Rubübiyyet makamında (Allah'ın huzurunda) Allah Resülü ile beraber aynı halıda sadece üç kişi oturmuştur: Sehl b. Abdullah-ı Tüsteri, Şeyh Mansür ve bir diğeri .. O esnada Hz. Seyyid'in önde gelen müridlerinden Hacı Said söze karıştı ve, 


- Bir diğeri sensin, dedi. Hz. Seyyid onu (evin, tekkenin) damından aşağı indirdi ve, 


- Allah canını almasın! Bilmediğin konuda niçin şahitlik yapıyorsun, dedi. Hacı Said damdan indi, bir süre bekledi, sonra tekrar dama çıktı. Hz. Seyyid ona bir şey demedi. 


Yalnızlık 


Bir derviş, Hz. Seyyid'e şöyle sordu: 
Allan Resülü buyurmuş ki: 


“Yalnızlık, kötü arkadaştan daha iyidir.” Hz. Seyyid buyurdu ki: 


- Evet, Resülullah [sallallahu aleyhi vesellem] böyle buyurmuştur. Zamanımızda ise yalnızlık iyi arkadaştan bile daha iyidir. Zira bir kişi salihlerle sohbet ederse iyi sözler söyleme bağ ve kaydında olur, iyi hallerini o salih kişiye arzeder, neticede külfete girer. Oysa Allah Resülü buyurdu ki: 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“Ben ve ümmetimin müttakileri her işte külfetten uzaktayız.” 


Hz. Ebü Bekir ve Ashap 


Bir şahıs Hz. Seyyid'e Emirü'l-mü'minin Hz. Ebü Bekir-i Sıddik'ın (radıyallahu anh] halini sordu. O buyurdu ki: 


- Ebü Bekir-i Sıddik'ın, Hz. Peygamber'in arkadaşı olmadığını ömründe bir kez düşünen kişinin tövbesi kabul olmaz. Ancak yeniden müslüman olursa başka. Bu sözü destekleyen rivayet Resülullah'ın şu sözüdür: 


“Ashabıma sövmek, affedilmeyecek bir günahtır.” Bir derviş Hz. Seyyid'e, 
- Bu küfür müdür, dedi. Bir derviş de, 


- Acaba biz bununla günahkâr mı oluruz? dedi. Hz. 
Seyyid, 


- Ey mübarek, Hak Teâlâ buyuruyor ki: 


Féil Ye SB a il V 


“İçinizden, fetihten önce harcayan (Allah yolunda infak eden) ve savaşanlar, daha sonra harcayıp savaşanlara eşit değildir. Onların (öncekilerin) derecesi daha yüksektir...” (Hadid 57/10). Oysa sen her iki grup da eşittir diyorsun. Kur'an'dan bir âyet ya da bir harfi inkâr eden kişi bütün Kur'an'ı inkâr etmiş olur. Kur'an'ı reddeden de kâfir olur. Kâfir olan kişinin katli vâciptir. Zira Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur: 


“Bir müslümanı şu üç şeyden biri haricinde öldürmek câiz ve doğru değildir: Küfür, evlinin zinası ve haksız yere cana kıyma durumu.” 
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Hz. Ali'nin Kabri 


Bir şahıs, Hz. Seyyid'e, Emirü'l-mü'minin Hz. Ali'nin (radıyallahu anh] kabrinin yerini sordu. Hz. Seyyid dedi ki: 


- Ârifler, onun kabrinin Kerh'te olduğunda hemfikirdirler. Bir derviş de dedi ki: 


- Ey Seyyid! Hadis ehli Necef'te olduğunu söylüyor. 
Dedi ki: 
- Doğru söylüyorlar. Oradaki bir diğer derviş dedi ki: 


- İlim ehlinden bir grup Diyarıbekir'in (Diyarbakır bölgesinin) başlangıcındadır demişler, dedi. O buyurdu ki: 


- Doğru söylemişler. Cemaat şaşırarak, 


- Bu iki sözü nasıl bir araya getiriyorsunuz, diye sordu. Hz. Seyyid (kuddise sırruhü) buyurdu ki: 


- Hz. Peygamber'in şu sözüne inanmıyor musunuz? 


“Müminin kabrini bir yıllık ya da daha fazla mesafeye yayarlar.” Onlar, 


- Evet, dediler. O, 


- Bu yerlerin (Necef ile Kerh) arası bu kadar (uzak) değildir. Siz müminlerin emiri Ali'nin kabrinin bu kadar genişlemesini ilginç buluyorsunuz. 


Ehl-i Beyt 
Bir defasında Ehl-i beyt ile yemin eden bir grup insanı gördü: 


- Ey mübarekler, Hak Teâlâ sizi yakalamasın (Allah canınızı almasın). Eğer yemin edecekseniz benimle (benim adıma) yemin edin. Korkarım Ehl-i beyt ile yemininiz 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yalan olur da helâk olursunuz. Benimle yemin eder ve yalan söylerseniz size hiçbir zarar gelmez dedi. Sonra Ehl-i beyt ile yemin etmeme konusunda onlarla bir anlaşma yaptı. Hz. Seyyid Ehl-i beyt'e çok saygı gösterir ve şöyle derdi: 


Hak Teâlâ onlar hakkında buyurdu ki: 
; JAI KE Çad SA ia Gi f Sasoi İRİ 


“Ey Ehl-i beyt! Allah sizden sadece günahı gidermek ve sizi tertemiz yapmak istiyor” (Ahzâb 33/33). 


Ai EŞİN Yİ r ie eii y ji 


“De ki: Ben buna karşılık sizden akrabalık sevgisinden başka bir ücret istemiyorum” (Şürâ 42/23). 


Mahrumiyet 
Şeyh Fâris'in şöyle dediği nakledilir: 


Bister-i Haddâd'da, Hz. Seyyid ile beraber idim. İlâhi okuyan kişi (çalgıcı) semâa (müsikiye) başladı. Bir süre hiçbir derviş (vecde gelip) ayağa kalkmadı. Sanki biraz hastalanmışlardı ve kalplerine sahip değillerdi. Hz. Seyyid, diz üstü dikildi ve yüksek sesle âh etti. Sonra tekrar yerine oturdu. Semâ bitince dervişler Hz. Seyyid'e, 


- Niçin bu meclis böyle oldu, diye sordular. Buyurdu ki: 


- Bir (ilâhi) lutuf gelmişti. Bütün dervişlere taksim ettim. Herkes bu nimetten nasibini aldı, sadece iki kişi alamadı: 


110 9 AHMED er-RIFÂİ'NİN MENKIBELERİ 


- Ebü Bekir ve Ömer'e söven kişi ile müridlerim arasında fesat yayan kişi. 


Usulüne Göre Tâbi Ol 


Hz. Seyyid (kuddise sırruhü| revaka geldiği zaman, müridlerden bir grubun neşeli bir şekilde seslerini yükselttiğini görünce, hizmetçiye şöyle dedi: 


- Bu mübareklerin yanına git ve onlara de ki: Mütevazi Ahmed diyor ki, siz bana uymuşsunuz, benim eğlendiğimi ve güldüğümü asla görmemişsinizdir. Size layık olan bu şekilde davranmamanızdır. Sonra bir şiir okudu, şiirin manası, bir kimse bir şahsa tâbi olmuşsa onun usülüne uymalıdır, şeklindeydi. 


Hiç Kimsenin Arkasından Konuşmayın 


Bir defasında Seyyid Salih, Seyyid İbrahim ve Seyyid Muhammed “İmam Nâsır” hakkında konuşuyorlardı. 
Bu, Hz. Seyyid'in hoşuna gitmedi ve onlara ne yaptıklarını sordu. Durumu ona anlattılar. Buyurdu ki: 


- Kalkın ve bir işle meşgul olun ki size bir faydası dokunsun. Ey oğullarım! Bir kimsenin İmam Nâsır hakkında kötü söz söylediğini duyarsanız gücünüz yetiyorsa o sözü reddedin. Gücünüz yetmiyorsa parmağınızı kulağıniza tıkayın ve oradan ayrılın. 


Şeyh-Mürid İlişkisi 
Hz. Seyyid, Seyyid Şeyh Mansür'a çok hürmet ederdi. Hatta bir kimse için muska yazdığı zaman, 


“Bu muska Seyyid Şeyh Mansür'un elindendir” diye yazardı. Maksadı Seyyid Şeyh Mansür'u yüceltmek ve 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bu nimetin kaynağının Şeyh Mansür olduğunu göstermekti. Yolculukta ve ikamet anında söze, Seyyid Şeyh Mansür'u anarak başlardı. Derdi ki: 


- Allah'ın adını anıp şeyhin adını anmayan kişi, ne Allah'tan ne peygamberden ne de şeyhten bir şey elde eder. Bu sözün manası şudur: 


Allah'a ulaşma yolunda şeyh, müridlere yol gösterici olur. Mürid tek başına yönelir ve yola düşerse Allah'a, resülüne ve şeyhe ulaşamaz. Yine derdi ki: 


- Peygamber, ümmeti içinde nasıl ise şeyh de kavmi için öyledir. Binaenaleyh şeyh, mürid için merdiven gibidir. Mürid onun vasıtası ile yüce makamlara yükselir. 


Derdi ki: 


- Mukbil (talihli) o kişidir ki şeyh onun işinde zahmet çekmez ve öyle yaşar ki şeyh insanlar arasında onunla iftihar eder. Derdi ki: 


- Güney rüzgârının yolunu severim. Çünkü Seyyid Şeyh Mansür'un evinden güzel koku getiriyor. Beyit: 


Rüzgâr, seher vakti senin kokunu bana getiriyor. 
Rüzgâr zamanı hoştur, çünkü beni mutlu ediyor. 
Şu şiiri okurdu: 

Görüyorum ki her köle âzat olmaktan mutlu oluyor, 


Ben hariç, ben aşkımdan dolayı, hür olmayı çirkin buluyorum. 


Şeyhe Karşı Edep 


Seyyid Şeyh Mansür'un hayatında ve vefatından sonra Hz. Seyyid onu ziyarete gitmek istediği zaman gusle- derdi. Onun şehrine yaklaştığı zaman ihram bağlar ve, 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- Gönlümü onun dışındaki şeylerden temizlemedikçe Seyyid'in şehrine ayak basamam, derdi. Seyyid Şeyh Mansür sebebiyle, onun şehrinin toprağına ve o bölgenin büyük ve küçüğüne hürmet ediyorum, derdi. Şöyle diyene âferin: 


Şiir: 
Onu (0 kadını) ve onun evini seviyorum, İçinde yaşadığı evi ve ev halkını. 


Hz. Seyyid [kuddise sırruhül, Seyyid Şeyh Mansür'un şehrine giderdi. Ya Şeyh Mansür'un şehrinden bir grup Seyyid Ahmed'e gelirler ve Hz. Seyyid onların yanında edebi muhafaza ederdi ya da onlarla bir halı üzerinde oturur ve onların huzurunda yüksek sesle konuşmaz, gözünü yukarı dikmez ve derdi ki: 


- Bir dervişin Seyyid Şeyh Mansür'u ziyaret niyetiyle attığı her adım, Allah yolunda atılmış bir adımdır. Allah yoluna adım atan dervişe yakışan odur ki sağa ve sola yönelmemeli ve Allah Teâlâ'yı tefekkür etmelidir. Yahut yöneldiği kişinin kim olduğunu düşünmelidir. Derdi ki: 

- Seyyid Şeyh Mansür'un evinin eşiğini öperken, onun elini öptüğünüzü düşünün. Derdi ki: 

- Seyyid Şeyh Mansür, gurbet (yalnızlık) yolunun sahibidir. Çünkü o çoğu zaman şöyle derdi: 

- Hak Teâlâ bana şöyle buyurdu ve ben Hak Teâlâ'ya şöyle dedim. Aziz Rabbim bana, 

- Ey Mansür, diye nidâ etti. 

Derdi ki: 

- Seyyid Şeyh Mansür'un evi yücelik evidir. Buyurdu ki: 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- Hazret-i İzzet (Allah Teâlâ) hakkında Seyyid Şeyh Mansür ile anlaştıkları zaman ona dediler ki: Ey Mansür! 
Bir şey iste. Seyyid Mansür, 


- Ey Rabbim! Bana verdiğin şeyi müridlerime de ver, dedi. Bu hitabı ona tekrar yaptılar, o aynı cevabı verdi. 
Sonra ona dediler ki: 


- Ey Mansür! Sen ne istiyorsun? Dedi ki: 

- Ben seni istiyorum. 

- Hz. Seyyid, Seyyid Şeyh Mansür'un halini müridlere anlatınca, onu özellikle bu vasfından ve özelliğinden dolayı insafla övdü. Bunun üzerine Şeyh Yakub (rahmetullahi aleyh) dedi ki: 

- Ey şeyh! Allah hakkı için söyle, sana, “Bir şey iste” deseler, ne isterdin? Hz. Seyyid [kuddise sırruhüj) dedi ki: 

- Ben kimim ki onlar gibi olayım. Şeyh Yakub ısrar etti: 

- Allah için söyle, sen ne isterdin, dedi. O buyurdu ki: 

- Müridler Allah Teâlâ'nın mübarek huzurunda toplandıkları zaman onlara konuşma izni verdiler. Her biri ricasını arzetti ve ricaları hâsıl oldu. Sıra bu âciz Ahmed'e gelince nidâ edildi: Ey Ahmed! Kardeşlerinden her biri bir ricada bulunduğu gibi sen de bir ricada bulun. Ben, 


- Senin ilmin kuşatıcıdır. Benim talebimi biliyorsun. 
Arzetmeye ne gerek var, dedim. Beyit: 


Senden gizli olmayan maksadı 
Sen ortaya çıkar, zaten biliyorsun. 
Hak Teâlâ buyurdu ki: 


- İlmim geniştir ama kardeşlerine senin talebini duyurmak istiyorum. Ben dedim ki: 


114 © AHMED er-RIFÂİ'NİN MENKIBELERİ 


- Ey Rabbim! Benim dileğim, irademin ve tercihimin ortada olmamasıdır. Hak Teâlâ benim ricamı fazlasıyla verdi. Benim işim Allah'a havale edilmiştir. Önceden de O'na havale edilmiş olduğu gibi. Cenâb-ı Hak bir kimseyi seçip tercih ettiği zaman onu bu bölgeye getirir ve benim elime ısmarlar. Ben onu kabul ederim. O zaman onun (terbiye) işinden âciz olurum ve, 


- Benim buna gücüm yok, derim ve onu tekrar Hak Teâlâ'ya teslim ederim, O da benden kabul eder. Allah Teâlâ bana başarı vermiş, hepinizi tanıyorum ve biliyorum, Hak Teâlâ bu bölgeye bir özellik vermiş ki insanları Allah'a yaklaştırıyor ve (bazı) insanları Allah'tan uzaklaştırıyor. 


Şeyhin Yüzüne Bakmak İbadettir 


Ahmed er-Rifâi ihtiyacını giderirken Seyyid Şeyh Mansür'un yönüne sırtını dönmez ve derdi ki: 


- Şeyhler, müridlerin nazarında kıble gibidirler. Şeyhin yüzüne bakmak, iman, din ve aklı artıran bir ibadettir. 
Onun vasıtası ile beladan emin olunur. Buyururdu ki: 


- Seyyid Şeyh Mansür ana karnındaki ve beşikteki bebeklere tövbe ettirirdi. 


Şeyhe Ve Âline Muhabbet 


Seyyid Şeyh Mansür'un çocuklarından biri Hz. Seyyid ile buluşma vaadini ihtiva eden bir mektup yazdı ancak sözünü yerine getirip buluşamadı. Sonra özür beyan eden bir mektup yazdı. Hz. Seyyid ona cevap olarak, 


- Gelseniz de gelmeseniz de büyük ve benim büyügümün oğlusunuz, diye yazdı. 
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Buyururdu ki: 


- Her ne zaman Nehr-i Dakla’dan birini görsem, onun yüzünden uzuvlarımda bir titreme başlar. 


Allah Dostlarının Halleri 
Biri, Seyyid Şeyh Mansür'u yâdediyordu. Dedi ki: 


- Sürun üflenmesi (zamanına dek), Seyyid Şeyh Mansür gibisi peyda olmayacak (zuhur etmeyecek). Bir süre kendinden geçti. Kendine gelince dedi ki: 


- Hak Teâlâ'nın mülkünde Seyyid Şeyh Mansür gibisi çoktur. Fakat Şeyh Mansür'un adamları (müridleri) gibisi yoktur. Derdi ki: 


- Rifâi oğulları, 500 sene Seyyid Şeyh Mansür'un ve onun oğullarının köleleridirler. Derdi ki: 


- Seyyid Şeyh Mansür'u andığınız zaman elinizi yüzünüze sürün ki onun nurunun bereketiyle yüzünüz nurlansın. Derdi ki: 


- Seyyid Şeyh Mansür bu toplulukta tasarruf sahibidir. Bu gruptan raksa uygun (yetkili) olanları raksa kaldırır. Oturması uygun olanları da oturtur. Sağ tarafa layık olanları sağ tarafta oturtur. Sol tarafa layık olanları da sol tarafta tutar. Buyururdu ki: 


- Seyyid Şeyh Mansür bu cemaati terbiye ediyor. 
Ümmüabide halkı da bütün grupları (cemaatleri) terbiye ediyor. Derdi ki: 


- Allah'ın şeyhler hakkındaki lutfu, onların mertebesine göre farklı farklıdır. Bazıları 50 fersah mesafeye kadar olan insanları himaye ederler. Bazıları 100 fersah, bazıları 
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1000 fersah. Böyle, her biri kaderde belirlenen bir miktar ve sürede insanları himaye ederler. 


Tâbi Olmak 
Sâbit Beled-i Hâkâni'nin şöyle dediği nakledilir: 


Kantara'da yatsı namazından sonra Şeyh Salih'in huzurunda idim. Birkaç şiir okuyup âh çektikten sonra ayağa kalktı, evinden dışarı çıktı. Sekiz derviş peşinden gittik. Sabaha kadar yürüdükten sonra Ümmüabide'ye ulaştık. Bir mecliste Seyyid'in vaaz ettiğini görünce selâm verip oturduk. Şeyh Sâlih de Seyyid'in yanına kadar gidip oturdu. Meclis dağılınca Seyyid'in evine gittik, sofra getirdiler. Hz. Seyyid, Süleyman Nakib'e dedi ki: 


- Senin emrinle (müsaadenle) bugün sofrayı açmak için senin yerine geçeceğim. Süleyman ona müsaade etti. O (Hz. Seyyid) kalktı, sofra açtı ve “buyurun” dedi. 
Şeyh Salih, 


- Biz yemeyeceğiz, dedi. Hz. Seyyid, 


- Ey mübarek! Niçin bir şey yemiyorsun, deyince, Şeyh Salih, 


- Şeyh Mansür bize birkaç şey vaat etmişti, deyip o vaatleri saydı. Sana tâbi olmaktan ne fayda elde edeceğimizi öğrenmeden bir şey yemeyeceğiz, dedi. Hz. 
Seyyid dedi ki: ` 

- Ey Salih! Allah seni yakalamasın (canını almasın). 
Benim için iyi ise, Seyyid Şeyh Mansür'un gemisinin tayfası olurum. Seyh Salih, tâbi olmanın faydası konusunda ısrar ettiği için özür diledi. 


Hz. Seyyid dedi ki: 
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- Ey Salih! Cenâb-ı Hak bana vaat etti ki bu ilk makamın sahibi olanlar ahirete gittiklerinde kırk sene Hz. İbrahim Halilulah'ın [aleyhisselâm] komşusu olacaklar. Sonra diğer peygamberler onlara hediye gönderecekler. 124.000 
peygamberin her biri kendi hal ve konumuna göre onlara ziyafet verecek. Peygamberlerin ziyafetinden ayrıldıktan sonra Hak Teâlâ'nın ziyafetine gidecekler. 


Raks 
Hz. Seyyid (Ahmed er-Rifâi) buyurdu ki: 


- Derviş tövbe ettiği (mürid olduğu) günden ölünce- ye kadar raks (müsiki tesiriyle vecde gelip ayakta çeşitli hareketlerle zikir) ile meşgul olur. Emredilenleri (farzları) yaptıktan sonra rakstan başka onun hiçbir meşgalesi yoktur. Ondan, kötü bir şey hiç sâdır olmaz. O, nefsani eğlenceler, gereksiz ve boş işlerle meşgul olmaz. Dervişler grubundan olur. Sonra onda Hak Teâlâ hakkında hüsnüzan (güzel düşünce) ve yakin (kesin bilgi ve inanç) hâsıl olur. Sonra ona sırasıyla safa, selâmet, doğruluk, korku, marifet, îsâr (cömertlik ve diğerkâmlık), tevekkül, teslim, rıza ve murakabe (makamları) ikram edilir. 


Şiir: 

Sürekli bir vatandan (makamdan) bir vatana hidayet edilir, 

Sıdkta yerleşip ikamet edinceye kadar. 

Buyurdu ki: 

- Ahlâkı kötü olan zamane çocuklarını raksa kaldırırlar, bu sayede onlar kötü ahlâkı terkederler. Anlaşılıyor ki 


raks, kötü ahlakın terkedilmesine vesiledir ve güzel bir sıfattır. Buyurdu ki: 
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- Herkes raksa layık değildir. Raksa layık olan kişi raksın şartlarını bilen kişidir. Raksın şartlarını, hallerini ve usulünü bilmeyen bu işe nezaret edemez. Eğer bu işin şartlarını bilmeden raks ile meşgul olursa raks ile oyun arasında bir fark olmaz. Raks harp (savaş) gibidir. 
Harp şartlarını bilmeyen kişi meydana çıkamaz. Raks, halkın düşündüğü şey değildir. Raks kelimesindeki sâd harfini vâv harfine çevirmek gerekir. Raks odur, bilsinler. 
Sâdı vâva çevirince “raks” “rakv” olur ve “rakv” lugatta “kötülük” demektir. Allah daha iyi bilir. Buyurdu ki: 


- Raks dairesine giren herkesin iyi bir niyeti olması gerekir. Rakseden, ilâhi sırlardan bir sırrın kendisine açılmasını, gaybi bir sesin gönül evine inmesini, ezel- de vaat edilenin hâsıl olmasını bekleyip gözlemelidir. 
Birkaç günlük dünya hayatından boş işlerle zayi ettiği zamanı telafi etmeye çalışmalıdır. Ölü kalbini diriltmelidir. Sevgilisiyle ünsiyet ve samimiyet elde etmeli, matlubuna ulaşmalıdır. Bundan sonra gönlü ya mutlu olur ya da gamlı. Sevinç veya hüznün tesiri uzuvlarına ulaşır. 
Bu manalar hâsıl olunca ona (bazı) hareketler müyesser olur. Ya daha fazlasını ister ya da başkalarının matlubu (istediği) olur. Ya nefis ve şeytana galip gelir ya da halin geçmesine mağlup olur. Bu hallerin idraki ile başarıya ulaşınca dua için elleri kaldırmış gibi olur. Elini aşağı salması da namazda durması gibi olur. Hal dili ile ki söz dilinden daha fasihtir, Kur'an okur. Bu konuda fakr halleri kabz, bast, humül (uzlet, sessizlik ve alçak gönüllülük) ve neşât (neşe, sahv) gibi farklı farklı olur. Müsiki dinlemek de bunun gibi farklı farklıdır. Bazı dervişler münâdiden (müsiki söyleyenden) Hakk'ı işitirler. Bazıları ise (sadece) ilâhiciyi (çalgıcıyı) işitirler. 


Hakk'ı işiten kişilere o semâın faydası muhakkaktır. 
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Aşk 
Hz. Seyyid, Beled-i Sulh'ta iken Ferec şu şiiri okudu: 


Ah aşktan, vah, vah aşktan, 
Aşk urganımı çözdü, bana bir iplik bile kalmadı. 


Hz. Mukaddese'de (Ahmed er-Rifâi) bir vecd zuhur etti. Ferec'den tekrar okumasını rica etti. Ferec ikinci defa okuyunca Hz. Seyyid [kuddise sırruhü) kendinden geçip yere düştü. Bir müddet sonra kendisine gelince Ferec'e, 


- Allah Teâlâ senin günahlarını bağışlasın ve sözlerini gönüllerin makbulü eylesin, dedi. Bu dua kabul makamına ulaştı. 


İlâhi ve Semâ 


Şeyh Yusuf b. Safir el-Muhaddis'in şöyle dediği nakledilir: 


Bir gün Sayyâdin köyünde idik. İbn Hediyye şu beyti nağme ile okudu: 


Keşke onlar da onun (sevgilinin) sesini, benim dinlediğim gibi dinleseler, 

(Manasının) yüceliğinden dolayı rükü ve secdeye düşerlerdi. 

Hz. Seyyid kalktı, hareketlendi ve şu şiiri okudu: 

Keşke onlar da O'nun (Allah'ın) kelâmını, benim dinlediğim gibi dinleseler, 

(Manasının) yüceliğinden dolayı rükü ve secdeye düşerlerdi. 


Hz. Seyyid ömrünün son yedi yılında ilâhi okuyan kişinin yanında oturur ve müsiki dinlemekle meşgul olurdu. 
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Onun müsiki dinlemesi, içinde bulunduğu hal sebebiyle değildi. Beyit: 


Senin yüzünle öyle kendimden geçmişim, kokunla öyle sarhoş olmuşum ki, 


Her iki dünyada da olanlardan haberim yok. 
Artık kimsenin yüzüne bakamıyorum, Halil'imiz Âzer'in bütün putlarını kırdı. 


Buyururdu ki: 


Semâ, gönül ehli olanlara faydalıdır. Çünkü sevgiliye olan sırrı harekete geçirir. Nefis ehli için ise zararlıdır. 
Zira halkın nefsini Hak Teâlâ'dan uzaklaştırır. Fakat nefis ehli olanlar, gönül ehli olanların bulunduğu yerde bulunurlarsa onlar da faydalanırlar. Güzel kokular taşıyan kimselerin meclisine gelen kişinin de onların güzel kokuları vasıtasıyla güzel kokmasında şaşılacak bir durum yoktur. Derdi ki: 


- Bâtıni (kalbi) semâı olmayan kişi semâa ihtiyaç duyar. Kalbinde semâ olan kişiyi (semâ) Allah Teâlâ'ya âşık eder ve onun başka semâa ihtiyacı kalmaz. Bunun gibi, dervişe şevk galip gelince, şevki vasıtası ile şiir okur, vecde gelir. Derdi ki: 


- Semâ, Hak Teâlâ'ya sevkedicidir ve hayırlı işler grubundandır. Derdi ki: 


NE N. T E PER KEM 


duydukları zaman, mana sırları (gönlü) semavata yükselir. Bu bir hidayettir ki Hak Teâlâ onu her isteyene verir. 
Hak Teâlâ'nın bu nimeti verdiği bu tâife Allah sevgisi ile gece uykusunu terkeden bir cemaattir. Mısra: 


Yüceleri isteyen kişi, geceleri uykusuz geçirir. 
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Beyit: 
Arzu ve hevesle bu mana ele geçmez, 
Göz yaşı ve ciğer kanı ile elde edilebilir. 


Hz. Seyyid'in Hali 


Bir iplikçinin hizmetçileri (ya da Gazzâleli çobanlar) Ümmüabide'ye geldiler. İki üç gün kaldılar. Halk onların kalmasından sıkıldı. Hz. Seyyid'e gidip durumdan şikâyet ettiler ve onları göndermesi konusunda ısrarcı oldular. Hz. Seyyid, 


- Benim onları defetmeye gücüm yetmez, deyip revaktan çıktı. Dervişler bu duruma şaşırdılar ve revakta durdular. Mâhân Hâdim şöyle naklediyor: 


Ben Hz. Seyyid ile beraberdim. Onunla bir eve gittim. 
Merdivenle yukarı çıktı, ben de ardından çıktım. Şu beyti okudum: 


Atlar dönünce ve muhafızları kaçınca, 
Dönen atları kim muhafaza edecek. 


Mâhân'ın (rahmetullahi aleyh) maksadı şu idi: Sen dervişlerin umutlarını bağladığı, sığındığı ve yöneldiği kişi olarak iplikçinin hizmetçilerini defedemiyorsan, onlar nasıl defedilecek? Hz. Seyyid bu beyti işitince döndü ve şu beyti okudu: 


Âdeti, korumak olan genç (0 atları) muhafaza eder, Ölüm salkımları eğildiği zaman (insanlarda ölüm korkusu olunca). 


Bu şiirden maksadı, ben her ne kadar dervişlere cevap olarak, “Onları defetmeye gücüm yok” dediysem de, onların halinden habersiz değilim. Onları muhafaza 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âdetimi elimden bırakmayacağım, demek idi. Sonra bana dedi ki: 


Hizmetçi dervişlerin yanına git ve vatanlarına gitmelerini söyle! Ben, Hz.Seyyid'in emrini hizmetçi dervişlere ulaştırmak için dışarı çıkmıştım ki onlardan bir grubunun revaktan çıkmış olduğunu gördüm. Ferâset (ince anlayış) ilmiyle Hz. Seyyid'in haberini anlamışlardı. Beni gördükleri zaman, Hz. Seyyid'in gönderdiği haberi bana söylediler. Ben bu duruma şaşırdım. Sonra onlar Hz. 
Seyyid'in emri gereği Ümmüabide'den ayrıldılar. 


Teslimiyet 


Hz. Seyyid [kuddise sırruhü) seher vakti Nahlistan'da (hurmalıkta) abdest almak için Ümmüabide'den çıktı. 
Bir tekne geçiyordu. Gece bekçisi ve Vâsıt şehri yönetiminin tâbilerinden bir grup o teknedeydi. Bir asker, o grubu tutmuştu ve o tekneyi çekiyorlardı. Asker, Hz. 
Seyyid'i gördü ve, 

- Ey ihtiyar, kalk ve bizimle bu tekneyi çek, dedi. Hz. 
Seyyid kalktı ve tekneyi çekenler arasına katıldı. Asker geldi ve Seyyid'in mübarek göğsüne bir bağ (göğüslük) taktı. Tekne sabah namazı vaktinde Bedrüye'ye ulaştı. Bir derviş Hz. Seyyid'i o halde görünce feryat etti. Dervişlerden bir grubu toplandı. Hepsi feryat ve figana başladılar. 
Bunun üzerine gece bekçisi ve idarenin askerleri durumu anladılar. Şaşkın ve sersem bir halde tekneden çıktılar. 
Hz. Seyyid'den özür ve af dilediler. Hz. Seyyid dedi ki: 


- Ey büyükler! Bu iyi bir iş oldu, tevâfuken bir ihtiyacınızı giderdik ve bir sevap kazandık. Bize bu işten bir zarar gelmedi. Ben sürekli revakta oturuyorum ve bir işim yok. 
Siz ise zayıfları ve işçileri tutuyor, onları kendi işlerinden 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alıkoyuyor ve suçlu oluyorsunuz. Bundan sonra eğer tekne çekicisine ihtiyacınız olursa bana bildirin ki size yardım edeyim. Onlar, 

- Biz bu seferki olaydan tövbekârız. Bize tövbe ettir ve bizden razı ol, dediler. Hz. Seyyid [kuddise sırruhü| onlara tövbe ettirdi ve, 

- Hak Teâlâ sizden ve bizden razı olsun. Sonra onlara hayır dua etti ve vedalaştı. Hz. Seyyid'i tutan asker dedi ki: 

- Ey Seyyid, bu insanlardan razı oldun. Ben bedbahtın hali ne olacak? Hz. Seyyid, 

- Allah Teâlâ senden razı olsun, dedi. Asker, 

- Ey Seyyid, bana tövbe ver, dedi. Hz. Seyyid ona tövbe verdi (ettirdi) ve, 

- Hak Teâlâ bize şahittir ki biz dünya ve ahirette kardeşiz. Sonra asker memurluğu ve idari hizmeti terkedip Allah'a ibadetle meşgul oldu. 


Fâni Olan, Fâniyi Görür 

Hz. Seyyid'e, 

- Ölünün kabirde hali ne olacak, diye sordular. Buyurdu ki: 

- Âriflerin ittifakına göre talihli insanlar yeme, içme ve 


diğer nimetlerle meşgul olacaklar. Tıpkı talihsiz (bedbaht) insanların muhtelif azaplarla acı çekeceği gibi. Bir derviş, 


- Ey Seyyid, çürümüş birkaç kemik nasıl nimet ve azap görür, dedi. Buyurdu ki: 


- Ey talihli! Senin bir gözün vardır ki onunla ahiret müşâhede edilemez. Senin gözünü fâni (yok) olmak için yaratmışlardır. Fâni olan şeylerin dışındakileri göremez. 
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Bundan iki üç gün sonra Hz. Seyyid yolculuğa ki Sınır muhafızı olan bu derviş onun yol arkadaşı idi. Yolda, çürümüş bir kelle gördüler. Bu muhafız, “Ey Seyyid, bu nasıl yiyip içebilir?” dedi. Hz. Seyyid, 


- Şimdi sana selâm veriyor ve senin sözüne gülüyor, dedi. O muhafız dedi ki: 


- Hz. Seyyid bu sözü söyleyince ben dikkat ettim ve onun (kellenin) çıkan nefesini hissettim. 


Kabirlere Selâm Verin 


Seyyid İbrahim A'zeb bir kabristandan geçerken kabir ehline selâm vermedi. Ümmüabide'ye gelince Hz. 
Seyyid onu azarladı ve, 


- Ey oğlum! Büyüklerin yanından geçiyor ve selâm vermiyorsun. Bu yüzden senden şikâyet ediyorlar, dedi. 
Sonra ona buyurdu ki: 


- Tekrar o mezarlığa git ve onlara selâm ver. Gitti, onlara selâm verdi ve kabirden cevap işitti. 


Hz. Seyyid'in âdeti her mezarlıktan geçerken biraz durup isimlerini söylemek ve hallerinden haber vermekti. Hz. Seyyid, onların ahlâk ve tarikatı hakkında bilgi verir ve insanları onları ziyarete teşvik ederdi. 


Selâmı Kardeşçe Verin 
Seyyid İbrahim'den nakledilir ki: 


Bir derviş bana selâm verdi, ben de ona karşılık verdim. Ama resmi bir cevap oldu, mütevazi bir cevap değildi. O şahıs benden ayrılınca Hz. Seyyid bana, 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- Ey oğlum, bu dervişe verdiğin selâmın hiç faydası olmayacak. Bu, kardeşlerin selamı değildir, dedi. Hz. 
Seyyid'in bu sözü üzerine onun, Allah'a olan yakınlığı ve makamı adına Allah Teâlâ'dan istedim ki o derviş tekrar buradan geçsin ben de kaçırdığımı telafi edeyim ve Seyyid'in hatırını hoş edeyim. Hak Teâlâ duamı kabul etti ve o derviş döndü, yanımdan geçti. Kalktım, onu kucakladım, Hz. Seyyid bunu gördü ve tebessüm ederek dedi ki: 


- Ey İbrahim! Bu kardeşçe bir selâmdır, insanlar arasında sevgi oluşur, Hak Teâlâ bu selâma tebessüm ediyor ve melekler arasında sizi methediyor. 


Aldığını Yerine Koy 


Hz. Seyyid, seferde ve hazarda ağız suyu ile bir şeyler yazardı. Bir defasında bir mescidin hasırından bir kamış parçası aldı ve onunla bir şey yazdı. O kamışı tekrar yerine koymayı unuttu. O köyden çıktıktan sonra bu iş hatırına geldi. Dervişlere, 


- Ey büyükler! Burada biraz bekleyin, deyip döndü ve o kamışı yerine koydu. 


Zikretmeyenden Uzaklaş 
Şeyh Yakub'un şöyle dediği nakledilir: 


Hz. Seyyid ile bir gece yol arkadaşlığı yapıp Halse'ye geldik. Bütün dervişler uyumuştu. Hz. Seyyid (kuddise 


sırruhül), 


- Ey Yakub! Bu bir gaflettir ki tesiri Ahmed'e ulaşacak, bu dervişler arasında hiçbiri Allah'ın ismini anmıyor, 


126 e AHMED er-RIFÂİ'NİN MENKIBELERİ 


deyip oradan biraz uzaklaştı. Sonra geri döndü ve mübarek sakalını tutarak şu şiiri okudu: 


Eğer bu işi işleyen, sizden başkası olsaydı onu cezalandırırdım, 
Fakat ben size bakıyorum ve merhamet ediyorum. 


Derviş Saf Suya Benzer 


Bir gün dervişler cemaati içinden biri aşka gelip bağırınca, diğer dervişler de hep birden bağırıp bir sayha attılar. Bir şahıs hazrete, 


- Bir derviş bağırınca diğerlerinin de bağırmasının sebebi nedir, diye sordu. O buyurdu ki: Dervişler saf suya benzer, bir yerinden hareket ettirildiği zaman diğer yerlerin tamamı harekete geçer. Bu cemaat de tek meşrebe sahip, tek memeden süt içmişlerdir. Dışlarında safa ve durgunluk görülse bile birbirlerine karşı çok şefkatlidirler. 


Dünya Ehlinin Önünde Ayağa Kalkmazdı 


Hz. Seyyid, dünya ehlinden hiç kimsenin önünde ayağa kalkmaz ve, 


- Onlara bakmak gönlü katılaştırır, derdi. Bir gün İbn Ziyâd onu görmeye geldi. Kendisiyle birlikte emirlerden (valilerden) ve reislerden bir cemaat vardı. Hz. Seyyid (kuddise sırruhü| onların önünde ayağa kalkmadığı gibi yüzlerine de bakmadı. Ziyaretçiler kendileri için dua etmesini isteyince Hz. Seyyid, 


- Allah Teâlâ sizi istediği şeye muvaffak etsin, dedi. 
Sonra hizmetçisine onlara sofra getirmesini işaret etti. 
Hizmetçi gidip kuru ekmek, reçel ve biraz hurma getirdi. Hepsi iştahla yedikten sonra bereket umarak biraz 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da yanlarına aldılar. Her biri ne hâceti varsa arzetti. HZ. 
Seyyid, onlara cevap olarak, 


- Allah Teâlâ sizi istediği şeye muvaffak etsin, cümlesinden başka bir şey söylemiyordu. O cemaatten kendisine Hâcib b. Husayn (Hasin) denen bir şahıs dedi ki: 


- Ey Seyyid! Âdem mi [aleyhisselâm] Muhammed'dendir, yoksa Muhammed mi [aleyhisselâm] Âdem'dendir? Hz. 
Seyyid başını önüne eğdi, bir süre kendinden geçti. 
Kendine gelince, 


- Ne dedin, diye sordu. Adam, sorusunu tekrarladı. 
Hz. Seyyid'in hali yine değişti. Bir süre sonra kendine gelince, 


- Ne dedin, dedi. Soru soran kişi sorusunu aynen tekrarladı. Hz. Seyyid (kuddise sırruhüj dizleri üstüne oturdu ve, 


- Hem Âdem Muhammed'dendir hem de Muhammed Âdem'dendir. Âdem'in nurunu Muhammed'in nurundan yaratmışlardır. Ama iş cisimlere gelince Âdem'in Jaleyhisselâm|) bedeni, Muhammed'in [aleyhisselâm] bedeninin olmasına sebep oldu. Onlar Hz. Seyyid'e gelirken bu soruyu ona sorma konusunda aralarında tartışmışlardı. 
Bazıları cevap verebilir demişti, bazıları ise cevap veremez demişti. Hz. Seyyid yeterli bir cevap verince onlar hayran kaldılar (şaşırdılar) ve dışarı çıktılar, ama Hz. 
Seyyid İbn Ziyâd'a hürmet göstermediği için öfkeliydiler. 
Bazıları İon Ziyâd”ı kızdırmak istiyordu. Ona dediler ki: 

- Bu adam sizin huzurunuzda ayağa kalkmayarak halifeye saygısızlık etti. İbn-i Ziyâd dedi ki: 


- O Allah'ın dostudur, ben ise halifenin dostuyum. 
Ben, onun benim huzurumda ayağa kalkmasına layık değilim. 
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O cemaat içinde İbn Ziyâd'ın vekili ve Vâsıt'ta zâbıtalık yapan bir adam vardı. Hz. Seyyid'in yanına gittikleri zaman diğerleri yere oturdular, o ise oturmadı ve, 


- Ben Seyyid'in huzurunda ayakta duracağım, dedi. 
Hz. Seyyid ona, 


- Senin işin (halin) büyük olacak, dedi. O adam, Hz. 
Seyyid'in sözü ile büyük bir mertebeye ulaştı. O cemaat içindeki İbnü’l-Husayn ki, “Seyyid soruya cevap veremez” diyordu, Hz. Seyyid'in sözü (cevabı) üzerine kaçtı ve Mısır'a gitti. Bir süre orada ikamet etti. Sonra geldi ve inandığı Râfizilik (Şia) ve ta'til (Allah'ın sıfatlarını kabul etmeme) düşüncesinden Hz. Seyyid'in elinde tövbe etti. 
Tekrar Mısır'a döndü ve öldü. 


Hallâc'ın Hali 
Seyyid İbrahim (kuddise sırruhüj Hz. Seyyid'e dedi ki: 


Bağdat halkının söylediğine göre, Hallâc-ı Mansür'u yakıp külünü suya attıkları zaman bir grup, o sudan içip şeyhlik ve önderlik makamına ulaştı. Bağdat halkının bu konudaki dayanağı Hallâc-ı Mansür'un söylediği şu beyittir: 

Âşıklar ancak benim kalıntımı (bıraktığımı) içtiler, 

Aşk konusunda ancak benim su içtiğim kaynağa geldiler. 


Hz. Seyyid dedi ki: 


- Ey oğlum! Bu sözü söyleyen kişi (Bağdatlılar) Hallâc'ın bir kaynağa ulaştığını ve bir su içtiğini zannediyor. Seyyid İbrahim, 


- Acaba durum böyle değil midir ki “zannediyor” dediniz, diye sordu. Hz. Seyyid, 
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- Bu zan gerçeğe aykırıdır. O hiçbir kaynağa (pınara) gelmedi. Gelse bile o geliş ona fayda vermedi. Hâtiften 


al Gİ me | “Muhakkak ki ben Allah'ım" (Kasas 28/30) sö- 


zünü hiç duymadı. Faraza birkaç kelime duymuşsa bile ona hiç fayda vermedi. Allah'a kavuşma (likâ-i Rabbâni) çeşmesinden su içmedi. Azıcık su içtiyse bile kanmadı, doymadı. O, mukaddes bölge (hazire-i kuds) çayırının etrafında dolaştı. İki yaprak birbirine yapıştı. Onların yapışmasından bir ses çıktı. Bu ses onun kulağına âşıkların ağlayıp inlemesi gibi geldi ve mutlu oldu. Nâra atmaya ve dedikoduya başladı. İçmeye gücü kalmadı. 


- Ey oğlum! Bağdat şeyhlerinden biri Şeyh Azzâz'dır. 
Hallâc bir gün Erzen vadisinden geçiyordu. Çürümüş birkaç kemik (iskelet) gördü. Onlara ism-i âzamı okudu, o ismin bereketiyle çürümüş kemikler aslan oldu ve Hallâc'ı helâk etmek niyetiyle üzerine yürüdü. Hallâc feryat ederek kaçmaya başladı. (O esnada) Şeyh Azzâz, babasının belinde (sperm halinde) idi, aslana bağırdı ve Hallâc'ı onun elinden kurtardı. Sonra Hz. Seyyid bu hikâyenin tamamını anlattı ve buyurdu ki: 


- Bu ilginç ve garip bir şey değildir. İlginç olan şudur: 


Şeyh Azzâz, annesinden doğunca ilk söylediği söz, bu hikâye oldu. Ey oğlum! Yarın kıyamet gününde Azzâz b. Müstevdi' Hak Teâlâ'ya gelecek. Sağ elinde 12.000 
ve sol elinde de 12.000 süvari olacak. Bu süvarilerden hiçbiri Allah katında Hallâc'ın mertebesine razı olmayacaklar. “Ey oğlum! Tıpkı benim bugün söylediğim gibi Azzâz b. Müstevdi'in söylediğini (ism-i âzamı) kıyamet gününde Hallâc”ın söylemeye gücü yetmez.” Seyyid İbrahim dedi ki: 
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- Ey Seyyid! Eğer Hallâc kıyamet gününde, O'nun ismini, sizin bugün söylediğiniz gibi söylese bunun ona ne zararı olur? 


Buyurdu ki: 

- Benim söylediğim gibi O'nun ismini söylerse bildiği ve bilmediği birkaç yerden onu kılıç ile tutarlar (öldürürler). 

- Allah sana merhamet etsin, Bilesin ki Hz. Seyyid bu şekilde Şeyh Azzâz'ı övdüğü ve başka bir yerde geleceği gibi, Seyyid Salih'in mertebesini onun mertebesine benzettiği için, onun menâkıb ve kerametlerinden bazısı Abdullah Yâfii'nin (mekânı cennet olsun) Hulâsatü’l-Mefâhir adlı eserinde naklettiklerinden alınarak bu Sfret'e yazılacaktır. 


Şeyh Azzâz ve Aslan 


Bir defasında Şeyh Azzâz nahlistan (hurmalık) arasında gidiyordu. Hurma yemek istedi, hurma ağaçları dallarını eğdiler. Birkaç hurma yedi, sonra ağaçlar eski haline döndü. Nakledilir ki, bir defasında (Şeyh Azzâz) yolda gidiyordu. Sürekli Batâih'e gelen oranın halkına çok zarar veren bir aslan, gencin birini yakalayıp ayak baldırını iki parça etmişti. Şeyh bu durumu görünce bagırdı, aslan bir anda yüzünü yere sürerek koşmaya başladı. Şeyh yerden küçük bir taş parçası aldı ve aslana attı. Aslan düştü ve canını teslim etti. Azzâz, o gencin yanına geldi. Kopmuş olan baldırını aldı ve yerine yapıştırdı. Mübarek elini üzerine sürdü, gencin ayağı iyileşti. 
Genç, kalktı, koşarak ailesine gitti. Onlara bu durumu haber verdi. Halk geldi, aslanın derisini yüzüp aldı. 
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Kırk Günün Sonunda 


Şeyh Azzâz'ın hizmetçisi Şeyh Ebü’l-Muʻtemirden nakledilmiştir: Şeyh Azzâz'dan [kuddise sırruhû] şöyle dediğini işittim: 

Başlangıçta öyle bir istiğrak halim vardı ki kırk gün bir şeyi diğerinden ayıramaz, su içemezdim. (Böyle bir istiğrak dönemimde) Kırk günün sonunda kendime geldim. Canım buğday ekmeği, balık ızgara ve bakır bir kap içinde tatlı su istedi. Bunları düşünürken bir nehirdeydim. Nehrin ortasında bana doğru gelen birkaç şekil gördüm. Yaklaşınca gördüklerimin birkaç balık olduğunu anladım. Balıklardan birinin sırtında birkaç buğday ekmeği vardı. Diğerinin sırtında pişmiş birkaç balık, bir diğerinin sırtında da bakır bir kap vardı. Dalga, onlara mani olmasına rağmen dönmediler ve geldiler. Her biri taşıdığı şeyi önüme attı, gitti. Ben ekmek ve balığı alıp yedim, kaptan su içtim. Dünyada bundan daha tatlı bir su içmemiştim. Kalanları orada bıraktım. Hulâsatü'/- Mefâhir'de anlatılan budur. Hamd, Evvel ve Âhir olan Allah'a mahsustur. 


Allah Dostlarına İtiraz Etme 


Bir grup insan Hz. Seyyid'e geldi. Yanlarında güzel bir kız vardı. Bu kızın da müptela (günahlara düşkün, hasta, zinakâr ?) bir kocası vardı. O grup, Hz. Seyyid'in huzurunda karısını, o adamdan boşamasını istediler. Hz. 
Seyyid, bu konuda adama ısrar etti. Adam, 


- Boşamayacağım, dedi. Hz. Seyyid, 

- Boşa ve rubübiyyet vekilinin sözünü geri çevirme, dedi. Adam bu emre uymadı. Hz. Seyyid, Seyyid İbrahim'e dedi ki: 
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- Elini onun sırtına koy ve ona, 


- Cehenneme git, çünkü Hak Teâlâ bu konudan paklamaz, de. Seyyid İbrahim elini onun sırtına koydu ve Hz. Seyyid'in söylediği sözü söyledi. Adam, oradakiler döndükten iki üç gün sonra öldü. 


Şeyhin Damgası 
Seyyid Ali b. Osman'dan nakledilir: 
Hz. Seyyid [kuddise sırruhüj buyurdu ki: 


Bütün taifelerin (grupların) alınlarında kendi şeyhlerinin damgası vardır. Kıyamet günü onları o damga ile tanırlar. Ben bu taifenin damga ve alametinin ne olduğunu sordum. Buyurdu ki: 


Onların alınlarına nur ile şu âyet yazılmıştır: 


“Hakikaten onlar Rab'lerine inanmış bir gruptu (gençlerdi). Biz de onların hidayetini artırdık” (Keht 18/13). 


Beyit: 

Senin damganı taşıyoruz ve damgalı köpeği, Padişahlar avda beğenmezler. 

Senin bağından olmayı, senin gibi beğenirim, Senin gerdanlığının kumrusu, damganın köpeğiyiz. 


Eksiği Tamamlayanım 
Hz. Seyyid [kuddise sırruhüj) şöyle buyurmuş: 


Ben her eksiği tamamlayanım, benden talepte (dava) bulunan herkese vefalıyım. Bu sözün maksadı şudur: Kıyamet gününde her kim, “Bu bağlanma (intisap) ahirette kurtuluşuma sebep olsun diye ben dünyada iken 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senin irşad eteğine yapışmıştım” derse, ben onu azaplardan kurtarırım. 


İcâzetin Hükmü 


Hz. Seyyid (kuddise sırruhüj| bir derviş için icâzet yazdı. 
Derviş, 


- Bu icâzetin hükmü nereye kadar geçerlidir, diye sordu. Buyurdu ki: 


- Benim zikrimin (adımın) ulaştığı yere kadar. Derviş, 


- Uzak yerlere yolculuk etmeyi düşünüyorum. Acaba sizin yâdınız benim düşündüğüm yerlere ulaşmış mıdır, diye sordu. Buyurdu ki: 


- Evet oğlum, benim yâdım oralara ulaşmıştır. Allah daha iyi bilir. 


Kim Mürid Edinebilir 

Dervişlerden bir grup Hz. Seyyid'e sordu: 

- Kimin mürid edinmesi doğrudur? Buyurdu ki: 

- Vaktin şeyhinin. 

- Vaktin şeyhi kimdir, diye sordular. 

- Muhabbet yazısı alınlara yazılmış olandır, buyurdu. 
Sonra bir ara tekrar sordular: 

- Kimin mürid edinmesi doğrudur? Buyurdu ki: 


- Muhabbeti gönüllere yazılmış olan kişinin. Sonra bir ara tekrar aynı şeyi sordular. Buyurdu ki: 


- Muhabbeti suya ve havaya yazılmış olan. Nitekim bir su içen ya da hava teneffüs eden herkeste o zata karşı sevgi oluşur. 


Salih Kişi Âmin Demedikçe ... 
Şeyh Nasrullah'ın şöyle dediği nakledilir: 


Bir grup derviş ile Sekkâze'de idik. Hz. Seyyid yanımıza geldi. Yanında bir bedevi vardı. Bir süre oturduk ve muhtelif konularda konuştuk. Söz dualara gelince Hz. 
Seyyid o dervişe, 


- Sen mi dua edeceksin, yoksa ben mi dua edeyim, diye sordu. Derviş, 


- Ben dua ederim, dedi. Hz. Seyyid, 


- Duayı, senin yapmanın sebebi nedir, diye sordu. 
Derviş, 


- Dua etmemin sebebi şudur: Salih bir kişi âmin demedikçe dua kabul olmaz. Sizin âmin demenizle duamın kabul olacağında hiç şüphem yok, dedi. Sonra derviş elini dua için kaldırdı ve, 


- Allahım, Hz. Muhammed'e ve ailesine selâm olsun. 
Allahım, kendi elinle yarattığın yüzlere azap etme, dedi. 
Hz. Seyyid iki defa âmin dedi. Sonra yere düştü ve bir süre kendinden geçti. Kendine gelince, 


- Ey bedevi! Bir dua ettin ki herkesi kapsadı, buyurqü: 


Mülk Allah'ındır 
Seyyid İbrahim'in şöyle dediği nakledilir: 


Bir defasında Hz. Seyyid'i görmek istedim. Ne kadar aradıysam da bulamadım. En sonunda onu, bir su sarnıcında oturmuş gördüm. Niçin burada gizlendiğini 


12 Bu dua o devrin gayri müslimlerinin de iman etmesini istemek anlamına gelmektedir. 
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sordum. Ey İbrahim, dedi, çünkü Allah'ın mülkünde olan her şey eteğime yapıştı. Sürekli benden yardım istiyorlar. Halk arasında senin deden kimdir ki bunlara gücü yetsin? Mülk Allah'ındır, orada dilediği gibi tasarruf eder. 
Deden ne yapabilir? 


İsrafla Suyu Öldürmeyin 
Şeyh İsmail babasından naklen anlatıyor: 


Hz. Seyyid abdest tazeliyordu. Ben de onun mübarek eline su döküyordum. Kendi kendime, 


- Ne mutlu bu suya ki Seyyid'in mübarek bedenine dökülüyor, dedim ve daha çok dökmek istedim. Hz. 
Seyyid, 


- Mübarek, öyle yapma, dedi. Ben, 


- Ey Seyyid! Senin bedenine döküldüğü için su seviniyor, dedim. Buyurdu ki: 


- Doğru söylüyorsun ama ben bununla (israf ederek) günaha girmeyeyim. Ey oğlum! Su canlıdır, kullanımda israfa giderseniz onu öldürürsünüz. Sonra şu âyeti okudu: 


PÉJ İŞE SE Ge İLİN Ğİ O feit si Y; 


“Gereksiz yere saçıp savurma! Zira böyle saçıp savuranlar şeytanların dostlarıdır” (İsrâ 17/26-27). 


Neye Layık İsen ... 
Şeyh Muhammed Hatib'den nakledilir: 


Hz. Seyyid ile beraber yolculuk etmek için kendisinden izin istedim. Buyurdu ki: 
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- Ey oğlum! Ben yolculuğu kabiliyeti olan kişiye teklif ederim. Bir kimse, bir mertebeye (rütbeye) layık ise ona o mertebeyi veririm. İmamlığa layık olan kişiye imamlığı havale ederim. Kur'an okumaya yetkili olan kişiye Kur'an okumasını söylerim. Bu şekilde dostlar, çobanlar, köleler, ahır bekçileri ve kaçaklara (kaçak kölelere?) 
kendi mertebelerini veririm. Ey oğlum! Sen imamlık mertebesindesin. 


İlimde Derinleşenler 


Şeyh İbrahim ve Şeyh Ali b. Ebü Hâşim [kuddise sırruhü) Hz. Seyyid'e, 


Oyal al YI ZE ağ G5 


Ya. rl o o la > 
“Onun yorumunu ancak Allah bilir. İlimde derinleşenler, “Ona inandık’ derler” (Âl-i İmrân 3/7) âyetinin manasını sordular. Burada “ilimde derinleşenler” ile kastedilen vaaz eden, fetva yazan âlimler midir, yoksa başkaları mıdır, dediler. 


Buyurdu ki: 


- Hayır oğlum, derinleşenlerden maksat, Şeyh Mansür, Seyyid Ebü Muhammed ve Seyyid Ebü'l-Vefâ gibileridir ki bunlar ahiret âlimleridir. Sonra dedi ki: 


SA Aj! 


Bizim bildiklerimizden ise onlar bir harf bile bilmezler. 
Onlara gizli olan bize açıktır. Onlarla bizim aramızda sayısız perdeler ve uzun mesafeler vardır. O perdelerden bazıları 500 yıllık yol uzunluğundadır. 
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Hac Yolunda Ölenler 
Hz. Seyyid'e sordular: 


- Hac yolunda vefat eden insanların ahirette durumu nedir? Buyurdu ki: 


- Onlar rahat bir şekilde hesap meydanında dururlar. 
Onlara korku, açlık ve susuzluk olmaz. Cenâb-ı Hakk'ın kabul nazarına mazhar olurlar. Bütün sıkıntılardan uzak olurlar. 


Hz. Seyyid'in Müridleri 


Hz. Seyyid'in müridlerinden yetmiş tanesi veya daha fazlası maneviyat mülkünde sultanlık makamına eriştiler. Hz. Seyyid onları gizliyordu ve bu makamı izhar etmelerine müsâade etmiyordu. 


Karşılığı Cennet Toprağı 
Cemal Hatib-i Üveyne'den nakledilir: 


Kıtlık zamanında Hz. Seyyid'e, aile efradımın çokluğu ve malımın azlığından yakındım. O, bana, 


- Bakla türü tahıllar ek ki ailenin gıdası çıksın, dedi. 
Benim ekmek için hiç toprağım yoktu. İbn Delive'nin cami yakınında bir parça toprağı vardı. Hz. Seyyid hizmetçiyi onun yanına göndererek o tarlayı bana satmasını ya da kiralamasını; hediye etmesini ya da ödünç vermesini rica etti. O bu ricalardan hiçbirini kabul etmedi. 
Hz. Seyyid benim durumumu ona söylediyse de o, 


- Ben karşılıksız bu toprağı vermem, diyerek teklif edilen bütün malları geri çevirdi. Hz. Seyyid, benim durumumu ona (tekrar) anlatınca o yine, 
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- Bu toprağı karşılıksız vermem, dedi. Bunun üzerine Hz. Seyyid, 


- Bu toprak parçasını bize verirsin ve aynısını cennette alırsın, e o 4-031 \ a 
“Onlara müjdeler olsun, ne güzel dönüş yeri” (Ra'd 13/29) dedi. O, 


Bu konuda kendi yazınla bana bir şey yazarsan toprağı teslim ederim, dedi. Hz. Seyyid şöyle yazdı: 


Ben Ahmed b. Ebü'l-Hasan er-Rifâi derim ki, Üveyne (Evniye?) Camii civarındaki malum ve sınırları belli olan tarlayı Şeyh falandan -ismini yazarak- cennette aynı en ve boyda bir tarla karşılığında satın aldım. “Onlara müjdeler olsun, ne güzel dönüş yeri” (Ra'd 13/29). Adam, vefat ettiğinde o belgeyi sağ eline koymalarını ve onunla defnetmelerini vasiyet etti. Sonra Hz. Seyyid dedi ki: 


- Halk arasında benim bunu dünya malı elde etmeye sebep yaptığım şeklinde bir şöhret (korkusu) olmasaydı 
cennetin her köşesini dünya için satardım. 13 


En Kârlı Alışveriş 
Cemal Hatib-i Üveyne'den nakledilir: 


Üveyne'de bir bahçe vardı. Onu satın almak istedim. Hz. Seyyid'e, bahçenin sahibi Şeyh İsmail b. 
Abdülmün'im'e bir adam göndermesini ve bu konuda onunla konuşmasını rica ettim. Hz. Seyyid, 


13 Bu menkıbe Hz. Şeyh'in Allah katında naz ve niyaz ehli bir zat olduğunu göstermektedir. Yani Allah onun dualarını geri çevirmiyor. 
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- Derhal, deyip bizzat kendisi kalktı ve Şeyh Cemal'i de yanına alarak gitti, bahçe sahibinden bahçeyi satmasını rica etti. Adam, 


- Benim istediğim parayla satın alacaksa satarım, dedi. Buyurdu ki: 


- Senin isteğin nedir, söyle ki o miktara satın alayım. 
Adam, 


- Ey Seyyid, ancak cennetten bir köşk ile satın alabilirsin, dedi. Hz. Seyyid, 


- Ey oğlum! Ben kimim ki benden böyle bir şey istiyorsun. Ey oğlum! Dünyalık ne istersen söyle ki vereyim, dedi. Adam, i 


- Dünyevi bir şey istemem. Eğer bahçeyi istiyorsan benim talebime karşılık olarak al, dedi. Adam sözünü bitirince, Hz. Seyyid [kuddise sırruhü| bir süre başını önüne eğdi, rengi sarardı. Başını kaldırdığı zaman yüzünün rengi kırmızıya dönmüştü. Dedi ki: 


- Ey İsmail! Bu bahçeyi senin talep ettiğin şeye karşılık olarak satın aldım. Adam, 


- Ey Seyyid, bu konuda kendi yazınla bir kâğıt yaz, dedi. Hz. Seyyid bir kâğıt parçası aldı ve üzerine şöyle yazdı: 


mar HI Ali 


Bu, İsmail b. Abdülmün'im'in, bu fakir ve hakir Ahmed b. Ebü'l-Hasan er-Rifâi'den, dünyadaki bahçesine karşılık, cennette Rabb'inin keremiyle bir köşk satın aldığının belgesidir. Bu köşkün dört sınırı vardır. Birinci köşesi adn cennetine, ikinci köşesi me'vâ cennetine, üçüncü köşesi huld cennetine ve dördüncü köşesi firdevs 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cennetine sınırdır. Bütün hürileri, hizmetçileri, melekleri, nehirleri ve ağaçları ile birliktedir. Allah şahit ve kefildir. 
Sonra kâğıt parçasını büküp ona teslim etti. O, bahçede ziraat ve sulama yapan oğullarının yanına gitti. Onlara, 


- Bahçeden çıkın, onu Seyyid Ahmed'e sattım, dedi. 
Çocukları, 


- Bizim ihtiyacımız var, bu bahçeyi niçin sattın, dedi. 
Durumu çocuklarına anlatınca çocukları, 


- Bizi de bu köşke ortak edersen razı oluruz, yoksa razı olmayız, dediler. O, 


- Kabul edin, sizi kendime ortak ettim, Allah Teâlâ şahidimdir, dedi. Onlar razı olup bahçeyi Hatib'e teslim ettiler. Uzun bir zaman sonra Şeyh İsmail vefat etti. Anlaşma belgesini kefenine koymalarını, kendisiyle birlikte defnetmelerini vasiyet etmişti. Çocukları vasiyeti yerine getirdiler, belgeyi babalarıyla birlikte defnettiler. Ertesi gün kabri üzerine şöyle yazılmıştı: 


Bize vaat ettikleri şeyi bulduk. Bu (rivayet), Tiryâku'/- Muhibbin'de zikredilmiştir. 


Sevgi Sebebe Bağlı Olmalı 
Bir derviş, Hz. Seyyid'e, 


“O (Allah) onları sever, onlar da O'nu (Allah'ı) severler” (Mâide 5/54) âyetinin manasını sordu ve, 


- Hakk'ın halka muhabbeti nasıl olur, dedi. Hz. Seyyid buyurdu ki: 
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- (İnsanların) Allah Teâlâ'yı sevmeleri gerekir ve bu sevgi bir sebebe bağlı olmamalıdır. Onların Allah'a karşı sevgileri cennet isteği veya cehennem korkusuyla değildir. Sıdk ve safa sebebiyle O'nu severler ve sevgileri bir sebebe bağlı değildir. Sebepsiz olarak ve gecikmeden O'nun huzurunda dururlar. Çünkü O, Hak'tır. O'nu bilirler ve O'na iman ederler. O'na imanı başka hiçbir şeye bağlamazlar ki Allah Teâlâ onları daima sevsin. O'nun (Allah'ın, kullarına karşı) sevgi zamanı asla bitmez. Onlara vaat ettiği şeyi yerine getirir ve onları korur. Onlara itaat ve ibadet gücü bahşeder ve doğru yolu gösterir. 
Hakikati göstererek (dünyevi, günlük) olaylardan emin eder (Hakk'ın halkı sevmesi böyle olur). 


Tasavvuf Istırapla Karışık Bir Yanıştır 
Şeyh Hasan Nakib'in şöyle dediği nakledilir: 


Bir grup süfi revaka geldi. Çoğunlukla yediğimiz yemekten onların önüne de koyduk. Onlar, 


- Biz bunu yemeyiz. Bize buğday ekmeği ve helva lazım, dediler. Ben gidip durumu Hz. Seyyid'e anlattım; 


- İstedikleri şeyi onlara götür, buyurdu. Sonra bana, 


- Kalk, şu büyükleri görelim, dedi. Kalktık, revaka gittik. Biz gidince süfilerden her biri bir köşeye çekildi. Hz. 
Seyyid onların şeyhinin seccadesinin önüne oturdu ve (dağınık dervişlere), 


- Ey büyükler! Gelin ki sizin huzurunuzda olmakla şereflenelim, dedi. Bu söz üzerine toplanıp halka oldular. 
Hz. Seyyid, onlarla bir süre sohbet etti. Sonra kalktı ve şu iki beyti okudu: 


Tasavvuf hırkalarla değildir, 
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Bunu (hırka ile olduğunu) söyleyen kişi bozulmuş, yoldan çıkmıştır. 


Ey genç, tasavvuf, 
Istırapla karışık bir yanıştır (aşk ateşidir). 


Sonra ben döndüm ve revaka gittim. Şeyhlerinin şöyle dediğini duydum: 


- Bu eşi bulunmaz bir insandır. Onun yanına gelenler riyâzet suyu ile tam bir abdest alır ve nefisleriyle büyük cihadı yaparlar. Sonra o süfilerin her biri bir yola gitti. 
Ben gidip Hz. Seyyid'e durumu (duyduklarımı) anlattım. 
Buyurdu ki: 


- Onlar hakkında bir kusur etmiş olmayasın. 


Hangi Divana Yazmışlar? 
Seyyid Abdürrahim'in şöyle dediği nakledilir: 


Bana, (bazılarının) Hz. Seyyid'i Bağdat Divanı'na (mahkemesine) şikâyet eden bir dilekçe yazdıkları haberi geldi. Bu durumu bildirmek için ona (Hz. Seyyid'e) gittim. Onu merdivenden çıkarken gördüm ve, 


- Ey Seyyid! Divana senden şikâyet yazmışlar, dedim. Bunu söyleyince kendini merdivenden attı ve bir süre kendinden geçti. Kendine gelince, 


- Ey Abdürrahim, şikâyeti gökteki divana mı yoksa yerdeki divana mı yazmışlar, dedi. Bağdat'a yazmışlar, dedim. Dedi ki: 


- Ey Abdürrahim, beni öldürdün, zannettim ki gökteki divana yazmışlar. Mademki yeryüzündeki divana yazmışlar, üzülecek bir şey yok, korkma! Ben, 
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- Eğer seni Bağdat Divanı'na çağırırlarsa ne yapalım, dedim. Buyurdu ki: 


- Beni çağırırlarsa onlara gök ve yerin, olmuş ve olacak şeylerin haberini verecek olan iki kadın gönderirim. 
Ben: 


- Allah hakkı için bu iki kadın kimlerdir, dedim. Hz. 
Seyyid buyurdu ki: 


- Şumüli ve Verdâniye. Her ne kadar Ümmüabide'de bu ikisi gibisi çok ise de bunlar dervişler arasında meşhur olmuşlardır. Bu sebeple Hz. Seyyid bu ikisini zikretmiştir. 


TİRYÂKU'L-MUHİBBİN'DE 
ZİKREDİLENLER 


Anne Baba Duası 


Zamanın hâkimi (yöneticisi) Ümmüabide halkından bir şey istedi. Bu talep sebebiyle halk oradan kaçtı ve Batiha'ya yerleşti. Hz. Seyyid, annesi, babası ve diğer akrabaları da halka uyarak Ümmüabide'den çıktı. Bir zaman sonra divan (mahkeme) görevlileri Ümmüabide'yi kuşatıp insanların Batiha'ya gitmesine izin vermez oldu. 


Hz. Seyyid'in annesi, 


- Biri Ümmüabide'ye gidip içinde iç yağı olan tencereyi evden getirseydi ne iyi olurdu, çocuklara yemek pişirirdim, dedi. Hz. Seyyid o zaman çocuktu, annesinden bu sözü işitince bir şey söylemeden kalkıp çıktı ve Ümmüabide'ye yöneldi. Kur'an okuyarak yoluna devam etti. Ümmüabide'ye yaklaşınca divan (mahkeme) memurları onu gördüler ve yaklaşmasını beklediler. Hz. 
Seyyid, onların arasına girince gözden kayboldu. Divan 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memurları bu duruma çok şaşırdılar, her nereye baktılarsa onu göremediler. 


Hz. Seyyid [kuddise sırruhü| eve geldi, tencereyi aldı ve döndü. Divan memurları onu tekrar gördüler ve birbirlerine, 


- Bu, o gördüğümüz kişi, dediler. Onların arasına gelince gözlerinden yine kayboldu. annesinin yanına varıp tencereyi verdi. Bu durumu gören annesi, 


- Ey Ahmed! Ümmüabide'ye gidip tencereyi mi getirdin, dedi. O, 


- Evet, dedi. Annesi: 


- Ey Allahım! Bu oğlumu velilik bahçesinde bir ağaç yap ki ben ve diğer insanlar onun gölgesinde ferah bir şekilde zaman geçirelim. Ona cömertlik sofrandan ve sonsuz lutfundan bir pay ver ki başkalarının payından fazla olsun. Ben ondan razı olduğum gibi sen de ondan razı ol. O esnada muhterem babaları evde değildi. İçeri girince annesi ona durumu anlattı ve ona çocuğu için dua etmesini rica etti. Annesinin yaptığı duanın aynısını babası da yaptı. Sonra divan korkusu ortadan kalktı. 
Halk kendi evlerine geri döndü. 


Hz. Seyyid çıktı, çocuklardan bir grubun yanında durdu. Yoldan geçmekte olan dervişler Hz. Seyyid'i görünce durup bir müddet onun alnında parlayan ilâhi nuru seyrettiler. Dervişlerden biri, 


- Lâ ilâhe illallah Muhammedün resülullah, bu mübarek ağaç, anne ve babasının sulama duasıyla büyüyüp gelişmiş, gölgesini yaymış, dedi. Diğer derviş, 


- Yakında bu ağacın dalları da yayılacak ve, 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EYİ şekeç» İ GİZLİ sui 3 ai ai gu 


“Kökü sabit, dalları gökte” (İbrahim 14/24) sıfatını kazanacak, dedi. Bir diğer derviş, 


- Yakında onun irşad gölgesi yeryüzünü kaplayacak, seçkin insanlar ve halk ona tâbi olup ve iki cihan saadeti elde edecek, dedi. Başka bir derviş, 


- Yakında bu ağacın meyvesi çoğalacak ve bu parlayan ayın aydınlığı ile dalâlet karanlığı yok olacak, dedi. 
Bir başkası, 


- Yakında insanlar ondan garip haller görecekler. İdrak kâbesinin ihramını talep edenler onun ayağının üstünü (ayakkabı tokasını) öpecekler, dedi. Bir diğeri şöyle dedi: 


- Yakında şanının yüceliği ve delilinin zuhuru ile (ortaya çıkacak). 

Beyit: 

Şerefinden dolayı bir basamakla (adımla) sidreye ulaşır, 

Değerli ağacı arşın ayağına baldırını sürter. 


Bir başkası: 


- Birçok maneviyat ehli irşad ve hidayet kapısını açmıştır. Ancak onun nasip güneşi kemal ufkundan parlayınca şu beytin gereği olarak: 

Ay öylesine parladı ki, 

Parlayan güneş gizlendi. 


Önceki hankahların, tekkelerin ve şeyhliklerin kapısını kapatacaklar, onlar bu şerefli işte ona ortak olamayacaklar. Ezel hanesinin elbisesinden kendilerine, 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- Said (şanslı, bahtiyar kişi), annesinin karnında said olandır, sözüyle şeref bahşedilen birçok saadet sahibi, onun mürid ve arkadaşları arasına girecek, dedi. O esnada Hz. Seyyid onların sözlerini işitiyor ancak kimi kastettiklerini ve mübarek ağacın kim olduğunu bilmiyordu. 


İlâhiciye Sorun 


Hz. Seyyid, küçüklüğünde (hocası) Şeyh Ali Kâri'nin yanında Kur'an okuyordu. Bir şahıs, Şeyh Ali Kâri'ye, onun dostlarına ve şeyhlerden (yaşlılardan) diğer bir gruba davette bulundu. Davet yerine vardıktan bir müddet sonra ilâhi okuyan kişi (çalgıcı) musikiye başladı. Hz. 
Seyyid ayakkabıların yanında oturmuştu, yanındaydı Şeyh Ali Kâri'nin ayakkabıları vardı. Cemaat neşelenip vecde gelince Hz. Seyyid sıçradı ve ilâhicinin elinden defi alıp yere vurdu. Semâda hazır bulunun cemaat Şeyh Ali Kâri hakkında dedikoduya başladılar ve, 


- Bu küçük bir çocuktur, o sorgulanamaz, sana sormak lazım, dediler. Şeyh Ali Kâri, 


- Ona sorun, eğer size cevap veremezse sonra bana sorun, dedi. Onlar Hz. Seyyid'e bu hareketi niçin yaptığını sordular. Buyurdu ki: 


- İlâhicinin hakemliğine müracaat edelim, aklına geleni bize söylesin, ilâhici ne söylerse ona uyalım. Sonra ilâhiciye aklına ne geldiğini sordular. İlâhici, 


- Ben dün gece bir sarhoş grubun yanında idim. Onların oynayışı ve dansı, bu dervişlerin raksına benziyordu. Aklıma bu cemaatin tıpkı onlar gibi olduğu geldi. 
Bunu düşünür düşünmez bu çocuk defi elimden aldı ve 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yere vurdu, dedi. Oradakiler bu durumu anlayınca Hz. 
Seyyid'den özür dilediler ve elini öptüler. 


Veliler İmtihan Edilmez 


Biri Hz. Seyyid kendisinden muska istendiği zaman yanında mürekkep yoksa muskayı mürekkepsiz (ağız suyu ile) yazardı. Bir defasında bir şahıs için (böyle bir) muska yazdı. O şahıs muskayı aldı, bir süre sonra imtihan etmek için Hz. Seyyid'e muska yazması için o kâğıdı tekrar verdi. Hz. Seyyid kâğıda baktı ve, 


- Ey oğul! Bir defa yazmışım, diyerek kâğıdı geri verdi. Adamın bu tavrına hiç kızmadı, üzülmedi de. 


Allah Dostları Adları Anılınca Gelir 


Hz. Seyyid'in yaşadığı dönemde dervişlerden bir grup Dicle kenarına oturmuşlar ve onu yâdediyorlardı. O esnada havadan bir ses geldi. Kulak kesildiler, Hz. Seyyid idi. Onlara selâm verdi. Kalktılar, selâma cevap verdiler. 
Hz. Seyyid, havadaki gibi yanlarından geçip gitti. 


Sen Benim Müridimsin, Oğlumsun 


Müridlerinden Hacı Ebü”l-Kerem Hz. Seyyid'i çok sık ziyaret ederdi. Bir defasında yolcuğu çok zorlu geçti, ayakları çok ağrıdı. Hz. Seyyid'in huzuruna varınca, beyit: 


Yaralı gönlün doktoru Hacı Hüsâm (müellif), Mahlükatın yardımcısı ve sığınağı 

Ahmed'i Mustafa diye isimlendirdi Aleyhi's-salâtü ve's-selâm. 
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(Hz. Seyyid) Ona baktı, ağrısı tamamen yok oldu. 
Acılar ve hastalıklar derhal sıhhate dönüştü. 


Aynı derviş başka bir sefer yine hazreti ziyaret kastıyla yola çıktı. Yolda aklına kusur ve günahları geldi. Bu yüzden ince gönlü kırıldı, çok ağladı. Kendi kendine, 


- Bu âciz, bunca günahla dervişlik saadetine nasıl layık olabilirim ve tarikat pirleri beni nereye kadar müridliğe kabul ederler, dedi. Beyit: 


Ben neredenim, sana kavuşmak nereden, hâşâ, Rıza bahçesi yönüne çöp götüren kişi. 


Bunları düşünerek yolunda ilerliyordu. Revakın kapısına ulaşınca Hz. Seyyid dervişi karşılamak için kalktı, ona yaklaşınca, 


- Üzülme ve endişelenme, çünkü sen benim oğlumsun (müridimsin), dedi. 


Bilmediğin Şeyi Söyleme 


Dervişlerden bir grup Hz. Seyyid'i ziyaret etmek niyetiyle Ümmüabide'ye geldiler. Yolda acıkmışlardı. Bir yere oturdular ve kendilerine yiyecek bir şey getirmesi için birini Hz. Mukaddese'nin (Ahmed er-Rifâi) mutfağına gönderdiler. Mutfakta yiyecek bir şey yoktu. Dervişler bu duruma üzüldüler ve birbirlerine, 


- Bunlar (mutfak görevlileri) kendilerine dünyalık bir şey getiren kişilere (yiyecek) bir şey verirler, dediler. 
Sonra kalkıp revaka gittiler. Onlar oturmadan önce Hz. 
Seyyid (Ahmed er-Rifâi) geldi ve, 


- Ey dervişler! Bugüne kadar bir şey getiren kişi ile getirmeyen arasında ve bize yardım eden kişi ile etmeyen 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arasında bir fark olmadı. Siz bilmediğiniz şeyi nasıl söylersiniz, dedi. 


Mürşid Dervişin Halini Bilir 

Karye-i Abdullah (Abdullah Köy) halkından Şeyh Mekki adında bir derviş Ümmüabide'ye geldi ve Hz. 
Seyyid'in elinde tövbe etti. Bir sene Ümmüabide'de kaldı. Bir sene sonra bir gece kendi evine gitmeyi, ailesini, akraba, dervişler ve dostlarını ziyaret etmeyi düşündü. 
Sabah olunca Hz. Seyyid'e gidip selâm verdi. Hz. Mukaddese onun elini tuttu, daha konuşamadan ona, 


- Ey kardeşim Mekki! Dostlarını görmek için memleketine gitmiyor musun, dedi. O, 


- Eğer Hz. Seyyid izin verirse giderim, dedi. Hz. Seyyid ona izin verdi, o da gitti. 


Bu rivayetin fazlalığı Tiryâku'(-Muhibbin'de nakledilmemiştir. Ama büyüklerden biri o Hz. Mukaddese'nin siretini (hayat ve ahlâkını) Arapça olarak yazmıştır ki bu fakir o Siret'ten (Farsça'ya) tercüme ederek eklemeler yapmıştır. Bu hikâye (o Sirette) genişçe yazılmıştır ki şöyledir: 


Dervişin Hali 


Karye-i Abdullah'ta yanında kırk müridi olan Ebü’l-Fütüh adında bir şeyh vardı. Şeyh ölünce müridlerin hepsi Karye-i Abdullah'tan ayrılıp dağıldı. Mekki adındaki derviş ise tekkede kaldı. Şeyhinin vefatından sonra da tekkede ikamet etmeye devam etti. O derviş şöyle rivayet etti: 
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Bir gün tekkede otururken adamın biri geldi ve beni yerimden kaldırdı, kalktım, tekkeden çıktım ve amaçsızca bir miktar yürüdüm. Bir tekne (kayık) gördüm, üzerine bir adam oturmuştu. Beni görünce, 


- Ey dervişi Ümmüabide'ye mi gidiyorsun, dedi. 
Ben, 


- Evet, dedim. Sonra beni tekneye çağırdı, kayığa bindim, yola koyulduk. Gün ortasında Ümmüabide'ye vardık, tekneden indim, abdest aldım. Ne yapacağımı bilemedim, nereye gideceğimi düşündüm. Tesadüfen (tevafukan) revaka gittim. Revakın altında oturan güzel yüzlü bir şahıs gördüm. Nehre bakıyordu. Beni görünce bana yöneldi. Ben kendi kendime, 


- Bu, Seyyid Ahmed'in hizmetçisi olmalı, dedim. Yanıma gelince, 


- Bu Seyyid Salih'e hoş geldin, dedi. Ben de ona selâm verdim. O önde yürüyor, ben de onu takip ediyordum. Nihayet bir eve vardık. Bana yemek ikram etti. 
Yemeği bitirince bütün hallerimi ve Ebü'l-Fütüh'u anlattı. Onun bu durumunu görünce anladım ki o Seyyid Ahmed'dir. Namaz vakti geldiğinde beraberce revaka gittik. Ben namazın sünnetini kıldım ve başımı dizimin üstüne koydum. Bir anda, Seyyid'in bedeninin büyüdügünü gördüm. Gömleği vücuduyla doldu, öyle büyüdü ki tekke onunla doldu ve bana yer daraldı. Yerin darlığından duvara öyle yapıştım ki neredeyse ölüyordum. 
Sonra doğu, batı, dağ, çöl, gök ve yer bana keşfolundu. 
Hepsinin onunla (Ahmed er-Rifâi ile) dolduğunu gördüm. 
Sonra Hz. Seyyid namaza başladı. Ben, yerin darlığın- dan çektiğim eziyet sebebiyle namazımı oturarak kıldım. 
Namazın ardından, dervişler Seyyid'in elini öpmek için 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etrafında toplandılar, bense, yanına gidip elini öpme- ye kendimde güç bulamadım. Hz. Seyyid [kuddise sırruhüj yanıma geldi, elimi tuttu ve, “Sen zahmetle nasılsın?” 
dedi. Bana, halktan bir cemaatin hallerini gösterdi. Ben, kendi kendime, 


- Büyüklerin, zuhurunu önceden müjdeledikleri kişi bu zattır, dedim, başımı açtım ve ona, 


- Ey Seyyid! Bana tövbe ver, deyip bu konuda ısrar ettim. Hz. Seyyid bana tövbe verdi. Karye-i Abdullah'ı ve tüm şeyhleri unuttum. Aklımda Seyyid'den başka kimse kalmadı. Bir seneyi böyle geçirdim. Bir sene sonra aklma Karye-i Abdullah geldi. Dervişleri ve oranın halkını hatırladım. Onları ziyaret etmeyi düşündüm. Sabahleyin namaz ve evraddan sonra Hz. Seyyid'in elini öptüm. 
Buyurdu ki: 


- Ey kardeşim Mekki! Aileni ve oradaki dervişleri ziyaret için Karye-i Abdullah'a gitmiyor musun? Ben, 


- Seyyid'in izni olursa giderim, dedim. 


Bismillâh, deyip elimi tuttu. Nehrin kenarına gittik. Pirinç, arpa, hurma, buğday, yağ ve pamuk dolu bir tekne duruyordu. Tekneyi çekenler de içindeydi. Hz. Seyyid, 


- Ey kardeşim Mekki! Bismillâh (Allah'ın adıyla) bu tekneye bin. Selâmetle Karye-i Abdullah'a ulaşınca gemideki bu malları oradaki dervişlere ve ailene bölüştür, onlara selâmımı ulaştır ve onlardan dua iste, dedi. Sonra bana veda etti ve gitti. Ben yerime ulaşınca Seyyid'in emri gereği o malları taksim ettim ve bir sene orada kaldım. Bir sene sonra bir yerde otururken bir kişi geldi ve beni yerimden kaldırdı. Kalktım ve Ümmüabide'deki revaka gittim. İki rekât namaz kıldım, oturan derviş grubuna 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selâm vererek yanlarına oturdum. Derken öğle ezanını okudular. Hz. Seyyid geldi. Kalktım, elini öptüm. Bana merhaba dedi. Halimi sordu. Karye-i Abdullah dervişlerini sordu. Kendi kendime, 


- Bu sefer Seyyid bana karşı o seferki gibi değil, dedim. Öğle namazını kılınca insanlar gidip onun elini öpüyorlardı. Ben, yine o seferki gibi Hz. Seyyid'in yanıma gelmesini bekliyordum. Bir süre bekledim ama gelmedi. Kalktım, Seyyid'in yanına gittim, elini tuttum. 
Beni tuttu ve, 


- Ey kardeşim Mekki! Bundan önce müşahede ettiğin hal, o zamanın gereği idi. Şimdi başka bir zaman. Bu âciz Ahmed'e öyle bir hal zuhur etti ki sağ tarafında on kişi durup ona yelpaze yapsa (serinletse) ve sol tarafında on kişi durup onun etini keskin makasla koparsa, ona göre bu iki gruptan hiçbirinin üstünlüğü yoktur. Ne birinci gruba düşünceleri sebebiyle bir mertebe vardır, ne de ikinci gruba yaptıkları fiilden dolayı bir eksiklik olur, dedi. 
Ben bu sözü işitince elini öptüm ve halini düşündüm. 


Nakledilir ki o derviş üç gün sonra vefat etti, Hz. Seyyid cenaze namazını kıldı. Onu revakın kapısına defnettiler. Bu, orada (Siret'te) nakledilen rivayettir. 


Besmelenin Bereketi 


Hz. Seyyid rüyasında üç sene halk arasında kıtlık olacağını görmüştü. Hz. Seyyid ile Ümüsiyeli Ali b. Nasr arasında iyi bir dostluk vardı. Ali b. Nasr'ın aile efradı kalabalıktı. Bir gün Ümüsiye'de otururken ansızın HZ. 
Seyyid'in tek başına yanında olduğunu gördü. Gördüğü bu zat kendisiyle konuştu ve dedi ki: 
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- Daha kıtlık başlamamışken kıtlık zamanı kendine yetecek kadarını satın al. Ali b. Nasr, 


- Ben böyle yapamam, çünkü ben tok olurum, komşum ise aç, dedi. Hz. Seyyid bu sözü beğendi ve, 


- Ey Ali, doğru söylüyorsun. Hak Teâlâ sana iyi bir karşılık ve bereket versin, dedi. Sonra, 


- Evde tahılın var mı, hangi mahzende olduğunu göster, dedi. Derviş, ona mahzeni gösterdi. Hz. Seyyid oraya girdi ve mübarek elini tahılın içine soktu, “bismillâhirrahmânirrahim” dedi. Sonra, 


- Ey Ali, bu tahıldan sen ve eşin hariç kimse bir şey almasın, eşin de alırken besmele çeksin ve ihtiyaç miktarı alsın, dedi. Derviş bu sözü kabul etti. Sonra Hz. Seyyid (kuddise sırruhü) o evden çıktı, veda etti, havada yürüyüp kayboldu. Kıtlık zamanı gelince derviş Hz. Seyyid'in dediği gibi yaptı. Cenâb-ı Hak o kadar bereket verdi ki tahıl, bolluk zamanına kadar yetti. 


Şeyh, Müridin Her Halini Bilir 
Seyyid Ömer Fârüsi'nin şöyle dediği nakledilir: Bir defasında Hz. Seyyid buyurdu ki: 


- Şeyh dediğin, kendisiyle müridi arasında uzun bir mesafe olsa bile, gece müridinin üzerindeki örtü açılsa, elini uzatıp müridini örtmelidir. 


Bir süre sonra gece üzerimdeki örtü kayıp düştü. 
Beni örten bir el gördüm. Yanımda kimse yoktu. Anladım ki beni örten şeyhimdir. 


Bilesin ki bu bahtiyar Ömer (Fârüsi), Hz. Seyyid'in seçkin müridlerinden idi. Hz. Seyyid, onun hakkında, 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- Ömer'de, Allah'tan gayrısı için tek nefes yoktur, demişti ve, 


- Sende tam bir kabiliyet var. Maneviyat erleri arasına girmezsen yazık olur. İstersen nefsinin faydası için tövbe et, istersen şeyhinin hatırına tövbe et. Ben kefilim ki bu derviş cemaatinden hiç kimse (maneviyat yolunda) seni geçemeyecek, demişti. 


Dua ve Dünyalık 


Seyyid Ömer Fârüsi (mekânı cennet olsun) bir defasında Hz. Seyyid'den dua istedi. Hz. Mukaddese, 


- Bu sıralar murdar dünya (malı) bana yüz göstermiştir. 
Benim dervişlik (fakirlik) konusunda Hz. Muhammed'e ve ailesine hiç benzerliğim yoktur. Nasıl duaya başlayayım. Benim yanıma gelip yiyecek bir şey getirmediğin zaman benden dua iste. Çünkü o zaman yaptığım her dua kabul olur, dedi. 


Mürşidlerin Ahlâkı 


Hz. Seyyid, gecenin geç vakit ineklerin ahırına gitti. 
Ahırda bir hırsız vardı. Hırsız Hz. Seyyid'i görünce korktu. Hazret onun korktuğunu anladı, yaklaşıp, 


- Ey mübarek, korkma, çünkü benden sana iyilikten başka bir şey gelmez. Oğlum, sanırım sen zayıf bir fakirsin. Bu sığırlar dervişlerindir, onun için bunların hepsi zayıftır. Bu sığırlardan sana bir fayda gelmez. Benimle gel, sana faydalı olacak bir şey vereyim, dedi. Sonra onu Seyyid İbrahim'in semirmiş, yağlı atının bağlı bulunduğu yere götürdü. Hırsıza, 


AHMED er-RIFÂÎ'NİN MENKIBELERİ è 157 


- Ey oğlum! Bu atı al ve dervişler seni farketmeden götür, dedi. Hırsız, hazretin kendisiyle alay ettiğini zannetmekle birlikte atı aldı ve korkuyla çekmeye başladı. 
Hz. Seyyid, Ümmüabide'den çıkıncaya kadar onu (atı) sürdü. Hakikatte insanlara yol göstericilik yapan Hz. 
Seyyid, ona da yol göstericilik yaptı ve, 


- Ey oğlum! Dakli yolundan git, çünkü oraya kafile çok gelir. Bunu sat, parasını aile ve akrabaların için harca, dedi. Sonra hırsıza veda etti, döndü. Ertesi gün (torunu) Seyyid İbrahim A'zeb geldi, henüz çocuk yaşta idi, ağlıyordu. Hz. Seyyid ağlamasının sebebini sordu. O, 


- Atımı çaldıkları için ağlıyorum, dedi. Hz. Seyyid İbrahim A'zeb'i, 

- Ey oğlum! Üzülme, o Hak Teâlâ'nın yoluna sarfolundu. Cenâb-ı Hak onun yerine hayır ikram eder. Şimdi ağlamanın faydası yok. Atını çalan kişi geri vermeyecek, diyerek teselli etti. Çocuk da ağlamayı bıraktı. 


Hırsız, atı Dakli'ye götürüp sattı ve aldığı paraya sevindi. Sonra hazretten gördüğü yumuşaklıktan dolayı düşündü, tefekkür etti ve Hz. Seyyid'e geldi. Başını açtı (tevazu gösterdi) ve iyi insanlardan oldu. 


Hakkını Helâl Et 


Hz. Seyyid, bir gece evine geldi. Evinde tahıl çalmak isteyen bir hırsız vardı. Hırsız, onu görünce çok korktu. 
Hz. Seyyid, 


- Ey oğlum! Tahılın temizlenmesi ve un yapılması gerekir. Sana bu işlerde zahmet olur. Benimle gel ki sana unu göstereyim, dedi. Hırsız bu sözü duyunca rahatladı 


158 e AHMED er-RIFÂİ'NİN MENKIBELERİ E 


ve onunla gitti. Hz. Seyyid, unun bulunduğu yeri gösterdi, hırsızın elindeki çuvala kendisi un doldurdu. Hırsız çuvalı alıp çıktı. Birbirlerinden ayrılırken Hz. Seyyid hırsıza, 


- Ben içeri girdiğim zaman sen korktun, bu yüzden senden helâllik istiyorum, dedi. Hırsız hakkını helâl etti. 
Hz. Seyyid, 


- Ey oğlum! Gönlümü hoş ettin, Allah da seni mutlu etsin, dedi. Hırsız veda edip gitti. Ailesinin yanına ulaşınca Hz. Mukaddese'nin yumuşaklığı, affı ve cömertliğini düşündü. Sonra geldi, onun elinde tövbe etti ve büyük dervişlerden oldu. 


Dünya Malı İçin Tartışılmaz 


Beni Sayrafi (Sayrafioğulları) Hümâmiye kadısının huzurunda Hz. Seyyid'den şikâyetçi oldu. Kadıdan, Hz. 
Seyyid'i mahkemeye getirtmesini istediler. Kadı onu çağırtmak için bir kişiyi gönderdi. Hz. Seyyid mahkemeye geldi. Kadı iddiacılara, 

- Şeyhe karşı iddianız nedir, diye sordu. Onlar, 

- Falan bahçe, yer ve ev bize aittir, dediler. Kadı Hz. 
Seyyid'e ne diyeceğini sordu. O, 

Doğru söylüyorlar, bütün bunlar onlara aittir, buyurdu. Kadı, 


Madem öyledir, bu meseleyi mahkemeye getirmenize gerek yok, dedi. Hz. Seyyid, 


- Yemin ederim ki evimi benden isteseler onlara veririm. Yakında yok olacak olan dünya malı için tartışılmaz, dedi. Düşmanlar Hz. Seyyid'in sözünü duyunca yaptıklarından pişman oldular, elinden tutup tövbe ettiler. 
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Nefsin İçin İstediğini Başkaları İçin de İste 


(Ahmed er-Rifâf'nin hanımı) saliha şeyha Râbia (mekânı cennet olsun) Hz. Seyyid'e, 


- Eğer istediğin bir şey varsa söyle onu pişireyim, dedi. Hz. Seyyid, 


- Uzun zamandır canım keşkek (herise) ister, dedi. 
Şeyha (yaşlı kadın), 


- Bu kolay bir istek değil, deyince Hz. Seyyid, 


- Ey şeyh kızı! Dervişlerim yemezken ben nasıl keşkek yiyebilirim, onlara nasıl ihanet edebilirim ve kendime dünyevi lezzetlerden birini nasıl tahsis edebilirim, dedi. Şeyha, 


- Ey Seyyid! Ben o kadar çok keşkek yaparım ki bütün dervişler yiyebilir, diye karşılık verince Hz. Seyyid ona dua etti ve, 


- Allah sana mübarek etsin, dedi. Şeyha gitti, keşkek yaptı, onu dervişler arasında bölüştürmelerini söyledi. 
Bir dervişin payı kadarını da hazrete götürüp yanına koydu ve, 


- Dervişlerin payını verdim, yediler, dedi. Hz. Seyyid, Allah'a şükretti, kalkıp iki rekât şükür namazı kıldı. O, namaz kılarken kokuya bir fare geldi, keşkeğin etrafında dolaşıyordu. Bir kedi sıçrayıp o farenin başını kopardı. 
Hz. Seyyid, namazı bitirince ağlamaya başladı ve keşkeği kendisinden uzaklaştırdı. Şeyha, 


- Niçin uzaklaştırıyorsun, diye sordu. O, 


- Ey şeyh kızı! Kendisi uğruna bir başın koparıldığı şeyde Ahmed'in nasibi yoktur, dedi. 


160 e AHMED er-RIFÂİ'NİN MENKIBELERİ 


Kötülüğe Karşı Dua 


Hz. Seyyid'in iffetine zarar verecek kötü sözler söyleyerek ona zarar vermenin peşinde olan bir grup vardı. 
Hz. Seyyid ise bu duruma hiç üzülmüyor, onlara hayır dua ediyordu. Bu hale üzülen Seyyid Abddürrahim konuyla ilgili olarak Hz. Seyyid'e birkaç şey söyledi. HZ. 
Mukaddese ona, 


- Ey Abdürrahim! Bu sözleri duymaktan üzülme. Allah hakkı için, eğer yeryüzündeki bütün insanlar birleşseler, bana sövüp gıybet etseler, vücudumdan bir kılı harekete geçiremezler. Ben Allah'tan onlara başarı ihsan etmesini ve onları affetmesini diliyorum. Ey Abdürrahim! Onların bize karşı hasedi manen yüksekliğimizin artmasına sebep oluyor. Onlar, günbegün Allah'ın bizim üzerimizdeki nimetinin arttığını görünce, elbette öfkeleri daha da artar ve ben eksiklerimi bilirim, ama bu hasetçiler kötülemeyi bırakmaz. Mademki onların övmesi bana bir fayda vermez, kötülemesi de bir zarar vermez, o halde onlar hakkında Allah'a dua edilir, dedi. 


Nefisten Emin Olma 


Seyyid Ömer Fârüsi (mekânı cennet olsun) bir gün Hz. Seyyid'in yanına geldi. Hz. Seyyid'in önüne birkaç parça ekmek koymuşlardı. Hz. Seyyid ona dedi ki: 


- Gel ve gör, ben nefsimle savaştayım, o bu ekmeklerden üç adet ye diyor, ben ise iki taneden fazla yemem diyorum ve iki taneden iki yarım yedim. Seyyid Ömer, 

- Hâşâ, sizin nefsiniz istemediğiniz bir şeyi nasıl yapsın? Sizin buyurduğunuz sözün gayesi, bizim nefsimizin şerrinden emin olmamamız ve nefsimizin emrine uymamamızdır, dedi. 
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Yemek Dünya İşlerindendir 


Bir gün Hz. Seyyid'e yemesi için bir yemek getirdiler. 
Buyurdu ki: 


- Dünya geldi. Ona, 
- Yiyecek yemek dünyâ işlerinden midir, diye sordular. 


- Evet, insanı Allah'tan alıkoyan her şey dünyadır, buyurdu. Bu (bunlar), Tiryâku'/-Muhibbin'de zikredilendir. Hamd, âlemlerin Rabb'i olan Allah'adır. Salât ve selâm da O'nun resülü ve peygamberlerin efendisi Hz. 
Muhammed'e mahsustur. 


MÜRİDLERİNİN DURUMU HAKKINDA 


İnsanlara Anlayacağı Seviyede Konuşmak 


Hz. Seyyid herkesle meşrebi ve karakterine göre konuşur, muhatabının anlayacağı seviyeden sohbet ederdi. Gönül ehli kişilerle gayb ilimlerini, sevenin sevilenle olan sırrını, müridlerle temiz şeriatın kurallarını, güzel edep ve taatleri konuşurdu. Kalplerinde Allah korkusu olan kişilere yaratıcının kudret ve azametinden bahse- derdi. Yeni müridleri salih amele, hüsnüzanna, yakine, salihlerle dostluğa, dinin emirlerine sarılmaya teşvik ederdi. Avam halka eski asırların, geçmiş ümmetlerin hikâyelerini, zalimlerin kahroluşunu ve kibirlilerin hayat hikâyelerini anlatırdı. Bir mecliste birkaç kişiye tövbe verdiği zaman her biri özel bir hal içine girerdi. Biri maneviyat şarabıyla öyle sarhoş olurdu ki asla ayılamazdı. 
Diğeri öyle neşelenirdi ki asla üzülmezdi. Bir diğerine Muhammedi şeriata yapışma nimeti nasip olurdu. Bir 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başkası sağlam ipe tutunarak kurtulurdu, zira, “Kur'an Allah'ın iplerinden bir iptir; ona sarılan kurtulur”, o daima Kur'an okumak ve Allah'ı zikretmekle meşgul olurdu. Bir başkası gece ibadetini kendine alışkanlık haline getirirdi. Biri orucu tercih ederdi, biri mahlükata hizmeti. Biri yemek yedirerek, 
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“Onlar, kendi canları çekmesine rağmen yemeği yoksula, yetime ve esire yedirirler” (insan 76/8) hil'atiyle müşerref olurdu, biri hallerin selâmetini ve teslimiyeti önde tutardı. Biri, “Susan kurtulur” mührünü ağzına vurur, sürekli susar, kendi ilginç hallerini izhara yönelmez, biri, 


Ma Ee EAN d AE 
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“Ve Rabb'inin nimetini şükranla an” (Duhâ 93/11) yoluna girip Hak Teâlâ'nın verdiği hal nimetini gösterirdi. Bunlar içinde meşrebi aşk şarabı ile olanlardan biri Sâdullah Bezmâni, bir diğeri Ahmed idi. Hz. Seyyid, Sâdullah hakkında şöyle buyurdu: 


Sadullah öyle sarhoştur ki ne dünyada ne de ahirette ayılır. Sâdullah, şu beyti çok okurdu: 


Beni bırak da sarhoşluğumdan ayılayım, 

Ve olanlardan sana haber vereyim. 

İnsanların sarhoşluğu şaraptandır, 

Benim sarhoşluğum ise senin için rengârenk. 


Hz. Seyyid (kuddise sırruhüj Ahmed hakkında ise şöyle buyurdu: 


Ahmed'in hiçbir zaman aklı başına gelmeyecek. 
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Beyit: 


Kıyamet sabahı aklı tekrar başına gelir, Elest sabahı şarap içenin. 


Neşe ve sevinç ile meşgul olanlardan biri Ferec-i Muganni, biri de Ebü"l-Kasım Sulhi idi. Şeriatın kurallarına yapışanlardan biri Seyyid Ömer Fârüsi, biri de Şeyh Ebü'ş-Şücâ' idi. Hz. Seyyid'in Seyyid Ömer'e iltifatları daha önce zikredildi. Şeyh Ebü'ş-Şücâ' hakkında ise şöyle buyurmuştur: 


Ebü'ş-Şücâ' şeyh ve kendisine tâbi olunan liderdir. 
Kur'an okumak, zikir ve gece ibadeti ile meşgul olanlardan biri Şeyh Mikdâm, biri Şeyh Abdülhabir, biri de Şeyh Ebü Bekir Hatib-i Sa'diyye idi. Hz. Seyyid Hatib hakkında, 


- Kıyamet günü ashâb-ı yeminden (kitabını sağından alanlardan) olacak. Onun imam olduğu namaz, diğer namazlardan yetmiş derece daha üstündür, demiştir. 
Bazıları, 


- Diğer namazlardan 700 derece üstündür, demişlerdir. Hizmeti tercih edenlerden biri Seyyid Abdürrahim, biri de İbnü'l-Mekerhâni idi. Usulleri ve meşrepleri yemek yedirmek olanlardan biri Seyyid Salih b. Mekrân, biri de Şeyh Mansür idi. Seyyid Salih daima halk için semâ ederdi, onun cömertlik sofrası sürekli açık olurdu. 
Şeyh Mansür da yol başlarında durur, bir derviş (fakir) geçerken onu eve götürürdü. Eğer bir gün misafiri olmazsa bütün gün ağlardı. Meşrepleri selâmet, doğruluk ve safa olanlardan biri Seyyid Hüseyin b. Rabi", biri Şeyh Mahmud Nakib, biri de onun kardeşi Şeyh Hüseyin idi. 
Hz. Seyyid buyurdu ki: 
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- Hüseyin'in zâhir ve bâtını da iyidir. Sevilen, ehi-i selâmettendir. Hüseyin'e her cuma semâdan bir hil'at (elbise) verirler ve ihtiyaçlarından birini giderirler. 


Hz. Seyyid ve Şiir 


Hz. Seyyid [kuddise sırruhüj bir dervişin şu şiiri okuduğunu duydu. Şiir: 


İnsanlardan uzaklaş, 

Ama öyle uzaklaş ki seni rahip zannetmesinler. 
İnsanları istediğin gibi dene, imtihan et, 

Onları akrepler olarak bulursun. 


Bilesin ki, (ilk iki satıra) bu şekilde mana vermek, “rahiben” kelimesi “zan” fiilinin mef'ülü olarak kabul edildiği zaman geçerlidir. Ama “râhiben” kelimesi (gramer yönünden) hal de olabilir. O durumda mana şöyle olur: 


Rahipler gibi sen de insanlardan uzaklaş. Ama öyle uzaklaşmalısın ki hiç kimse nerede olduğunu tahmin edememeli. “Râhib” kelimesi “korkan” anlamına geliyor da olabilir. O zaman mana şöyle olur: 


İnsanlardan uzaklaş, kimse ile görüşmemekle birlikte yine de emin olma ve kork. İnsanları istediğin şekilde sına, imtihan et, onları akrepler olarak bulacaksın. 


Hz. Seyyid [kuddise sırruhü| buyurdu ki: 

- Ey mübarek! İnsanlar hakkında niçin kötü düşünüyorsun? Onlara benim söylediğim gibi söyle, dedi ve şu iki beyti okudu: Şiir: 

İnsanlardan kolay olanı al, 

Onlardan zor olanı bırak. 

İnsanlar cam gibidir, 

Yumuşak davranmazsan kırılırlar. 
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Beyit: 


Bilirsin ki gönlümüz cam gibidir, 

Kırılması kolay, sade, saf ve latif. 

Seyyid Şeyh Mansür şu iki beyti okudu: Kalbinde aşk olanın alameti, 

Sevgilisini gördüğünde (halinin) değişmesidir. 
Rengi kırmızı iken sonra sararır, 

Ona bir şey sorsalar cevap veremez, şaşırır. 


Hz. Seyyid (kuddise sırruhü| Şu iki beyti okudu: 


Kalbine aşk giren kişinin alameti, 

Sevgilisini görünce nurlanıp aydınlanmasıdır. 
Sarı olan rengi kızarır, 

Ona bir şey sorsalar en güzel şekilde cevap verir. 


Bilesin ki bu iki büyüğün sözlerinden onların mertebeleri anlaşılabilir ve Hz. Seyyid'in diğerlerine üstünlüğü bilinmiş olur. Beyit: 


Hangi şahıs sana benzer ki, sana onun gibisin diyeyim, Görülen her şeyi iyilikte geçmişsin. 


Rivayete göre, Hz. Seyyid [kuddise sırruhü) çoğu zaman, 


Ben Şeyh Mansür'un gemisinin tayfasıyım, der, sonra şu iki beyti okurdu: 


Terkettiğim gecenin sırrından haber sormaktadır, Gecem meçhul, iyi bilmiyorum. 

Diyorlar: Anlat, sen bizim eminimizsin, 

Onlara emin olduğumu ben söylemedim. 

Yani: Dostun sözünü söyleyemem, 

Bu değerli inciyi delemem. 


Nakledilir ki Hz. Seyyid (kuddise sırruhüj şu iki beyti okuyordu: 
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Akıllıları hayrete düşürdün, 
Aklım başımdan gitti, 

Senin hakkında halimi gizledim, 
Topluluk içinde beni rüsvâ ettin. 


Yani: 


Aşkın sırlarını gizliyordun, sonunda âşikâr oldu, Hayret ve dehşetim arttı, avare akıl da rüsvâ oldu. 


Nakledilir ki Hz. Seyyid şu beyitleri çok okurdu: 


Sürünüzle bize gelin, dostlarımıza (sevgililerimize) gidelim. 

O kavim bize galip gelince, bizi kölelikten âzat ederek ikramda bulundular. 

Azap ehli ise bugün toplandılar, bizi kınamak için. 


Yani: Gönlü yanık ve âşık olan beni bir defa sevgilimin köyüne götürün. 


Şu beyitleri de okurdu: 


Diriltseydim, ben yine teselli olmazdım, birleşseydim ayrılmazdım. 

Şikâyetçi beni kınasa bile, sağır rolü yapıp dinlemezdim. 

O benim isteğim ve arzum, o bana fayda veren sermayem. 

Göz sana bir asır baksa bile yine de bakmaya doymaz. 


Yani: Mademki yaşıyorum ve bedenimde hayattan az bir şey de olsa mevcuttur, aşk benden zail olmaz, eğer bana sevgiliye ulaşma nimeti yüz gösterirse bu büyük saadet ile mutlu olurum. Şiir: 


Yaşadığım müddetçe huyun pençesinden kurtulan görmedim. 

Gammaz bu hususta kötülemeyi uzatırsa, duymaz gibi yaparım. 
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Onun sözünü kulağıma sokmam, çünkü o, benim sorumluluğum, ümidim, faydalı sermayemdir. 


Eğer gözüm o âlemi süsleyenin yüzüne günlerce baksa bile kanmaz. 


Şu beyitleri de okurdu: 
İnsanlar görüyorum, yiyecekleri yok, kanaat ehli, 


Onları, dini bırakıp dünyaya razı olanlardan görmüyorum. (Veya: Onlardan gördüğüm şey, dinin yerine dünyaya razı olmaktır [Müellif bu ikinci manayı tercih etmiş). 


Yeryüzündeki bütün kralları gördüğün zaman, Fakir kılığındaki krala bak. 

Ahlâkı insanlara güzel olan bu kişidir, 

Dünya ve din için doğru olan budur. 


Yani: Dünya malına razı oldukları halde malları olmayan insanlar vardır, onların himmet ve gayeleri yüksek değildir. Sanki Hz. Seyyid bu iki özelliğin (mala rağbet ve malsızlık) bir araya gelmesinden şaşkınlığını ifade ediyor. Bu, zıtların bir araya gelmesine benziyor. Sonra şöyle diyor: 


Dünya padişahlarını gördüğün zaman, onlardan hiçbirine bakma, sadece fakirlik izleri gördüğün padişaha bak. Bu sıfatta olan padişahın ahlâkı güzeldir. Dini ve dünyevi iyilik beklenmeye layıktır. 


Şu beyitleri de okurdu: 


Akıllı kişinin sözü yüksek ve saygın tutulur, Nesebi mâruf, soylu bir kişi olmasa bile. 
Bir yere gittiği zaman orada hürmet görür, Akıllı kişi hiçbir yerde yalnız değildir. 


Bayram günleri daima şu beyitleri okurdu: 


17/0 © AHMED er-RIFÂİN'NİN MENKİBELERİ 


İnsanlar bayram günü bayram için giyindi, 

Ben ise mavi ve siyah elbiseler giydim. 

İnsanlar bayram namazından döndü ve bayram ile neşelendiler, 

Ben ise dönüp matem ve ağıt ile meşgul oldum. 

Sevgiliyle aramda ayrılık olunca bayram ile sevinemem, 

Ama vuslat (kavuşma) olursa, benim için bir bayram- da iki bayram olur. 


Beyit: 


Ey senin mübarek talihin ve yüzün, zamanın kötü gözü senden uzak olsun. 


Sen yakın olunca, bayram odur, sen uzak olunca bize bayram ne? 


Şu beyitleri de okurdu: 


Gurbete ve yolculuğa çık ki edep ve mal kazanasın, Yolculukta iken akrabalarını anma. 

(Ormanda) öd ağacı insanların yakacağı olmuştu, (Oysa) gurbette olunca bir celâl ve itibar kazandı, 

Ve güzel kokulardan biri olarak sayıldı, 

Halbuki kendi bölgesinde (ormanda) basit bir odun idi. 


Nakledilir ki Hz. Seyyid şu iki beyti severdi: 


Ey çöl gemileri (develer), arzum arttı, beni ulaştırın, Coştum ey deve sürücüsü, beni rahatlat. 

Şu onların evi, bu onun (sevgilinin) suyu, 

İç, sen içirmesen de ben içtim. 


Beyit: Yani: Sevgilinin vuslat damlaları, kederli canı doyurur. 


Ki şevkten tamamen harap oldu, fakir ve üzgün gönlün hali. 
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Şeyhler Rahmet Vesilesidir 

Şeyh Ali b. Nasr'ın şöyle dediği nakledilir: 

Hz. Seyyid'e, 

“Senin hakkında ne diyeyim?” diye sordum. Buyurdu ki: 


- Şöyle de: Benim bir şeyhim vardı, yirmi bir sene kaldı (şeyhlik yaptı), bela onun sayesinde defolurdu, dua onun vasıtasıyla kabul olurdu, yağmur onun hürmetine yağardı ve bütün bereketler onun vesilesiyle idi. Bundan başka bir şey söyleyemezsin. 


Size Mahlükatın Gönlünü Miras Bırakıyorum Seyyid Abdürrahim'in şöyle dediği nakledilir: 


Hz. Seyyid'in firdevs-i a'lâya yerleşmesinden (vefatından) birkaç gün önce ona sordum: 


- Senden sonra senin hakkında ne diyeyim ve sizden bize miras olarak ne kalacak? Buyurdu ki: 


- Ey Abdürrahim! Şöyle anlat: O her gece altı defa İnnâ enzelnâ'yı (Kadr süresi) okumadan uyumazdı. Ben, 


- Bütün dervişler bunu yapıyorlar, dedim. Buyurdu ki: 


- Benim hakkımda şunu anlat: Bütün halkı kendinden daha üstün görmeden uyumazdı. Sorduğun miras ise sana malumdur, ben dünyevi bir mala sahip değilim ki benden sonra size kalsın. Evet size mahlükatın gönlünü miras bırakıyorum. Hz. Seyyid bu sözü söyleyince ben Şeyh Yakub'un yanına gittim ve ona bu durumu anlattim. O, 


- Mahlükatın gönlünü sadece sana mı, yoksa senin zürriyetine de mi miras olarak bırakmıştır, diye sordu. 
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Ben dönüp Hz. Seyyid'e gittim, Şeyh Yakub'un sözünü aktardım. Buyurdu ki: 


- Ey oğlum! Sana ve senin nesline bıraktım. Şeyh Yakub'un yanına gittim, durumu haber verdim; 


- Doğru söylüyor, onun zamanında mevcut olan gönülleri sana vermiştir, dedi. Ben tekrar döndüm, Hz. 
Seyyid'e gidip durumu arzettim. Buyurdu ki: 


- Babaların bellerinde olan zürriyetlerin gönülleri sana ve senin zürriyetine verilmiştir. 


Yapmadığını Emretme 
Seyyid Abdürrahim [kuddise sırruhü| Hz. Seyyid'e sordu: - Senden sonra senin hakkında ne diyeyim? Dedi ki: 


- Bu âciz dayın hakkında, kendi yapmadığı şeyi insanlara emretmezdi, de. 


Sonra şu âyeti okudu: 
dl nr AA E gais SES ri 
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“Yapmayacağınız şeyleri niçin söylüyorsunuz? Yapmayacağınız şeyleri söylemeniz, Allah katında büyük bir nefretle karşılanır” (Sat 61/2-3). 


Sohbette Dünyayı Unutun 
Seyyid Ali b. Osman'ın şöyle dediği nakledilir: 


Dervişler, Hz. Seyyid'e kürsüye çıkması ve birkaç söz söylemesi konusunda ısrar ettiler. Hz. Mukaddese 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onların ricasını kabul etti, kürsüye çıktı, Allah Teâlâ'ya hamd ve övgüyü garip ve ilginç bir üslupla yaptı. Dinleyenlerden her birine neşe, üzüntü ve dehşet hallerinden biri hâsıl oldu. Birbirlerine kızdılar. Bir süre sonra şiddetli bir rüzgâr ve sağanak yağmur başladı. Gök gürültüsü ve şimşek zuhur etti. İnsanlar dağıldı. Ben Hz. Seyyid'in yanında idim. Bir eve gidip oturdu ve, 


- Ey Ali! İbn Ber ve yanındakileri yanıma getirmeni istiyorum, dedi. Hemen çıktım, ama hava çok karanlık olduğundan şimşek çaktığı zaman yürüyor, çakmayınca duruyordum. Bu sebeple yavaş ilerleyebiliyordum. Revak kapısına gelince Şeyh İbn Ber ve arkadaşlarını gördüm. Durumu onlara bildirdim. Beraberce gittik. 


Hz. Seyyid buyurdu ki: 


- Benim yanıma geldiğiniz için ömrünüz uzun olsun. 
İbn Ber, 


- Ömrümüz uzun olmasın, (yeter ki) senin yanına gelmeyelim, hem çalışıyoruz hem de senin meclisine geliyoruz, sen ise öyle bir iş yapıyorsun ki meclis birbirine giriyor, dedi. Hz. Seyyid, 


- Ey mübarek! Seni (ahirette) sorguya çekmesinler, ben kürsünün üstüne çıktım, bana hikmet ve söz kapısını açtılar. İnsanların bütün düşüncelerinin çocuklarına bağlı olduğunu, çocukların da zihinlerinde baba ve annelerinden başka bir şey olmadığını gördüm. mecliste bu şekilde bulunanlardan her birinin aklında dünyevi bir şey vardı. Bu sebeple meclistekiler birbirine öfkelendi. Hak Teâlâ, Ahmed'in ismi meydanda olmadan kendi kudretini gösterdi ki hiçbir talep Ahmed'e yönelmesin. 
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Mahrem Olmayandan Uzak Dur 
Şeyh Muhtâr'ın şöyle dediği nakledilir: 


Hz. Seyyid perşembe günü öğleden sonra Nehrülide-i Ulyâ'da mecliste idi. Dedi ki: 


- Lâ ilâhe illallah, bu meclislerin yok olması yakındır. 
Bu mecliste bulunanlar bulunmayanlara söylesin, bir kişide mahremi (yakın akrabası) olmayan bir kadın ile yalnız kalma arzusu varsa, ben o kişiden bizarım (nefret ederim). Şeyh Mansür da ondan bizardır, Hz. Muhammed Mustafa da [sallallahu aleyhi vesellem) ondan bizardır, Allah Teâlâ da ondan bizardır. Ve her kim ki mahremi olmayan yüzü tüysüz bir genç ile yalnız kalmayı arzu ederse ben ondan bizarım, Şeyh Mansür da, Mustafa da [sallallahu aleyhi vesellem) Hak Teâlâ da bizaradır. 


Senin Bir Kusurun Var 
Hz. Seyyid bir defasında şöyle diyordu: 


Bende gördüğü kusuru bana söyleyen kişiye Allah rahmetiyle muamele buyursun. Şeyh Ömer Fârüsi frahmetullahi aleyh] kalktı ve, 


- Sende çirkin bir kusur var, ben o kusuru biliyorum, dedi. 


Hz. Seyyid, 


- Ey mübarek! Bana söyle, o nedir, buyurdu. Şeyh Ömer, 


- Kusurun şu ki biz senin müridleriniz, dedi. Bunun üzerine Hz. Seyyid ağladı ve orada bulunanların hepsini ağlattı. 
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Mürid, Mürşidini Temsil Eder 
Hz. Seyyid, 


- Ben, bana söven kişiden bizarım, dedi. Orada oturanlar, 


- Biz sana nasıl sövebiliriz ki sen bizim hâcet kıblemizsin, dediler. O, 


- Siz benim dilimden, benim söylemediğim bazı şeyleri söylüyorsunuz ve yapmadığım bazı hareketleri yapıyorsunuz. Sizin bu davranışlarınızı gören ve sözlerinizi duyan bazı kimseler, bu işlerde bana tâbi olduğunuzu ve bu sözleri benden işittiğinizi düşünürler. 


İnsanlara Güzel Davranın 
Hz. Seyyid'in müridlerinden biri bir şahsa, 


- Ey kusurlu, demişti. Hz. Seyyid bu müridine kızdı, tövbe edinceye kadar onu bir sene sohbetinden mahrum etti ve şöyle dedi: 


- Eğer tövbe etmeden önce ölseydin helâk olurdun. 
Resülullah (sallallahu aleyhi vesellem] buyurmuştur ki: 


“Her söven fâsıktır her fâsık da cehennemdedir.” 
Seyyid Şeyh Mansür'un usulü de böyleydi, onun müridlerinden biri bir şahsa söverse onu cemaatten çıkarır ve söylediğim hadisi okurdu. 


Mülk Allah'ındır, Ahmed Kim Oluyor 
Şeyh Yakub, Hz. Seyyid'e dedi ki: 


- Eğer cehennem senin mülkün olsaydı, oraya kimseyi koyar mıydın? Hz. Seyyid, 
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- Allah için (yemin olsun) koymazdım, buyurdu. Şeyh Yakub bir süre sabretti, sonra, 


- Ey şeyh! Hak Teâlâ cehennem'i kim için yaratmıştır, diye sordu. Hz. Seyyid, 
- Âsiler için, buyurdu. Sonra Şeyh Yakub ona, 


- Sen Allah Teâlâ'dan daha cömert ve merhametli misin, dedi. Hz. Seyyid bu sözü duyunca feryat etti, kendinden geçti ve yere düştü. Uzun bir süre o halde kaldı. 
Kendine gelince, 


- Ey Yakub, mâlik, mülkünde istediği gibi tasarruf eder, arada Ahmed kim oluyor, dedi. 


Hak Teâlâ En İyisini Bilir 
Bir derviş Hz. Seyyid'in huzurunda İblis'e (şeytan) lânet etti. Hz. Seyyid, 


- Ey mübarek! Bunun yerine sübhânallah de, buyurdu. Derviş, 


- Acaba Allah Teâlâ ona (İblis) merhamet eder mi, diye sordu. Hz. Seyyid, 


- Ey oğlum! Yarın kıyamette Hak Teâlâ kullarına öyle merhametli olur ki senin lânet ettiğine birkaç üstünlük verir. Cenâb-ı Hak her şeyi nasıl idare edeceğini bilir, dedi. 


Büyüklerin Âdâbı 


Hacı Muhammed, Hz. Seyyid'in başını tıraş ederdi. 
Bu işi hakkıyla bilmediği için usturayı her vuruşta bir parça koparırdı. Bir miktar pamuk alıp yaranın üzerine koyardı. Hz. Seyyid ise onun hatırına riayet ederek, 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- Galiba bu bıçak kör, yoksa senin elin mübarek bir eldir, derdi. Tıraş bitince, mübarek başının çoğu yaralı olurdu, Hz. Seyyid ise usulen onu beğenirdi. 


Tasavvuf Nedir? 
Seyyid İbrahim'den nakledilir: 


Hz. Seyyid vaaz ediyor, tasavvuftan bahsediyordu. 
İbn Türki (rahmetullahi aleyh], 


- Tasavvuf nedir, diye sordu. Hz. Seyyid, 


- Bizim tasavvufumuzu mu soruyorsun, yoksa sizin tasavvufunuzu mu, dedi. İbn Türki, 


vufunuzu ve bizim tasavvufumuzu açıklayın, dedi. Hz. 
Seyyid, 


- Sizin tasavvufunuz şudur: Gönlü temizlersiniz, insanlar size iyilik söyler, Hak Teâlâ'ya itaat ile meşgul olursunuz, gece ibadet edersiniz ve “Oruç kalkandır” kalkanı ile cehennem azabını hak etme oklarını kendinizden defedersiniz. Kavmin tasavvufu (benim tasavvufum) ise, şiir: 


Tasavvuf hırkalarla değildir, böyle olduğunu söyleyen yoldan çıkmıştır, 
Ey genç, tasavvuf ıstırapla karışık yanıştır. 


İbn Türki bu sözü duyunca feryat etti, kendinden geçti ve yere düştü. Kendine gelince, 


- Ey Seyyid! Bana tövbe ver, dedi. Hz. Seyyid ona tövbe verdi, başarı diledi ve, 


- Allah Teâlâ bu işi sana kolaylaştırsın, dedi. 
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Sözleri Hakkında 


Hz. Seyyid [kuddise sırruhü) şöyle buyurdu: 


“Bir kişide bir işi yapma arzusu yoksa başka bir arzu ve saik onun için faydalı olmayacaktır.” 


“Kişiye yaraşan, iyiliği emretme ve kötülükten menetme işini önce kendi nefsine yapmasıdır. Eğer nefsi itaat eder, emre uyar ve yasaktan kaçınırsa başka insanlara da iyiliği emredip kötülükten menedebilir. Şayet bu durumun tersi olursa, “'Yapmayacağınız şeyleri niçin söylüyorsunuz?” (Sat 61/2) kınaması ona yönelir.” 


“Gönül iyi olunca, sırların ve meleklerin nurlarının mekânı olur, gayba muttali olur, eğer gönül iyi olmazsa şeytanların mahalli olur, kişiyi bâtıl şeylere teşvik eder ve saadetin yok olmasına sebep olur.” 


“Dervişlik ve tasavvufun birkaç güzel özelliği vardır: Biri, tevhidin tecrididir, yani (derviş) Allah Teâlâ'nın biricik olduğunu kesin olarak bilir ve bu bilgiyi taklit, şüphe ve zandan ayırır (tecrit eder). Bir diğer özelliği, cömertlik (diğerkâmlık, İisâr) ve cömertliğin cömertliğidir. Cömertliğin cömertliği, cömertlik yaptığın konuyu hatırlamamaktır. Bir diğeri insanlarla iyi geçinmektir. Biri semâı (müsikiyi) anlamaktır. Biri tercihi terketmektir. Biri onda (dervişte) vecdin çabuk hâsıl olmasıdır. Biri havâtırın (içe doğan düşünceler) ona keşfolunmasıdır. Biri dervişin çoğu zaman suskun olmasıdır. Biri iktisabı (dünya için fazla çalışmayı) terketmektir. Biri biriktirip depolamayı haram bilmektir.” 


“Dervişliğin alameti şudur: Dervişin bütün hareketleri sıdk (doğru, meşru) olur. Helâl işleri bile az işler ki haram ve mekruha nasıl ulaşsın. Gücü yettiğince halkın sözünü 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dinlemez, kendisini o sözlere karşı sağır (gibi) yapar. 
Elinde olmayan şeyi istemez, elinde olanı harcar, tedbiri terkeder, her hâlükârda Allah'tan başkasına sığınmaz.” 


“Dervişin elbiseye bakmaması gerekir. Eğer elbiseye bakarsa işi (hali) karışır. Şayet derviş halkı kendisinden daha aşağıda görürse ayıp ve kusurları ortaya çıkar.” 


“Derviş ayna gibidir, her şeyi onunla (onda) görürler. 
Bu sözün maksadı şudur: Dervişe bakan herkes onun sayesinde gaybları görür.” 


“Derviş, her anı o zamanın gerektirdiği şey ile geçirmeli, gününün kalan kısmının nasıl geçeceğini düşünmemelidir.” 


“Derviş her nefesini kibrit-i anmerden daha değerli bilir. Her anını faydalı şeylerle geçirir ve vaktini zayi etmez.” 


“Derviş dilini konuşmaktan korur. Doğrudan (veya Hak'tan) başkasına dilini açmaz. Bilerek konuşur, susarsa hilim ile susar. Kendisine bir şey söylerlerse cevap için acele etmez ve kimseyle düşünmeden konuşmaz. 
Kendisinden daha bilgili bir kişi görürse susar ve onu dinlemekle meşgul olur. Hatadan korkar, yanlış yapmak ve sürçmekten sakınır. Bilmediği konuda konuşmaz. 
Anlamadığı işe girişmez.” 


“Akıllı kişi eğer dünya hayatı günlerinin sona ereceğini, ölüm acılarını yudumlayacağını tefekkür eder ve ölümden sonraki olayları hatırına getirirse sürçmeden sakınmış ve korunmuş olur. Güzel amellerle yetinip kurtuluşa erer. Bir kişide sadece ölüm korkusu olsaydı, bu ona yeterdi. Hususen ölümden sonra korku çok ve sayısızdır. Kulun üzerinden geçen her seneyi aybeay 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hesaplayacaklar (ve hesabını soracaklar), her ayı günbegün, her günü saatbesaat, her saati nefesbenefes hesaplayacaklar ve her nefeste ne işle meşgul olduğuna bakacaklar, karşılığını verecekler. İyilik yapmışsa iyilik, kötülük yapmışsa kötülük. Amel defterinde mahlükatın her nefeste yaptığı işler yazılmıştır.” 


“Dört zamanda müridinin yanında olamayan şeyh, kemal sahibi ve seccadenişin olamaz: 


Ölüm anında, Münker ve Nekir melekleri kabir suali sorarken, sırattan geçerken ve mizanda ameller ölçülürken.” 


“Bazı namazların sevabı bir namaz sevabıdır, bazılarınınki yetmiş namaz sevabıdır, bazılarının ise hiç sevabi yoktur. Bir namaz sevabı olan, cemaatin secdeden başını imam ile beraber kaldırdığı ve imam ile birlikte secdeye koyduğu namazdır. Yetmiş namaz sevabı olan, cemaatin imamdan sonra secdeden başını kaldırıp imamdan sonra secdeye koydukları namazdır. Hiç sevabı olmayan ise cemaatin imamdan önce başını secdeden kaldırıp secdeye koyduğu namazdır.” 


“Nefis üç gruptur: Nefs-i emmâre, bu, âsi ve cahillerin nefsidir; nefs-i levvâme, bu, iyi işler yapınca sevinen, kötülük (günah) yapınca üzülen müminlerin nefsidir; nefs-i mutmainne, bu âriflerin ve Allah'a yakin (kesin inanç) ile inananların nefsidir.” 


“Bizim meclislerimiz gam ve matem meclisleridir. 
Çünkü derviş kaçırdığı günlere daima üzülür. Elde etmeye gücü yettiği halde kaçırdığı faziletlere hasret çeker. Allah'tan hem ümitlidir hem de korkar. Vuslattan bahsedilince ümitvar olur, ayrılığı duyunca korkar. Onu 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çağırdıkları her zaman gider, onu reddettikleri zaman ağlamakla meşgul olur.” 


“Tarikatta güçlü olan derviş, nefsi üzerinde güç sahibidir. Onun derviş huylu olması gerekir. Bu huylardan biri, bir şey bildiğini bilmemektir (iddia etmemektir), yoksa nefsi onu helâke yaklaştırır. Bir diğer huy, sabırlı olmak ve Allah'tan celle celâluhüj başka her şeyden ümidi kesmektir. Diğeri, sırları gizlemek ve kendisi gibi bir mahlüka şikâyet etmemektir. Diğeri, halk Allah'ın kapısından kaçmasın diye, suali (dilenmeyi) terketmiş olmakla birlikte sual etmektir (dilenmektir). Diğeri, fakir olmakla birlikte zengin gibi davranmaktır. Diğeri, yaptığı işi Allah için yapmaktır.” 


“Vakitlerinizi, sizi ahirette rahatlatmayacak işlerle zayi etmeyin. Alıp verdiğiniz her nefesin hesabını size soracaklardır. Derviş yaptığı işi Allah için yapar. Hayırlı işlerle çok uğraşmasına rağmen, bunları az ve eksik bilir. Size tavsiyem olsun, özür dilemeyi gerektirecek hiçbir işi yapmayın. Zamanınızı iyi değerlendirin ve boşa geçirmekten sakının. Gönlünüzü de koruyun, Allah'tan başkasına (gönül) vermeyin, çünkü en değerli şey vakit ve gönüldür. Vakti ihmal ve gönlü zayi ederseniz birçok faydayı kaçırmış olursunuz. Biliniz ki günah kalbi tahrip eder.” 


“Allah Teâlâ ile, insanların elindekinden (dünya malindan) müstağni olun. Allah ile müstağni olan herkese insanlar muhtaç olurlar. Şaka (alay), düşmanlık ve sözde durmamaktan sakının.” 


“Siz Allah'ın rızası yoluna girdiğiniz zaman, bütün iyi şeyler size gelir. Eğer Hak Teâlâ sizden razı olmazsa bütün hayırlar sizden kaçar.” 
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“Derviş sabit kadem olmalı, dönüşken ve zayıf karakterli olmamalıdır.” 


“Bugün Allah Teâlâ'yı tanıyan herkese sevap ümidi vardır. Bu konuda şunu söyleyen kişinin sözü ne güzeldir: 


Beyit: 


Lutfedersen günahtan korkmam, adaletle davranırsan kulunu helâk edersin, 

Âcizlikten söylüyorum ey temiz Kâdir, ben bir avuç toprağım benden ne gelir?” 


“Allah'ın [celle celâluhü| cömeriliğini bilen herkes O'na karşı hüsnüzan besler. Allah'ın, onun rızkına kefil olduğunu bilen herkes tevekkül eteğine yapışır. Allah ile gerçekten dost olan kişi O'nu tercih eder. Allah'ın lutfunu bilen herkes başkalarından ümidini keser.” 


Hz. Seyyid, Şeyh Yakub'a buyurdu ki: 


“Ey Yakub! İnsanlarda bulunan bir kusurdan dolayı onları ayıplama. Yoksa sende bir kusur olmasa bile Allah Teâlâ sende de birkaç kusur peyda eder. Sana tavsiyem olsun ey Yakub! Takvanın doğru yolundan, onun usulüne riayet etmekten, Allah'a itaatten, Ehl-i sünnet ve'l-cemâat'e yapışmaktan ayrılma. Temiz bir kalp ile halvette otur. Kendinden havâtırı (gelen düşünceleri) ve vesveseleri uzaklaştır. Kardeşlerinin günahını affet, kusurunu ört. Onların iyiliğini insanlara anlat. Salih, perhizkâr (kanaatkâr), haşyet ve murakabe ehli insanlarla birlikte otur. Onları idare et (darılma) ve onlara uy. Senin üzerinde bir hakları olursa onu eda et, ver. Onların üzerinde senin bir hakkın olursa hakkını terket. Sana tavsiye ederim ki edep senin alametin olsun. Zira az edep, çok ilimden daha iyidir. Tavsiye ederim ki dünyayı terket, nefse 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muhalefet et, hevâ ve hevesi düşman bil. Sana söylediğim şeyler Allah'a kavuşmaya (vuslata) sebeptir.” 


“Ey Yakub! Birçok baş vardır ki ayakkabı sesi onu götürmüştür ve birçok din vardır ki fiilin (işin) sesi onu götürmüştür. Bu sözden maksat şudur: 


Bir grup insan bir kişinin etrafında toplanıp müridlik ve hizmetkârlık ile onun ardından giderler (ardından ayakkabılarıyla yürürken ses çıkarırlar), onu ahmak ve kibirli hale getirirler. Böylece onun başını ve dinini götürmüş (yok etmiş) olurlar. Bilesin ki başarıya ulaştırma Allah'tandır ve O'nun yardımıyladır. Veren de, vermeyen de O'dur. Ne verirse Allah (celle celâluhüj verir, ne yaparsa O yapar.” 

Hizmetçisi Ali et-Tari'ye şöyle demiştir: 

“Ey Ali! Dostun, seni günahtan korkutan kişidir; arka- 


daşın senin kusurunu temizleyendir (veya sana söyleyendir); kardeşin, sana doğru yolu gösterendir.” 


Seyyid Ali b. Osman'a dedi ki: 


“Ey Ali! Sana tavsiyem olsun ki sırları gizle, eğer sırları gizlersen Allah Teâlâ'yı kendinden razı edersin.” Yine ona demiş ki: 


“Ey Ali! Bil ki iş zordur, Allah yolunda ilerlemek kolay değildir.” 

“(Allah yolunda) Harcamakla eline ne geçeceğini bilen kişilere harcamak kolay gelir.” 


“Söz, davranış ve halleri sürekli Kitap ve Sünnet'e uygun olmayan herkes yiğitler divanında sabit kalamaz.” 


“Bir tarafımda biri oturup etimi kesse ve diğer tarafımda başka biri durup elindeki yelpazeyle beni serinletse ve bana bal verse kalbimde bu iki fiil eşittir.” 
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Bilesin ki Hz. Seyyid ilk zamanlarda böyle söylüyordu. Son zamanlarda ise şöyle derdi: 


“Eğer 500 kişi sağ tarafımda otursa ve beni rahatlatmak gayesi içinde olsa; sol tarafımda da 500 kişi olsa ve keskin makasla etimi kesse, ne birinci gruba fiillerinden dolayı bir fazlalık ne de ikinci gruba bir eksiklik olur.” 


Seyyid İbrahim'e şöyle demiş: 


“Ey İbrahim! Senin şeyhin olmak isteyen kişilerin müridi ol, senin önüne elini uzatanların elini öp, sana önderlik yapmak isteyen kişiyi önderin olarak bil, kuyruktaki son kıl ol, çünkü orası olayların ana (baş) mahallidir.” 


Yine ona buyurmuş ki: 


“Dünya ehline yakınlaşmak kalbi katılaştırır, onlara tevazu göstermek Allah Teâlâ'yı kızdırır, onlara saygı göstermek günahı artırır. Onlara saygı gösteren kişi kötülenmiştir.” 


“Ey İbrahim! Dervişleri sev, samimi ol, onlara hizmet et. Onlar için ayağa kalk, onlar ile fakir huylu ve alçak gönüllü ol. Diğerkâmlık et, onları ve dualarını ganimet bil. 
Onların gönlünde bir yer edin. Çünkü kıyâmet günü peygamberlerin nasibi gibi onların da bir nasibi olacak.” 


“Ey İbrahim! Fakirleri hor görme, onları ayıplama. 
Fakirlik, insanlara göre kusur ise de Allah katında hünerdir. Ey İbrahim! Fakirlerin kılığında ol, onları dost edin, onlara benze. Çünkü Hz. Peygamber [sallallahu aleyhi vesellem) buyurmuş ki: 


“Kim bir kavme benzerse onlardandır.” Bir kavmi seven kişiyi onlarla beraber haşrederler. Ey İbrahim! Dervişlere (fakirlere) istekle hizmet et, onları razı etmek için 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elinden geleni yap. Buyurmuş ki: Her gün beş defa kahr kılıcı yüzüme çekiliyor. Sanki: 


Z Pad > 01 A j P A 
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‘Muhakkak ki Allah sizin üzerinizde gözetleyicidir’ (Nisâ 4/1) gözetleyicisi kahr nazarıyla bana bakıyor.” 


“İnsanlar, bir Rab’leri olduğunu duymuşlar ama hakkıyla O'nu tanımıyorlar. Eğer O'nu tanısalar dünya hayatı onlara hoş gelmez.” 


“Bir kimse ömrü boyunca Allah'a ibadet etse ve itaatten bir saat bile gafil kalmasa, sonra bir anı kaçırsa (gafletle geçirse), o bir anın zararı, bütün ömrünün kârından daha fazladır.” 


“İsterim ki hiç kimseyi tanımayayım, hiç kimse de beni tanımasın. İnek yularını boynuma takayım ve şehir şehir dolaşayım. Yeter ki selâmet ehli zümresine katılayım.” 


“İnsanların en makbulü, Allah'tan bir şey isteyince hemen kendisine cevap gelendir.” 


“Eğer benim hor ve hakirliğim yahudilere ulaşmış olsaydı onların zilletini artırırdı.” 


“Akıllı ve olgun kişi, çoğu zaman Allah'ın izni olmadan bir iş yapmaz. İnsanın hali olgunlukta öyle bir dereceye ulaşır ki bir kimseye bir şey verse Allah için verir, vermezse düşüncesi yine Allah'ın rızasıdır.” 


“Bir kişi size, ‘Ben göğe çıktım’ derse onu tasdik edin. Çünkü o söz yalan ise onun zararı o kişiye aittir. 
Onu doğrulamaktan dolayı size bir zarar gelmez. Eğer doğru söylüyorsa ve siz onu yalanlarsanız, size zararı dokunur.” 
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“Derviş nerede olursa olsun olgunluk kazanmaya çalışmalıdır. Zira Allan Resülü şöyle buyurmuştur: 


Bugünü dünden daha kötü olan kişi fitne içindedir. 
Bugünü dünü ile aynı olan kişi aldanmıştır.” 


Hz. Seyyid (kuddise sırruhü| buyurmuş ki: 


“Sadece sohbetinden size dünyevi veya uhrevi bir fayda gelecek kişilerle sohbet edin. Sohbetinden size eksiklik gelecek kişi ile sohbet etmeyin, beraber bulunmayın.” 


“İyi bir şey öğrendiğiniz zaman onu insanlara öğretin. 
Çünkü bu size iyi neticeler verir. 


“Aşk, Hak Teâlâ'nın tuzağıdır, onunla ehl-i safânın gönlünü avlar. Bir kişi bir şahsı severse o şahıs da onu sever.” 


“Kâmil insanda dört özellik vardır: 


1. Hak Teâlâ onun sohbeti bereketiyle kötü ahlâkı iyi ahlâka çevirir. 


2. Allah Teâlâ'ya yükselttiği her talep cevap görür. 


3. Hiçbir şey onu Cenâb-ı Hak'tan gafil etmez. Hatta 20.000 ya da 100.000 civarında insan onun etrafında toplansa ve her biri bir talepte bulunsa, hepsinin talebini yerine getirir ama onlardan hiçbiriyle meşgul olmaz, aksine kalbi Allah ile olur. Hak Teâlâ da onun hürmetine o insanların ihtiyacını giderir. 


4. Herkes onun kemal (olgunluk) mertebesini hakkıyla bilemez. Onu hakkıyla tanıyan bir kişi de onun huzurunda toplanan insanları görüp tam adam, yarım adam, üçte bir, dörtte bir ve daha az adamlık mertebesinde olanları birbirinden ayırabilir.” 
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“Yiğit (fetâ, meri) o kişidir ki dünü ve bugünü düşünmez, Allah'a [celle celâluhü| tevekkül edip güvenir. Nimetlenme ve (dünyevi şeylerden) lezzet almayı bırakır. Meşakkat ve yorulmayı alışkanlık edinir.” 


“Cenâb-ı Hakk'ın cömertliği, insanlara saadet bahşetmeyi gerektirir. Onda cimrilik şüphesi hiç yoktur.” 


“Kendisini anlatan, diğer insanlarda olmayan birkaç şeyin kendisinde bulunduğunu söyleyen, başkalarına keşfolunmayan birkaç şeyin kendisine keşfolunduğunu öne süren kişiler (var ya), bilin ki onların iddiası yalandır ve onlarda bu özellikler yoktur.” 


“Bir kişinin, 'Beni sevin, ziyaret edin ve gelip gidin” demesi, diğerkâmlık (civanmertlik, fütüvvet) cümlesin- den değildir.” 


“Benim ticaretim dul kadınlar ve yetimlerledir. Kârımı onlara hizmet etmekte görüyorum. Bir yetimi ağlarken görsem bütün uzuvlarım titremeye başlar.” 


“Âfetlerden selâmette kalmak istiyorsanız Ümmüabide'nin revakından çıkmayın.” 


“Derviş, halkın uyduğu bir kıble ve imamdır. (O halde) onun sözleri ve davranışları Hz. Muhammed'in (sallallahu aleyhi vesellem] şeriatına uygun olmalıdır ki, 


“İnsanlar, cahilleri başkan edindiler doğru yoldan saptılar ve başkalarını da saptırdılar” cümlesinin hükmü geçerli olmasın. Derviş her nereye gelse insanlar ondan faydalanır, o da fayda verir. Buyurmuş ki: 


“Derviş, kaçınılmaz olan birkaç şeye muhtaçtır. Mesela: 


Abdest ve namazın farz ve sünnetleri ve bunları bozan şeyler, gusül, oruç, hac ve bunların farz ve sünnetleri, 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cenazeyi yıkamak ve namazını kılmak. Şeyhini hayatta ve ölümünden sonra murakabe etmek (gözetmek, izlemek, düşünmek), şeyhinin hakkını tanımak. Fakirlere yardım, yetimlere şefkat göstermek. Öfkeli iken de mutlu iken de doğru ve hakikati söylemek. Söyleyen büyük olsun küçük olsun doğru sözü herkesten kabul etmek. 
Yardım için dostlara gidip gelmek ve onların ihtiyacını gidermek için gözetmek. Nitekim Hz. Peygamber /sallal- lahu aleyhi vesellem] şöyle buyurmuştur: 


'İmandan sonra en akıllıca (hayırlı) iş, insanlarla dost olmaktır. Birbirini Allah için seven insanlara cennette bir derece vardır. Ve her kime cennette bir derece verilirse o, kıyamet gününde korkunun ulaşmayacağı gruptandır.' 
İnsanlarla dostluk, Allah için olmalıdır, bir ihtiyaç veya bir kişinin makamından (konumundan) dolayı olmamalıdır. Dostluk Allah için olursa dünya ve ahirette hayırlı netice verir.” 


“Bir kişi bir dervişi ya da fakiri dervişliği veya fakirliğinden dolayı azarlar ve incitirse Hak Teâlâ, 


“Benden başka dostu olmayan kişiyi azarlayan kişi mutlaka benimle savaş eder’ buyurur. Ve Hak Teâlâ ile savaşa girişen kişi şüphesiz Allah'ın (celle celâluhü) gazap oklarına hedef olur. 


al Ga lak, EŞ 3 
‘Muhakkak ki o Allah'ın gazabını hak etmiş olarak döner’ 


(Enfâl 8/16) yarası ile yaralanır. Bundan Allah'a sığınırız.” 


“Âşık olun, insanlardan kaçın ve uzleti tercih edin. 
(Sonunda) görün ki size ne faydalar hâsıl olacak ve sizi nasıl hediyelerle seçecekler.” 
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“Aşkı mumdan öğrenin. Renginin sarılığı, göz yaşı ve bedenini yakması sebebiyle o âşıkların şeyhidir. Beyit: 


Ey gözü yaşlı, yüzü sarı mum, 

Musibete uğramış âşıklar grubunun başı, 

Zamanın Ferhad'ı sensin, yakıyor ve eritiyor; 

Şirin'in sohbetinden daha ne kadar uzak kalacaksın?” 


“Aşkın üç güzel faydası vardır: 


Az yemek, az uyumak ve az konuşmak. Az uyumanın sonucu uyanıklık, az konuşmanın neticesi hikmet ve az yemenin neticesi zekiliktir.” 


“Derviş her tövbe ettiğinde nimet ve lutuf yenilenir ve ona (yeni lutuflar) bol bol verilir ki derviş tövbesini yenilemeden önce elde ettiği (eski) saadet ile yetinmesin.” 


“Allah Teâlâ'nın bana verdiği nimet kıyamet gününe kadar sürecektir.” 


“Hak Teâlâ bana ilk önce verdiği şeyi sonda da verdi. 
Mütercim -Allah onu merhamet etsin- der ki: 


Bilesin ki bir kişiye manevi bir fetih (ilham, keşf) hâsıl olduktan sonra tekrar (dünya) işine yönelmesin, (manevi) emellerin peşine kuvvetle düşsün ve gayret kuşağını beline bağlasın diye önce ona müjdeler verirler. Bir süre hayırlı amelleri kazanmakla meşgul olunca gururlanmasın diye onu biraz korkuturlar.” 


“Benim başlangıç ve son halim eşittir.” Yani hepsi müjdedir. Ayrıca bilmek gerekir ki insan bir zaman kemale ulaşır, sonunda da aynen baştaki gibi olur. Yani mana âleminde öyle yerleşir ve temkin haline ulaşır ki insanlarla, maneviyattan henüz nasibi olmadığı zamanki gibi muamelesine devam edebilir. 
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“Hak Teâlâ son halimde beni ilk halime çevirdi”. Bu güzel sözün manaları arasındaki bu iki yer (ilk ve son hal) akla geldi ve gizli, örtülü kaldı. Ondan ne kastettiğini Allah daha iyi bilir.” 


“Bir kimse bir meclise gider, orada bulduğu (ilk) yere oturur ve insanların boynuna ayakla basmaktan utanırsa Allah Teâlâ da ondan (ona azap etmekten) utanır ve onu bağışlar.” 


“Dervişin özelliklerinden biri konuştuğu zaman hikmet konuşması, hareket edince hizmet için etmesidir.” 


“Akan suyun ulaştığı her şeyi temizlemesi ve, 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‘Her canlıyı sudan yarattık’ (Enbiyâ 21/30) âyeti gereğince ona hayat vermesi gibi derviş de ulaştığı herkesin ölü kalbini diriltir ve onu nefsin bulanıklıklarından temizler. 
Bu özellikleri taşıyan derviş, Allah Teâlâ'nın seçtiği, kendisine yakınlık nimetini bol bol verdiği, kendi dergâhının seçkinlerinden eylediği dervişler grubuna dahildir. Onlar başka hiçbir tarafa sığınmazlar ve kendilerine Allah'tan (celle celâluhü) başka hiçbir efendi ve mevlâ bulunmadığını kesin olarak bilirler.” Mısra: 


Ey Ümmü Hâlid! Kavim (süfiler) onlardır, kavmin hepsi. 


“Derviş bir yiyeceğe bakınca, ona kendisinden çıkacak olan şey (dışkı) kadar değer verir.” 


“Derviş bir giyeceğe bakınca bu iş ona karışık gelir, eğer halkı kendisinden aşağıda görürse kusurları ortaya çıkar.” 


| 
“İnsan, yiyecek ve giyeceklere bakmamalıdır. Eğer ba- 


karsa bu durum Allah celle celâluhüj ile arasında bir perde 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olur. Arzu ve isteğini elde edemez. Dervişlerin işlerinde inmalkârlık etmemelidir, yoksa halkın diline düşer. Tartışma ve düşmanlıktan sakınmalıdır, yoksa belalara duçar olur. Fakirlikten ve yoksulluktan şikâyet etmemelidir, ederse bu durum hor ve zelil olmasına sebep olur. 


“Dervişler, eğer halk arasında bir bid'at zuhur etmişse onu reddederler ve işlemezler. (Aksi halde) dünya onları aldatır ve dünyanın kahrı ile meşgul olurlar.” 


“Talihli kişi, dünyada iken ahiret için çalışandır.” 
“Velilerin çocukları yetmiş batına kadar evliyaya mensupturlar.” 


“Eğer sonraki insanlar öncekilerin yolundan giderlerse öncekiler onlara yardımcı olurlar. Şayet onların yolundan gitmezlerse öncekiler onlara bir zalimi musallat ederler. Ondan sonra öncekilerin eteğine yapışıp yalvarsalar da fayda etmez.” 


“Her şeyden el çekin ve az da olsa hiçbir şey depolamayın. Size küçük görünse bile bütün günahlardan korkun.” 


“Yolculuk, dini zayi eder.” 

“Dili, hayırlı şeylere alıştırın.” 

Şiir: 

İstemediğin (çirkin) şeyi söyleme, 

Zira dilin söylediği birçok hadise gerçekleşir. 

“Bir şeyi isteyen ama onu elde edemeyen kişinin 


sabretmesi gerekir. Sabır neticesinde istediğini elde etmeye güç bulur.” 


“Eğer iki kişi (ticarette) birbiriyle ortak olur ve biri hıyanet ederse aralarından bereket kalkar.” 
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“Mümin, bulunduğu her yerde halkın rahmetine vesile olur.” 


“Bir şeyi saklamak ve o konuda cimrilik etmek Hak Teâlâ hakkında kötü itikadda bulunmaktır. Eğer o, Allah'ın (celle celâluhüj rızık vericiliği konusunda doğru bir inanca sahip olsaydı, cimrilik ve el sıkılığından sakınırdı.” 


“Edep, dervişlerin âdeti, zenginin de süsüdür.” 

“İnsanlara yakınlaşıp samimi olmak, Allah'tan ayrılmak ve uzaklaşmaktır.” 

“İnsanların en iyisi, bir kişiye faydası dokunandır.” 

“Helâl azdır, bir şey yiyeceğiniz zaman helâl mi haram mı olduğunu elinizden geldiğince araştırın, birçok araştırmayla birlikte ictihadınızda hata etme endişesiyle üzülüp ağlayın.” 

“Mücadele eden ve işi ciddi yapan kişi arzuladığı yere ulaşır ve istediğini bulur.” 


“Dervişlere hizmet etmek yakinin (sağlam inancın) sıhhatini artırır.” 


“Hak Teâlâ'nın yolu ancak sabır ile bulunabilir.” 


“Allah'ın (celle celâluhüj gücü o kadar büyüktür ki akıllar onun etrafında dolaşamaz ve eteğine ulaşamaz.” 


“Çocuğu ölen kadının feryadı, kiralık feryatçının feryadına benzemez. Gönülden yükselen yanış sesi ile (emaneten) iple tutturulan ses arasında fark vardır.” 


“Halk arasında şöhretli olmak isteyen kişi bedbahttır. 
Buyurmuş ki: Allah'ın kendisine verdiği izzet haricinde bir izzet ve yücelik isteyen kişi rezil olur.” 


“Allah için evlenen kişinin sıkıntılarını Allah giderir ve onu (kötü) hadiselerden muhafaza eder.” 
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“Yakinden mahrum olan kişi perhizkârlar (zâhid, kanaat ehli) derecesinden mahrum olur.” 


“Bir şeyi cemaatle yemek, berekete, nimet ve rahmetin inmesine vesiledir.” 


“Evinizin yanından kırk eve kadar olan evlerin (sizde) komşuluk hakkı vardır.” 


“İş, sizin zannettiğiniz ve düşündüğünüzden daha ağır ve daha zordur.” 


“Çocuklara Ahmed, Muhammed, Abdullah ve Abdurrahman (gibi) isimler verin.” 


“Bilesin ki bu konuda (Ahmed er-Rifâi'nin sözleri hakkında) daha geniş bilgi ve nakiller, bu sözlerden önce (menkibeler arasında da) zikredildi. Buradaki sözlerden bazıları (daha önce) başka bir yerde bir vesileyle yazılmıştır.” 


“Nefsini Allah için hor gören kişiye Allah Teâlâ takvayı nasip eder ve o kişi bununla aziz ve değerli olur.” 


“Fakirlik ve âcizlik sebebiyle bir kişiyi tahkir eden kimseyi Allah [celle celâluhü| hor ve hakir eder.” 


“Allah'ı (celle celâluhü| hakkıyla tanıyan kişi kendini tamamen Allah'a verir.” 


“Talihli bir insanın sohbetine ulaşıp da kurtuluşa erişemeyen kişiye şaşılır, belki de o kurtuluşa hiç ulaşamayacaktır.” 

“Benim fiil ve davranışlarımdan faydalanamayan kişiye acaba sözlerimden ne fayda gelecek?” 

“Kur'ân-ı Kerim'i düşünün, tefekkür edin ki size doğru yolu göstersin. Buyurmuş ki: Hiçbir akıllı, kadı (hâkim) ve sultandan şikâyet etmez.” 
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“Bir kişi benim evimin kendisine ait olduğunu söylerse evi tartışmadan ona teslim ederim.” 


“Bir kişide marifetin kemali varsa, ehl-i dünyanın kapısında durup beklemez.” 


“Dervişlerden olup olmadığım bence sabit olmadı, bu sebeple dervişlerin hakkı olan bir şeyden nasibimi almam.” 


“Senin yüzünden Allah'a (celle celâluhüJ âsi olan kişiye iyilik yap ki Allah'a itaat etmiş olasın.” 

“Vakit, kılıç gibidir. Sen onu kesmezsen o seni keser.” 

Beyit: 


Üzülüp hayıflanarak ömrü zayi ettim deme, Çünkü fırsat değerlidir ve zaman kılıçtır. 
Talihli kişi, vakti ihmal etmeyendir. 


“İman ve İslâm, adaleti nefsine tatbik etmen ve senin üzerinde hakkı olan kişiye hakkını vermendir.” 


“Dünyada sana faydası dokunmayan kardeşinin, ahirette de faydası dokunmayacaktır.” 


“Bir dervişe ya da fakire fakirliğinden dolayı eziyet eden kişi Allah Teâlâ ile harbe girmiştir.” 


“İsterim ki Ümmüabide'de bir cemaat halka halinde oturup Kur'an okusunlar, bir cemaat da oturup fıkıh (İslâm hukuku) okusunlar.” 


“Üzerinde 1 kırat (beş arpa tanesi ağırlığı kadar) mehir borcu olan kişi sırat köprüsünden geçemez.” 


“Tevfikin yardımcı olduğu kul, Allah'ın (celle celâluhüj bolca verdiği nimetin kıymetini bilir. Ondan başka kimse bu nimetin değerini bilemez.” 
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“Ardından bereket izi görülmedikçe, kişi kâmil olmuş sayılmaz.” 


“Kur'an'ı korku ve âcizlik içinde okuyun. Çünkü onu okuyan birçok kişi vardır ki Kur'an onlara lânet eder.” 


“Allah'a [celle celâluhü| giden en kısa yol, O'nun emrine saygı göstermek ve mahlükatına karşı şefkatli olmaktır.” 


“Semâ (müsiki dinlemek), yalnız bir kalpten ibarettir. 
Yani uzuvları günah işlemekten, kalbi de doğruya aykırı (yalan, yanlış) şeylerden muhafaza etmektir.” 


“Tarikatımızı üç şey üzerine bina etmişlerdir: Biri istememektir (insanlardan dilenmemektir); diğeri eğer biri bize bir şey verirse reddetmemektir; bir diğeri ise birikmiş depo ve ambarımızın olmamasıdır (elimizdekini ihtiyaç sahiplerine vermemizdir).” 


“Gerçek dervişin alameti, himmeti (düşüncesi) toplu olmak, dağınık olmamaktır. O, gözünü Hak Teâlâ'dan başkasına kapalı tutar, O'ndan gayrısını müşahede ve düşünmekle meşgul olmaz. Gönlü uyanık ve şuurludur, uzuvları sakindir.” 


“Az yemek, az konuşmak ve az uyumanın neticesi cennete gitmektir.” 


“Mala sığınan kişinin malı azalır. Yaratılmışlara sığınan kişi hor ve zelil olur. Allah'a sığınan kişi büyük (aziz) olur.” 


“Meselesini Allah'a [celle celâluhü| arzetmeyen kişi âciz olur ve yolunu kaybeder.” 


“Kişinin helâki ve perişanlığı, nefsine uymasındadır; kurtuluşu ise nefsinin idare elinden kurtulmasındadır. 
Nefsine sahip ve hâkim olan kişi efendiliği kazanır; nefsin kendisine hâkim olduğu kişi ise zelil olur.” 
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“Hak Teâlâ bir kul için hayır murat ederse onu dünya ve ehl-i dünyaya düşman, ahiret ve ahiret ehline ise dost eder.” 


“Allan Teâlâ benden razı olunca bütün musibetler bana kolay gelir. Eğer beni kendisinden uzaklaştırırsa türlü belalara müptela olurum.” 


“Bir kimse iki su oluğu arasında oturursa elbise ve yol levazımının ıslanıp harap olmasından korkar. Ancak yüzünün (ve elbisesinin) güzelliğini düşünmeyi bırakınca müstesna. İnsan dünya ve ahiret işi arasında gidip geldiği sürece tamamen ahiretle meşgul olamaz. Bu korkulacak bir durumdur. Dünya gelininin yüzüne bakmadığı ve uhrevi işlerde müstakim olduğu zaman şeytanın hilesinden emin olabilir. Ama o nimetler zail olunca müstesna.” 


“Tövbe, günahın başına gitmemeye niyet etmektir. 
Tıpkı çıkan sütün tekrar memeye girmediği gibi.” 


“Korku, Allah'ın [celle celâluhüj kırbacıdır. Allah Teâlâ o kırbaç ile edepsizliği alışkanlık haline getiren nefsi doğru yola getirir. En faziletli amel, bilerek (şuurla) yapılandır. 
Kur'an, Allah'ın (celle celâluhüj kulları arasına gönderdiği bir iptir (sağlam halattır). Ona yapışan, davranış ve sözlerini ona uygun yapan kişi kurtulur, selâmette olur, nimet ve ganimet bulur. Onu terkeden, izlemeyen ve ondan edep öğrenmeyen kişi helâk ve perişan olur. Ona sonra pişman olması fayda etmez.” 


“Bazan Cenâb-ı Hak, dostları için gayrete gelir, kıskanır ve diğer bazı insanları helâk eder. Dostlarına lutuf nazarıyla bakar ve rahmet eder. Bazan de dostlarına kötülük eden kişilere af nazarıyla bakar, merhamet eder.” 
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“Semâ, gönlü Allah [celle celâluhü| ile beraber tutmak- tan ibârettir. Bu öyle bir nimettir ki peygamberler ona ulaşmaya taliptir, veliler de onu temenni etmektedirler.” 


“Tasavvuf ehlinin ilimlerini öğrenin ve nefsi onu öğrenmeye zorlayın. Zira Hak Teâlâ'nın cezbeleri bu zamanda azdır.” 


“Irak halkına gelen sıkıntılar çoğunlukla iki sebeple gelir: Birincisi zekât vermiyorlar, ikincisi birbirlerine şefkat ve ihsan nazarıyla bakmıyorlar.” 


“Sadece üzerinde nasihati kabul etme alametleri gördüğün kişiye nasihat et. Çünkü 'nasihat' kabul edilmeyince 'nadihat” (terlemek, boşuna yorgunluk) olur.” 


“Buğday, arpa vb. tanesine hürmet etmedikleri ve üzerine bastıkları zaman o tane Allah Teâlâ'ya şikâyet eder ve bu şikâyet fiyatın artmasına sebep olur.” 


“Bir fakirin bir kişiye borcu varsa onu ödeyebilmesi için bu fakire yardım etmelidir. Eğer bir kişinin başka birinde alacağı varsa onu talep etmemelidir. Çünkü bu, Allah (celle celâluhü| katında zayi olmayacaktır (alacaklının sadakası olacaktır).” 


“Allah Teâlâ kulunda üç özelliğin bulunmasını ister: 
1. Allah'ın vaadine güvenmelidir. 


2. Allah'ın kaderi sebebiyle başka şeyleri gönlünden çıkarmalıdır. 


3. Allah'ın kapısını çalmakla meşgul olmalıdır.” 


“Allah korkusundan nefis muhasebesi, nefis muhasebesinden Allan Teâlâ'yı murakabe (tefekkür) ve murâkabeden de sürekli Allah ile meşgul olma hali elde edilir.” 
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“Velilikten bir zerre elde eden kişi o gruba dahil olur. 
Onlara kıyamet gününde hiçbir korku ve sıkıntı olmaz.” 


“Eğer bir kişinin Müslümanlığını öğrenmek istiyorsanız onun alım ve satımını inceleyin. Bu iki işte adaletli ise müslümandır.” 


“İnsanlar haccettikleri ve Hz. Peygamber'i [sallallahu aleyhi vesellem] Ziyaret ettikleri sürece aralarında iyilik olacaktır.” 


“Kendi mahremi (akrabası) olmayan bir kadına bakan kişinin Allah (celle celâluhü| katında hiçbir mazereti yoktur ve Allah'a karşı cüret göstermiş olur.” 


“Bir ihtiyacı olan ve Ümmüabide'ye gelemeyen kişi Ümmüabide yolunda Allah için iki üç adım yürüsün ve talebini istesin. Allah Teâlâ o ihtiyacını giderir.” 


“Bir derviş kendisi (nefsi) için öfkelendiği zaman ona bir sıkıntı ulaşır. İşini Allah'a havale ederse Hak Teâlâ ona kızmaz, onu dost edinir, grubu (taraftarları) ve ailesi olmadığı halde ona yardımcı olur.” 


“Dünyanın işi ister küçük olsun ister büyük, onu ikinci plana bırakmak gerekir. Ahiret işinden ise kaçış ve istiğnâ yoktur. Ahiret işinden başka işlerle uğraşmak kişinin kendi üzerine yüklediği bir sıkıntıdır.” 


“Velilerin nesline çoğunlukla rahmet nazarıyla bakılır. 
Zalimlerin çocuklarına ise öfke nazarıyla bakılır.” 

“İlimle meşgul olan kişinin, ilimle uğraştığı için bizim yanımıza gelemese bile, bizim yanımızda iki payı vardır. 
Bir pay ilim için, bir pay fakirlik için.” 

“Akıllı o kişidir ki yapacağı bir işi niçin ve kim için yapacağını düşünür. Eğer Allah için ise o işe başlar. Şayet Allah'tan gayrisi için ise ondan uzaklaşır ve o işi terkeder.” 
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“Kendisinde noksanlık bulunan kişi ile yakınlık kurmayın, sohbet etmeyin. Fazilet ehli kişilerle ve kendisiyle sohbet sayesinde sizde güzel sıfatların arttığı kişi ile sohbet edin.” 


“Bir kişi Mekke, Medine ya da salih insanları ziyaret etmiş ancak bu ziyaretin etkisi dininde ve inancında görülmüyorsa bu durum o ziyaretin makbul olmadığının delilidir.” 


“Allah'ın emirlerine sarılmayı kendinize şiar edinin. 
Halka nasihat edin, nefse uymayın, daima ona muhalefet edin, şeytanın emrine uymayın.” 


“İbadet eden, ancak düşüncesi halkın kendisini (ibadet ederken) görmesi olan kişi Allah'ın lutuf nazarından düşer. 
Allah'a yönelen ve halkı düşünmeyen kişiyi Hak Teâlâ af, mağfiret ve ihsan (iyilik) elbisesi ile şereflendirir.” 


“İşlediğim hata ve kusurlardan dolayı yarın kıyamet gününde birçok utancım olacak. Ayrıca arasât meydanına geldiğim zaman iyi işler yapanlar benim önüme geçer, Allah'a (celle celâluhü| daha yakın olurlar, bundan da utanacağım. Hiçbir şeyin kendisine gizli kalmadığı, gizli ve âşikâr her şeyi bilenin (Allah) huzurunda o zaman ne mazeretim olacak?” 


“Allah Teâlâ bir kişiyi veliler zümresine dahil etmek isterse ona dört nimet verir: 

1. Onun işlerinde yardımcı ve ona yeterli olur. 

2. Onu himaye eder. 

3. Onu gözetir. 

4. Ona doğru yolu gösterir. 


Bu dört nimet hâsıl olunca diğer dört şey ile onu aziz ve mükerrem eyler: 
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1. Alın yazısını okur. 

2. Meleklerle tokalaşır. 

3. Ölülerle sohbet eder. 

4. Bir mezarlığa gittiğinde rahmete nail olan ile azaba uğrayanı ayırabilir.” 

Hz. Seyyid'in (kuddise sırruhû] şöyle dediği nakledilir: 

Bir gün kâfir bir kadın çocuğunu omuzuna oturtarak Hz. Peygamber'e [sallallahu aleyhi vesellem) gelmişti. Öfkeyle Resülullah'a bakıyordu. Ezeli inâyet kaderi onun ira- 


de dizisini harekete geçiriyordu. Uzun bir süre Resül-i Ekrem'e bakınca çocuk bağırarak, 


- Allah'tan [cele celâluhüj başka ilân olmadığına, Muhammed'in de O'nun elçisi olduğuna şahitlik ederim, dedi. Hz. Peygamber, 


- Benim, Allah'ın elçisi olduğum sana nasıl malum oldu, diye sordu. Çocuk, 


- Rühulkudüs (Cebrâil) bana öğretti, dedi. O anda Cebrâil [aleyhisselâm] Hz. Peygamber'e, 

- Bu çocuğa Cebrâil'in nerede olduğunu sor, dedi. 
Hz. Peygamber de [sallallahu aleyhi vesellem] sordu. Çocuk, 


- İşte, senin sağ tarafında oturmuştur. Sen onu görüyorsun, o da seni görüyor, dedi. Çocuğun annesi bu durumu görünce, 


- Gördükten sonra habere (bilgi sormaya) gerek yok, dedi ve kelime-i şehadet getirdi. Ardından, 


- Vah benim hasretime ki bunca zamandır sana tâbi olmamışım, dedi. 


Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem], 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- Zararı yok, şu anda senin kefenini cennetten getirdiklerini görüyorum, dedi. Sonra kadın evine yöneldi, yolda düştü ve ruhunu teslim etti. Kefen ve hanutunu (cenaze yıkandıktan sonra üzerine konan bir tür güzel koku) cennetten getirdiler. Resülullah [sallallahu aleyhi vesellem] tek ayak üstünde onun cenazesine gidiyordu. Sahabiler niçin tek ayakla gittiğini sordular. Buyurdu ki: 


- Birçok melek onun cenazesine gidiyor (onlara basmak istemiyorum). Ey Allahım! Lutfun ve kereminle bizi ezeli inâyetine kavuşanlardan eyle! Ey merhametlilerin en merhametlisi! 


HASTALIĞI ve VEFATI HAKKINDA 


Hz. Seyyid'in Duası 
Sitti Râbia'nın şöyle dediği nakledilir: 


Bir gece uyandım, Hz. Seyyid'i yanımda göremedim. 
Damın üstüne çıkıp baktım, başını yere koymuş, yüzünü yere sürüyor ve ağlıyordu. Beni gördü ve, 


- Yanıma gel, dedi. Ben yanına gittim ve, 


- Ey Seyyid! Korkma, Allah Teâlâ sana gadr etmeyecektir. Bu hal ve ağlamanın sebebi nedir, dedim. Buyurdu ki: 


- Yusuf [aleyhisselâm] zamanındaki kıtlık gibi bir pahalılık ve kıtlık halk arasında zuhur edecek. İnsanların bu belaya tahammülü kalmayacak. Sonra bana, 


- Allah'tan iste ki eğer bu bela gelecekse Hak Teâlâ benim ruhumu alsın ve belayı halktan kaldırsın, dedi. O 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gece sabaha kadar bu halde idi. İki üç gün sonra onda ölüm hastalığı zuhur etti. 


Ruhumu Feda Ettim 


Hz. Seyyid ölüm hastalığına tutulunca Şeyh Yakub ona, 


- Ey Seyyid! Bu hastalıkta dâr-ı fenâdan (dünyadan) dâr-ı bekâya gidecek misiniz, diye sordu. O, 


- Evet, buyurdu. Birkaç sene önce bir defasında Şeyh Yakub ona ömrünün kaç sene olacağını sormuş, Hz. 
Seyyid de, “Âriflerden bir cemaat 100 sene ömrüm olacağını söylemişlerdi” diye cevap vermişti. Bu defa ise, “Ömrümün günleri sona erdi” buyurdu. Şeyh Yakub, 


- Ey şeyh, bundan önce ömrünün 100 sene olduğunu söylemiştin. Henüz bu sürenin dolmasına zaman var, dedi. Hz. Seyyid buyurdu ki: 


- Kaderde ömrümün 100 sene olması yazılmıştı. Ama ruhumu insanların işlerine feda ettim. 


Dervişlere Hizmet 


Hz. Seyyid, ölüm hastalığında iken ailesi ve Seyyid Osman'ın çocukları yanına geldiler. Seyyid Ali ona, 


- Bana bir tavsiyede (vasiyette) bulun, dedi. Hz. Seyyid buyurdu ki: 

- Ey Ali! Hayırlı iş yapan kişiye o işin faydası ulaşır. 
Kötü iş yapan kişi de pişman olur. Mısra: 


Ve sonra pişman olursun ama (bu pişmanlık) fayda etmez. 
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Seyyid Ali tekrar tavsiye istedi, Hz. Seyyid aynı şeyi söyledi. Üç defa böyle oldu. Seyyid Ali'nin maksadı, Hz. 
Seyyid'in kendisine hilâfet (müridleri irşad yetkisi) vermesi idi. Hz. Seyyid sonra ona şöyle dedi: 


- Ey oğlum! Sen, Beni Osman'ın (Osmanoğulları aşiretinin) şeyhisin. Yani sen benden sonra şeyh ve halifesin. Sonra buyurdu ki: 


- Yarın günlerden nedir? Perşembedir, dediler. Buyurdu ki: 


- Yarın, meleklerin çok geleceği bir gündür. Yarın dayından çıkacak olan her nefes ile Hak Teâlâ'dan buraya o kadar nimet dökülecek ki ilk günden bu zamana kadar dökülen nimete eşittir. Sonra dedi ki: 


- Allah ile sizin için bir antlaşma yaptım, dervişlere hizmet ettiğiniz sürece o antlaşma (akid) bozulmayacaktır. Tarikatınız beğenilmeli ve dervişlerin düşüncesi- ne uygun olmalı. 


Meclisler, Denizlerdeki Adalardır 


Hz. Seyyid vefat hastalığına yakalandığı zaman (torunu) Seyyid İbrahim ağlıyor, Hz. Seyyid de onu bundan menediyordu. Bir defasında ona dedi ki: 


- Ey İbrahim! Dedene ağlaman münasiptir. O dede ki muhtelif süslerle süslenmiş yetmiş bir mecliste başta oturur, önderdir. Bunun üzerine Seyyid İbrâhim, 


İskenderiye'deki Seyyid Ebü'l-Fütüh b. Hadırü bu meclislerin ehlinden midir, diye sordu. Hz. Seyyid, 


- Hayır, buyurdu. Mısır'ın Hâmide'sinden falan kişi bu meclislerin ehlinden midir, diye sordu, Hz. Seyyid, 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- Hayır, buyurdu. Verâünnehreyn'den falan kişi bu meclislerin ehlinden midir, diye sordu, Hz. Seyyid, 


- Hayır, Ey İbrahim! Senin söylediğin kişiler Ümmüabide meclisinin ehlindendir, diye cevap verdi. Seyyid İbrâhim, 

- Peki, bu meclisler nerededir, diye sordu. Hz. Seyyid, 


- Allah, resülü ve insanlara tövbe veren kişi haricinde yerlerini kimsenin bilmediği birkaç şehirdedir. Ey İbrahim, bu meclisler, denizlerdeki adalardadır, sizin onlardan hiç haberiniz olmayacak. 


Dünyaya Dair Bir Şey Olmayacak 


Hz. Seyyid bu hastalıkta hiçbir şey yemiyor ama günde birçok defa kazâ-i hâcete (abdest bozmaya) gidiyordu. Hacı Said (rahmetullahi aleyh] bu duruma şaşırdı ve, 


- Bu nasıl olur, bir şey yemiyorsun ama günde birçok defa kazâ-i hâcete gidiyorsun, diye sordu. Hz. Seyyid buyurdu ki: 


- Ey Said! Bu erimiş olan ettir. Cenâb-ı Hak bana vaat etti ki dünyadan göç ederken dünya etinden bedenimin üzerinde bir şey olmayacaktır. Şimdi iskeletin içi kaldı. Bugün dışarı çıkar, ondan sonra ahirete göçeriz. Vefat ettiği gün bir veya iki defa içinden beyaz bir şey çıktı. Sonra Hak Teâlâ'nın rahmeti civarına gitti (vefat etti). Bu büyük felaket 578 senesi Cemâziyelevvel ayının 12. Perşembe günü öğle vaktinde (13 Eylül 1182) vuku buldu (Diğer kaynaklarda 22. günü şeklinde kayıtlıdır. Mütercim). Şeyh Takıyyüddin Fakih-i Nehrederni Hz. Seyyid'i gasletme şerefine erdi. Şeyh Hacı da cenazesini kaldırdı, Seyyid Şeyh Yahya Neccâr'ın kubbesine 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(türbesine, kümbetine) götürdüler, defnettiler ve ihtiram tekbiri getirdiler. 


Bir Kere Âh Demedi 


Hz. Seyyid [kuddise sırruhü| bir ay ishalden zahmet çekti. Bu sıkıntı esnasında bir defa bile âh demedi. Her gün otuz defa meclis kurulur, her defasında abdest alır ve iki rekât namaz kılardı. Nakledilir ki hastalık döneminde, Şeyh Ömer b. Türki onun yanına geldi. Elini onun mübarek bedeni üzerine koydu ve, 


- Ey Seyyid! Senin beden etinden bir şey kalmamış, dedi. Hz. Seyyid, 


- Maksat bu idi, dedi. 


Allah'ın Rahmeti 


Hazretin vefatı yaklaşınca ailesi etrafında toplandılar, ağlıyorlardı. Hz. Seyyid (kuddise sırruhü| bir süre bayıldı. 
Kendine gelince Seyyid Ali b. Osman ona, 


- Ey Seyyid! Bana bir tavsiyede bulun, dedi. O buyurdu ki: 


- Ey Ali! Allah Teâlâ'ya itaat etmek ve onun yasaklarını yapmamak gerekir. Zira insanların en şereflisi kendisine Allah'a itaat nasip edilen kişidir. İnsanların en düşük değerlisi de kendisine Allah'ın [celle celâluhüj yasakladığı şeyi yapma imkânı verilendir. 


- Ey Ali! Allah Teâlâ'yı tanıma konusunda uzak olanların en uzağı, Allah'ın öfkesini rızasına tercih eden kişidir. 
Sonra tekrar kendinden geçti. Kendine gelince kelime-i şehadet getirdi ve, 


208 9 AHMED er-RIFÂİ'NİN MENKIBELERİ 


- Allah'ın [celle celâluhüj rahmeti hayırlı işler yapan ve Cenâb-ı Hakk'ın emrine uyan kişiye yakındır, buyurdu. 
Sonra, 


o a) 7 
Ne LANE 4 a al 
Errina a bab Sayl 


“Muhakkak ki iyilik edenlere Allah'ın rahmeti çok yakındır” (A'râf 7/56) âyetini okudu. Sonra bir defa daha kelime-i şehadet getirdi ve, 


- Her ecel kaderde belirlenmiştir. Yapılan her işin hesabını vermek gerekecektir. Bir kişi itaat ederse sevaba kavuşur, günah işlerse ona azap ederler, dedi. Mübarek dilinden çıkan son söz kelime-i şahadet oldu. 


Dünya Necasettir 


Hz. Seyyid'in vefatından sonra onu rüyada gördüler. 
Şöyle buyuruyordu: 


- Ben ve Ümmüabide halkı sıkıntıdayız. Ben bina ediyorum, onlar yıkıyorlar. Nakledilir ki Seyyid Muhyiddin İbrahim b. Seyyid Ömer Fârüsi onu rüyada gördü. (Hz. 
Seyyid) ona, 


- Tıbsıra kitabını öğren, dedi.'* Nakledilir ki bir şahıs o hazreti rüyada gördü. Elinde bir necaset parçası vardı. 
O şahıs, 


- Ey Seyyid! Bu elinizde tutuğunuz şey nedir, diye sordu. O şöyle cevap verdi: 


- Dünyaya bulaşmamıştım, sadece ondan (dünyadan) aldığım ve verdiğim kadar bulaştım ki o da bu elimdeki necasettir. 


14 Bu eser, muhtemelen Ebü İshak İbrahim b. Ali eş-Şirâzi eş-Şâfil'nin 
(6. 476/1083) et-Tebsıra fi usüli'1-fıkh adlı eseridir (Mütercim). 
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İhlâs Süresini Okumak 


Hazreti rüyada gördüler. Arkadaşları (müridleri) arasındaydı ve şöyle diyordu: 


- Ey dervişler, Kur'an okuyun. O cemaatten biri kalktı ve, 


- Kur'an bilmeyen kişi ne yapacak, diye sordu. Hz. 
Seyyid, 


- Kul hüvallâhü ehad'ı okumalıdır, bunu üç defa okuyana bir Kur'an hatmi sevabı verilir, buyurdu. 


Dünyaya İltifat Etmeyin 


Seyyid Ömer Fârüsi'nin (mekânı cennet olsun) şöyle dediği nakledilir: 

Birkaç defa Hz. Seyyid'in kabrinin yanına gittim. Konuşuyordum ve kabirden cevap alıyordum. Bu şekilde, bir defasında dünyevi işlerden şikâyet ediyordum. Kabirden şöyle bir ses geldi: 

- Ben ne yapayım, kendi gözünüzle beni gördünüz, kendi kulağınızla beni dinlediniz. Yani benim tarikatımı biliyorsunuz ve böyle dünya işlerine iltifat ediyorsunuz. Bir başka sefer bir şeyden şikâyet ediyordum. Kabirden, 


- İhtiyacını yerine getirdiler, diye ses geldi. 


HULÂSATÜ'L-MEFÂHİR'DE 
ANLATILANLAR 


Her Şey Allah Dostlarına Hizmet Eder 
Şeyh Takıyyüddin Ali b. Mübârek el-Vâsıti'nin (mekânı cennet olsun) şöyle dediği nakledilir: 


Bir gün Hz. Seyyid (kuddise sırruhü| müridleriyle birlikte nehir kenarında oturmuşlardı. Hz. Seyyid, 


- Canımız balık ızgara istiyor, dedi. Henüz sözü bitmemişti ki balıkların hepsi birden -suyun üstüne çıktı, birçoğu kendisini yukarı attı. Hz. Seyyid, 


Allah hakkı için, bu balıklar benim onları yememi istediler, dedi. Sonra dervişler balıkları kızarttılar ve yediler. O esnada bir şahıs Hz. Seyyid'e, 


- Temkin ehli kişinin sıfatı nedir, diye sordu. Hz. Seyyid, 


- Temkin ehlinin özelliği, bütün mahlükatta istediği tasarrufu yapabilmesidir, buyurdu. Derviş, 
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- Kendisine bu nimet verilen kişinin alameti nedir, diye sordu. Hz. Seyyid, 


- Onun alameti, şu balıklardan geriye kalan baş, kuyruk ve kılçıklara kalkıp gitmelerini işaret eder, onlar da kalkıp giderler, buyurdu. Sonra mübarek eliyle işaret etti ve, 


- Ey balıklar, Allah'ın (celle celâluhüj emriyle kalkın ve gidin! Henüz sözünü tamamlamamıştı ki o kılçıklar tekrar balık oldular, geldikleri yoldan nehre döndüler. 


İtiraz 


Hz. Seyyid'in kız kardeşinin oğlu Seyyid Ali'nin şöyle dediği nakledilir: 


Bir gün Hz. Seyyid'in yanında halvette (yalnız) oturmuştum. Yanımızda ondan başka kimse yoktu. Sonra hissettim ki onun yanında biri daha var. Dikkat ettim, daha önce hiç görmediğim bir adamdı. Hz. Seyyid ile uzun bir süre sohbet etti. Sonra halvethânenin küçük penceresinden çıktı, şimşek gibi havada uçup gitti. Ben sonra içeri girdim ve o hazrete, 


- Bu adam kim idi, diye sordum. 
- Sen onu gördün mü? dedi. 
- Evet, dedim. Buyurdu ki: 


- Bu, kendisi sayesinde Hak Teâlâ'nın bahr-i muhit (okyanus) tarafını muhafaza ettiği kişidir. Bu, dergâh-ı ilâhinin seçkinleri olan dört kişiden biridir. Ama üç günden beri onu uzaklaştırdılar, o bilmiyor. Ben, (Seyyid Ali) onu niçin uzaklaştırdıklarını sordum. (Hz. Seyyid) buyurdu ki: 
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- Onun mekânı okyanustaki bir ada idi, üç gün ve gece o adaya yağmur yağdı. Buraya yağan yağmur mâmur bir yere yağsaydı daha iyi olurdu, diye aklına geldi. Sonra bu düşünceden tövbe etti. Aklına gelen bu itiraz sebebiyle onu uzaklaştırdılar. Ben, 


- Ey Seyyid, ona bu durumu bildirdiniz mi, deyince buyurdu ki: 


- Bunu ona söylemekten utandım. Ben, 

- Eğer izin verirseniz, ben ona bu durumu söyleyebilirim, dedim. 

- Söyleyebilir misin, dedi. 

- Evet, dedim. Buyurdu ki: 


Başını önüne eğ. Ben başımı öne eğdim, başımın üzerinden, “Başını kaldır” diye bir ses işittim. Başımı kaldırınca kendimi okyanustaki bir adada gördüm. Bu işe şaşırdım, orada dolaştım, o adamı görünce ona selâm verip Hz. Seyyid'den işittiğim şeyi söyledim. O, 


- Senden bir ricada bulunacağım, onu ulaştırmanı istyorum, dedi. Ben, 

- Buyur, neyse yaparım, dedim. Dedi ki: 

- Benim şu hırkamı al, boynuma koy (bağla), beni yüz üstü çek (sürü) ve şöyle bağır: Allah Teâlâ'ya itiraz ede- nin cezası budur. Ben hırkayı boynuna koydum ve onu yüzüstü çekip sürüklemek istedim. Hâtiften bir sesin şöyle dediğini duydum: 


- Ey Ali! Elini ondan çek, gökteki melekler onun için yüksek sesle ağlıyorlar ve Allah Teâlâ'dan onu affetmesini istiyorlar. Hak Teâlâ da ondan razı oldu. Ben bir süre kendimden geçtim, ayılınca kendimi Hz. Seyyid'in yanında buldum. Nasıl gittim, nasıl geldim, bilmiyorum. 
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Allah Elçiliklerini Kime Vereceğini Bilir Seyyid Şeyh Mansür'un vefatı yaklaşınca hanımı, - Oğluna vasiyette bulun (icâzet ver), dedi. O, 


- Dayımın oğluna vasiyet edeceğim, dedi. Hanımı bu konuda Israr ediyordu, o ise aynı cevabı veriyordu. Sonra Seyyid Şeyh Mansür (kuddise sırruhü|) Seyyid Ahmed'e ve kendi oğluna, 


- Gidin ve falan bitkiden bana getirin, dedi. Oğlu gitti ve o bitkiden çok miktarda getirdi. Hz. Seyyid gitti ama hiç bitki getiremedi. Seyyid Mansür buyurdu ki: 


- Ey Ahmed! Niçin bitki getirmedin? O şöyle cevap verdi: 
- Çünkü bütün bitkiler Allah'ı tesbih ile meşguldüler. 


Onları bu tesbihten ayırmaya güç bulamadım. Seyyid Mansür bunun üzerine hanımına şöyle dedi: 


Allah'tan birkaç defa benden sonra yerime oğlumun geçmesini diledim. Buyurdular ki: 


Senden sonra kız kardeşinin oğlu (şeyh) olacak. Allah, elçiliklerini kime vereceğini bilir. 


Dostun Ayağı Köleye Lutuftur 

Şeyhü'l-İslâm Abdullah el-Yâfii Hulâsatü’l-Mefâhir de şöyle rivayet etmiştir: 

Bazıları demişlerdir ki, bir defasında Hz. Seyyid bir ilâhicinin bazı beyitler okuduğunu duydu. Bunları du- 


yunca mustarip ve hasta oldu, bu rahatsızlık ve hastalikta vefat etti. 


O beyitler şunlardır: 
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Gecem kararınca sizi hatırlayarak kalbim kederlenir, 

Gerdanlıklı güvercinin inlemesi gibi inlerim. 

Üzerimde üzüntü ve keder yağdıran bir bulut var, 

Altımda üzüntüyle dökülen bir deniz var. 

Amr'ın annesine sorun, esirinin hali nasıldır, 

Onun dışındaki esirleri kurtarır, âzat eder, onun ise eli ayağı bağlıdır. 

Ben ölü değilim, (oysa) rahatım ölümümdedir, 

Beğenilen bir köle de değilim ki âzat edileyim. 

Yani: 

Gece olunca sevgiliyle buluşmanın yâdından, 

Ruhum inler, ağaçtaki kuşlar gibi. 

Dersin ki, bahar bulutu her an başımda, 

Yağmur yerine üzüntü, keder ve sıkıntı yağdırıyor. 

Gam bağından kurtulmuşsun, süret bağlanamaz, 

Hüzünler okyanusu etrafımda yükselince. 

Kanımı döksen, dökülen yer kanlı olur, 

Dostun ayağında ölmek köleye bir lutuf olur. 


HALİFELERİ HAKKINDA 


Seyyid Ali b. Osman 


Hz. Seyyid (Ahmed er-Rifâi) firdevs-i a'lâya yerleştikten (vefat ettikten) sonra damadı Seyyid Ali b. Osman onun yerine oturdu (şeyh oldu). Devişlerle güzel ahlâk üzere zaman geçirirdi. Hz. Seyyid'in arkadaşlarına çok izzet ve ikramda bulunurdu. İsteklerini fazlasıyla yerine getirirdi. Bununla birlikte kendi eksikliğini itiraf ederdi. Sözü ve sohbeti, halkın gönüllerinde yer tutar, tesir ederdi. Çabuk kızar ama öfkesi çabuk geçerdi. Çok cömertti, zengindi. Dervişlere: 


Dünyayı benden yağmalayın, alın, ben sabırsız bir insanım, kardeşlerime yardım edecek malım olmasaydı onlarla görüşemezdim. Dervişlere çok ikramda bulunur, onlar için güzel sofralar açardı. Her cuma günü Ümmüabide'de semâ meclisi kurardı. Hiç kimse o meclisten uzak kalamazdı. Kendisinden dünyevi veya uhrevi bir talepte bulunan kişinin isteğini yerine getirirdi. Derdi ki: 


- Bir ihtiyacı olan kişi benden istesin, hayvanından şikâyeti olan, toprağı ürün vermeyen, padişahtan şikâyeti olan ve hanımından sitemkâr olan kişi bana haber versin ki onun işine bir çare bulayım. Ümmüabide halkına çok hürmet ederdi. 


Oğlu Seyyid İbrahim'e derdi ki: 


- Ey oğlum! Ümmüabide halkı gibi, dedenin yüzüne sabah akşam bakmaya kimin gücü yetebilir? Onun (Seyyid Ali) güzel âdeti fakir ve çaresizleri sevmesi idi. 
Çok alçak gönüllü idi, nefsini eleştirirdi. Ata binmesi ve yaya yürümesi olmayan kişinin hali ne olacak, derdi. Bu sözden maksadı zâhiri at ve yaya değildi. 


Kerametler gösterir ve, 


- Kerametler, müridin inancını artırır, derdi. Çoğu zaman Ümmüabide'de bulunmaya çalışırdı. Maksadı Hz. 
Seyyid'i görmekti. Onun zamanında tam bir güvenlik ve bolluk vardı. Derdi ki: 


- Bu güvenlik ve bolluk, Hz. Mukaddese'nin (Ahmed er-Rifâl) zamanının neticesidir. 


Tevazu 
Şeyh Mikdâm b. Ebü Bekir'in şöyle dediği nakledilir: 


Seyyid Ali ile yolculuk yaparken bir defasında kendisini yere attığını gördüm. Yüzünü yere sürüyor ve şöyle diyordu: 


- Ey Allahım! Beni halk içinde rezil ediyorsun. Ne Kur'an'dan bir âyet ne de Resül'ünün [sallallahu aleyhi vesellem) hadislerinden bir hadis biliyorum. Sonra yerden kalktı. O yolculukta ondan ilginç şeyler zuhur etti. 


Vaktin Sahibi 


Hz. Seyyid ona çok hürmet eder, onu dervişlerden üstün tutar ve, 


“Şeyh sensin” derdi. Nakledilir ki bir defasında Ümmüabide'den çıktı. Hz. Seyyid'in müridlerinin önde gelenlerinden bir grup da onun ardından Femüddin'e gitti. Seyyid Ali onları görünce baktı ve, 


- Merhaba ey büyükler! Niçin geldiniz, dedi. Onlar, 


- Bir ihtiyâcımız var, sen Seyyid Ahmed'in halifesi ve vaktin sahibisin, dediler. Buyurdu ki: 


- Eğer ekmek, hurma ve dünya malı isterseniz bende vardır. Şayet Allah Teâlâ'yı talep ediyorsanız Ümmüabide revakının sütunları arasında isteyin. Evet, benden bir talebiniz varsa Ümmüabide'ye geldiğim zaman isteyin. 
Sonra onlarla yola düştü, Ümmüabide'ye gitti ve istedikleri her şeyi yerine getirdi. 


Neden Şeyh Diyorsun? 
Seyyid Ali, kardeşlerine tevazu gösterir ve, 


- Onlar, padişah evinde hizmetçidirler (müdavimdirler), derdi. Nakledilir ki bir defasında Hz. Seyyid, Seyyid İbrahim'in, Seyyid Ali'nin ismini “Şeyh Ali” şeklinde andığını gördü. Ona, 

- Ey İbrahim! Niçin “şeyh” diyorsun da seyyid demiyorsun, diye sordu. Seyyid İbrahim, 


- Araplar birbirine şeyh diyorlar, dedi. Hz. Seyyid, 


- Hak Teâlâ Zekeriyya'nın oğlu Yahya Jaleyhisselâm| hakkında buyurdu ki: 
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YİN ğe S5 yaş a 
“Efendi (seyyid), iffetli ve peygamber olarak” (Âl-i İmrân 3/39). Ey İbrahim! Söylediğinden tövbe et! 


Sizin Tefsiriniz Mi, Bizim Tefsirimiz mi? 
Fakih biri onun yanına geldi ve, 


- Ey Seyyid! Sen mi bana soru soracaksın, yoksa ben mi sana bir soru sorayım, dedi. Seyyid (Ali), 


- Sen bana soru sor, dedi. Fakih, 


- Ben sana nasıl soru sorayım, sen fakih ve âlim değilsin, dedi. Seyyid, 


- Sor, belki cevap verilebilir, dedi. Fakih, Hak Teâlâ buyurmuş ki: 


ALM ZA ESAS İZİNİ 


Ül GN iğdir ei 

“Hükümdarlar bir memlekete girdiler mi, orayı perişan ederler ve halkının ulularını alçaltırlar” (Nemi 27/34). Bu âyetin tefsinin yapın, dedi. Seyyid, 

- Sizin tefsirinizi mi, yoksa benim tefsirimi mi, diye sordu. Fakih, 

- Acaba bizim tefsirimiz ile sizinki arasında fark var mı, dedi. Buyurdu ki: 

- Evet, fark vardır. Fakih, 


- Sizin tefsirinizi ve yorumunuzu istiyorum, dedi. Seyyid buyurdu ki: 
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“Hükümdar”, Allah Teâlâ'dır ve “memleket” senin kalbinden ibarettir. Yani hükümdarların hükümdarı senin kalp memleketine girince orada yerleşmiş olan riya, nifak, kötü huy, yalan, iftira, fesat ve taşkınlığı perişan eder. Ve Hak Teâlâ'nın rızasına aykırı ne varsa onu orada rahatsız eder. “O memleketin ulularını” -ki şeytanlardan ibarettir- rezil ve zelil eder. Seyyid bu yorumu yapınca fakih onu tasdik etti ve şaşırdı. 


Şeyh Nasihati 
Hz. Seyyid (Ahmed er-Rifâi) ona şu tavsiyede bulundu: 


- Ey Ali! Nasibini geceleyin ara. Çünkü her gece Hak Teâlâ'nın katından bir hediye yeryüzüne iner. Uyanıklar haricinde hiç kimse ondan bir pay alamaz. Seyyid Ali dedi ki: 

- Ey Seyyid! Ben Kur'an bilmiyorum. Eğer bir geceyi (ibadetle) ihya edersem hangi virdi icra edeyim? Buyurdu ki: 


- Ey oğlum! İyi bir abdest al, birkaç rekât namaz kıl ve onda el-Hamdü'yü (Fâtiha süresi) oku. Sonra başını dizine koy ve kusurlarını itiraf et ki uyanıklık (şuur ve huzur hali) sana nasip olsun. Yine ona buyurdu ki: 


- Zengin on rekât namaz kılsa ve 20 dinar sadaka verse, derviş de iki rekât namaz kılıp 1 dirhem sadaka verse, dervişin mertebesi daha üstün olur. Yine ona şöyle nasihat etti: 


- Ey Ali! Dünya ve içindeki her şeyi emanet bil ki dünya İşi sana kolay gelsin ve beni Allah Teâlâ'nın huzurunda utandırma. Seyyid Ali bu nasihati gözünün önüne dikti (ilke edindi) ve onunla amel etti. 
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Niye Hürmet Etmedin? 
Şeyh Zafer'in şöyle dediği nakledilir: 


Seyyid Ali ve Seyyid Abdürrahim ile yolculuğa çıkmıştık. Yolda Şeyh Abdülmahmud'un yanına gittik. Şeyh Abdülmahmud, Seyyid Ali'nin yanında ayağa kalkmadı. 
Sonra Seyyid Ali dışarı çıktı, Seyyid Abdürrahim Seyyid Abdülmahmud'un yanına girdi ve dedi ki: 


- Ey Abdülmahmud! Kardeşimin yanında ayağa kalkmadın, bunun manası nedir? Bilmiyor musun ki benim kardeşim, kendileri hakkında şöyle denen kişilerdendir, şiir: 


O (kadın) onu uzaktan görünce kaçıp gider, 
O (bir şey) yapmasa bile güvercini erkektir. 


- Ey Abdülmahmud! Vefat edeceksin, günahtan sakın. Sonra Seyyid Ali'nin yanına gittim ve Seyyid Abdürrahim ile Şeyn Abdülmahmud arasında geçenleri ona anlattım. Elbise ve kuşağını bana verdi. Aynı şekilde bir miktar yolda gidiyor ve bana, “Kardeşim ne dedi?” diye soruyordu. Her defasında elbise ve şalvarını bana veriyordu. Sonunda on beş elbise ve şalvarı bana verdi. 
Sonra arkadaşları beni (elbiseleri) almaktan menettiler. 


Rızamı Almadan Ruhumu Almaz 


Seyyid Ali'nin arkadaşlarından birinden şöyle nekledilir: 

Seyyid Ali, Hamâd'da idi. Geceleyin onun için bir miktar süt hazırladım ve ertesi sabah ona götürmeye niyet ettim. Sabah namazını kılınca bir ihtiyaç için eve gittim. Çocuğumu ölmüş olarak buldum. Onu ne kadar hareket ettirdiysem bir faydası olmadı. Evde kalıp 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onun defin işleriyle mi meşgul olayım, yoksa önce sütü Seyyid'e mi götüreyim, diye düşündüm. Nefsimin isteği, önce çocuğun defniyle meşgul olmak idiyse de nefsime aykırı olarak önce sütü aldım ve Seyyid'in huzuruna götürdüm. Çocuğu, annesinin örtüsü içine sardım. 
Seyyid'e ulaşınca selâm verdim. Niçin üzgünsün, dedi. 


- Oğlum Ahmed vefat etmiştir, dedim. Yüksek sesle, 


- Oğlun vefat mı etti, dedi. Evet, dedim. Mübarek rengi değişti, gözünden yaş aktı ve, 


- Azrâil hangi yoldan çocuğunun yanına geldi? 
Azrail'in, bana bildirmeden ve rızamı almadan arkadaşlarımdan (müridlerimden) birinin ruhunu almaya gücü yoktur, dedi. Ben bu sözü duyunca tereddüt ettim, sütü bıraktım ve Seyyid'in yanından çıktım. Yolda gördüğüm herkese soruyordum. Düşüncem oğlumun ölüm haberini bana söylemeleriydi. Eve ulaşınca çocuğu göremedim. Annesine, 


- Oğlan nerede, diye sordum. Dışarıda çocuklarla oyun oynuyor, diye cevap verdi. Şaşırdım ve, 


- Beni onun yanına götür, dedim. Yanına gittiğimde onu sağlam ve sağlıklı bir şekilde oynarken gördüm. 


Ey Hayvanlar Kavmi, Yemeyin 


Bir defasında Türkmen çobanları (hizmetçileri) Sâlihiye bölgesine geldiler. Yanlarında çok koyun vardı. 
Onların yüzünden bu bölge daralınca dervişlerin koyun çobanı olan kişi Seyyid Ali'nin yanına geldi ve, 


- Eğer bu çobanların hayvanları buradan geçerse hâlimizi daraltır ve bizi sıkıştırır, dedi. Seyyid Ali, 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- Dervişlere büyük bir koyun ver ki onlar böyle (sıkıntı vererek) geçmesinler, dedi. Çoban, 


- Tamam, dedi. Seyyid (Ali), 


- Ey hayvanlar kavmi! Eğer falan yerden geçerseniz hiçbir çöp (fidan), yaprak ve bitkiyi telef etmeyin, yemeyin, götürmeyin, dedi. Ertesi gün koyun, inek, at (sürüsü) o yerden geçti, iki gün orada durdular, başlarını önlerine eğmişlerdi. Oradan asla su içmediler, bir yaprak koparmadılar. (Türkmen) Çobanlar bu hali görünce hayvan sahiplerinin yanına gittiler ve durumu anlattılar. 
Onlar şarırdı, o esnada bir derviş onların yanından geçiyordu. Seyyid'in hikâyesini (ve sözünü) onlara anlattı. 
Onlar hayvanlarını oradan sürdüler, o bölgeden çıkan hayvanlar su ve ot yemeye başladılar. 


Seyyid Ali'nin Vefatı 


Bilesin ki Seyyid Ali'nin halifelik (irşad) süresi beş sene ve birkaç ay sürdü. 584 senesi Safer ayının 1 1'inde 
(11 Nisan 1188) Çarşamba günü öğle namazından önce Femüddin'de (Femüddeyr?) mübarek ruhunu teslim etti. 
Onu oradan Ümmüabide'ye getirdiler ve Seyyid Yahya Türbesi'nde (kubbesinde) defnettiler. Allah o türbeyi ve sakinlerini mükerrem eylesin. 


Hz. Peygamber ile Ebü Bekir Gibi 


Seyyid Ali, Femüddin'de defnedilmek istiyordu. Vefat hastalığında kardeşinin oğlu Seyyid Muhammed yanında idi. Ona dedi ki: 


- Ey Seyyid (Ali)! Dedemden senin hakkında ne işittin, söyle ki ben o sözü senden nakledeyim. Buyurdu ki: 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Onun şöyle dediğini işittim: 

- Ey Ali! Hz. Peygamber'e [sallallahu aleyhi vesellem] Ebü Bekir-i Sıddik (radıyallahu anh] nasılsa, sen de bana öylesin. 
Seyyid Muhammed, 

- Ey Seyyid! Söylediğin bu söze şahidin kimdir, diye sordu. Buyurdu ki: 

- Şahit, babandır, amcan Abdüsselâm da şahittir, ayrıca başkaları da şahittir. Şahitlerden bir arada bulunanlar, şehadet ettiler. Sonra Seyyid Muhammed, 


- Ey Seyyid! Ebü Bekir'i Hz. Peygamber ile nasıl defnettiler, diye sordu. Buyurdu ki: 


- Ebü Bekir'in başı Hz. Peygamber'in [sallallahu aleyhi veselem] göbeği üzerinde (hizasında) idi. Seyyid Muhammed'in bu soruyu sorması üzerine Seyyid Ali, 


- Ben vefat edince beni Ümmüabide'ye götürün, dedi ve devam etti: 


- Size “Beni gök ve yer ehliyle tartın, kıyaslayın” demedim, çünkü ben onlara galip gelirim. Ancak kardeşimin oğlu Muhammed müstesna, onun olgunluk deryasına hiç sahil göremiyorum. 


Seyyid Abdürrahim 


Seyyid Ali'den sonra Seyyid Ahmed-i Kebir'in (Ahmed er-Rifâi) damadı Seyyid Abdürrahim onun yerine geçti. İnsanlara güzel ahlâk ile muamele ederdi. Söylediği sözleri doğru ve gerçek bir üslup ile söylerdi. Eski tahılı fakirlere vermedikçe yeni tahılı asla evine götürmezdi. Bir işi olursa bizzat kendisi yapardı. Kendisine taze (yaş) veya kuru hurma getirdiklerinde en kötüsü hangisi ise onu alır, yer ve, 
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- Açlık bununla defedilebilir, derdi. Çocuklarına mirasından bir şey almaya müsaade etmedi. Hepsini revaka verdi. Derdi ki: 


- Bu mallar o revaktandır, bizim bunda hiç payımız yoktur. Seyyid Ahmed'in bereketi olmasaydı, bize mal nereden hâsıl olacaktı? Çok neşeli ve sevinçli idi. Hüzünlü bir sesi vardı. Meclis dağılıp boşalınca güzel nağmeler yapar ve gözünden yaşlar akardı. Hz. Seyyid'e (Ahmed er-Rifâf'ye) yakın olan kişiler, Seyyid Abdürrahim'in huzurunda da aziz ve mükerrem idiler. Mahlükata çok şefkatli idi. İhlâslı kişileri sever, dost edinirdi. Himmeti ve hedefi yüksek idi. Elindeki şeyleri emanet bilirdi. Bir kişiye kızdığı zaman şiddetli rüzgârdan ağacın sallanması gibi sallanır, titrerdi. Bazan vücudundan kan çıkardı. Birine kızdığı zaman, bu öfkenin tesiri onda görülürdü. Bir defasında kendi oğlu Ahmed'e kızdı ve maneviyat kılıcı ile onu helâk etti. Bir defasında Seyyid İbrahim'e, 


- Amcan, Seyyid Şeyh Yahya'nın bahçesindeki hurma ağacı dalları sayısınca kişiyi helâk etmiştir, dedi. O bahçe çok büyüktür ve tekkenin yakınında bulunmaktadır. 


Yaptığı her işi Allah Teâlâ için yapardı. Yetimleri ve fakirleri severdi. Hz. Seyyid'in (Ahmed er-Rifâi'nin) dostlarını, kendi kardeşlerinden daha çok severdi. Hz. Seyyid 


ona çok saygı gösterir, sever ve şöyle derdi: 


- Ey Abdürrahim! Kardeşlerinden hangisi bir işe gitse içim huzurlu olur. Ancak sen hariç. Sen bir işe gittiğin zaman, o bölgenin sakinlerinin senin ihtiyâcını yerine getirmemelerinden korkarım. Zira bilirim ki senin talebini yerine getirirlerse kurtulurlar, ama talebini yerine getirmezlerse helâk olurlar. 
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Seyyid Abdürrahim [kuddise sırruhü| kavim (halk, süfiler) arasında kötü huy ile bilinirdi. Bir gün Hz. Seyyid'e dedi ki: 


- Ben kavim arasında kötü huylu diye meşhurum, ne yapmam gerekir, çaresi nedir? Hz. Seyyid, 


- Allah Teâlâ sana iyi huy ve ahlâk verdikten sonra onların “kötü huylu” demesi sana zarar vermez. Senin yüksek ve güzel bir ahlâkın var, onlar yanlış biliyorlar ve senin kötü huylu olduğunu söylüyorlar, buyurdu. 


Onun âdeti, çabuk kızmaktı. Ama öfkesi çabuk geçerdi. Âdeti, Hz. Peygamber'in sallallahu aleyhi vesellem] ŞU sözüne uygundu: 


“Ümmetimin en hayırlıları, sıcak mizaçlılardır. Kızdıkları zaman, 


gi é gabig BERİ ab 


'Öfkelerini yenenler ve insanları affedenlerdir” (Âl-i imrân 3/134) yolunu tutarlar.” Yine şu hadis-i şerife de uygun idi: 


“Sıcak mizaçlılık ümmetimin en hayırlılarında olur.” 


Bir kimsenin dervişlere hizmet etmesine dikkat etmesi, onun âdeti idi. Derdi ki: 


- Yol, herkese ve özellikle dervişlere hizmet etmek ve daima Allah Teâlâ'nın zikriyle meşgul olmaktır. Öyle zikrederdi ki bıyıklarını kısaltacağı zaman dudaklarını eliyle tutardı. Uyuduğu zaman bile kendisinden zikir ve tesbih sesi işitirlerdi. Çocuklarını Kur'an ezberlemeye ve ilimle meşgul olmaya teşvik ederdi. Onlar eğer yüz çevirirlerse hasta ve rahatsız olurlardı. Bazan onlara yemek vermemelerini söylerdi. 


228 9 AHMED er-RIFÂİ'NİN MENKIBELERİ 


Babasının Yoluna Gitmesin 


Seyyid Muhammed Kur'an ezberlemekten yüz çevirdi. Seyyid Abdürrahim onu şehre götürdü, halka su ısıtip onun üzerine dökmelerini ve yiyecek bir şey vermemelerini söyledi. Ertesi gün onu tekrar şehre götürdü. 
Üç gün dervişlerle birlikte sığır çulu (paçavrası) üzerinde uyuttu. Sonra Seyyid Muhammed, Hz. Seyyid'in önde gelen müridlerinden bir grubu babasına gönderdi. Seyyid Abdürrahim onlara cevap olarak dedi ki: 


- O, dinde gevşektir, ona şefaat etmeyin. Babasının yoluna gitmesine müsaade etmeyin. Yani, ben Kur'an bilmediğim gibi onun da bilmemesine yol açmayın. 
Sonra Seyyid Muhammed tekrar Kur'an ezberlemekle meşgul oldu. 


Amellerinden Bir Harf Bile Reddedilmemiştir 


Bir defasında Seyyid Şeyh Ebü'l-Bedr'in huzurunda şeyhleri ve tarikatlarını (usullerini) sayıyorlardı. Şeyh dedi ki: 

- Hak Teâlâ Osman oğlu Abdürrahim'i ve onun çocuklarını bağışlamıştır. Marifet pazarında onun amellerini arzetmişler ve amellerinden bir harf bile reddedilmemiştir. Hz. Seyyid her zaman onun gönlünü muhafaza ediyordu. 


Öyle Bir Gönlüm Var ki ... 
Dervişler ona, 


- Ey Seyyid (Abdürrahim)! Senin basiretin (sezgi) var mı, dediler. Buyurdu ki: 
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Benim basiretim yok. Kardeşim Ali'nin basireti vardır. 
Ama benim öyle bir gönlüm var ki her neye meylederse Hz. Rubübiyyet de ona meyleder. 


Herkes Takılıp Düşerdi 
Şeyh Abdülvâhid Cürcesi'den şöyle nakledilir: 


Köyümde bir ev bina ettim. Bahçesinde yüksek bir yer vardı. Oradan geçen insan ve hayvanlar takılıp düşerdi. Seyyid Abdürrahim'e bu durumu anlattım. Buyurdu ki: 


- Cuma günü yanınıza geleceğim. Geldiğim zaman bunu bana hatırlat. Cuma günü Seyyid İbrahim ile beraber teşrif ettiler. Durumu o hazrete hatırlattım. Sonra bahçenin kenarında durdu. Kendisiyle bahçe arasında yirmi adım mesafe vardı. Şöyle seslendi: 


- Ey Abdülkerim! Sen sadece faydasın, nasıl olur da onlara fayda ulaştırmazsın ve zarar verirsin. Şimdi yanımdan kalk ve onların evinden çık! Seyyid İbrahim [kuddise sırruhüJ dedi ki: 


- Ey Seyyid! Bu kimdir? O şöyle dedi: 


Bu, Bedrüye'den Abdülkerim'dir. Çiftçilere ve şehir halkına zulmedecekleri ve onlardan bir şey alacakları zaman bu şahsı ortaya çekiyorlardı ve ondan da bir şey alıyorlardı. Bunun üzerine kaçtı, buraya geldi. Kendisinde cüzzam hastalığı zuhur etti ve onu halk arasından çıkardılar. Vefat edince onu buraya defnettiler. Seyyid İbrahim dedi ki: 


- Onun kabrini açalım ve kemiklerini başka yere nakledelim. Seyyid Abdürrahim, 
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- Kabri açıp nakletmeye gerek yok. O şimdi bizzat kendisi gidiyor, dedi. Başka bir seferinde gömülen zata tekrar işaret etti ve, 


- Kalk, hoş bir gönülle onların ardından git, dedi ve yavaşça bana, 


- Ey Abdülvâhid! Bu gece onun için bir lamba yak. 
Çünkü o, şimdi buradan kalkmış ve şu hurma ağacının altında oturmuş ağlıyor, dedi ve yakındaki ağaca işaret etti. Ben Seyyid'in sözü gereği lamba yaktım. İnsanlar şimdi selâmetle o yerden geçiyorar ve hiç kimse düşmüyor. 


Onlar Öyle Yiğitlerdir ki ... 

Bir grup dervişten şöyle nakledilir: 

Seyyid Abdürrahim ile Beled-i Sâlih'e gidiyorduk. Kıtlık zamanı idi. Bir sahraya vardık. Arpa ekmişlerdi ama 


susuzluktan sararmıştı (kurumuştu). Seyyid Abdürrahim yere baktı ve, 


Beni hayvandan aşağı indirin, dedi. Onu indirdiler. 
Ekilen tarlada gidip geliyor ve şu beyitleri okuyordu: 


Onlar öyle yiğitlerdir ki dünya kararınca, onlar ile aydınlanır, 

Bir gün kurursa, onlar sayesinde yağmur iner. 

Eğer bir sahra üstüne bassalar, toprak onların basmasından yeşerir. 

Yerin üstünde bulunurlar ve ağaçları yeşertirler, 

Yerin altında ise yalnız kalmak isterler. 

Ey başkalarının ölümüne sevinen, onlara sevinme, 

Hayatları övünç vesilesi, ölümleri gıdadır. 
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Sonra oradan ayrılıp gitti. Henüz şehre ulaşmamıştı ki şiddetli bir yağmur yağdı. Öyle yağdı ki insanlar birkaç gün evlerinden çıkamadılar. Birçok ev harap oldu. 
Geçimleri gezip dolaşmak (dilenmek) ile olan dervişler açlıktan feryat etmeye başladılar. O dua etti, duasının bereketiyle yağmur durdu. 


İzin Çıkınca Giderim 


Onun velilik (irşad) müddeti yirmi iki sene sürdü. Bu süreden (ilk) üç sene veya daha fazlasında zaman zaman yolculuklar yaptı. Sonra yolculuğu terketti. Bu konuda dervişler ne kadar ısrar etseler de o şöyle derdi: 


- Ancak Hak Teâlâ'dan bana izin çıkınca bir şehre giderim. 


Seyyid Abdürrahim'in Vefatı 


15 Şevval 606 (12 Nisan 1210) Çarşamba günü vefat 
etti. Abdülcebbâr-ı Müezzin ve Şeyh Ebü'ş-Şücâ' onu gaslettiler ve Ribât-ı Abdüsselâm'da (Abdüsselâm'ın tekkesinde) defnettiler. Allah ruhunu yüceltsin. 


Seyyid Ebü İshak İbrahim A'zeb 


Seyyid Abdürrahim'in vefatından sonra Seyyid Ebü İshak İbrahim A'zeb [kuddise sırruhü| onun yerine geçti. En güzel şekilde istikamet üzere yaşardı. Kendini revâkta yaşayan dervişlerden biri gibi görürdü. Dünyadan az bir şey ile kanaat ederdi. Kaba (geniş) ve kısa elbise giyerdi. İki takım elbisesi olmazdı (biri eskiyince onu fakirlere verir, sonra yenisini alırdı). Elbisesinin kol yeni parmak uçlarını geçmezdi. Başına sardığı hırkanın (bezin) uzunluğu 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bir adım ya da daha kısa idi. İkamet yeri ineklerin ahırı- nın yanındaki bir ev idi. Oturduğu ev sıcağı ve soğuğu engellemekten uzaktı. 
oK Lİ adl ga 

“Yuvaların (evlerin) en çürüğü örümcek yuvasıdır” (Ankebüt 29/41) âyeti o evin durumunu ifade etmeye kâfidir. 
Onun özelliğinden, ihtiyaçsızlık hali (istiğnâ) anlaşılmaktadır. Kendi isteğiyle kendisine su soğutmazdı. Su içtiği testiyi hiç yıkamazdı. Tabağı yeryüzü (toprak), sabunu duvar idi. Yetimleri ve dul kadınları görüp gözetirdi. Gariplerle çok sohbet ederdi. Dünya ehline hürmet etmez, onlar için ayağa kalkmazdı. Bu tür insanların, yanında hiçbir değeri yoktu. Meclisinde onları hiç anmazdı. Onlarla sert konuşurdu. Hz. Seyyid'in (Ahmed er-Rifâl) eserleri (kitap ve sözleri) ile yetinmeyi kendisine şiar edinmişti. Bütün insanlara şefkatli idi. Yaşlılara ve körlere hürmet ederdi. Evliyanın makâmâtını (sözlerini, makamlarını) ve usullerini iyi bilirdi ve insanları ona teşvik ederdi. Fakirler ve dervişler onun zamanında çok değerli idiler. Kendisine sorulan peygamber ve veli hallerini en güzel şekilde anlatırdı. Fakirlikten dolayı hiçbir dervişi kötülemezdi. Çok cömert ve utangaçtı. Her zaman, 


- Ben revakın yetimiyim, diye iftihar ederdi. Hz. Seyyid de onun hakkında, 


- Sen revakın yetimisin, demişti. 


Teslim Olana Hak Yardımcı Olur 
Seyyid Abdürrahim'in şöyle dediği nakledilir: 


Derviş kendi isteği ile bir şey yaparsa yorulur. Kendisini Hak Teâlâ'ya verir, iradesine teslim ederse Allah 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Teâlâ her işte ona yardımcı olur. Cenâb-ı Hakk'ın emrine uyan kişinin istediği işler düzgün olur. 


Yetimlik ve Âdâb 


Bir defasında Hz. Seyyid revaka geldi, Seyyid İbrahim'in toprak üzerinde uyuduğunu gördü. Onun başını, mübarek dizine koydu ve, 


- Herkesin babası; annesi ve vatanı var, İbrahim ise müstesna. O revakın yetimidir, dedi. Şiir: 


Ey durumunun yüceliğinden şaşıran kişi, İnsanları anmak ve güç ondan perdelenmiştir. 
Sana kim sığınacak ey mahlükatın sığınağı, Onun isteği, talep etmeden meydana gelir. 
Kul İbrahim de böyledir, 

Toprakta uyumuş, anasız ve babasız. 

Ona bir kez lutuf nazarıyla bak, 

Tâ ki ondan üzüntü zail olsun. 

Kerim Allah onun muradını kolaylıkla versin, Senden bir iltifat ile talebi hâsıl olur. 


Hak Teâlâ'nın onun hakkında bol bol ihsan ettiği nimetlerden biri, dedesinin, babasının ve amcasının seccadesi üzerinde halka tövbe vermesi idi. Az yemek yerdi. Bazan Ümmüabide'den veya bir başka yerden ona güzel yemekler getirirlerdi. Getirenlerin hatırı için iki üç lokma alır, kalanını dervişlere ve fakirlere verirdi. Lezzetli yemekler yemeyi hoş görmezdi. Âdeti, bir kabristanın yanından geçerken orada yatanların halinden haber vermekti. Gelen bütün dervişlere tevazu gösterir ve onlardan dua isterdi. Dervişlerin taatte (ibadette) tembellik göstermesini çirkin görürdü. Derdi ki: 
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- Uyku, gaflete sebeptir. Gaflet de cehaleti doğurur. 
Cehaletten, Allah'ın nimetini inkâr hâsıl olur. Nimetin inkârının sonucu da küfürdür. 


Onun gece virdi çok ağlamaktı. Fakirliği severdi. Ehl-i revaktan sünnete uyan kişilere saygı gösterirdi. Çocuklara tahammül eder, tevazu gösterirdi. Hatta bir çocuk ona, “Revaktan çık” dese, emredersiniz, derdi. Siması, Seyyid Mansür'un simasına benzerdi. Boyu da Seyyid Mansür'un boyu kadardı. Hz. Seyyid'in aile halkının çok malı olmasından hoşlanmazdı. Onları halktan bir şey (hediye) almaktan menederdi. Birbirinizi ziyarete gidin, diye tavsiyede bulunurdu. Dervişlere bir şey teklif etmezdi. Çocukları Kur'an okumaya, anne ve babalarının sözünü dinlemeye teşvik ederdi. Dervişlerin (fazla) dünyalığı olmasını mekruh sayardı. Şöyle derdi: 


Hak Teâlâ buyurmuş ki: 
€ Vo ki TEN i e 
YI G LSI 3 İL 231 
“Ahireti bırakıp dünya hayatına razı mı oldunuz?” (Tev- 


be 9/38). Ümmüabide onun nazarında öyle değerliydi ki bir dervişe kızdığı zaman, 


- Şimdi seni Ümmüabide'den uzaklaştırırım ve Hak Teâlâ'dan da uzak kalırsın, derdi. Ahirette kavim içinde maruf (bilinen) olmak isteyen kişi, Ümmüabide revakında güzel ahlâk ve edep ile maruf olmalıdır. Çünkü revakta meşhur olmak, ahirette meşhur olmaya sebeptir, derdi. 


Dilini Koyman Uygun Olur Mu? 


Hz. Seyyid (Ahmed er-Rifâi) bir defasında yalnız iken (torunu) Seyyid İbrahim'e şöyle dedi: 
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Ey İbrahim! Kalk ve beni kucakla. Seyyid İbrahim kalktı ve onu kucakladı. Hz. Seyyid mübarek dilini, onun ağzına koydu ve bir süre döndürdü. (Ahmed er-Rifâi'nin hanımı) Sittü'l-ftukarâ aleyhe'r-rahme içeri girdi, onları 


bu halde görünce öfkelendi ve, 


- Dilini kendi oğlun Salih'in ağzında döndürmen uygun olur muydu, dedi. 


Hz. Seyyid buyurdu ki: 


- Salih senin oğlundur, İbrahim de senin oğlundur. 
Salih zengindir, İbrahim ise fakirdir. 


Mübarek Eliyle İşaret Etti 
Dervişlerden bir grubun şöyle dediği nakledilir: 


Biz Seyyid İbrahim ile bir mecliste bulunuyorduk. 
Bir derviş ona Hz. İbrahim'in [aleyhisselâm] halini sordu. 
O, onun bütün sıfatlarını saydı, uzuvlarının durumunu tek tek açıkladı. İlim ehlinden biri o mecliste bulunuyordu. Seyyid İbrâhim, Hz. İbrâhim'i bu şekilde anlatınca o alim, dervişlerden bir gruba dedi ki: 


Onun söylediği sıfatlar hiçbir kitapta yoktur. Hiç kimseden nakletmemişlerdir. Seyyid, âlimin sözünü duyunca tebessüm etti ve mübarek eliyle yanına işaret etti. 
Âlim (fakih) Seyyid'in işaret ettiği yere baktı ve feryat etti, kalktı ve yüzüstü düştü. Bir süre kendinden geçti. 
Kendine gelince dervişlere dedi ki: 


- İbrâhim'i [aleyhisselâm], uzuvlarını Seyyid İbrahim'e gösterirken gördüm. 
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Salih Büyük Bir Zattır 


Seyyid Salih bir gün revaka geldi. İnsanlara vaaz ediyordu. Seyyid İbrahim içeri girdi. Seyyid Salih ona, 


- Yanıma gel, dedi. Seyyid İbrahim yanına gitti ve oturdu. Seyyid Salih ona bir kitap vererek, “Sen sohbet et” dedi. Seyyid İbrahim kabul etmedi. Seyyid Salih bu konuda çok ısrar etti. Sonunda kabul etti ve sohbet etmeye başladı. Bu haber Hz. Seyyid'e (Ahmed er-Rifâi) ulaştı ve bu duruma memnun oldu. Meclisten ayrıldıkları zaman Seyyid Salih, Hz. Seyyid'e geldi. Hz. Seyyid ona iltifat etti ve, 


- Ey Salih! İbrahim'i öne mi geçirdin, dedi. O, 

- Evet ey Seyyid, ben onu çok seviyorum, dedi. Hz. 
Seyyid, 

- Ey İbrahim, Salih büyük bir zattır, buyurdu. 


Seyyid İbrahim'in Vaazı 

Seyyid Muhammed kürsüye çıkar ve vaaz ederdi. Bir defasında hastalandı. Dervişler vaaz etmesi için Seyyid İbrahim'e çok ısrar ettiler. O, onların hatırına kürsüye çıktı. Birkaç söz söyledi ve şu şiiri okudu: 

Kervan sürücüsü onu, pınar ceylanlarından yoksun olan bu Bebreyn adlı yerde, 

Bana hava vermek ve hastalığımı daha da artırıp iyileştirmemek için durdurmuştur. 

Dostun evi o servi boyludan yoksun olunca, 

Ey kervan başı, çabuk geç, ne vakte kadar duracaksın. 

Bahçe meydanı o başı dik serviden yoksun oldu, 

Gül ve lâleden eser yok, ey Tanrım, beğenme. 
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Dervişler bu şiiri duyunca hepsi feryat etti. Sonra Seyyid İbrahim yüksek sesle, 


- Atmaca, atmaca, dedi. Dervişler de, 


- Atmaca, atmaca, dediler. Sonra Seyyid İbrahim kendinden geçti. Dervişler Seyyid Muhammed'i getirdiler, o hastalığına rağmen (vaaz edip) meclisi tamamladı. 


Seyahatle Mükellef Tutuldum 
Seyyid İbrahim şöyle buyuruyordu: 


Hak Teâlâ beni seyahatle mükellef tuttu. Onun için bir hafta bile Ümmüabide'de durmadım. Bazan dervişlere yolculukta her gün sadece bir somun ekmeği ya da daha azı verilirdi, onlar buna kanaat ederlerdi. Cenâb-ı Hak ile öyle meşgul olurlardı ki yemeye ve içmeye ihtiyaçları kalmazdı. Şiir: 


O, senin yakınlığını seviyor ve bundan haz alıyor, 


Bu haz onu yemekten ve gıdadan müstağni (ihtiyaçsız) kılıyor. 


Kabir Ehli Dua İster 

Bir derviş Şatt-ı Mâdiyân'a gitmek istiyordu. Seyyid İbrahim'e, 

- Ey Seyyid, Şatt-ı Mâdiyân'a gitmek istiyorum ama korkuyorum. Benim için dua et, dedi. Bunun üzerine Seyyid İbrahim, 


- Babanın yolu başındaki mezarlığa git, bir süre orada dur ve o kabristanda bulunanlara, “Seyyid İbrahim, sizden birinizin bana yol arkadaşı olmanızı istiyor. Beni 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nehirden geçirin” de. Derviş, Seyyid İbrahim'in dediği gibi gitti ve onun dediğini yaptı. Sonra şehirden çıkıp biraz uzaklaşınca yolda bir atlı gördü. Atlı, dervişe, “Şatt-ı Mâdiyân'a mı gidiyorsun?” diye sordu. Derviş, 

- Evet, dedi. Atlı, 

- Benimle gel, oraya gidelim, dedi. Derviş onunla yola devam etti. İstediği yere ulaşınca atlı, 

- Ey derviş, döndüğün zaman Seyyid'e söyle ki, “Biz senin ihtiyacını giderdik, sen ne zaman bizim ihtiyacımızı gidereceksin?” dedi ve gözden kayboldu. Derviş, Seyyid'in yanına gelince olayı ona anlattı. Seyyid buyurdu ki: 


- Benim tercihim elimdedir. Yani istediğim zaman onların ihtiyacını gideririm. Dervişler, 


- Ey Seyyid! Onların ihtiyacı nedir, dediler. Buyurdu ki: “Onların ihtiyacı, meclislerde onları yâdetmemizdir.” 


Hanginiz Güç Yetirir? 


Seyyid İbrahim [kuddise sırruhüj kendini medih babında şu şiiri okurdu: 


Günlerin, benim gibi bir yiğidi geride bıraktığını görüyorsun, 


Uzun, keskin kılıçla boyun keser... 
Sizden hanginiz benim gibi 


İnsanın (kötü) ahlâkını değiştirmeye güç yetirir? 
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Hz. Peygamber'i Gördüler 


Bir defasında revaktaki mecliste sohbet ediyor ve Hz. 
Peygamber'in faziletlerini anlatıyordu. Ansızın dedi ki: 


- İşte Resülullah yanınızda oturmuştur ve sesinizi işitmektedir. Ona salavat getirin. Cemaat, Seyyid'in işaret ettiği yere baktılar, Hz. Peygamber'i oturmuş tebessüm ederken gördüler. 


Seyyid İbrahim'in Vefatı 


10 Zilkade 610 (22 Nisan 1214) Pazartesi sabahı 
Hak Teâlâ'ya yürüme güneşi ona doğdu. Ayrılık damgası geride kalanların gönlünü dağladı. Birçok üzüntü zâhir oldu. Göz ağlar, kalp üzülür, ama Rabbimiz'in razı olduğundan başka söz söylemeyiz. Ey İbrahim, ben de senin ayrılığından mahzunum. Halası Sitti Kirâm'ın oğlu Seyyid Ahmed ve Şeyh Abdülcebbâr-ı Müezzin onu gaslettiler ve Hz. Mukaddese'nin (Ahmed er-Rifâi) defnolunduğu kubbeye (türbeye) defnettiler. Hilâfet müddeti yedi sene ve birkaç ay idi. 


ŞEYH ABDULLAH YÂFİİ'NİN HULÂSATÜ'L-MEFÂHİR'DE 
ZİKRETTİKLERİ 


İTİRAZ ETMEMEYE AHDETTİM 


Şeyh Ebü'i-Mecd b. Sa'dân el-Vâsıti'nin şöyle dediği nakledilir: 


Bir gün Seyyid İbrahim A'zeb'in meclisinde idim. Müridlerine sohbet ediyordu. Sözlerinden biri şuydu: 


Hak Teâlâ, herkesin benim huzuruma gelmesini ve bana onlarda tasarruf edebilme nimetini vermiştir. Benim huzuruma gelen hiç kimse, ben tasarruf etmedikçe kalkamaz, oturamaz ve hareket edemez. Ben (bu sözleri duyunca) kendi kendime, 


- Kalkmak veya oturmak istediğim zaman o bana mani olamaz, dedim. Bu düşünce aklıma gelince Seyyid konuşmayı kesti, bana baktı ve, 


- Gücün yeterse kalk, dedi. 
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Kalkmak istedim ama kalkamadım. Sanki ayağıma bir kilit takmışlardı. Hiç hareket edemiyordum. Bir grup beni omuzlarına oturttular ve eve götürdüler. Bir ay böyle kaldım. Bu sıkıntının sebebinin ne olduğunu anladım. 
Allah'a (celle celâluhüjl tövbe ettim ve bundan sonra Seyyid İbrahim'e itiraz etmemeye ahdettim. Akrabalarıma, “Beni Seyyid'in yanına götürün” dedim, götürdüler. O düşünceden dolayı özür diledim. Seyyid ayağa kalktı, elimi tuttu ve yürüdü. Ben de onunla beraber yürüdüm ve o hastalık benden zail oldu. 


Biz İstemeden Kimse Bizi Ziyaret Edemez 


Şeyh Salih b. Ferruh el-Abbâdâni'nin, “Babamın, kendi babasından şöyle naklettiğini işittim” dediği nakledilir: 


Şeyh İbrahim A'zeb'in şöyle dediğini duydum: 


Biz istemeden hiç kimse bizi ziyaret edemez. Ben bir defasında onu ziyarete niyet ettim. Kendi kendime, 


- O istese de istemese de ben onu ziyaret edeceğim, dedim. Revakın kapısına geldiğim zaman büyük bir aslan gördüm ve korktum. Bana saldırmaya niyet etti. 
Kahırla geri döndüm. Aslan avlamaya alışık olmama rağmen o aslandan çok korktum. Ondan uzaklaşınca bir süre bekledim. Aslana bakıyordum. İnsanlar revaka girip çıkıyorlardı. Aslan hiç kimseye saldırmıyordu. 
Zannederim hiç kimse onu görmüyordu. Ertesi gün yine ziyarete niyet ettim. Revakın kapısına ulaşınca o aslan yine orada oturuyordu. Beni görünce saldırmak istedi. 
Ben kaçtım. Bir ay her gün gidiyordum, aslan duruyor ve bana hamle yapıyordu. Bu yüzden ziyaret bana nasip 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olmuyordu. Batiha'dan bir yaşlının yanına gittim ve durumu ona anlattım. Buyurdu ki: 


- Kendine bak, ne günah işlemişsen ondan tövbe et. 
Düşündüm ve o düşünce hatırıma geldi. Kendisine söyledim. Dedi ki: 


- Bu düşünceden tövbe et. Tövbe ettim, tekrar gittim, şeyhin elini öptüm. Buyurdu ki: 


- Tövbekâra merhaba! 


Meşakkat Olursa Benim Adımı Yâdet 


Ebü'l-Meâli Gânim b. Mesud el-Irâki el-Cevheri'nin şöyle dediği nakledilir: 


Bir defasında ticaret için Acem diyarına (İran) gitme- ye niyet ettim. Veda etmek için Şeyh İbrahim'in yanına gittim. Buyurdu ki: 


- Eğer sana bu yolda bir meşakkat ulaşırsa benim adımı yâd et. Sonra ben bir grup ile birlikte yola koyuldum. Horasan sahrasına gelince bir grup hırsız yolumuza çıktı. Bütün mallarımızı aldılar. Şeyhin sözünü hatırladım. Ancak büyük zatlardan bir grup ile beraber olduğum için şeyhin adını anmak konusunda onlardan utandım ve adını sadece kalbimden geçirdim. Hemen uzaktan şeyhi gördüm. Bir tepenin üzerinde oturmuştu. 
Elinde de bir asâ vardı. Mallarımızı alan hırsız grubuna işaret ediyordu. Derken o grup geldi, aldıkları malları geri verdiler. Biz, malları geri vermelerinin sebebini sorduk. Dediler ki: 


Bu tepenin üzerinde elinde asâsı olan bir adam gördük. Mallarınızı geri vermemiz için bize işaret ediyordu. 
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Onun korkusundan sahra bize dar geldi. Eğer ona muhalefet edersek helâk olacağımızı anladık. Zannediyoruz ki o adam gökten inmiştir. 


Bu Hastalığı Senden Aldım 


Uzun ömürlü Şeyh Ebü'l-Muzaffer Mansür b. Mübârek el-Vâsıti'nin şöyle dediği nakledilir: 


Bir defasında Seyyid İbrahim ile birlikte hasta ziyaretine gitmiştik. O hastada uyuz hastalığı vardı. Seyyid'i görünce, kendisindeki uyuzdan kaynaklanan sıkıntısını anlattı. Seyyid hizmetçisine döndü ve, 

- Bu dervişten uyuzu kaldırabilir misin, dedi. Hizmetçi, 

- Evet, kaldırabilirim, dedi. Sonra Seyyid ona (hastaya) yöneldi ve, 

- Senden bu uyuzu kaldırdım ve buna (hizmetçiye) verdim, dedi. Sonra onun uzuvlarındaki bütün uyuz hizmetçiye intikal etti. Hastanın vücudu beyaz gümüş gibi oldu. Sonra o hastanın yanından çıktık. Hizmetçi yolda ağrıdan şikâyet ediyordu. Ansızın yolda bir domuz gördük. Seyyid hizmetçiye, 

- Bu hastalığı senden aldım ve bu domuza verdim, dedi. Derhal uyuz hastalığı hizmetçiden gitti. 


Kalpleri ve Sırları Biliriz 

Ebü”l-Ferec el-Mukri el-Basri'nin şöyle dediği nakledilir: 

Salihlerden biri bana şöyle anlattı: 


Ümmüabide'de bir semâ (müsiki) meclisi vardı. 
Seyyid İbrahim de oradaydı. O mecliste 7000 kişiden 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fazla insan vardı. Ben onların arkasında oturmuştum. 
Benimle Seyyid'in arası o kadar uzaktı ki onu rahatça göremiyordum. Bunun üzerine o cemaati inkâr etme (sevmeme) düşüncesi geldi. Derhal Seyyid'i gördüm, halk arasından safı yarıyor ve geliyordu. Yanıma geldi ve bana, 


- Ey oğulcuğum! Ehlullaha itiraz etme düşüncesinden uzaklaş! Onlar bulmuşlarsa sen de bulursun. Onları inkâr etme, dedi ve yanımdan ayrıldı, kendimden geçtim ve düştüm. Beni kaldırdılar ve onun yanına götürdüler. 
Kendime geldiğim zaman bana, 


- Ey oğulcuk! Bilmiyor musun ki biz baş gözüyle aynanın arkasına konan lambayı gördüğümüz gibi, insanların kalplerini de görürüz. Onların sırlarına ve düşüncelerine muttaliyiz. Acaba dost, dostundan bir şey gizler mi, dedi. 


Hayatın Âfeti Çoktur 


Şeyh Ebü Tâlib Abdurrahman b. Ebü'l-Feth el-Hâşimi el-Vâsıti'nin şöyle dediği nakledilir: Şeyh İbrahim bir defasında manevi hallere ve keşiflere nail olan müridlerinden birkaç tanesini topladı, onlara bir konuşma yaptı ve sonra şöyle dedi: 


Ben Hak Teâlâ'dan hayırlısını talep ettim ve izin istedim, bana ruhsat çıktı ki sizin sahip olduğunuz manevi hallerden birkaçını alayım ve Hak Teâlâ'nın yanında zahire (gıda deposu) yapayım. Böylece o makamda âfetlerden korunmuş olasınız. Halimi (veya halinizi) âfete layık bulmasınlar diye size bunu yapıyorum. Çünkü hayatın âfeti çoktur. 
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Şimdi Vefat Etmeyeceksin 


Şeyh Yahya b. Yusuf el-Askalâni'nin şöyle dediği nakledilir: 
Bir defasında öyle hastalandım ki hayattan ümidimi 


kestim. Durumu Seyyid İbrahim'e anlattım. Bir süre başını eğdi, sonra kaldırdı ve bana, 


- Bu sefer vefat etmeyeceksin. Ömür müddetinden geride daha çok var, dedi. Sonra iyileştim. Rivayete göre, bu şahıs daha elli seneden fazla yaşadı. 


İbrahim A'zeb Vefat Etmiştir 

Seyyid İbrahim'in vefat ettiği gün güneş tutuldu. Şam (Suriye) şeyhlerinden biri dedi ki: 

- Bugün gökteki güneş tutuldu, yerdeki güneş de ecel mağribinden battı. Bazıları sordular: 

- Yerdeki güneş kimdir? Buyurdu ki: 

- Şeyh İbrahim A'zeb vefat etmiştir. 


Şeyhin Hayâ Ve Edebi 


Şeyh Ebü'l-Abbas Ahmed b. Şeyh Ebü'l-Hasan el-Batâihi'nin şöyle dediği nakledilir: 

Seyyid İbrahim sürekli murakabe yapardı (tefekküre dalar ve kalbini muhafaza ederdi). Büyük bir huşü içindeydi. Allah Teâlâ'dan çok korkardı. Çoğu zaman başı eğikti. Zaruret olmadıkça başını kaldırmazdı. Allah'tan (celle celâluhü| utandığı için (hayâ duygusundan) dört sene göğe bakmamıştı. 
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Yine Şeyh Ebü'l-Abbas'tan nakledilir ki o bir aslanın, yüzünü Seyyid İbrahim'in ayağına sürdüğünü birkaç defa görmüştür. 


Bir defasında onu (Seyyid İbrâhim'i) revakta uyurken gördüm. Yastığında büyük bir yılan vardı. Yılan, ağzındaki nergis ile yelpaze yapıyor ve onu serinletiyordu. 


Bir defasında bir adam Seyyid İbrahim'in yanına geldi. Yanında bir genç vardı. Adam, 


- Bu benim oğlumdur ve bana çok karşı geliyor, dedi. 
Seyyid İbrahim her zamanki gibi başını önüne eğmişti. 
Bu sözü duyunca başını kaldırdı ve o gence baktı. Genç hemen elbisesini yırttı, koştu ve Batiha'ya gitti. Kırk gün göğe baktı, ekmek yemiyor, su içmiyordu. Vahşi ve evcil hayvanlar onun etrafında toplanmıştı. Kırk gün sonra babası Seyyid'in yanına geldi ve durumu ona anlattı. 
Seyyid ona bir parça hırka verdi ve, 


- Git, bunu onun yüzüne sür, dedi. Babası gitti ve hırka parçasını oğlunun yüzüne sürdü. Çocuk bir anda kendine geldi, sonra Seyyid'in sohbetine iştirak etti, önde gelen müridlerinden biri oldu. 


Bütün Arzum Sensin 
Şeyh Ebü Abdürrahim Asker b. Abdürrahim'in şöyle dediği nakledilir: 


Ümmüabide revakında semâ meclisi vardı, Seyyid İbrahim o meclisteydi, ben de oradaydım. İlâhici iki defa şu beyitleri okudu: 


Eğer bir gün bir hileyi gizlemiş veya ona niyet etmişsem, Ruhum arzusuna ulaşamadı. 
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Ya da gözüm sizden ayrıldığımdan beri bir başka şeye baktıysa, 
Hıçkırıklar ona ihanet etmiş demektir. 


Nefis, beni senden başka bir teselliye çağırmışsa, O nefsin talebini güçlü bir şekilde geri çevirdim. 


Senin için nice göz yaşları döktüm, haber vermedim, Nice geceler senin için neredeyse ölecektim. 


Hâşâ, sen gözümdeki nur mekânısın, 
Ruh, seninle damarlarda akar. 


Helâk olduktan sonra göğsümün bir ihtiyacı yok, Sadece kalbimde her şeyden önce seni bulmaya ihtiyacım var. 


Gözümden akan yaşlar kan seli oldu, 

Çünkü gül yanaklı servi boylum çimenden (çayırdan) göç etti. 

O ay yüzlüden gayrı yüze gözüm bir an bakarsa, 

Gözüme diken batsın. 


Aklımda onun yüzünün hayalinden başka sır kalmadı. 
Ona ulaşma nimetinden başka arzum kalmadı. 


Seyyid İbrahim vecde geldi, zıpladı ve insanların üzerine düştü. Sonra ilâhici şu beyitleri okudu: 


Âriflerin kalplerinin cevelân yeri huzür-i ilâhidir, altında da Rabb'in perdeleri vardır. 


Onların kışlası oradadır, meyveleri toplarlar. Yakınlıkta, Allah ile dostluk rüzgârı eser. 


Bu rüzgâr kalpleri korur, Allah'a yaklaştırır kalplerin de aşkın son sınırında gözleri kamaşır. Uzun ümitler olmasaydı, kalpler aşktan ölürdü. 
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Eğer > kalesi ve celal köşkleri, fehim, vehim ve hayal idrakini geçmişse, 


Kuds hazirelerinden (mukaddes âlemlerden) ümitvarım, vuslat ruhundan can kokusu gelecek. 


Sonra Seyyid İbrahim feryat etti ve, 


- Ey adamlar, yani ey insanlar gelin! Bu feryattan sonra baktım ki havadan insanlar ikişer, üçer, dörderli olarak iniyorlar ve, “Buyur, buyur” diyorlardı. Allah hepsinden razı olsun ve bizi bereketlerinden faydalandırsın. 


Seyyid Şemseddin Muhammed b. Abdürrahim 


Seyyid İbrahim'in vefatından sonra Seyyid Şemseddin Muhammed b. Abdürrahim insanları irşada başladı. Onun beğenilen ahlâkından biri çok zeki olmasıydı. 
Hüzünlü (yanık) bir sesi vardı. Sesinde, Hak Teâlâ ile bir sırrı vardı. Hz. Seyyid (Ahmed er-Rifâi) onun hakkında şöyle demişti: 

- Senin sesinde Allah'ın sırlarından bir sır vardır. Asla keramet göstermez ve, 


- Keramet göstermek istidrâçtır, aldatmadır. O sırrı gizli tutmak ve izhar etmemek gerekir, derdi. Yine şöyle derdi: 


- Bilmediği bir şeyi söyleyen kişi, bilmek istediği birçok şeyi de öğrenemez. Bir işe başlamak isteyince önce arkadaşlarıyla istişare ederdi. İstişareyi terkeden kişi pişman olur, der ve şu âyeti okurdu: 


Enge . 020 2 
AY bel 


“İşlerde onlar ile istişare et, danış!” (Âl-i İmrân 3/159). 
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Derdi ki: 


Bu âyet nâzil olunca Hz. Peygamber sallallahu aleyhi vesellem] buyurdu ki: “Allah ve Resülü'nün her ne kadar istişareye ihtiyaçları yoksa da Allah ümmetim için istişareyi bir rahmet kılmıştır. İstişare eden, danışan kişi doğru yolu bulur, istişareyi terkeden ise doğru yolu bulamaz.” 
O, Hz. Seyyid'in yolunu ve terbiye usulünü tutmuştu. 


Bir kişi Hz. Seyyid'den bir söz nakleder ve bu rivayette bir ortağı (ve destekçisi) bulunmazsa o söze tâbi olmaz, uymazdı. Ancak Şeyh Yakub-i Kerrâz, onun oğlu, Mahbüb Nakib, Hüseyin b. Rabi" veya iyilik, takva ve büyüklükte onlar gibi olan kişiler bir rivayet naklederlerse O sözü kabul eder ve onunla amel ederdi. Derdi ki: 


- İnsanlar Allah ve Resülü hakkında yalan söylediklerine göre, Seyyid hakkında yalan söylemeleri de mümkündür. Bununla ilgili bir konuda asla müsamaha etmezdi. 


Kur'an okurken çok mutlu, halvette iken çok ağlar ve üzgün olurdu. Müslüman kardeşlerini severdi, özellikle dinen mükellef olmayanları (çocuklar, bunamış yaşlılar gibi). Kendisine bela çok gelirdi. Bununla birlikte işinden geri kalmazdı ve bu konuda bir eksiklik zuhur etmezdi. İnce bir görüş sahibiydi. Hz. Seyyid (Ahmed er-Rifâi) Seyyid Abdürrahim'e, 


- Oğlun Muhammed, zamanın hakimidir (bilgesi), hikmeti ve bilgisi ile ülke idaresini üstlenmeye kadirdir, derdi. Hz. Seyyid ona çok saygı gösterir ve onu çok severdi. Onun lakabını “Sedidüddevle” koymuştu. Onu “Rummânetü'l-kabbân” (terazi narı) diye çağırırdı. Bir gün Seyyid, dervişlere şöyle diyordu: 
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- Ali benim halifemdir, Abdürrahim benim halifemdir. 
Benimle Muhammed arasında hiç fark yoktur. Allah'tan ona benden daha fazla, benim kadar ya da benden az (maneviyat) vermesini istedim, beni ona verdi. Yine onun hakkında dedi ki: 


- Muhammed'in halktan gizli bir sırrı vardır. Seyyid İbrahim onun hakkında, 


- Amcamın oğlu Muhammed çok derin bir deryadır. 
Onu Allah'tan başkası bilemez, derdi. 


Kucağına Alıp Bağrına Bastı 


O dünyaya gelince Hz. Seyyid fıkıh kitaplarında yazıldığı şekliyle bir kulağına ezan, diğer kulağına da kamet okudu. Mübarek parmağını onun boğazına götürdü, kucağına alıp bağrına bastı ve Hak Teâlâ'dan ona özlü ve hikmetli söz söyleme kabiliyeti vermesi için dua etti. 


Cübbesini Verdi 
Seyyid Muhammed'in şöyle dediği nakledilir: 


Seyyid'in (kuddise sırruhüj yanında idim. Bir adam içeri girdi, selâm verdi ve, 


- Üç aylık veya üç yıllık yoldan seni görmeye ve bir soru sormaya geldim, dedi. Seyyid, 


- Sor, dedi. Adam, 


- Sen Hz. Peygamber'in [sallallahu aleyhi vesellem] toprağından mısın (karakterinde misin), diye üç kere sordu. 
Hz. Seyyid bana, 


- Sen cevap ver, dedi. Ben üç kez, 
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- Evet, dedim. Sonra o adam, 


- Bu selâm, hem buluşma hem de veda selâmı idi, dedi. Hz. Seyyid cübbesini ona verdi ve onun için ayağa kalktı. O adam hemen gözümüzden kayboldu. 


Şeyh Kâmil Olmalı 


Seyyid Muhammed şeyhlik makamına oturunca zaman zaman şöyle derdi: 


- Eğer bir eczacının dükkânında bütün ilaçlar yoksa o eczacı işinde eksik olur. Bu sözden maksadı şuydu: 


Eğer bizde şeyhliğin gerektirdiği vasıflar bulunmasaydı bu işe asla başlamazdık. 


Ahlâkını İstiyorum 


Hz. Seyyid (vefat edip) huld cennetine gittiği zaman ailesi onun mübarek elbisesinden birer parça aldı, bereket olsun diye sakladı. Seyyid Muhammed'e, 


- Sen de kendin için bir parça al, dediler. O, 


- Ben dedemden bir hırka parçası ile kanaat etmem. 
Ben ondan ahlâkını istiyorum, dedi. 


Şiirler 
Seyyid Muhammed şu beyitleri okuyor ve, 


Bu sıfat, bu zamanın insanlarının özelliğidir, diyordu. 
Şiir: | 

İnsanlar yükseliş ve ikbal zamanında ağaç gibidir, 

Meyve verdiği sürece etrafında insanlar bulunur. 


AHMED er-RIFÂİ'NİN MENKIBELERİ © 253 


Meyvesi bitince etrafından uzaklaşırlar Topluca, oysa daha önce iyi dost olmuşlardı. 
Bu insanların mürüvveti ve adamlığı azaldı, Sadece azı mürüvvet ehlidir, hepsi nerede? 
Sevgisi dâimi olan kişiyi bulursan, 

Onun elini bırakma. 

Denemeden bir insana güvenme, 

Çoğu zaman hayrını göremezsin. 


Şu şiiri de okurdu: 


Sevgi hürdür, bir yerde durması beklenemez, 

Âşıkların boğulduğu sığ sudur (seraptır). 

Aşk denizinin dibi ve ucu yoktur, 

Çaresiz âşık orada dolaşır ... 

Hz. Seyyid'in vefatından sonra şu beyitleri okurdu: 

Vallahi güneşin doğup battığı her gün senin yâdın nefesimdeydi, 

Sohbet için insanların arasına oturduğum zaman, orada dostum sendin. 

Susuzken her lezzetli su içtiğimde kâsemde senin hayalini gördüm, 

Ey güzel yüzünün nakşına gözlerimin baktığı, 

Senin yâdın (Zikrin) dilimden bir an bile uzak değildir. 


Şu beyitleri de çok okurdu: 


Bende, senin aşkından alevlenen ateşler var, Ya ayrılığında ne olacak, ama korkmam, 

Sen ayrılıp gözümden koybolduğundan beri, Bütün uzuvlarımda ağlayan bir göz var. 
Cildim güzel bir şekilde düzelmez, 
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Ey kalbimi şaşırtan, kalbimde sızı var. 

Arzu beni size bakmaya acıktırınca, 

Beni sizden kim doyurur. 

Gözümden su (yaş) yerine kan aktı, demek ki sevdiğim yâr yola çıkmış, gidiyor. 

Sevgilim yolculuğa niyet ettiği zamandan beri, ürkek kalbimden akıl ve huzur gitti. 


Yemininde Yalancı Çıkarmaz 


Bir defasında onu Bağdat'a çağırdılar, o da gitti. Kendisine birkaç soru sordular, güzel cevaplar verdi. Ona çok hürmet ettiler. Vezir, onun hakkında birkaç beyit okudu. O beyitlerden biri şudur: 


Beni görmezsin ve halefimi hor görürsün, Oysa inci ancak sedef içinde olur. 
Eğer inci ve sedeften bir alamet istersen, Elbisemin içindeki bedenime bak. 


Onu gördüğü zaman şöyle dedi: 


Sen öyle bir fakir ve biçâresin ki sana (ahirette) hiç hesap sormazlar. Allah adına yemin etsen, Allah Teâlâ seni yemininde yalancı çıkarmaz. 


Dalı Olduğum Ağacı Kesmem 


Bağdat'ta kendisinden Hz. Seyyid'in menkıbelerin- den bazılarını anlatmasını istediler. “Dalı olduğum ağacı övmem uygun değildir” dedi. Onlar, 


- (Hz. Peygamber'in torunları) Hasan ve Hüseyin Resülullah”ın (sallallahu aleyhi vesellem] menkıbelerini anlattılar, dediler. Buyurdu ki: 
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- Onlar, insanlar bundan şeriat ahkâmı çıkarsınlar diye bu menkıbeleri anlatmışlaradır. 


Velinin Nazarı 


Dervişlerden bir hizmetçi ile derviş olmayanlardan bir grup arasında ihtilaf vuku buldu. Derviş olmayan grup divana (yüksek mahkemeye) gidip Seyyid Muhammed'i şikâyet ettiler. Divan görevlilerinden kötü huylu bir zalim ve şer alameti alınlarında görülen zalim zenginlerden bir grup yola çıktı ve Seyyid Muhammed'in evine yöneldi. 
Seyyid evden çıktı. O zalim birkaç kötü söz söyledi. 
Seyyid Muhammed ona bakınca derhal sustu ve bir kelime söyleyemedi. Bir duvarın yanında durmuştu, elini duvara vurdu, düştü ve bayıldı. Ayılınca Seyyid ona, 


- İstediğini söyle, dedi. O, 
- Hiçbir sözüm yok, deyip Seyyid'in yanından çıktı. 


Vefatı 


1 Receb 819 (doğrusu 619/1222 olacak. Mütercim) 
(25 Ağustos 1416) Çarşamba günü Seyyid Muhammed vefat etti. O günün ikindi vakti Hz. Seyyid'in (Ahmed er-Rifâi) kabrinin bulunduğu kubbede onu defnettiler. Velilik (ve irşad) müddeti dokuz sene ve birkaç ay idi. 


Seyyid Şeyh Kutbüddin Ali 


Seyyid Muhammed'in (kuddise sırruhüjJ vefatından sonra Seyyid Abdürrahim'in oğlu Seyyid Şeyh Kutbüddin Ali seccadenişin oldu (irşada başladı). Fakih bir zattı. Gece gündüz tam bir ciddiyet ve samimiyetle Kur'an okurdu. 
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Sürekli ağlardı. Yalnızlığı severdi. Çoğu zaman hasta idi. 
Hastalığı artarsa Allah'a [celle celâluhüj şükrü ve hamdi de artardı. Olgun çocukları ve iyi dostları vardı. Hak Teâlâ ona bol ilim vermişti. Duası makbul idi. Bir söz söylediği zaman tesiri hemen görülürdü. Yüksek makam sahibi idi. 
Fakirler onun sayesinde rahata kavuşurdu. Çok hadis-i şerif dinlemişti. Selefin ahlâkını çok okurdu. Yüksek makamına rağmen kendisine hitap eden kim olursa olsun durur ve dinlerdi. Âlim ve salih insanlara, ayrıca salih insanların ve köklü ailelerin çocuklarına hürmet eder, onları halk arasında tanıtırdı. Hadis: 


“Mümin, deve gibidir. Mümin sakin ve yumuşaktır.” !9 
Üstünde yırtık bir cübbesi vardı. Hiç kimse onu öfkeli görmemişti. Bir kişi ona kötülük ederse karşılığında ona kötülük etmezdi. Hepimiz yaptığımız ameller ile (Hakk'a) ulaşacağız, derdi. Dünya ehli ondan çok korkardı. Veliler ona çok hürmet ederdi. Seyyid Kutbüddin Ali'nin (kuddise sırruhü| hayırla yâdettiği kişide hayır alameti görülürdü. 
Şer ile yâdettiği kişide de kötülük alameti zâhir olurdu. 
Bir defa onunla sohbet eden kişi onu unutamaz ve başka bir şahısla sohbet edemezdi. Hz. Seyyid'in evinde bulunduğu ve dervişlere hizmet ettiği için iftihar ederdi. 
“Ben şeyh değilim, layık olabilirsem ancak hizmetçiyim” derdi. Güzel ahlâk sahibiydi. Gönlünde nifak yoktu. 


Duası Makbul İdi 
Arapça Siret'in yazarı şöyle demiştir: 


Seyyid Kutbüddin ile beraber Deyr-i Minâ adlı köyden çıkıyorduk. Bir süredir yağmur yağmamış ve toprak kurumuştu. Dervişler geldiler ve Seyyid'den yağmur duası 
15 bk. İbn Mâce, nr. 43; Ahmed b. Hanbel, e/-Müsned, 4/126. 
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yapmasını istediler. Seyyid Kutbüddin Allah'a dua etti, yağmur hemen yağdı. O kadar yağdı ki insanlar feryat etti. Dervişler Seyyid'in yanına gelip yağmurun durması için dua etmesini istediler. Seyyid evden çıktı ve dua etti, yağmur da durdu. 


Siret yazarından şöyle nakledilir: 


Seyyid ile Sâfe'de idik. Kışın ortası idi ama Dicle nehrinin suyu artmamıştı. Dervişler ondan dua etmesini, yağmurun yağmasını ve her seneki gibi suyun artmasını rica ettiler. Seyyid, dervişleri kendisinden uzaklaştırdı ancak dervişler bu konuda ısrar ediyorlardı. O, 


- Allah (yağmur kapısını) açar, diyordu. Müridler, 


- Sen suyun artması için dua et, senin mübarek dilin sayesinde su artar, diyorlardı. O, 


- Size hayır gelmiştir, diyordu. Seyyid onları kendinden uzaklaştırıp yanlarından ayrıldıktan sonra Allah'a (celle celâluhü| suyu artırması için dua etti. Henüz gece olmadan su arttı ve onların istediğinden daha fazla oldu. 


Yine o yazardan şöyle nakledilir: 

Birkaç kişi gördüm, ölmek üzereydiler. Seyyid'in himmeti ve manevi yardımı ile onlara şifa verip hastalıktan kurtardılar. 


Zayıfım Ama Aslan Gibiyim 


Seyyid Kutbüddin Bağdat'ta hasta oldu. Şeyh Şehâbeddin es-Sühreverdi onu ziyarete geldi. Seyyid ondan dua istedi. O, 


- Ey Kutbüddin, Hak Teâlâ seni anmıştır, sen de O'nu an, dedi. Sonra Cenâb-ı Hak Seyyid'e şifa verdi. Bir süre sonra Şeyh Şehâbeddin onun yanına geldi ve, 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- Hak Teâlâ sana şifa verdi, O'na şükret, dedi. Bir süre sonra tekrar onunla görüştü. Şeyh Şehâbeddin Seyyid'e, 


- Hak Teâlâ sana mühlet verdi, O'ndan kork, dedi. 
Seyyid kendisini yere attı. Şeyh Şehâbeddin Seyyid'i kucakladı. İnsanlar onların etrafına toplandılar, şehirde bir feryat koptu. (Seyyid vefat etmişti). Yukarıdan aşağı- ya bir kâğıt parçası attılar. Kâğıtta, 


“Burada niçin oturuyorsunuz?” yazıyordu. Şeyh Şehâbeddin ilim ehlinden birine bir mektup yazdı. Mektup o kişiye ulaşınca Seyyid için üzüldü ve: 

- O zayıf bedenli bir insandı, dedi. Sonra salihlerden biri Seyyid'i rüyasında şu beyti okurken gördü: 

Zayıf adamı görünce onu hor görüp hafife alırsın, 

Oysa onun elbisesinin altında kükreyen bir aslan vardır. 


Yani: Üzülme ben zayıf olsam bile, kolumun gücü aslan gibidir. 


Ondan Geriye Kalmak Olmaz 
Bir dervişin şöyle dediği nakledilir: 


Şeyh Osman Kasir'in yanında idim. Seyyid Kutbüddin'in (Ali) vefat haberini getirdiler. Şeyh Osman, 


- Ali b. Ali er-Rifâi yeryüzü halkının kutbu idi, mahlükatın başı üzerinde gölge (koruyucu) idi, bundan sonra onun vefatının etkisi herkeste görülecektir, ondan geriye kalmak (onun vefatından sonra hâlâ yaşamak) diğerkâmlığa ve fütüvvete sığmaz, dedi. Birkaç gün sonra o da vefat etti. 
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İyilerin Sonuncusuyum 


Seyyid Kutbüddin (kuddise sırruhü| şöyle buyururdu: 


- Ben, bu zamanın insanlarıyla birlikte olmaya layık değilim. Yine şöyle derdi: 

- Ben iyilerin sonuncusuyum. Son yolculuğu esnasında şu şiiri okurdu: 

Dedeleri vakarlı olunca kavmim beni hatırlayacak, 

Dolunay koyu karanlıkta ortaya çıkar. 

Ayrılık gecesinde aydınlık olur, 

Parlayan ayın kıymeti benim yüzümdülr. 


Vefatı 


14 Cemâziyelevvel 636 (23 Aralık 1238) Perşembe 
günü vefat etti. Şeyh Ahmed b. Abdurrahman b. Yakub el-Kerrâz ve Şeyh Hüseyin b. Abdülcebbâr onu yıkadılar ve kubbede defnettiler. Velâyet (hilâfet ve irşad) müddeti on altı sene ve birkaç ay idi. 


Seyyid Necmeddin 


Seyyid Kutbüddin'in vefatından sonra Seyyid Necmeddin onun yerine geçti. Beğenilen bir ahlâkı, övülen bir âdeti vardı. Dervişler onun himmet kanatları altında mutluydular. Dünya ona yönelmişti. Aile ve akrabalarından çok eziyet görürdü. Aile efradı ona çok muhalefet ederdi. 


Seyyid Salih'in Mertebesi 
Hz. Seyyid (Ahmed er-Rifâi) şöyle buyurmuş: 


- Oğlum Salih, yiğitler mertebesine ulaşmadıkça vefat etmedi. Onun mertebesi Seyyid Azzâz ve 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Müheymüb'un mertebesi gibi idi. Salih gibisi nerede? 
Yâsin ve Tebâreke sürelerini okumadan bir gece geçirmezdi. Yine şöyle buyurdu: 


- Hiçbir kadın, Salih gibi bir oğulun vefatı ile musibetzede olmamıştır. 


Ecel Zamanım Gelmiştir 


Seyyid Salih'in hastalığının uzadığı dönemde, Hz. 
Seyyid onun yattığı yerden (bazan) geçiyor ve ev halkına, “Hastanızın durumu nasıl?” diye soruyordu. Seyyid Salin bu durumdan haberdar olunca, 


- Beni yolun başına yatırın, dedi. Dediği gibi yaptılar. 
Hz. Seyyid oradan geçerken Seyyid Salih onun eteğini tuttu ve, 


- Ey Seyyid, dedi, bana acımazsan, bari gençliğime ve annemin gönlünün kederine acı. Hz. Seyyid gidecekti, ancak Seyyid Salih onun eteğini tuttu. O zaman Hz. 
Seyyid ona, 


- Ey oğlum! Sen akıllı, zeki, Kur'an ve hadis okumuş bir insansın. Bir kişinin, Allah'ın işi (ve kaderi) konusunda konuştuğunu gördün mü? Allah seni tutmasın (Allah canını almasın), dedi, eteğini onun elinden sıyırıp çekti ve gitti. Seyyid Salih, 


- Ecel zamanım gelmiştir, dedi. 


Yaşasaydı Aynı Seviyede Olacaktı 


Hz. Seyyid, Seyyid Salih'in vefatından beş ay sonra mecliste dedi ki: 


- Yaşasaydı benimle aynı seviyede olacağını anladı ve benzersiz, tek kalmayı tercih etti. Diyordu ki: 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- Ey kardeşlerim, ey dervişler! Oğlum Salih vefat etti. 
İki üç defa bu sözü tekrarladı. Sonra gözlerinden yaşlar boşaldı. Ardından feryat etti ve omuzundan ridâyı (ceketi) attı. Bir süre kendinden geçti ve mübarek rengi değişti. Kendine gelince, 


- Lâ ilâhe illallah, oğlum Salih öldü, lâ ilâhe illallah, Salihim gibisi nerede bulunur? Sabah ve akşamı Fâtiha ve Âyetü”l-kürsi'yi okumadan geçirmezdi. Her bir süreyi on iki defa okurdu ve bunu insanlardan gizlerdi, dedi. 


Şeyhlik Düşüncesi Gelince Vefat Etti 


Seyyid Salih bir defasında suya daldı, cinlerden bir grubu öldürdü. Bir grubuna da tövbe verdi. Ubbâd'a gitti, oranın halkına tövbe verdi, içlerinden birini şeyhlik makamına oturttu. Bilesin ki Seyyid Salih'in özellikleri, fazileti ve olgun halleri sayılamayacak kadar çoktur. Yanık bir sesi vardı. Gece gündüz Kur'an okumakla meşgul olurdu. Bir defasında Seyyid Ahmed'in huzurunda halka imamlık yaptı ve kürsüye oturdu. Cömertliği ile meşhurdu. Şöyle rivayet edilir: 


Hz. Seyyid hayatta iken onun (Seyyid Salih) aklına şeyhlik ve postnişinlik düşüncesi geldi. Sonra vefat etti. 


Ölüm Sebebiyle Allah'ın Zikrini Bırakmam 


Hz. Seyyid zikir meclisinde oturmuştu. Dervişlerden bir cemaat etrafına toplanmıştı. Onlara nasihat ediyordu. Derken Seyyid Salih'in vefat haberini getirdiler. Yerinden kalkmadı. Dervişler, 


- Seyyid Salih vefat etmiş, sen yerinden kalkmıyorsun, dediler. Şöyle cevap verdi: 
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- Ey büyükler! Seyyid Ebü Bekir Hemedâni demir işiyle meşguldü. Oğlu damdan düştü ve parça parça oldu. Kendisine haber verdiler ve, 


- Oğlun damdan düştü, öldü, dediler. O yine işiyle meşgul oldu, işini terketmedi. Ben Salih'in vefatı sebebiyle Allah Teâlâ'nın zikrini bâtıl (ve terk) edemem. 
Kaçışı olmayan işin (ölümün) vuku bulmasından dolayı zikir meclisinden kalkamam. Ben böyle bir işi yapmayayım, siz gidin, onu gasledin, dedi. Bu hikâye Tiryâku’l-Muhibbin'de zikredilmiştir. 


Sitti Râbia 
Hz. Seyyid, Seyyid Sâlih'in annesi Sitti Râbia'ya Sittü'l-ftukarâ (dervişlerin hanımefendisi) lakabını ver- 


mişti. Yine onu Ümmü”l-fukarâ (dervişlerin annesi) diye çağırırdı. Ona, 


- Dervişlerin senin emrine uymaları vâciptir, derdi. 
Hz. Seyyid'in halktan gizli kalmış birkaç özelliğini o (Sitti Râbia) bilirdi. Günde bir defadan fazla yemek yemezdi. 
Güzel elbiseler giymezdi. Mahlükata çok merhametliydi. 
İnsanlar mutlu ise o da mutlu olurdu. Üzüntülü ise o da üzülürdü. Dul ve yetimleri arkadaş edinirdi. Hz. Seyyid'in vefatından sonra, her kimi inâyet-i ilâhinin hil'at evinden velilik ve irşad şerefiyle müşerref kılsalar, Sittü'l-fukarâ bundan haberdar olurdu. 


Bunlar Kimin Malı? 


Bir defasında Hz. Seyyid ona, 
- Canım süt istiyor, dedi. O, 


- İnek ve koyunun var. Süt elde etmek senin için kolaydır, dedi. Hz. Seyyid ona, 
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- Allah canını almasın ey Salih'in annesi, bende bunların olduğuna delil gösterir misin, dedi. Sittü'l-tukarâ, 


- Öyleyse (senin değilse) bunlar kimin malıdır? Buyurdu ki, 


- Elinde olan kişinin malıdır. Onlar böyle konuşurken bir kişi geldi ve onlara bir miktar süt getirdi. Hz. Seyyid, 


- İşte arzumuz hâsıl oldu, dedi. Sonra ondan bir parça aldı, kalanını dervişlere gönderdi. 


Halim Her Gün Artıyor 


Hz. Seyyid'in ilk hallerinde (gençliğinde) Sittü’lfukarâ'nın kız kardeşi onun nikâhı altında (hanımı) idi. 
O hanım vefat ettikten (ve Hz. Seyyid Sittü”l-tukarâ ile evlendikten) sonra Sittü'l-tukarâ, 


- Senden bana ulaşan fayda mı çok yoksa kız kardeşime ulaşan mı? Hz. Seyyid, 


- Sen daha çok faydalanıyorsun, çünkü kız kardeşinin benimle olduğu zaman benim gençlik dönemim idi. 
Şimdi ise son dönemimdir. Her gün (manevi) halim biraz daha artıyor, dedi. 


Öyleyse Tövbe Et 


Cuma günleri Hz. Seyyid sohbet meclisi kurardı. 
Seyyid Mansür'un müridlerinden çoğu o sohbete katılırdı. Böyle bir sohbette ilâhici ilâhi okumaya başladı, dervişler zevkin fazlalığından cezbelendiler. Seyyid İbrahim [kuddise sırruhül, 


- Ey Sitti (hanımefendi), gelin ve dervişleri görün, dedi. Sitti ona kızdı ve, 
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- Ey İbrahim, eğer küçük olmasaydın parmakla gözünü oyardım, dedi. Ayrıca senin değerin benim nazarım- da Salih'in değeri gibidir. Eğer yabancı bir adam gelip bana baksaydı sen razı olur muydun? Seyyid İbrahim, 


- Hayır, dedi. Sitti, “Öyleyse tövbe et” dedi. 


Herkes Ondan İstifade Ediyor-Ona Hizmet Ediyor 


Salihlerden biri Sittü”l-fukarâ'yı rüyasında gördü. Birçok memesi vardı ve hepsinden süt akıyordu. Erkek ve kadın birçok insan toplanmış ondan süt içiyorlardı. 


Nakledilir ki bir defasında Sittü'l-fukarâ Hz. Seyyid'in yanında ağladı ve, 


- Senden sonra benim halim ne olacak? Yalnız kalacağım, mutluluk kapısı bana kapanacak, dedi. Hz. Seyyid ona, 


- Memleket halkı sana hizmet edecekler. Senin her söylediğini dinleyecekler. Allah'ın nimeti senin üzerinde bâki olacak, dedi. Hz. Seyyid vefat ettikten sonra akrabalarının hepsi onun emrini dinliyorlar ve itaat ediyorlardı. 


Hz. Seyyid'in Kızı 


Hz. Seyyid'in (Ahmed er-Rifâl) kızı Sitti Zeyneb geniş (kaba) elbise giyerdi. Lezzetli yemek ve içecekleri terketmişti. Sürekli Allah Teâlâ'ya ibadet ve Kur'an okumakla meşguldü. Alçak gönüllülük yolunu tutmuştu. 
Kendisinde Allah korkusu galip idi. Seherlerde çok ağlardı. Hz. Seyyid onun hakkında şöyle buyurmuştu: “İnsanlar benden geriye bir kız kaldığını düşünüyorlar, oysa benden geriye bir erkek (yiğit) kalmıştır.” 
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Sittü'l-Fukarâ'nın Vefatı 


Seyyid Muhammed'in hilâfeti döneminde Sittü’lfukarâ Allah'tan (O'na kavuşmayı) diledi. 10 Şevval 613 
(20 Ocak 1217) Cuma gece yarısı aldanış evinden mutluluk sarayına gitti (vefat etti). Onu Seyyid'in (Ahmed er-Rifâi) türbesine defnettiler. 


Ölüm Yakalamadan Biz Onu Yakalayalım 


Şeyh Yakub-i Kerrâz'ın kızı Meryem'in şöyle dediği nakledilir: 


Sitti Zeyneb buyurdu ki: 


(Bu dünyada) biraz meşakkat çekmek ve (ahirette) uzun bir süre rahat etmek uygun bir iştir. Yolculuk uzun, yol korkulu, azık az ve beden zayıftır. Ancak bu yolculuk- tan kaçış da yoktur. O (ölüm) bizi yakalamadan biz onu yakalamalı, o bizi karşılamadan biz onu karşılamalıyız. 


Her Şeyi Dervişlere Verirdi 


Seyyid Osman'ın kızı, Seyyid Ali ve Seyyid Abdürrahim'in kız kardeşi olan Sitti Kirâm çok utangaçtı. Onda kâmil bir iman vardı. Tam bir ihlâs ile dervişlere hizmet ederdi. Yırtık (eski) kaba bir elbise giyerdi. Sürekli un elemekle meşguldü. Yüzünde çoğu zaman un tozu bulunurdu. Kendisine verilen her malı dervişlere verirdi. 


Başımı Büküyorum 


Seyyid Ebü Muhammed Şenbeki'nin halifesi olan Seyyid Ali'yi padişah azarlamıştı. O da Seyyid Ebü Muhammed'in kabrinin başına gitti ve ona sitem ederek, 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- Senin kudret kılıcını kınına koymuşlar ve âciz olmuşsun, dedi. Sonra başını dizinin üzerine koydu ve uyudu. 
Seyyid Muhammed'i rüyada gördü. Şöyle diyordu: 


- Altın ve süsten yararlanıyor, dünya nimetleriyle meşgul oluyorsunuz, dervişlere acımıyor, onları hiç doyurmuyorsunuz. Size bir sıkıntı ulaşır ve kudret kılıcı ile o sıkıntı giderilmezse bunu benim kusur ve âcizliğime yüklüyorsunuz. Ahmed b. Ebü'l-Hasan er-Rifâi'nin evinde Kirâm adında bir kadın var. Sürekli buğdayı dervişler için un yapmakla meşgul olur. Baş örtüsü üzerinde un tozu bulunur. Ahmed b. Ebü"l-Hasan, Hak Teâlâ'nın huzurunda başı dik oluyor. Siz bu tür işler yaptığınız zaman 


ise ben başımı büküyorum. 


Sitti Kirâm'ın Hz. Seyyid'in Üstüne Çıkması 


Sitti Kirâm, küçüklüğünde bir defasında Hz. Seyyid'in ayağına basarak üstüne (yukarı) çıkıyordu. Seyyid Abdürrahim bu durumu gördü ve hoşuna gitmedi. Hz. Seyyid ondaki üzgünlük alametini görünce onu azarladı ve, 


- Ey Abdürrahim! Siz, aranızda erkeklerin makamına ermiş birkaç kadının bulunmasına ve kendi hanımlarınızın başka erkeklerle tartışmasına razı olmazsınız, dedi. 


Kabul ve Tevfik'in Alâmeti 
Sitti Kiram şöyle diyordu: 


(Allah tarafından) Kabul ve tevfikin alameti, hayırli amellere sarılmak, ömrün bitmesine ramak (son an) kalana dek iyi işlere devam etmek, itaati ve ibadeti kabul etmesi için Allah'a yalvarmak ve bu sıfatlar ile Allah Teâlâ'ya kavuşmaktır. 
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Ziyaret Ettiği Hasta Şifa Bulur 


Şeyh Abdüsselâm [kuddise sırruhü| çok Kur'an okurdu. 
Okumaya başlayınca mübarek rengi değişirdi. Ağacın sert rüzgâr ile sallanması gibi sallanır, titrerdi. Bazan bir ayeti birkaç defa tekrarlardı. Ama öyle tekrarlardı ki yanındaki kişi duymazdı. Kendisine, 


- Niçin bir defa okumakla yetinmiyorsun, diye sordular. Buyurdu ki: 


- Bir defa da Allah Teâlâ'dan dinleyinceye kadar tekrarlıyorum. Elbisesi kaba yün idi. Kısa elbise giyerdi. Hz. 
Seyyid ona Dürre-i yetime (nadir bulunan inci) lakabını vermişti. Onun hakkında şöyle demişti: 


- Ona on sene önce bu ebedi nimeti (nasibi) ve velilik kılıcını veriyorlar ve nimetinin şöhretini dünyaya duyurmak için izin istiyorlardı da o nefsini hor ve hakir görüyor ve bunu yasaklıyordu. Yine onun hakkında şöyle buyurdu: 


- Onun ahirette bir nasibi ve hali olacak ama insanlardan gizleyecek. Ne zaman bir hastayı ziyaret etse Hak Teâlâ o hastaya şifa verirdi. 


Gönlü Merhamete Geldi 


Âdetleri daima dünyanın muhtelif bölgelerinde gezmek olan gönül ehli bir grup insan Hz. Seyyid'den Şeyh Abdüsselâm'ı kendilerine yol arkadaşı olarak vermesini, onlarla sohbet ve iş birliği için onu görevlendirmesini rica ettiler. Hz. Seyyid onların ricasını kabul etti ve onu onlarla gönderdi. Seyyid Abdürrahim ise çocuğu kendisinden uzak kaldığı için Hz. Seyyid'e gidip ağladı. 
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Sonunda Hz. Seyyid'in gönlü merhamete geldi. Şeyh Abdüsselâm'ı geri çağırdı ve onu seyyah dervişlerle gitmekten men etti. 


Vefatı 


Seyyid Abdüsselâm 20 Rebiülâhir 680 (8 Ağustos 1281) tarihinde vefat etti. Akrabalarının defnedildiği etrafı şebekeli hazirede defnettiler. 


Seyyid Şeyh İzzeddin Ahmed b. Seyyid Abdürrahim 


Seyyid Şeyh İzzeddin Ahmed b. Seyyid Abdürrahim güzel ahlâk sahibi ve güler yüzlü idi. Çok cömertti. Şöyle rivayet edilir: 

Bir eve gitti, orada babası amcası ve kardeşleri vardı. Evin kapısını kapatmışlardı. İçeri girdi, onlara selâm verdi. Evdekiler onun önünde ayağa kalktılar, sonra yemek getirdiler ve yemesini rica ettiler. O, 


- Allah korusun, ben kapısı kilitli bir evde nasıl yemek yerim, dedi ve bu konuda onlara sitem etti. Yanlarından kalkarak şu şiiri okudu: 


Yaratıldılar ama ikram etmek için yaratılmadılar, Yaratıldılar ama sanki yaratılmadılar. 

Rızıklandılar ama cömertlik nimetiyle rızıklanmadılar, Rızıklandılar ama sanki rızıklanmadılar. 

Her kimde yiğitlik ve cömertlik yoksa, 

Onun varlığı sanki yokluk gibidir. 

Dünyanın onun yanında hiç kıymeti yoktu. Kur'an 


okurken ve müsiki dinlerken çok neşeli olurdu. İnsanlar onu çok severdi. 
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Neyi Varsa Verdi 


Bir defasında yolculuğa çıkmıştı. Yanında birkaç derviş vardı. Onların arasında bir de ilâhici (muganni) vardı. 
Birkaç beyit okudu, dervişler ayağa kalktılar (raks ettiler). 
Bu durum Seyyid'in hoşuna gitti ve elbisesini ilâhiciye attı. Onun için başka bir elbise getirdiler, onu da ilâhiciye verdi. Bu şekilde o mecliste ilâhiciye birçok elbise verdi. 
Sonra ona elbise getirmediler. Küçük bir çocuğu vardı, hizmetçi onu omuzuna oturtmuştu, o da meclisteydi. Onu hizmetçinin omzundan aldı ve ilâhicinin önüne oturttu. Müridlerinden (arkadaşlarından) bir grup gidip ilâhiciye bir şey verdiler ve çocuğu ondan aldılar. Müsiki meclisi bitip Seyyid İzzeddin kendine gelince ilâhiciye, 


- Yanındakileri muhafaza et ki dünya ve ahirette seni muhafaza etsinler, dedi. İlâhici, 


- Ey Seyyid, neyi muhâfaza edeyim, diye sordu. Buyurdu ki: 


- Oğlumu muhafaza et. İlâhici yaptığına pişman oldu. 
Seyyid, oğlunun ondan geri alındığını öğrenince, 


- Dostlarım sana galip gelmişler, dedi. Sonra o ilâhiciye çok mal verdiler. 


Seyyid Şeyh Ebü'l-Kasım 


Seyyid Abdürrahim'in oğlu Seyyid Şeyh Ebü'l-Kâsım kavmin hayırlılarından idi ve çok utangaçtı. Gece gündüz huşü ile Kur'an okur, manalarını düşünür ve ağlardı. 
Hz. Seyyid (Ahmed er-Rifâi) onu küçüklüğünde mübarek dizine oturtmuş, yüzüne birkaç öpücük kondurmuştu. 
Başka hiç kimseye böyle yapmamıştı. Onun hakkında buyurmuştu ki: | 
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- Benden sonra Esved-i Zenci'yi ve bu bölgenin Esved'ini ziyaret edin. Orada bulunanlar, 


- Esved-i Zenci'yi biliyoruz, ya bu bölgenin Esved'i kimdir, dediler. Buyurdu ki: Ebü'l-Kasım'dır. 


Ömür Ziraatını Hasat Etme Zamanı 


Seyyid Ebü'l-Kasım hac yolculuğundan dönünce halveti (yalnızlığı) tercih eder ve Allah Teâlâ'nın zikri ile meşgul olurdu. Sürekli oruç tutup, gece ibâdetine devam ederdi. Mücâhedeyle çile çekerdi, kimseyle konuşmazdı. Sürekli kendi kendine konuşup nefsine hitap ederdi. Derdi ki: “Sakının, zira ömür ziraatını hasat etme zamanı yakındır.” Beyit: 


Ey hayat kadehinden sarhoş olan aldanmış, Herkesin işinin sonu budur. 


Niyaz 

Ey Allahım! Senden, senin yanında değeri olanların hürmetine, (bu eserde) adı geçen kişilerin ruhlarını takdis etmeni (yüceltmeni) istiyor, onların sevgisini kalbimde sâbit tutmanı diliyorum, ey muhtaçların duasını kabul eden. Şiir: 

Allahım, hâcetimi gidermeni diliyorum, 

Mahlükatın kendisine sığındığı kişi hürmetine. 

Mahlükatın en hayırlısı ve şefaatçisi Muhammed, 

Bütün mahlükattan üstün olan peygamber (hürmetine). 

Ve masum Ehi-i beyt hürmetine, 

Yıldızlar parladığı sürece Allah'ın selâmı onlara. 
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Ve Seyyid'in (Ahmed er-Rifâl) kuddise sırruhü hürmetine, 

Güneş parladığı sürece lutuf ona bol bol aksın. 

Son duamız, hamd ve şükürdür, 

Kudretiyle yüksek dağların dikildiği zâta. 


Melik ve Vehhâb olan Allah'ın yardımıyla kitap sona erdi. Nimetlerine ve nimetlerini artırmasına denk olacak nisbette Allah'a hamdolsun. Salât ve selâm, tac, mi'rac, burak, minber ve mihrap sahibine, aile ve arkadaşlarına olsun ki onlar en hayırlı aile ve arkadaşlardır. 
22 Cemâziyelevvel 829 (1 Nisan 1426) tarihinde Gani 
olan Allah'ın zayıf ve en âciz kulu Fahreddin lakaplı Muhammed b. Yusuf b. Muhammed el-Kâdiri el-Abbâsi'nin eliyle istinsahı (çoğaltılması) bitti. Allah onun durumunu ıslah etsin, sevdiği ve razı olduğu şeylere onu muvaffak kılsın. Kalan ömrünü geçen ömründen daha hayırlı eylesin. Hamd, salât, selâm ve bütün günahlardan tövbe ederek. 


Seyyid Ahmed b. Ebü'l-Hasan el-Kebir'in (er-Rifâi) Siret kitabı (hayat ve ahlâkını anlatan eser), merhum Şeyhülislâm Sâdeddin Ebü Said'in kütüphanesinin eseri olmak üzere (yazılıp) tamam oldu. Bu Siret-i Şerife adı geçen tarihte Ehl-i beyt'ten İmam Ahmed b. Musa er-Rıza'nın kabri başında tamamlandı. 


Yazılarım defterlerde bir süre kalacak, (Oysa) parmaklarım toprak altında çürümüş olacak. 


SÖZLÜK 


Abdal: İnsanlara yardımda ve hizmette bulunan, halkın açıkça bilmediği ve dünyanın düzeniyle vazifeli olan büyük zatlar. Bunlardan biri vefat edince, yerine başka bir veli görevlendirildiğinden ve çok olduklarından, bedelin çoğulu abdal veya büdela kelimesi ile tanınmışlardır. 


Adn cenneti: Peygamberlere, sıddiklara, şehidlere mahsus, içinde gözlerin hiç görmediği, insanın hatırından geçmeyen muazzam güzelliklerin bulunduğu cennetin adıdır. Adn cenneti Kur'ân-ı Kerim'de ondan fazla yerde geçmektedir. 
“Allah mümin erkeklere ve mümin kadınlara, ebedi olarak kalacakları, içinden ırmaklar akan cennetler ve adn cennetlerinde çok güzel köşkler vaat etti” (Tevbe 9/72). 


Aktâb: Kutublar, veliler. 


Arasât meydanı: “Arsa” kelimesinin çoğulu olan “arasat” üzerinde bina bulunmayan boş arazi anlamındadır. Arasat meydanı, kıyametin kopmasından sonra insanların sorguya çekilmek üzere sevkedilecekleri yerin adı, mahşer yeri, haşir ve neşir meydanı. 
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Basiret: Hakikati kalbiyle hissedip anlama. Ferâset. 


Bast: Zamanın genişlemesi, bereketlenmesi, az zamanda uzun bir zaman yaşamış olma hali, zaman içinde zaman demektir. Tasavvufta, Allah'ın [celle celâluhü| cemâl tecellisiyle kalbin sükün ve huzur içinde ferahlaması. 


Bâtıl: Hakikatsiz, hurafe. Hak ve doğru olmayan, yalan. 


Bâtın: İç, gizli, gizli âlem. Allah'ın (celle celâluhü| isimler- den biridir. 


Beled-i sâlih: Faziletli beldeler. 


Bid'at: Dinin aslında olmadığı halde, din namına sonra- dan çıkmış olan âdetler. Din âlimleri tarafından din namına beğenilen ve dinle ilgili yeni icat ve hükümlere bid'at-ı ha- sene; beğenilmeyip tasvip görmeyenlere de bid'at-ı seyyie denilmektedir. 


Bizar: Bıkmış, usanmış, tedirgin, rahatsız. 
Burak: Binek. Cennete mahsus bir binek vasıtası. 
Burhânü'l-asfiyâ: Veliyyullahın delili. 


Celâl: Nihayi derecede büyüklük, azamet, hiddetlilik, hışım. Cenâb-ı Hakk'ın kahrının ve azametinin tecellisi. 


Celse: Oturuş, bir defa oturmak. Bir meclis veya mahkeme heyetinin toplanmalarından tatile kadar olan müzakere müddeti. 


Cemâziyelevvel: Arabi ayların beşincisidir. Bir kişinin mdâzisi, geçmişi. 

Cezbe: Çekme, çekip kendine bağlama, kendinden geçme ve ruhi heyecan sözleriyle ifade edilir. Tasavvuf ıstılahında, 


sâlikin beşeri vasıflarından sıyrılması ile ilâhi sıfatları kazanma ve tecellileri müşahede etmesi anlamındadır. 


Dalâlet: İman ve İslâmiyet'ten ayrılmak. Azmak. Hak ve hakikatten, İslâmiyet yolundan sapmak. Allah'a isyankâr olmak. 


Dâr-ı bekâ: Âhiret. Bâki olan yer. 
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Ehl-i beyt: Ev ehli. Peygamberimiz'in kızı Hz. Fâtıma, damadı Hz. Ali ve onların evlatlarının dahil olduğu ailesi. 


Ehl-i sünnet ve'l-cemâat: Peygamberimiz Hz. Muhammed'in /sallalahu aleyhi vesellem] söz ve hareketlerine şüphesiz, kati ve sağlam delillerle uyan. Sahabe ve onlara tâbi olanların mezhebi ve o mezhepte olan. 


Fakr: Fakirlik, yoksulluk. Tasavvuta, kendinde varlık görmeyip her bakımdan Allah'a (celle celâluhü| muhtaç olduğunu bilme. 


Fâsık: Günahkâr. Hak yolundan hariç olan. Allah'ın emirlerine karşı zıt hareket eden. Büyük günahı işleyen veya küçük günahta ısrar eden kimse. 


Firdevs cenneti: Mertebece en yüksek olan cennet tabakasıdır. “Şüphesiz, inanıp yararlı işler yapanlara gelince onlar için, içlerinde ebedi kalacakları firdevs cennetleri bir konaktır” (Kehf 18/107). 


Gadr: Haksızlık etme, bir kimsenin zarara uğramasına sebep olma. 


Gani: Zengin, kimseye muhtaç olmayan, elindekinden fazla istemeyen. Varlıklı, bol. 


Gavs:Tasavvufta yüksek hususi bir mertebede bulunan velidir. İnsanlara yardıma yetişen büyük zat hakkında kullanilir. Mevlânâ Câmi'nin belirttiğine göre gavs denilen büyük veli zata, Allah Teâlâ'nın izni ile insanların imdadına yetişmesi sebebiyle bu lakap verilmiştir. 


Hâcet: Gerek duyulan, muhtaç olunan şey. İhtiyaç. 


Halvet: Yalnızlık. Tek başına kalmak, Kalbin halktan boşaltılması, bütün himmet ve gayretin Allah'ın (celle celâluhü| emrine yöneltilmesi. Şeyhin gözetiminde, tekke ve bazı mescidlerin çevresinde yapılan kapalı, daracık ve karanlık odalar- da sâlikin ibadet ve zikirle meşgul olması. 
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Hikmet: Hâkimlik, bilgelik. Cenâb-ı Hakk'ın her şeyi yerli yerince yaratma, her şeyi layık olduğu yere koyma sırrı. 
Allah'ın [celle celâluhül kulun kalbine eşyanın hakikati hakkında koyduğu akılla elde edilemeyen kalbi ilim. 


Hilâfet: Bir yerde bir mürşid adına müridleri idare eden, onların seyrü sülüklerine nezaret eden şeyhin vekili ve temsilcisi, vefatından sonra şeyhin yerine geçen; temsil ve vekâlet görevi. 


Genel olarak iki türlü hilâfet şekli vardır. Birincisi işaretle verilen halifelik, ikincisi de zaruretle verilen halifeliktir. İşaretle halifelik, silsiledeki meşâyih-i kirâmın mana âlemindeki ittifakı ve işaretleriyle verilir. Tabii bu silsilenin başı Hz. Peygamber'dir (sallallahu aleyhi vesellem]. Hak Teâlâ kimi seçtiyse, mürşid ona hilâfet verir. Makbul ve üstün olan hilâfet şekli budur. Mürid, bu çeşit hilâfeti geri çeviremez. Kâmil (yetişmiş) ve mükemmil (yetiştirebilen) mürşidlerin halifeleri ekseriyetle böyledir. İstisnaları azdır. 


Zaruri halifelik ise bir ihtiyaç veya maslahata binaen, müridin makamı kemale ermediği halde sadece mürşidin izniyle verilen halifeliktir. Bu tip halifelerin mürşidi hayatta olduğu müddetçe insanlar ondan fayda görür. Eğer kemale ermeden mürşidi vefat ederse onun işi tehlikeli ve zordur. 


Hil'at: Eskiden padişah veya vezirler tarafından takdir edilen kişilere giydirilen süslü elbise, kaftan. 


Hilim: Huy yumuşaklığı, yumuşak huyluluk. Güç yettiği halde bir kerem ve lutuf olmak üzere intikam almaktan vazgeçmek. 


Huld cenneti: Sekiz cennet'in dördüncüsü. Kur'ân-ı Kerim'de “De ki: 'Bu mu daha hayırlıdır. yoksa Allah'a karşı gelmekten sakınanlara vaat edilen ebedilik cenneti mi?’ Orası onlar için bir mükâfat ve varılacak bir yerdir” (Furkan 25/15) şeklinde geçer. 
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Hüsnüzan: Bir kimsenin veya bir hadisenin iyiliği hakkındaki vicdani ve iyi kanaat. İyi fikirde bulunup, iyi olacağını düşünmek. 


İfşa: Açığa vurma, ortaya dökme, herkese yayma. 
İkbal: Talih ve baht açıklığı, saadet. Parlak ve yüksek mevki. 


İsm-i âzam: En büyük isim, Allah'ın (celle celâluhüj bütün isimlerini kendinde toplayan ismi. 


İstiğrak: Duygularla ve düşünceyle anlaşabilen tüm varlıkları, dağılmaksızın Allah Teâlâ'nın zâti tecellisine batmış olarak; O'nun yüce zatını ise bütün yaratılanı kuşatmış olarak görmek ve anlamaktır. Suya dalmış kişinin su, suyun da o kişi olmadığı gibi, suya dalan kişi dalışının derinliğinde görülmez. 
İstiğrak halinde kul kuldur, Rab de Rab'dir. Yani istiğrak halinde Allah Teâlâ gerçekten değil de, belirme ve ululuk yönünden tüm varlıkları kuşatmış olarak algılanır. 


Kabz: Kabz, sâlikin bir anda kalbine gelen manevi sıkıntı, huzursuzluk sebebiyle hissettiği tutukluk ve durgunluk halini anlatır. Genelde, karşıtı olan “bast” (rahatlık, ferahlık) ile birlikte kullanılır. Kabz ve bast halleri, diğer manevi haller gibi geçicidir. 

Kaf dağı: Anka kuşunun yaşadığı ve dünyayı çepeçevre kuşattığı kabul edilen efsanevi dağ. 


Keşf: Açmak. Olacak bir şeyi evvelden anlamak. Gizli kalmış bir şeyin Cenâb-ı Hak tarafından birine ilham olunması ile o gizli şeyin meydana çıkarılması. 


Keşkek: Et ve buğdayın hamur haline gelinceye kadar dövülmesi suretiyle yapılan meşhur yemek. 


Kibrit-i ahmer: Eski kimyacılara göre fevkalade bir kuvvete sahip olduğuna inanılan iksir, kimya-yı ahmer. Tasavvufta, manevi kemalde en yüksek dereceye yükseldiği için iksir gibi olan nazarıyla insanı kötülükten iyiliğe ve küfürden imana çevirebilen, nadir bulunan büyük veli. 


278 e AHMED er-RIFÂİ'NİN MENKIBELERİ 


Kudret eli: Allah'ın gücü, yed-i kudret. 
Kutb-i zemin: Yeryüzü evliyalarının başı. 


Kutbü”l-aktâb: Âlemin nizamı ile ilgilenen, bolluk-kıtlık, sağlık-hastalık, barış-savaş, rızık, yağmur ve benzeri olaylarla vazifeli kılınan, ricâl-i gaybdan yani herkesin tanımadığı Allah adamı olup emrinde üçler, yediler, kırklar ... diye söylenen yine bu işlerle vazifeli seçilmiş insanların bulunduğu büyük velilerdir. 


Büyük âlim ve veli İmâm-ı Rabbâni'nin (kuddise sırruhü| bildirdiğine göre, kutbü”l-abdal veya kutbü'l-medâr da denilen bu zat her zaman bulunur. Resülullah Efendimiz |sallalahu aleyhi vesellem] zamanında da vardı. Fakat bunlara inziva (insanlar arasına karışmamak) lazımdır. Bunları herkes tanımaz. Hatta bazıları, kendilerini bile bilmezler. 


Marifet: Arapça'da bilgi anlamına bir söz. Tasavvufta, dört kapı da denilen dört mertebe vardır: 1. Şeriat, 2.Tarikat, 3. 
Hakikat, 4. Marifet. Şeriat olmadan tarikat, hakikat ve marifet olmaz, her şeyin başı, şeriatı yani İslâm dinini iyi yaşamaktan geçer, İslâm'ı yaşama ve anlamada, takva boyutunda olmak üzere derinleşme sonucu, bu mertebeler teşekkül etmiştir. Bu durumda, herkesin normal gündelik kurallara uyarak yaşadığı İslâm'a şeriat; dinde biraz takva cihetine ağırlık verenlerin yaşadığı ve ulaştığı inceliğe tarikat; takva ve verada titizlikle varılan sonuca, hakikat; ve nihayet bu yaşamanın, mana açısından kişide ifade ettiği bilgi planındaki sonuca marifet denir ki meydana gelişi, yaşamakla sıkı sıkıya irtibatlıdır. Bunlardan ilki avama, ikincisi havassa aittirler. Hacı Şa'ban-ı Veli bu dört mertebeyi şöyle anlatır: Şeriat beden için, tarikat kalp için, hakikat ruh için, marifet Hak içindir. Marifetin, sırra ait olduğunu söyleyenler de vardır. İlim ile marifet bir imiş gibi gözükmesine rağmen, aralarında ince bir fark vardır: İlmin zıddı cehil iken, marifetin zıddı, inkârdır. İlim kesbi iken, marifet vehbidir. 
Hafni de bu konuyu şu şekilde açıklar: Kul, Allah'ı sıfat ve isimleri ile bilir, Allah'la arasındaki kulluk muamelesinde ciddi, 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samimi ve doğru olur, sonra kötü ahlâkını düzeltme yoluna gider. Hakk'ın kapısından sürekli olarak ayrılmaz, yani kalbi ile sürekli itikâf halindedir (yani ihsanı yaşar). Sonra kendisine hatıralar gelir, sürekli içten Allah [celle celâluhû] ile münâcât (söyleşi, yalvarı) halinde olur. Allah [celle celâluhüj tarafından kalbine gelen sırlardan bahseder. İşte bu durumda olan kişiye ârif ve bu kişinin bilgisine de marifet denir. Nefsinin kötülüklerinden ne denli uzak olursa Rabb'i hakkındaki ma'rifeti, o denli artar. 
Bir kimsede marifetin meydana geldiğinin belirtisi, o kişide Allah'tan (celle celâluhü| heybetin zuhur etmesidir. Marifeti fazla olanın, heybeti fazla olur. Bazıları da ma'rifeti fazla olanın sekineti fazla olur, demiştir. Marifet-i âmm: Halktan, sıradan insanların Allah'ı bilmesi. 


Mâruf: Bilinen, belli, malum. Dinen iyi kabul edilen ve insan tabiatına hoş gelen şey, iyilik. 


Mâşuk: Aşkla sevilen, âşık olunan. 


Me'vâ cenneti: Kur'ân-ı Kerim'de geçen cennet isimlerinden biridir. Sığınılacak, yurt edinilecek cennet. “İman edip salih amel işleyenlere gelince, onlar için, yapmakta olduklarına karşılık bir mükâfat olarak me'vâ cennetleri vardır” (Secde 32/19) ve “Me'va cenneti onun (sidrenin) yanındadır” (Necm 53/15). 


Mef'ül: Yapılmış, kılınmış, işlenmiş. 


Mehir: Müslüman bir erkeğin, nikâhı sırasında karısına verdiği veya vermeyi vaat ettiği mal veya para. Ay, kamer. 


Mekruh: Sözlükte “mihnet, şiddet, şer, sevilmeyen” anlamlarına gelen mekruh dinimizde; haram olmadığı halde hoş görülmeyen veya yasaklanan durum, davranış. 


Meşâyih: Şeyhler, pirler, ihtiyarlar. 


Mi'rac: Merdiven, yükselecek yer. Göğe yükselme. En yüksek makam. Huzur-ı İlâhi. Peygamberimiz Hz. Muhammed'in [sallallahu aleyhi vesellem], Receb ayının 27. gecesinde Cenâb-ı Hakk'ın huzuruna ruhen, cismen, halen çıkması mu'cizesi ki 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en büyük mucizelerinden biridir. “Namaz müminin mi'racıdır” hadis-i şerifinde de ifade edildiği üzere, ruhun Allah'a yükselişine mi'rac denmiştir. 


Mizan: Tartı, ölçü. Mahşer günü herkesin dünyada yaptığı iyilik ve kötülüklerin tartılıp değerlendirileceği manevi terazi. 


Murakabe: Arapça “gözetlemek, korumak, kontrol etmek” demektir. Allah'ı kalp ile düşünmek. Allah'ın, her zaman, her yerde hâzır ve nâzır olup kendini görüp, işittiğini bilinç olarak yaşamak. Murakabenin hakikati, Allah'ı görür gibi ibadet etmektir. Avamın murakabesi, Allah'tan korkmak (havf) iken, havassınki Allah'tan ümit etmektir (recâ). İbn Atâ'ya en faziletli taatin ne olduğu sorulunca, “Her zaman Hakk'a murakabeye devam etmektir” karşılığını vermiştir. Yine murakabenin alametinin, Allah'ın tercih ettiğini tercih etmek, O'nun yücelttiğini yüceltmek, küçülttüğünü küçültmek olduğu kaydedilir. Gizli ve açıkta Allah için ihlâslı olmak da havassın murakabesi sayılmıştır. 


Muttali: Bir işi haber almış olan, bilen, öğrenen, haberdar olan. 


Mükerrem: Saygı değer, hürmete layık, yüce, aziz. 


Münker ve Nekir: İnsanı ölümden sonra kabirde sorguya çeken iki meleğin adı. Sözlükte “bilmemek ve tanımamak, güç ve şiddetli olmak, hoş olmamak” anlamındaki “n-k-r” kökünden türeyen bu iki kelime, mezarda ölüye, görmediği, bilmediği ve tanımadığı bir şekilde görüneceği için bu meleklere verilmiştir. 


Müstağni: Kimseden bir menfaat beklemeyen, bir şey istemeyen, kimseye ihtiyacı olmayan. Gözü gönlü tok, tok. 


Müşahede: Hakk'ın kalpte hazır oluşu, kendini kaybederek Hakk'ı bulmak, Hakk'ı seyir ve temaşa etmek. 


Müşerref: Şeref kazanmış, şereflenmiş. 


Nefs-i emmâre: Emredici nefis anlamında Arapça bir tamlama. Kâşâni, bu nefsin, bedeni tabiata meylettiğini, lezzet ve hissi şehvetleri körüklediğini söyler. Yani kalbi, ulvi değil, süfli (aşağılık, alçak) şeylere celbeden şeye nefs-i emmâre denir. Yusuf süresinin 53. âyet-i kerimesinde bu nefse işaret edilmiştir: “Ben nefsimi temize çıkarmıyorum. Zira nefis aşırı şekilde kötülüğü emreder...” Nefs-i emmâre, şer yuvası, kötü fiillerin, yerilmiş ahlâkın kaynağıdır. 


Nefs-i levvâme: Kınayıcı nefis anlamında Arapça bir ifade. 
Bir parça kalbin nuru ile nurlanmış, o nur ölçüsünde uyanıklik kazanmış nefistir. Levvâme sıfatını alan nefis, yaptığı kötü işlerin farkındadır, yani gafletten bir parça sıyrılmıştır. Bu yüzden kendisini kınar, onları yapmak istemez. Ancak yeterince olgunlaşmadığı için onları yapmaya devam eder. Bununla birlikte birtakım iyileşmeler mevcuttur. Yüce Allah'a doğru seyreden (ilallah) nefsin yeri, berzah âlemidir. Sevgi halinde bulunur, Hz. Peygamber'in [sallallahu aleyhi vesellem] davranışlarını örnek alır. Levvâmede, nefsin bazı sıfatları aynen bulunur, iyileşme, kötü olan yönün eleştirilmeye başlanmasıdır. Bu durumda, Kur'âni emirlere saygı ve bağlılık artmıştır. Namaz, oruç, sadaka vermek gibi salih amellerde fazlalaşma görülür. 
Amellerini Allah için yapar, ancak bunun böyle olduğunu, halkın da bilmesini ister. Artık nefis bu vasfıyla tövbekârdır. 


Nefs-i mutmainne: Doyuma, huzura, rahata kavuşmuş nefis anlamında Arapça bir ifade. Bu nefis, kötü sıfatlardan sıyrılmış, güzel ahlâk ile ahlâklanmıştır. Kâşâni bunu, kalbin nuru ile aydınlanıp, kötü huyları silinmiş nefis, diye tanımlar. 
Bu nefis, ibadetlere devam ile kudsiyet âlemine yönelmiştir. 
Fecr süresinin son âyetlerinde bildirilen ve “Cennetime gir” hitabına mazhar olan nefis budur. Bu vasfa sahip nefsi, bazı kaynaklar şu şekilde tarif ederler: “Nefis, ilâhi emirler altında sakin ve şehvetlere karşı çıkarak ıstıraptan kurtulursa mutmainne olur.” Bu, nefsin dördüncü makamıdır. Bu makamda kalp her şeyden emin olmuştur. Allah'a doğru giden bu nefis sahibinin kalbi, tam ve gerçek bir inanışa sahiptir. Şeriatın bazı sırlarını elde etmiş, cömertlik, doğruluk, yumuşak gönüllülük, güler yüzlülük, tatlı dillilik gibi güzel sıfatları kazanmıştır. Daima 


282 © AHMED er-RIFÂİ'NİN MENKIBELERİ 


tevekkül, tefviz, teslim, sabır, rıza halleri içindedir. Kalbi, her an huzur ve sükün içinde, şükür ve senâ eder, kusurları örter, hataları bağışlar, İslâm'ın emirlerinden zerre kadar ayrılmaz. 
Hz. Peygamberin Jsallalahu aleyhi vesellem] ahlâkını güzel bir şekilde yaşar ve bundan zevk alır. Allah'ın izniyle, birtakım keşif ve ilhamlara sahiptir (bk. Fecr 89/27). 


Postnişin: Posta geçen, post üzerinde oturan kişi. Şeyh. 


n Aa A 


Rabbâni âlim: Kendini Allah'a (celle celâluhü) vermiş, gönlünü Allah'a celle celâluhü| vermiş olan âlim. Bütün işlerinde Hakk'ın ahlâkı ile ahlâklanan âlim. 


Allah dostu, Allah'ı bilen, tanıyan ve O'na amelen, fikren yakın olan kimse. 


Râfızilik: İslâm tarihinde Hz. Ebü Bekir [radıyallahu anh] ile Hz. Ömer'i [radıyallahu anh) kabul etmeyen akım. Hz. Peygamber öldükten sonra yerine halifenin Hz. Ali (radıyallahu anh| olması gerektiğini savunan, Hz. Ali (radıyallahu anh] ve evlatlarını ilâhlaştıran, Kur'ân-ı Kerim'in biri dış, diğeri iç (bâtın) olmak üzere iki anlamı olduğunu, bunların dış anlama bağlanmanın doğru olmadığını, Hz. Muhammed'in Jsallalahu aleyhi vesellem] ölmediğini, Hz. İsa [aleyhisselâm] gibi göğe çekildiğini, bir gün tekrar döneceğini, Hz. Ali'nin (radıyallahu anh] ölmediğini tekrar dünyaya dönerek adalet dağıtacağını, Hz. Muhammed Jsallalahu aleyhi vesellem] ve Hz. Ali'yi (radıyallahu anh] candan sevenin namaz kılmış, zekât vermiş gibi olacağını savunan mezhep. 


Ricâlullah: Allah'ın [celle celâluhüj kendisine manevi kuvvet ve kudret verdiği evliya. 


Riyâzet: Nefsi kırma. Fâni şeylerden nefsini çekerek kanaat içinde yaşamak. Bir hastalıktan dolayı veya nefsini terbiye maksadıyla çok yeme ve içmeyi terkederek faydalı fikirlerle, ibadet ve ilimle meşgul olmak. Az gıda ile yaşamak. 


Sâlik: Yola giren demektir. Mana olgunluğunu elde etmek üzere, tasavvuf yoluna giren kişiye sâlik denir. 
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Bir tarikata girerek seyrü sülüke başlayan mutasavvıf ise 


“sâlik”, “ehl-i sülük”, “sair”, “saih”, “seyyar” ve “müsafir” gibi isimlerle anılır. 

Seccadenişin: Seccadede oturan, imam, şeyh. 

Selef: Bir makam, mevki ve görevde bir kimseden daha önce bulunmuş olan kimse. Cet, ata. 

Semâ: Mevleviler'in zikir esnasındaki dönüşleri. 

Seyrü sülük: Yürümek, gezmek, seyretmek, yola girmek, yol tutmak, mutasavvıfın Allah'a ulaşmayla sonuçlanan manevi yolculuğunu belirten bir tasavvuf terimi. Aynı anlamda sefer ve seyahat kelimeleri de kullanılır. 


Seyrü sülük, kişinin kendi başına yapabileceği bir iş değildir. Önce bir tarikata girilmesi, bir mürşide bağlanılması gerekir. Bu bağlanma seyrü sülükün vazgeçilmez şartıdır. Sâlik, sülükü boyunca dünyevi ilgi ve alakalardan kesilerek nefsini arındırır, kötü huylardan kurtularak ahlâkını güzelleştirir; böylece Allah'a ulaşma (vüsül) yeteneği kazanır. 


Seyrü sülükün dört mertebesi vardır. 
1. Seyr ilallah 

2. Seyr fillâh 

3. Seyr maallah 

4. Seyr anillah 


Ayrıca mutasavvıflar seyrin iniş (nüzüli) ve çıkış (urüci) olmak üzere iki farklı seyr üzerinde de durmuşlardır. 


Seyyah: Seyahat eden kimse, gezgin. 


Sırat: Çok dar yol. Cehennemin üzerine kurulan dar ve geçilmesi güç köprü. 


Siret: Bir kimsenin içi, hali, ahlâkı. 


Şekavet: Her çeşit kötülük içinde olmak. Bela ve zillete düşmek. Cehennemlik olma. 


Şiar: İz, işaret, alamet. Ayırıcı özellik. 
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Takriben: Yaklaşık olarak, aşağı yukarı. 


Tecrit: Soyma, soyulma. Soyutlama. Ayrı bir tarafta tutma. 
Tasavvufta, gönlü dünya bağlılığından sıyırarak yalnızca Allah sevgisine adama, kalbi mâsivadan arndırma. 


Tefekkür: Düşünme, düşünce. Kişinin Allah'ın büyüklüğü ve evrendeki ilâhi tecelliler üzerinde düşünceye varması. 


Temkin: Mekân tutma, istikamette derinleşmek ve sabitleşmek anlamına gelir. İstikamet üzere karar kılma, iniş ve çikışlardan kurtulma makamıdır. 


Temkin ile telvin birlikte kullanılan iki kavramdır. Temkin telvinin zıddıdır. Telvinde ne kadar değişkenlik söz konusu ise temkinde o kadar karar hali vardır. 


Telvin hal ehlinde, temkin ise makam sahiplerinde olur. Hal ve makam arasında birtakım farklar vardır: 


1. Hal, şimşek gibi değişkendir, makam sabittir. 


2. Hal, çift çift gelir mesela hüzün-sürür, kabz-bast gibi. 
Makamda, bu çift çift gelme durumu söz konusu değildir. 


3. Hal, vakte bağlıdır, vekil gibidir, sahibinin elinde değildir. 
Makam, kesb sonucu ortaya çıkar. 


4. Bulunulan makamın tam hakkı verilmeden bir üste çıkılmaz, halde ise bu durum yoktur. 


5. Her makamın başlangıç ve bitişi, ayrıca bu ikisi arasında çok sayıda halleri vardır. 


Tevekkül: Sebeplere tevessül ettikten sonra neticesini Allah'a [celle celâluhüj bırakmak. Allah'tan [celle celâluhû] gelene razı olmak. Kendine ait vazifeyi yaptıktan sonra neticelerini Allah'tan [celle celâluhü| istemek. Hakk'a güvenmek. Yeis ve kederden uzak olmak. 


Tevfik: Başarıya erdirmeyi ifade eden bir kelime. Herhangi bir iş meydana gelmeden önce, Allah'ın [celle celâluhû] kuluna yaptığı yardıma (inayet) tevfik denir. 
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Ünsiyet: Yakınlık, dostluk. Ülfet etmek, rahat etmek, kalbin sevgili ile neşelenmesi, ruhun güzellikteki kemaldan zevk ve lezzet alması. 


Vâcip: Lazım, gerekli anlamına gelen vâcip, bir fıkıh kavramı olarak yapılması kesin ve bağlayıcı bir şekilde istenen fiildir. Fakihlerin çoğunluğuna göre farz ile vâcip arasında bir fark yoktur. Hanefiler'e göre ise farz ve vâcibin her ikisi de bağlayıcı ve kesin olarak yapılması istenen şeydir. Ancak farz, delalet ve sabit olması bakımından kesin delille sabit olmuştur; vâcip ise kesin olmayan, zanni bir delille sabit olmuştur. 
Farzda olduğu gibi vâcibin de kesin olarak yapılması gerekir. 
Yerine getiren sevabı, terk eden ise cezayı hak etmiş olur. Ancak farzı inkâr eden kafir olmakla birlikte, vacibi inkar eden zanni delille sabit olduğu için kâfir olmaz. 


Vecd: Aşk, muhabbet. Kendinden geçecek, unutacak kadar ilâhi bir aşk hali. 


Velâyet: Veli olan kimsenin hali; velilik, dervişlik, dostluk, sadakat. Başkasına sözünü geçirmek. Bir şeye kudret cihetiyle bizzat mutasarrıf olmak. 


Vird: Zikir, hizb; belli zamanlarda, belli miktarda, belli duaların zikir olmak üzere muayyen biçimde ve muntazam bir şekilde okunması. 


Vüsat: Genişlik, bolluk, zenginlik, olanak. 


Vuslat: Vüsül, ulaşmak, erişmek, ermek. Hakk'a ermek, kemale ermek, olgunlaşmak, seyr ve sülükü tamamlamak. 


Yakin: Açık, seçik ve kesin bilgi. Kalpten şüphenin yok olma hali. Her türlü şüpheyi ortadan kaldırıp tasdik edilen gaybın hakikatine ermek. Yakin, gaip olan hakkında o kadar kesin bir bilgidir ki o gaip gözle görülse bu bilginin kesinliğinde ve doğruluğunda herhangi bir değişiklik olmaz. Yakin müşahededir. Yakinin üç hali vardır: 


a) İlme'l-yakin: Bir şeyi ilim ve delille kesin olarak bilmek. 
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b) Ayne'l-yakin: Bir şeyin var olduğunu uzaktan görerek ve seyrederek öğrenmek. 


c) Hakka'l-yakin: Bir şeyi yaşayarak, içine girerek ve temas ederek öğrenmek. 


Zail: Yok olan, ortadan kalkan. Sürekli ve kalıcı olmayan, geçen. 


Zâni: (Erkekler için) Zina yapan. 


Zilkade: Ay takvimine göre Arap aylarından yılın on birinci ayı. 


KAYNAKLAR 


Ayderüs, Ebü Bekir b. Abdullah, en-Necmü's-Sâi, Süleymaniye Ktp., Hasib Efendi, nr. 423, vr. 29°. 


Bağdatlı İsmail Paşa, Hediyyetü”-Ârifin, İstanbul 1951, l, 19; a.mlf., İzâhu”-Meknün, İstanbul 1945, I, 180; Il, 50, 611. 


Hüseyin Vassâf, Sefine-i Evliyâ, Süleymaniye Ktp., Yazma Bağışlar, nr. 2305, |, 196. 


Tahralı, Mustafa, Ahmad al-Rifâi, sa Vie, son oeuvre et Tariqa, (doktora tezi, Sorbonne Nouvelle Paris Ill, 1973), s. 60-64; 


a.mlf., “Ahmed er-Rifâi”, DÍA, Il, 127-130. 
Kehhâle, Ömer Rıza, Mu'cemü”-Müellifin, Beyrut 1993, l, 56. 
Togan, A. Zeki Velidi, Tarihte Usül, İstanbul 1985, s. 48-49. 


Vâsıti, Abdurrahman b. Abdülmuhsin, Tiryâku'(-Muhibbin, Kahire 1305, s. 14-16. 


